
 

 

KERKBERICHT NR. 4 (JANUARI 2023) 
H. JOANNES DE DOOPER TE PIJNACKER 
 
 
Dopelingen  
 

22.01 Siem van der Lans en Denzel Martina 

Overledene 15.12 
18.12 
09.01 

Maria Gerarda Wilhelmina Kouwenhoven-Haket 
Maria Bernardina van der Meer-Kneppers 
Hermanus Gerardus Joosten 

 
 
STILTECENTRUM Dagelijks geopend van 09.00 – 18.00 uur 
 
WEEKVIERINGEN EN MISINTENTIES 
Ma 23   

    

Di 24  H. Franciscus van Sales, bisschop en kerkleraar    Gedachtenis 

    

Wo 25  Bekering van de heilige apostel Paulus      Feest 

  08.30 Rozenkransgebed 

  09.00 Eucharistieviering in de pastorie; voorganger pastor Grotaers 

   * Chris van Winden 
 
Na de viering koffiedrinken in de pastorie 

    

Do 26  HH. Timoteüs en Titus, bisschoppen     Gedachtenis 

    

Vr 27   

 
WEEKENDVIERINGEN  
VIERDE ZONDAG DOOR HET JAAR 

Eerste lezing: 
Sefanja 2, 3; 3, 12-13 

Tweede lezing 
1 Korintiërs 1, 26-31 

Evangelie: 
Matteüs 5, 1-12a 

    
Za 28  H. Thomas van Aquino, priester en kerkleraar     Gedachtenis 
   Geen viering 
    
Zo 29  

09.15 
Terugkomviering dopelingen 
Eucharistieviering m.m.v. Vivace; voorganger pastoor Bladowski 

   * Adriana van Winden en ouders 
* Leonardus Ammerlaan en Elisabeth Ammerlaan-van Winden en familie 
* Arie en Riet Ammerlaan 
* Annie Raaphorst-Ammerlaan 
 
Na de viering koffiedrinken achter in de kerk 

 

 
VIERINGEN IN NOOTDORP 

Vr 27 09.15 Eucharistieviering; voorganger pastor Grotaers 

Za 28 19.00 Woord-en-communieviering ; voorganger diaken Vrijburg 

Zo 29 11.00 Presentatieviering Eerste Heilige Communie 
Eucharistieviering m.m.v. de Vrolijke Nootjes; voorganger pastoor Bladowski 

  



 

 

Website: www.parochiechristuskoning.nl 

VIRTUEEL KERKBEZOEK VIA DE LIVESTREAM  
(klik op de link – met control toets en linkermuisknop) 
http://www.kerkomroep.nl/?prov.php#/kerken/21189 

Parochiesecretariaat geopend op 
maandag- t/m vrijdagmorgen van 09.00–12.00 uur  
Telefoon: 015.3692480 
secretariaatpijnacker@parochiechristuskoning.nl 
 

R.K. Parochiebestuur: 
Bank IBAN: NL92 RABO 0142 8065 52 

Kerkbalans R.K. Parochiebestuur 
Giro IBAN: NL19 INGB 0002 5885 11 

 
Met deze QR-code kunt u met de mobiele telefoon uw gift bestemd voor onze parochie 
Pijnacker overmaken naar de H. Joannes de Doperkerk (code geldig t/m 11.03.2023). 
 
 

 
 
ETEN EN ONTMOETEN  
De volgende bijeenkomst voor Eten en ontmoeten in Pijnacker is op donderdag 2 februari a.s. 
De locatie: De Acker, Park Berkenoord 2. Opgeven kan via het bekende emailadres: 
etenenontmoeten@parochiechristuskoning.nl of via het parochiesecretariaat.  
Kosten zijn € 5,= en vanaf 17.00 uur is de inloop.  
Graag bij aanmelding vermelden dat u in Pijnacker te gast wilt zijn. U bent van harte 
welkom. 
 
VITRINEKAST 
Zoals u weet beschikken we over een mooie vitrinekast achter in de kerk die regelmatig wordt 
ingericht met kerkelijke memorabilia. Dit keer heeft het betrekking op het thema Vormsel. 
Dit jaar vindt de vormselviering op 11 februari a.s. plaats en dan zullen 14 kinderen uit onze 
parochie het sacrament ontvangen. 
In de vitrinekast vindt u attributen, boeken en gedenksymbolen door de tijd heen. Het is 
zeker de moeite waard om eens te bekijken (en misschien voor sommigen onder u een 
herinnering aan die goede oude tijd)! 
 

DE STILLE OMGANG 2023 

De Stille Omgang start en eindigt op het Spui in Amsterdam. Vele bruggen en straten zijn 

thans i.v.m. grootschalig onderhoud afgesloten, waardoor de stad in het centrum minder 
goed bereikbaar is voor bussen. De route van de Stille omgang blijft tot nog toe ongewijzigd. 
De route komt voort uit de route die de pastoor liep met de hostie naar de Oude Kerk en 
waaruit het Mirakel is ontstaan. Centraal is de plek in de Kalverstraat waar het Mirakel heeft 
plaatsgevonden. Het begin van het Mirakelfeest is elk jaar op de woensdag na 12 maart 
(tenzij Pasen vroeg in het jaar valt). Tijdens de Mirakelweek (van woensdag t/m zaterdag) 
worden er dagelijks devotiemissen in de kapel op het Begijnhof opgedragen. De Stille Omgang 
wordt gehouden in de nacht van zaterdag op zondag 18 en 19 maart. Na in één van de 
Amsterdamse parochiekerken een mis te hebben bijgewoond, nemen de bedevaartgangers 
vervolgens verspreid over de nacht deel aan de omgang en lopen de omgangsroute. 
Kenmerkend voor de omgang of “processie” is dat deze stilzwijgend wordt volbracht: zonder 
luid gebed of gezang en zonder kerkelijke kledij of andere religieuze attributen. De omgang 
duurt ongeveer een uur en vindt ergens tussen middernacht en 04.00 uur in de 
zondagochtend plaats. 

Voor meer informatie en aanmelden: www.stille-omgang.nl 
 
VRIJWILLIGERS GEZOCHT 
Binnenkort wordt de Morgenster weer bezorgd en wij zijn nog steeds op zoek naar mensen 
die willen helpen met het rondbrengen van de Morgenster en één keer per jaar van de 
Kerkbalans-brieven (én ook een aantal mensen die zich beschikbaar houden als reserve-
bezorger) in de nieuwe wijk Tuindershof, die groeiende is. Het zijn nu nog 12 adressen, maar 
wordt natuurlijk meer. Het gaat om de volgende straten: Anjertuin, Begoniatuin, 
Bromeliatuin, Chrysanttuin en Astertuin. 
Ook zoeken we vrijwilligers die er voor willen zorgen dat de Schoonmaakwerkgroep 
aangevuld wordt. 
U kunt zich voor beide werkgroepen aanmelden bij het parochiesecretariaat. 
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