
 

 

KERKBERICHT NR. 42 (OKTOBER 2022) 
H. JOANNES DE DOOPER TE PIJNACKER 
 
Overledene 04.10 Franciscus Adrianus van Winden 
 
STILTECENTRUM Dagelijks geopend van 09.00 – 18.00 uur 
 
WEEKVIERINGEN EN MISINTENTIES 
Ma 17  H. Ignatius van Antiochië, bisschop en martelaar     Gedachtenis 

    

Di 18  H. Lucas, evangelist                                                     Feest 

    

Wo 19 08.30 Rozenkransgebed 

  09.00 Eucharistieviering/voorganger pastoor Bladowski 

    
Na afloop van de viering koffiedrinken in de pastorie 

    

Do 20   

    

Vr 21 19.00 Eucharistieviering met gezamenlijke ziekenzalving in Welzijnscentrum 
Keijzershof/voorganger pastoor Bladowski 

   * Miep Joosten-Stolk 
 

 
WEEKENDVIERINGEN  
DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR 

Eerste lezing: 
Sirach 35, 12-14.16-18 

Tweede lezing: 
2 Timoteüs 4, 6-8.16-18 

Evangelie: 
Lucas 18, 9-14 

    
Za  22  Geen viering 
    
Zo 23 09.15 Eucharistieviering/voorganger pastoor Bladowski 

   * Frans Kempers 
 
Na afloop van de viering koffiedrinken achter in de kerk 
 

 
 
VIERINGEN IN NOOTDORP 
Vr 21 09.15 Eucharistieviering/voorganger pastoor Bladowski 

  15.30 Eucharistieviering in woonzorgcentrum Veenhage/voorganger pastor Grotaers 

Za 22 19.00 Eucharistieviering/voorganger pastor Grotaers 

Zo 23 11.00 Eucharistieviering/voorganger pastoor Bladowski, m.m.v. cantors Laus Deo 

 
 
Met deze QR-code kunt u met de mobiele telefoon uw gift bestemd voor  

onze parochie Pijnacker overmaken naar de H. Joannes de Doperkerk  
(code geldig t/m 11.03.2023). 
  



 

 

 

Website: www.parochiechristuskoning.nl 

VIRTUEEL KERKBEZOEK VIA DE LIVESTREAM  
(klik op de link – met control toets en linkermuisknop) 

http://www.kerkomroep.nl/?prov.php#/kerken/21189 

Parochiesecretariaat geopend op 

maandag- t/m vrijdagmorgen van 09.00–12.00 uur  

Telefoon: 015.3692480 

secretariaatpijnacker@parochiechristuskoning.nl 
 

R.K. Parochiebestuur: 

Bank IBAN: NL92 RABO 0142 8065 52 

Kerkbalans R.K. Parochiebestuur 

Giro IBAN: NL19 INGB 0002 5885 11 

 

ZIEKENZALVING 21 OKTOBER 

Vroeger ontving men de ziekenzalving aan het einde van zijn/haar leven. Nu kan men, wanneer daar 
behoefte aan is, de ziekenzalving en zegen al ontvangen voordat men afscheid neemt van het aardse 
leven. In deze tijd, waarin weinig priesters zijn, die ook nog eens op korte termijn niet altijd beschikbaar 
zijn, is dit misschien een goed argument om het sacrament te ontvangen en krijgt men daardoor extra 
kracht. 
Vrijdag 21 oktober a.s. zal er tijdens de Eucharistieviering in Keijzershof de Ziekenzalving toegediend 

worden. De viering wordt gehouden in het Welzijnscentrum, Floralaan 102 en begint om 19.00 uur. 
U kunt zich opgeven bij het parochiesecretariaat. De gegevens staan bovenaan dit kerkbericht.  

Zijn er problemen met het vervoer naar het Welzijnscentrum, dan kunt u dat aangeven. We willen dan 

proberen daar een oplossing voor te vinden. 

 

FAIR TRADE 
Omdat afgelopen weekend de Wereldwinkel én Amnesty geen doorgang konden vinden, hebben we de 

verkoop en handtekeningenactie verplaatst naar het weekend van 29 en 30 oktober. 

 

BELANGRIJK! GEZOCHT VOOR DE VIERINGEN IN KEIJZERSHOF 

Voor de vieringen in het Welzijnscentrum in Keijzershof zijn we hard op zoek naar enkele mensen die 

de contacten willen onderhouden met de voorgangers - lectoren - koren – SWOP- zorgafdelingen. Wie 
zou deze taak op zich willen nemen? 

De vieringen in het Welzijnscentrum zijn van GROOT BELANG voor o.a. de mensen, die wonen in de 

Weidevogelhof. Ze willen zo graag het contact blijven houden met onze H. Joannes de Dooperkerk.  

Het zou toch heel jammer zijn als deze vieringen niet meer door zouden kunnen gaan. 

Heeft u belangstelling of wilt u informatie hierover dan kunt u dat laten weten bij het secretariaat of 
bij Annie van der Burg via annievdburg@outlook.com of tel.: 06-51529203. 

 

KOFFIESCHENKEN OP WOENSDAG 

Wij zijn op zoek naar dames of heren die willen helpen bij het koffieschenken na afloop 

van de woensdagvieringen. U bent niet altijd aan de beurt maar slechts één keer in de 

maand. Wij zoeken mensen die om 08.30 uur het koffieservies alvast klaarzetten en een 
paar kannen koffie. Dan bent u ook in de gelegenheid om de viering nog bij te wonen. Na 

afloop daarvan kunt u de parochianen in de pastorie ontvangen om ze te voorzien van een overheerlijk, 

door u met liefde gezet, kopje koffie (of thee natuurlijk). 

U kunt zich opgeven bij het parochiesecretariaat. De gegevens staan bovenaan dit kerkbericht.  

 
ENERGIE EN DE KERK 

Ook de kerken hebben te maken met de hoge energiekosten. 

We gaan het daarom iets minder warm maken in de kerk dan u de afgelopen jaren gewend bent. 

We hopen dat u, als kerkganger, er rekening mee houdt wat betreft kleding en bijvoorbeeld een warme 

sjaal meeneemt. 

Momenteel stoken we nog niet, maar als het dus echt flink kouder gaat worden en we gaan stoken, 
dan gaan we als  ingang van de kerk de kleine deur rechts van de hoofddeur gebruiken. Er komt dan 

minder kou de kerk binnen. 

Ook gaan we bij kouder weer op woensdag de vieringen in de grote zaal van de pastorie houden. 

Zo hopen we met kleine maatregelen de winter door te komen. 

Locatieraad en pastoraatgroep 
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