
 

Parochiekern H. Joannes de Dooper 
Oostlaan 38 
2641 DL Pijnacker 
 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het parochie-
secretariaat. Deze is alle werkdagen geopend van 9.00 tot 12.00 uur. 
Telefoon: 015 – 369 24 80 
Email: SecretariaatPijnacker@ParochieChristusKoning.nl 
 

Kijk ook eens op onze website www.ParochieChristusKoning.nl. 
 

Uw bijdrage zien wij graag tegemoet op banknummer  
NL19 INGB 0002 5885 11 
O.v.v. Kerkbalans  H. Joannes de Dooperkerk Pijnacker. 
 

Bij het overmaken van uw bijdragen wordt als ontvanger Parochie Christus  
Koning aangegeven, doch uw bijdrage komt wel bij onze parochiekern terecht.

       

Geef vandaag 

voor de kerk 

van  

morgen 

2022 

http://www.ParochieChristusKoning.nl


 

Kerk in Keijzershof 

In oktober waren we blij dat de vieringen in Keijzershof 
weer van start waren gegaan, maar helaas is er weer een 
onderbreking als gevolg van de Corona-maatregelen.   
Wij hopen in 2022 weer op de 1e en 3e vrijdag van de 
maand samen te kunnen komen; zie hiervoor ook de mede-
delingen in het kerkbericht. U bent dan om 19.00 uur van 
harte welkom in het Welzijnscentrum, Floralaan 102.  

We rekenen er op dat u dan allen vrij bent van klachten die 
gerelateerd zijn aan Corona. Het S.W.O.P. vraagt u bij bin-
nenkomst uw QR-code te tonen.     
                                                              foto: Pastor Grotaers na de dienst in gesprek met parochianen. 

Eten en Ontmoeten 

Zoals de naam het al zegt, ontmoeten 
mensen elkaar tijdens een eenvoudige             
3-gangen maaltijd. Tijdens het eten kun-
nen de aanwezigen in gesprek komen 
met anderen en mensen ontmoeten.  

Diaken Vrijburg kookt samen met 
een aantal vrijwilligers de maaltijd.  

Deelnemers zijn vanaf 17.00 uur 
welkom, om 17.30 uur begint de 
maaltijd die tot 19.00 uur duurt. 
Opgeven kan tot uiterlijk 3 dagen te 
voren via een lijst achter in de kerk 
of via de mail, met vermelding van 
datum.  

Voor deze maaltijd wordt u een kleine eigen bijdrage gevraagd. 

www.parochiechristuskoning.nl/voor-iedereen/samen-geloven/eten-en-ontmoeten 

Vrijwilligers 

U kunt ook bijdragen aan het doorgeven van onze kerk, door tijd te geven aan de kerk 
in de vorm van vrijwilligerswerk. 
Behoudens enkele betaalde krachten, “draait” de kerk op veel vrijwilligers. De groep 
vrijwilligers kent echter ook een verloop. Hierdoor ontstaan vacatures o.a. voor: onder-
houdsklusjes,  tuinonderhoud, schoon-
maak, seniorenbezoek, bloemschikken, 
kosters enz. Tevens is er behoefte aan 
“organisatietalent” om het geheel in    
goede banen te leiden.  
 
Indien u als vrijwilliger uw steentje wilt 
bijdragen, kunt u zich aanmelden bij ons 
parochiesecretariaat (zie gegevens achter-
op deze folder). 
 
 

Foto: Eens per jaar worden de vrijwilligers bedankt voor hun bijdrage aan de kerk. 
 

Samenstelling team 

Deze zomer is pastoor Kuipers na 12 jaar 
overgeplaatst naar Gouda. 

Sinds de overplaatsing is de samenstel-
ling van ons pastorale team als volgt: 

Pastor Bladowski: taakveld liturgie. 
Diaken Vrijburg: taakveld jeugd en jon-
gerenwerk, diaconie. 
Pastor Halin: taakveld communicatie, 
cathechese, Missie-Ontwikkeling-Vrede. 

 

Het team wordt ondersteund door Pastor Grotaers: taakveld: ouderenpastoraat en 
beschikbaar bij noodgevallen en ziekenzalving. Minh Thu Ko-Ho Si: jongerenwerkster. 
 

Op de foto van links naar rechts: Diaken Vrijburg, Pastor Bladowski en Pastor Halin. 

Nalaten voor de volgende generatie 

Het geloof dat ons is overgedragen, mogen wij 
op onze beurt ook weer doorgeven. Dat kan on-
der meer door de kerk op te nemen in uw testa-
ment, zodat de kerk ook voor volgende genera-
ties wordt doorgegeven. 
Indien u hierover meer informatie wenst, kunt u 
een folder aanvragen bij het secretariaat van de 
kerk. 

Als kerkgemeenschap beleven we samen het geloof dat ons van genera-
tie op generatie is overgedragen. Dat geloof vieren we in de kerk, waar 
we samen bidden, zingen en nadenken over het leven. Waar we belang-
rijke momenten als geboorte en huwelijk vieren en troost vinden bij 
ziekte of teleurstelling. Als kerk zijn we dienstbaar aan elkaar en aan on-
ze lokale gemeenschap: we zien om naar zieken, naar ouderen en naar 
mensen in nood. 


