PAROCHIE CHRISTUS KONING
Bartholomeusnieuws Nootdorp-Ypenburg

Eerstaanspreekbare: DiakenVrijburg@ParochieChristusKoning.nl
Pastoraatsgroep: LiturgieNootdorp@ParochieChristusKoning.nl
Locatieraad: SecretarisNootdorp@ParochieChristusKoning.nl
Parochie Secretariaat: Maandag t/m vrijdag 09:00 -12:00

Telefoon 015-3109159
SecretariaatNootdorp@ParochieChristuskKoning.nl

20 september 2020

dag datum tijd Bijzonderheden

Di 22 19.00 Rozenkransgebed, vesperviering

Do 24 13.30 Stille aanbidding
20.30 Stille aanbidding

Vr 25 08:55 Rozenkransgebed

09:15 Viering
Za 26 19.00 Viering in Pijnacker
Zo 27 11.00 Eucharistieviering Svp aanmelden

11.00 Online kerkdienstgemist.nl

26° zondag door het jaar
Ez. 18, 25-28 Fil. 2, 1-11 Mt. 21, 28-32

Gebedsintenties: Alie de Bruijn-Schilperoort, Corrie Toet-de Winter, Overl.Ouders de Winter-v.d. Krogt,
Piet v.d. Kraan, Trees de Koning-v. Leeuwen, Corrie Vianen-Moerings, Matija Katusic, Voor de levende
en overleden leden familie Barenbrug-v. Druten.

In onze parochiekern
18 t/m 28 september 2020: Nederland en Nootdorp keer terug naar God (26 september: 19.00-
21.10 uur)

Zaterdag 26 september is er een wereldwijde gebedsdag voor de terugkeer naar
. God. Er is een oproep gekomen vanuit Amerika (www.thereturn.org = de
Interkerkelijke Terugkeer) voor een internationale bidden en vastenperiode voor een grote
gebedsavond doorbraak in de wereld. God wil gaan bewegen. De Terugkeer is een beweging,
26 September een specifieke periode (10 dagen van vasten en gebed) én een specifieke dag
(26 september) die we apart zetten voor één doel: de terugkeer naar God. De
wereld is op dit moment in crisis en dit is niet zomaar. God gebruikt vaak een
crisis om ons wakker te maken. Om ons te laten zien wat echt belangrijk is. Hij roept ons op om in
actie te komen. Het allerbelangrijkste is dat alle mensen God gaan leren kennen. Dat de kerk wakker
wordt en zich gaat uitstrekken naar een wereld die Jezus nodig heeft. Dat begint bij jezelf. Je moet
eerst zelf wakker worden. En daar moet je God de gelegenheid voor geven, daar moet je tijd voor
nemen. En daarom is bidden en vasten zo belangrijk. Dat geeft bovennatuurlijke kracht zodat we de
wereld ook echt kunnen gaan bereiken. Info: www.de-terugkeer.nl en BIDDEN & VASTEN @Home
‘Gebed en Opwekking’ (Herman Boon 10 dagen bidden en vasten).
Interkerkelijke gebedsdag (eigenlijk avond) in Nootdorp in het kader van de wereldwijde gebedsdag
om terugkeer naar God, georganiseerd vanuit PKN wijkgemeente Nootdorp en de RK parochiekern
H. Bartholomeus van Christus Koning en andere christenen of gemeentes die in Nootdorp aan
(willen) sluiten.
Programma: 19.00-21.00 uur met twee gebedsrondes, kort napraten en pauze met koffie en thee.
Meer informatie of aanmelding: via Taco Boot, tacoboot@hotmail.com of telefonisch: 0153000303 (bij
voorkeur ’s avonds maandag t/m donderdag of anders dinsdag/woensdag overdag). I.v.m. corona
voorschriften wordt uw (mail) aanmelding gevolgd door een bericht, zo mogelijk bevestigend.
* Overleden
Opl2 september is de heer Janus Janssen (de bakker) overleden in de leeftijd van 89 jaar. Hij
woonde aan de Dr. P. van Anrooijstraat in Nootdorp. Zijn door de coronaregels besloten uitvaart was
op vrijdag 18 september waarna hij begraven is op het parochiéle kerkhof.
* Doop
Op 20 september wordt voor het eerst sinds de corona uitbraak weer een kindje gedoopt om 13:00
uur: Pascal Beer Andre Paul Veffer. Vanwege de corona is het aantal aanwezigen gelimiteerd.
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* RKDEO Fietstocht van 6 september

Op 6 september hebben we op een zonovergoten en gezegende fietsdag € 125,= bij elkaar gefietst,
voor het onderhoud van onze kerk. Wist u dat het fietsgebied van onze hele parochie Christus Koning
Z0 mooi groen is? Kom het de volgende keer ook ontdekken.

* 9 oktober: Deadline Morgenster

9 oktober is de deadline om kopij aan te leveren voor de Morgenster. Thema is Allerzielen.

» 27 september: vredesweek 2020

Het thema van de vredesweek, 20 t/m 27 september, dit jaar is: ‘Vrede verbindt
verschil’.

Al voordat de coronacrisis aan de orde was is dit thema gekozen, Vanwege de
groeiende diversiteit in Nederland die veel reacties oproept: nieuwsgierigheid
en vreugde, maar ook racisme en angst voor het onbekende. De vredesweek
gaat over het omgaan met die verschillen, verschillen in cultuur, gebruiken,
huidskleur en religie, en in opvattingen. En over hoe belangrijk het is om het
verhaal van de ander te leren kennen in plaats van te blijven hangen in eigen
gelijk.

De coronacrisis heeft een aantal verschillen nog duidelijker gemaakt, bij de voedselbank, de
mogelijkheden om het thuis goed met elkaar te redden, verschillen in zorg tussen ons hier en
vluchtelingen ver weg.

Tegelijk was er ook heel veel solidariteit en gemeenschapszin, onderlinge hulp, applaus voor de
werkers in de zorg, steun voor plaatselijke kleine ondernemers.

VREDE VERBINDT VERSCHIL

Om ondanks verschillen toch verbondenheid te zoeken en te ervaren is ontmoeting met elkaar
belangrijk. De cartoon van dit jaar laat het ons zien: twee mensen die elkaar de hand schudden, daar
staat de regenboog boven. Maar het elkaar de hand schudden kan en mag nu even niet. Door de
aanwezigheid van het coronavirus is een oecumenische viering van de drie kerken van Nootdorp-
Ypenburg en daarmee onderlinge ontmoeting dit jaar jammer genoeg niet mogelijk. Wel zal in de drie
kerken aandacht aan het thema van de Vredesweek worden besteed, het lied ‘Duurzame vrijheid’ zal
klinken, gelezen of gezongen, en lectoren zullen over en weer vanuit de drie kerken de lezing(en)
verzorgen in één van de andere kerken.

Zo willen we de verbondenheid met elkaar als kerken van Nootdorp-Ypenburg ook dit jaar
vormgeven, in het vieren en, hopelijk in de toekomst weer écht samen, in ontmoeting om zo te
zoeken naar verbinding in verschil, naar eenheid met Christus en met elkaar, in verbondenheid.

Wist u dat?
Duurzame vrijheid

Wat ware vrijheid nodig heetft,

En deze liefde leeft in iedereen,
zij maakt je vrij, zij maakt ons één.
Als zij zich toont uit jou en mij,
dan kan er duurzaam vrijheid zijn
is de erkenning dat je leeft
dankzij het wonder, dat je voelt

in wat uit liefde wordt bedoeld

Mag ik soms met het mijne niet doen wat ik verkies, of zijt ge kwaad, omdat ik goed ben?
Zo zullen de laatsten de eersten en de eersten de laatsten zijn. Mat. 20:16
Willibrordusvertaling
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