PAROCHIE CHRISTUS KONING

Bartholomeusnieuws Nootdorp-Ypenburg
Eerstaanspreekbare: DiakenVrijburg@ParochieChristusKoning.nl
Pastoraatsgroep: LiturgieNootdorp@ParochieChristusKoning.nl
Locatieraad: SecretarisNootdorp@ParochieChristusKoning.nl
Parochie Secretariaat: Maandag t/m vrijdag 09:00 -12:00

Telefoon 015-3109159
SecretariaatNootdorp@ParochieChristuskKoning.nl

13 september 2020

dag datum tijd Bijzonderheden

Di 15 19.00 Rozenkransgebed, vesperviering

Do 17 13.30 Stille aanbidding
20.30 Stille aanbidding

Vr 18 08:55 Rozenkransgebed

09:15 Viering
Za 19 19.00 Eucharistieviering
Zo 20 11.00 Eucharistieviering Svp aanmelden

11.00 Online kerkdienstgemist.nl

25 zondag door het jaar
Jes. 55, 6-9 Fil. 1, 20c-24.27a Mt. 20, 1-16a

Gebedsintenties: Arie en Betsie Oudshoorn-Elderhorst, Joyce Twaalfhoven-Ettema, Ton en Marc v.d.
Sande, Willemse en Mussaerts, Pieter Hofhuis, Voor de levende en overleden leden fam. Barenbrug-v.
Druten, Corrie Vianen-Moerings

In onze parochiekern
Aan allen, in de parochie Christus Koning, die geinteresseerd zijn in
Bijbellezen interessante gesprekken over Gods Woord

seizoen Reeds vanaf 2003 wordt er maandelijks in Nootdorp op een vrijdag avond een
tekst uit de bijbel gelezen, besproken en uitgediept. Vanuit een voorstudie over
het avond thema werden er dan stukken aangeleverd en toegelicht. In het
komende seizoen 2020-2021 starten we, na 16 jaar, echter met een nieuwe
opzet. We hebben nog wel een avond thema, maar geen aparte voorstudie met toelichting. De nadruk
zal voortaan meer liggen op de voorbereiding en inbreng van de deelnemers zelf, door een zelf gekozen
informatieve bijbel tekst over het onderwerp, alsmede op het onderlinge gesprek hierover. ledereen
wordt geacht zijn eigen bijbel op die avond bij zich te hebben. We starten op vrijdag 18 september met
een uitdagend onderwerp. Zie overzicht. Daarna is ook elke volgende avond gepland op de derde
vrijdag van de maand van 19.30-21.30 uur.

2020-2021

Avond thema. Datum:

1. God 18 september 2020
2. De mens 16 oktober

3. De openbaring van God in de tijd 20 november

4. De Messias 18 december

5. De H. Geest 15 januari 2021

6. De 73 boeken van de Bijbel 19 februari

7. De Bijbel is een godsdienstig boek 19 maart

8. De drie betekenissen van “het Woord” 16 april

9. Hoe lezen we de Bijbel nu? 21 mei

Als u zich per email opgeeft met volledige naam, postadres en telefoonnummer ontvangt u een digitaal
boekje waar al deze onderwerpen in staan. Dit boekje kan u ook helpen om uw inbreng in de avond vast
te stellen. Tot slot: Wij leven, zoals u weet, nog in ‘Corona-tijd’.

Daarom zullen we veiligheidshalve de bijbel leesavonden houden in de grote parochiezaal Veenweg 36.
We reinigen vooraf onze handen en houden in de zaal 1.5 m afstand. Op deze wijze zullen wij onze
veiligheid in acht nemen. Ik hoop, met u, op een goede opkomst en op interessante en leerzame
gesprekken in het komende seizoen 2020-2021.

Voor opgave, email naar: vanbijsterveld@ziggo.nl J.J. van Bijsterveld
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PAROCHIE CHRISTUS KONING

Parochiekern H. Bartholomeus

Veenweg 36, 2631 CL Nootdorp

* Overleden

Op 6 september is de heer Wim de Vreede overleden in de leeftijd van 76 jaar. Hij woonde in

Zoetermeer maar was hier in de H. Bartholomeuskerk een trouwe parochiaan. Zijn door de coronaregels

besloten uitvaart is op maandag 14 september om 11:00 uur.

* 20 september: Doopviering

Op zondag 20 september wordt voor het eerst sinds de corona uitbraak weer een kindje gedoopt: Pascal

Beer Andre Paul Veffer. Vanwege de corona is het aantal aanwezigen gelimiteerd.

» 27 september: geen oecumenische viering, wel lectorenwissel

Thema 2020 Vredesweek

Over het verschil gaat de Vredesweek van 2020. “De groeiende diversiteit in

Nederland roept veel reacties op. Nieuwsgierigheid en vreugde, maar ook racisme

en angst voor het onbekende. De Vredesweek 2020 gaat over het omgaan met die

verschillen. Verschillen in cultuur, gebruiken, huidskleur en religie. Verschillen in

morele opvattingen en de spanningen die dit oproept met de vrijheid van

- 4l meningsuiting en de fundamentele gelijkheid van mensen. In de Vredesweek gaat

weeoe versiT virsenie  het over hoe belangrijk het is om het verhaal van de ander te leren kennen, in

plaats van te blijven hangen in het eigen gelijk. Daarom kiest vredesorganisatie

PAX de komende Vredesweek voor het thema '"Vrede verbindt verschil'.”

De afgelopen jaren waren we gewent om vanuit de drie kerken in Nootdorp en Ypenburg samen te

vieren, gezien de omstandigheden van de Corona en de onzekerheid die dat geeft, vieren we niet

gezamenlijk in een gebouw een oecumenische viering, maar wel verbonden met elkaar staan we en

vieren we de Vredesweek. Volgend jaar 2021 gaan we er weer helemaal voor.

PAX de komende Vredesweek, diaken Dick Vrijburg

e 14 september: Informatiebijeenkomst Vormsel

Ook dit jaar zal de Vormselwerkgroep Parochie Christus Koning zich inzetten ten behoeve van de

kinderen die zich gaan voorbereiden op het Heilig Vormsel. Bij de voorbereiding wordt gebruik gemaakt

van het Vormselproject ”In Vuur en Vlam” dat is ontwikkeld in het Bisdom Rotterdam en wordt getypeerd

als een fris en eigentijds project dat zich onderscheidt door de missionaire insteek, de gevarieerde

werkvormen, het uitnodigde materiaal en de aantrekkelijke vormgeving.

Jongeren die zich met dit project voorbereiden op het sacrament van het Vormsel krijgen een duidelijke

boodschap mee. Om deze werkwijze uit te leggen vindt er een informatiebijeenkomst plaats op Maandag

14 september 2020 van 19.30 uur tot 21.00 uur. In het Parochiehuis, naast de kerk, aan de Veenweg 36,

2631 CL Nootdorp. Op de informatiebijeenkomst zijn ouders en/of verzorgers welkom.

* Kinderkerk

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. En we hebben goed nieuws, ook de kinderkerk begint weer!

Tot de kerstvakantie is het nog wel in aangepaste vorm, zodat we continuiteit van de kinderkerk elke

zondag kunnen waarborgen. Alle kinderen uit de kerk zullen gezamenlijk de Bijbel lezen en een

verwerking van de zondagse lezing krijgen. De kinderen die hun communie dit jaar gaan doen of hebben

gedaan, komen bij de dienst van de Tafel in de Kerk en de jongste kinderen tijdens de uitreiking van de

Eucharistie. Uiteraard houden we ons aan de richtlijnen van het RIVM. Maar we zijn dolblij dat we weer

met de kinderen over Jezus mogen leren.

NB. Dit vraagt wel wat extra van de kinderkerk medewerker om het interessant voor alle kinderen te

maken. Mocht u feedback krijgen van uw kind(eren), dan horen we dit graag, want we leren graag.

Kinderen hebben andere kinderen nodig om samen te groeien in hun liefde voor de Heer.

Karin Smid, Telefoon 06-24779880

Jezus antwoordde hem: ‘Neen, zeg Ik u, niet tot zevenmaal toe, maar tot zeventig maal zevenmaal.
Mat. 18: 22 Willibrordusvertaling
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