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PAROCHIE CHRISTUS KONING 

Bartholomeusnieuws Nootdorp-Ypenburg 
Eerstaanspreekbare: DiakenVrijburg@ParochieChristusKoning.nl 

Pastoraatsgroep:       LiturgieNootdorp@ParochieChristusKoning.nl  

Locatieraad:      SecretarisNootdorp@ParochieChristusKoning.nl 

Secretariaat:      Maandag t/m vrijdag 09:00 -12:00  

       Telefoon 015-3109159                 

                    SecretariaatNootdorp@ParochieChristusKoning.nl 

 
Parochiekern St. Willibrord, Bergschenhoek 

Parochiekern O.L.V. Geboorte, Berkel en Rodenrijs 
Parochiekern O.L.V. Visitatie, Bleiswijk 

Parochiekern H. Joannes de Dooper, Pijnacker 

nweekend 11 juli  

12 Juli 2020 

 
In onze parochiekern               

Parochiebrede uitnodiging voor de Kinderclub 
Binnen de Christus Koning parochie gaan we verder met het kindercatechese 
project. Op de kinderclub wordt geluisterd naar Bijbelverhalen en de Blijde 
Boodschap van Jezus.  
We bespreken het verhaal en het bijbelthema zal in spelvorm eigen gemaakt 
worden. De middagen worden steeds gestart met limonade en wat lekkers. 
Onderwijl wordt er beluisterd wat de kinderen bezighoudt of wat ze hebben 

meegemaakt op school en thuis.  
De leiding besteedt gedurende de bijeenkomst aandacht aan gebed, kerkelijke rituelen en de 
Boodschap van Jezus. De kinderen zullen een kaarsje aansteken als vorm van gebed.  Wanneer: 1x 
per vier weken bijeen op woensdagmiddag om 13.50 uur, Waar: In de Willem Huygenszaal, 
Noordeindseweg 102; Berkel Rodenrijs. 
Doelgroep: kinderen van groep 4 tot en met groep 7, lesduur: van 13.50 tot 15.30 uur. 
Ondersteuning: werkvellen met puzzels, kleurplaten en knutselwerkjes over het thema 
Kosten: 7,50 euro per jaar als bijdrage voor gebruikte materialen  
Opgeven: joke@laan-online.nl of via het secretariaat van je kerklocatie. 
1e bijeenkomst 09 september  En God zag dat het goed was (Gen.:1-2,4) 
2e bijeenkomst 07 oktober    De ark van Noach (Gen.: 6,5-9,29) 
3e bijeenkomst 04 oktober   Abram, Saraï en God  (Gen.: 12-17) 
4e bijeenkomst 02 december   Jezus in de tempel (Luc.: 2,41-52) 
      (decembermaand vrijaf) 
5e bijeenkomst 13 januari   De doop in de jordaan (Marc.: 1,1-15) 
6e bijeenkomst 10 februari    Uitdrijving van de boze geest (Marc.: 1,21-28) 
7e bijeenkomst 10 maart    Genezing (Luc.: 5,17-26) 
8e bijeenkomst 07 april    Pinksteren 1 (Handelingen 2) 
9e bijeenkomst 02 juni   Bijna vakantie (kennismakingsbijeenkomst) 
 

• 12 september en 10 oktober: herinnering misdienaarsdag 
U heeft er (te) lang op moeten wachten maar het bisdom Rotterdam organiseert weer een 
misdienaarsdag en wel op zaterdag 12 september 2020 in Bodegraven (vicariaat Den Haag) en op 
zaterdag 10 oktober 2020 in het vicariaat Rotterdam op een nog nader te bepalen locatie.   

dag datum tijd  Bijzonderheden 

Di  14 19.00 Rozenkransgebed,vesperviering  

Do 16 13.30 
20:30 

Stille aanbidding 
Stille aanbiddng 

 

Vr 17 08:55 
09:15 

Rozenkransgebed 
Viering 

 
Svp aanmelden 

Za 18 19.00 Viering in Pijnacker Svp aanmelden  

Zo 19 09.15 
11.00 

Viering 
Online kerkdienstgemist.nl 

Svp aanmelden 
 

16e zondag door het jaar 
Wijsh. 12, 13. 16-19                           Rom. 8, 26-27                    Mt. 13, 24-43 

Gebedsintenties: Overl.Ouders Hannappel-Strampraad, Voor de levenden en overleden familie 
Barenbrug-v. Druten, Piet v.d. Kraan, Joyce Twaalfhoven-Ettema, Vincent v.d. Lans,  
Pieter Messemaker.  
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Parochiekern H. Bartholomeus 
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 Deze dagen zijn bestemd voor misdienaars en acolieten in de leeftijd van 8 t/m 18 jaar en hun 
coördinatoren en begeleiders. Er is deze dag een apart programma voor begeleiders en 
coördinatoren van de misdienaars en acolieten. We volgen het protocol zoals dat is vastgesteld voor 
de kerken en de bijeenkomsten die daar plaatsvinden. 
Gelet op de huidige bepalingen in het kader van de coronacrisis kan slechts een beperkt aantal 
misdienaars en acolieten aan deze dag deelnemen. Aanmeldingen worden behandeld in volgorde 
van binnenkomst. 
Verder is het niet toegestaan om te gaan carpoolen. Dit betekent dat coördinatoren en begeleiders 
alleen hun eigen kinderen in de auto mogen vervoeren. Het programma duurt van 12:30 – 16:15 uur. 
Opgeven kan bij de coördinatrice van de misdienaars/acolieten. 

• Nieuw protocol Covid-19 
In de week van 6 juli publiceert de bisschoppenconferentie een verruiming van het protocol ‘Kerkelijk 
leven op anderhalve meter’. Deze verruiming betreft met name de mogelijkheden rondom het vieren 
van de sacramenten zoals de doop, de eerste heilige communie, het vormsel en de priester- en 
diakenwijding. Daarnaast wordt het zingen door koren onder voorwaarden weer mogelijk. Op dit 
moment wordt een wijziging van het protocol op genoemde punten voorbereid. Ook komt er een 
overzichtsdocument met alle wijzigingen. Deze week zou het nieuwe protocol verschijnen. Nu,vrijdag 
10 juli is er nog geen nieuw protocol verschenen en daarom blijft alles tot het verschijnen van het 
nieuwe protocol nog bij de richtlijnen zoals deze nu bekend zijn. Dank u wel voor uw begrip.  

• Aanmelden 
Als u naar de kerk wilt, is het nog steeds noodzakelijk dat u zich telefonisch (telefoon 015 3109159) of 
via de mail (secretariaatnootdorp@parochiechristuskoning.nl) aanmeldt. Even langskomen bij het 
secretariaat kan ook. Aanmelden kan alleen in de week voorafgaande aan de viering gedurende de 
openingstijden van het secretariaat maandag-vrijdag 09:00-12:00 uur. Buiten deze tijden wordt de 
email niet gelezen en staat de telefoon op de uitvaartlijn/antwoordapparaat. Per 1 juli zijn er weer 100 
parochianen per viering toegestaan. Houdt u zich aan de RIVM- richtlijnen alstublieft, bij uw bezoek 
aan de kerk.  
 
Wist u dat?

Monulfus van Maastricht † 578 feest 16 juli 
Zijn naam wordt genoemd door de gallische geschiedschrijver en bisschop Sint Gregorius 
van Tours († 594; feest 17 november). Hij vertelt in zijn boekje 'Over de Glorie der 
Belijders', hoe Sint Servatius, die hij overigens Aravatius noemt, na zijn dood in Maastricht 
werd begraven 'langs de openbare weg bij de brug': "Herhaaldelijk hebben gelovigen in 
hun ijver een kapelletje getimmerd van gladgeschaafde planken. Maar telkens waren de 
planken weer naar beneden gekomen vanwege de wind of door hun eigen gewicht. Ik heb 
gehoord, dat dat zo door is gegaan tot er iemand kwam, die er een gebouw neerzette, dat 

een eervolle bisschop waardig was. Na enige tijd werd Monulfus bisschop van Maastricht. Hij bouwde 
een grote kerk ter ere van Servatius, en bracht er rijke versieringen in aan. Daarop werd zijn stoffelijk 
overschot met groot vertoon van eerbied en plechtigheid naar die kerk overgebracht. Tot op de dag is 
die kerk beroemd vanwege de grote wonderen, die er gebeuren." (Bron: Heiligennet)

 

‘Maar gelukkig úw ogen, omdat zij zien, en úw oren, omdat zij horen! Want voorwaar, Ik zeg u: 
vele profeten en rechtvaardigen hebben verlangd te zien wat gij ziet, maar zij hebben het niet 
gezien; en te horen wat gij hoort, maar zij hebben het niet gehoord.’ Mat.13:16-17. 
Willibrordusvertaling 


