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PAROCHIE CHRISTUS KONING 

Bartholomeusnieuws Nootdorp-Ypenburg 
Eerstaanspreekbare: DiakenVrijburg@ParochieChristusKoning.nl 

Pastoraatsgroep:       LiturgieNootdorp@ParochieChristusKoning.nl  

Locatieraad:      SecretarisNootdorp@ParochieChristusKoning.nl 

Secretariaat:      Maandag t/m vrijdag 09:00 -12:00  

       Telefoon 015-3109159                 

                    SecretariaatNootdorp@ParochieChristusKoning.nl 

 
Parochiekern St. Willibrord, Bergschenhoek 

Parochiekern O.L.V. Geboorte, Berkel en Rodenrijs 
Parochiekern O.L.V. Visitatie, Bleiswijk 

Parochiekern H. Joannes de Dooper, Pijnacker 

Nieuwe 
maatregelen 

vanuit het 
bisdom 

                                                                                                              29 maart 2020  

  
In onze parochie               
 

24 maart, Openstelling kerken op zondag en vrijdag: 
In reactie op de aangescherpte maatregelen van de overheid tegen de 
verspreiding van het coronavirus op 23 maart, hebben de Nederlandse 
bisschoppen aanvullende maatregelen getroffen. Alle publieke 
liturgievieringen, ook die in kleine kring door de week, worden voor de 
gehele Paastijd, tot en met Pinksteren (op 31 mei) afgelast. 
In hun persbericht verwijzen de bisschoppen naar de overheid die alle 

bijeenkomsten verboden heeft tot 1 juni, ook die met minder dan 100 mensen. Eerder werden 
door de bisschoppen al alle publieke vieringen op zaterdag en zondag afgelast, nu zijn dus ook 
de publieke vieringen door de week afgelast. Op Palmzondag zijn er wel palmtakken in de kerk 
te verkrijgen. Met de kosters en vrijwilligers is overlegd om op de zondag tijdens de 
gebruikelijke aanvangstijd van 09:15 -10:15 uur de kerk open te stellen voor persoonlijk stil 
gebed en een kaarsje op te steken, dit is nu uitgebreid met de vrijdagochtend. Er zal achterin de 
kerk een collectemand staan. De monstrans zal worden uitgesteld.  
Wanneer u toch liever thuisblijft is er via internet een mogelijkheid om de viering bij te wonen. 
Als pastores vinden we het toch belangrijk om onze parochianen een hart onder de riem te 
steken en hen te bemoedigen. Daarom wordt iedere zondag om 9.15 uur eucharistie gevierd 
door het pastoraal team zonder publiek. Er is gekozen voor Bleiswijk omdat van hieruit de 
viering op onze website en op internet gevolgd kan worden.    
Kijk op  https://www.parochiechristuskoning.nl/voor-iedereen/samen-geloven/kerkradio  
Om snel te zoeken: website www.parochiechristuskoning.nl  
Zoeken op kerkradio  
Vervolgens klik op video  
Verder zijn er natuurlijk de eerder genoemde kanalen ook beschikbaar zoals NPO2 en Radio 
Maria.    
•     Bartholomeusnieuws via e-mail: 
Wanneer u graag op de hoogte blijft van het kerknieuws maar niet naar de kerk kan of wilt 
komen dan kunt u uw emailadres doorgeven aan het secretariaat. U komt dan (eventueel 
tijdelijk) op de wekelijkse verzendlijst om het nieuws digitaal te ontvangen. Later kunt u altijd 
weer opzeggen. 

dag datum tijd  Bijzonderheden 

Di  31 19.00 Vesperviering Rozenkransgebed 
afgelast 

 

Do 2 13.30 
19:00 

Heilig Uur 
Meditatieve viering afgelast 

 
 

Vr 3 08:55 
09:15 
15.30 
19:00 

Rozenkransgebed 
Openstelling kerk stil gebed, kaarsje 
Viering Veenhage afgelast 
Kruisweg bidden 

*Gelegenheid tot biechten tijdens de 
openingsstelling  
 
Aangepast, volg instructie koster 

Za 4 19.00 Viering afgelast  

Zo 5 09.15 Openstelling kerk stil gebed, kaarsje Palmtakjes beschikbaar 

Palmzondag 
Jesaja 50, 4-7                            Filippenzen 2, 6-11                      Matteüs 26, 14-27.  66 

Gebedsintenties:   
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PAROCHIE CHRISTUS KONING 
 

Parochiekern H. Bartholomeus 
 

Veenweg 36, 2631 CL  Nootdorp 

 •    Resultaat Jumbobonnen: 
Het resultaat over februari 2020 van de Jumbokassabonnen is 13.187,82 x 0.5 % = € 65,94 
Aantal bonnen 690 stuks. In deze onzekere tijd waarin een hoop inkomsten voor de kerk 
wegvallen is het een klein lichtpuntje dat we altijd nog de Jumbobonnen kunnen sparen. Dank 
voor het inzamelen. Het inzamelen gaat gewoon door tijdens de openstelling van de kerken en 
eventueel kunt u de bonnen ook in de deurbrievenbus van de pastorie achterlaten.   

 29 maart, Nabijheid pastoraal team,biechtgelegenheid voor Pasen:  
Vanwege de beperkingen willen we als pastores aangeven dat we de parochianen nabij willen 
blijven. Daarom voeren we met directe ingang een rooster in voor pastoraal spreekuur van 
16.00 tot 17.00 uur.   
Maandag en woensdag pastor Bladowski 06-28 31 26 72  
Dinsdag en vrijdag diaken Vrijburg 06-55 14 24 73  
Donderdag en weekend pastor Halin 06-81 20 85 67  
Het pastorale team heeft besloten dat de biechtgelegenheid blijft bestaan omdat de afstand kan 
worden gegarandeerd.Op vrijdag 3 maart kunt u tijdens de openstelling van de kerk dan ook 
biechten en het sacrament der verzoening ontvangen. 
•    1 april, klokken van hoop:  
Al eeuwen luiden klokken als communicatiemiddel. Ze roepen niet slechts op tot gebed, maar 
vertellen de inwoners met hoge of sonore klanken en zonder woorden wat er aan de hand is in 
de stad of het dorp.Komende woensdagen in april sluiten we ons weer aan bij de klokken van 
hoop om 19:00 uur, een kwartier. Als teken van hoop en troost; als signaal van respect voor alle 
mensen die werken in de hulpverlening; en om mensen met elkaar te verbinden, luiden we de 
klokken van hoop! 
•    29 maart, oproep vrijwilligers zodat we aan kunnen sluiten bij #Nietalleen:  
Aanmelden kan nog steeds. Om mee te kunnen doen met dit initiatief hebben we de steun van 
nog een aantal vrijwilligers nodig.Om elkaar te helpen in deze coronacrisis. Contact via het 
secretariaat 0153109159      
In andere kerken 
•    5 april, Vesperviering Dorpskerk:  
De vesperviering van zondag 5 april 2020 niet zal plaatsvinden in de Dorpskerk te Nootdorp. 
 
Wist u dat?          

Amos profeet † ca 750 vóór Christus: 
Derde van de twaalf kleine profeten uit het Oude Testament. De nieuwsberichten 
van zijn dagen melden, dat het slecht gaat. Niet alleen in zijn eigen land, maar ook in 
de omringende landen, en vooral in het noordelijke Israël. Ramp op ramp; 
tegenspoed op tegenspoed. Er breekt droogte uit en het heeft al maanden niet 
geregend; de oogsten mislukken; wat er nog uit de grond komt, wordt opgevreten 
door ongedierte. Hongersnood is het gevolg; de mensen krijgen schone tanden van 
het feit dat er niets te eten valt. Overal arme sloebers die afkomen op de plaatsen 
waar nog iets te krijgen valt. Woekerprijzen op de markten; zwendel, zwarte handel. 
Patsers die zich verrijken aan de armoe en ellende van anderen. Besmettelijke 
ziektes breken uit. Roofovervallen, waarbij doden vallen. Geweld op straat. U denkt 
misschien dat ik gewoon opsom wat ik elke dag lees in de krant, of zie op het 

televisiejournaal. Maar in feite zijn het allemaal verschijnselen die in de tekst van het boek 
Amos worden opgesomd. En de boer Amos denkt na over de vraag, die iedereen zich zou 
stellen: "Waarom gebeuren zulke dingen? Waarom overkomt ons dit alles?” Er was blijkbaar 
weinig aanleiding voor positieve afdrukken. We vinden er maar één: helemaal aan het eind van 
zijn boek als een visioen voor een verre, verre toekomst...(Bron: Heiligennet, verder lezen over 
Amos kunt u in de Bijbel OT) 
 
 

Jezus gaf haar ten antwoord:“Zei Ik u niet, dat als gij gelooft,ge Gods heerlijkheid zult 
zien?”Joh.11:40 Willibrordusvertaling 


