
 

 

KERKBERICHT NR. 10 (MAART 2020) 
H. JOANNES DE DOOPER TE PIJNACKER 
 
 
Overledenen 31.01 

19.02 
Geertruida Hendrika van der Hulst 
Arnolda Johanna Haket-van Winden 

 
STILTECENTRUM 
Dagelijks geopend van 09.30 – 18.00 uur.  
Donderdag: 19.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste, Getijdengebed en Rozenkransgebed 
 
WEEKVIERINGEN EN MISINTENTIES 
Ma 02   

    
Di 03   
    
Wo 04 08.35 Morgengebed 
  09.00 Eucharistieviering 
    

Na afloop van de viering koffiedrinken in de pastorie 
Do 05   
    
Vr 06 19.00 Kruisweg 
    
 
WEEKENDVIERINGEN EN MISINTENTIES 
TWEEDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD  

Eerste lezing:  
Genesis 12, 1-4a 

Tweede lezing:  
2 Timoteüs 1, 8b-10 

Evangelie:   
Matteüs 17, 1-9 

    
Za 07  Geen viering 
    
Zo 08 11.00 Eucharistieviering m.m.v. St. Cecilia   
   * Toos Ammerlaan 

* Jacobus Franciscus Gerardus Uijlenbroek 
* Adriana van Winden en ouders 
* Ouders Veldhoven-Tetteroo 
 
Na afloop van de viering koffiedrinken achter in de kerk 

 
 
 
VIERINGEN IN NOOTDORP 
Di 03 19.00 Vastenmeditatie en Rozenkransgebed 
Do 05 19.00 Meditatieve viering 
Vr 06 09.15 Eucharistieviering 
  15.30 Woord- en communieviering in woonzorgcentrum Veenhage 
Za 07 19.00 Woord- en communieviering 
Zo 08 09.15 Eucharistieviering  

 
  



 
PCK/Parochiekern H. Joannes de Dooper, Oostlaan 38, 2641 DL Pijnacker 

Website: www.parochiechristuskoning.nl 

Pastoraal team: Telefoon: Email: 

Pastor S. Bladowski 06.28312672 pastorbladowski@parochiechristuskoning.nl 

Pastor A.J. Halin 06.81208567 pastorhalin@parochiechristuskoning.nl 

Pastor W.T.M. Kuipers sabbatverlof tot 01.04.2020 

Diaken F.J. Vrijburg 06.55142473 diakenvrijburg@parochiechristuskoning.nl 

Parochiesecretariaat 

Geopend maandag- t/m 
vrijdagochtend van 09.00–12.00 uur 

015.3692480 secretariaatpijnacker@parochiechristuskoning.nl 

R.K. Parochiebestuur Bank IBAN: NL92 RABO 0142 8065 52 

Kerkbalans R.K. Parochiebestuur Giro IBAN: NL19 INGB 0002 5885 11 

 
ETEN EN ONTMOETEN 

In het Parochiehuis in de benedenzaal aan de Oostlaan 38A in Pijnacker verzorgen we een heerlijke, 

gezellige maaltijd waarbij u van harte welkom bent op donderdag 5 maart a.s. De warme maaltijd bestaat uit 

drie gangen: soep, hoofdgerecht en een dessert. U bent welkom vanaf 17.00 uur. Om 17.30 uur begint de 

maaltijd en eindigt om 18.45 uur. De kosten bedragen € 4,= per persoon. Opgeven kan via: 

etenenontmoeten@parochiechristuskoning.nl en op de lijst achter in de kerk. Als u zich opgeeft via de mail, 
wel graag vermelden dat u in Pijnacker komt eten.  

Dick Vrijburg, diaken  

 

OP WEG NAAR PASEN (2020) - KLOOSTERWEEKEND: GA JIJ/U MEE? 

Thema dit jaar is: Vrijheid. In het weekend van vrijdag 27 maart t/m. zondag 29 maart a.s., de 5e zondag 
van de veertigdagentijd, organiseert de Parochie Christus Koning haar 2e kloosterweekend bij de 

Birgittinessen in Weert. Dit kloosterweekend biedt de gelegenheid om kennis te maken met deze vorm van 

spiritualiteit, die voor onszelf een nieuwe insteek en impuls kan geven aan ons geloof. Het weekend zal 

geleid worden door diaken Dick Vrijburg en Joke Laan. Gaat u mee? Opgave voor deelname is mogelijk per 

email joke@laan-online.nl vóór 8 maart a.s. Wilt u meer informatie over deze retraite, dan kunt u ook 

contact opnemen op dit mailadres. Mochten de kosten voor u een reden of probleem zijn om niet mee te 
gaan, neemt u dan eventueel contact op met Diaken Vrijburg. We hopen op een spirituele ontmoeting. 

Dick Vrijburg en Joke Laan 
 

IGNATIAANS BIDDEN - 40-DAGENRETRAITE 2020 - "DE MORGEN KOMT" 

Elke retraite is een innerlijke reis. Zo ook deze retraite. Waarheen deze reis je zal leiden is nog niet bekend. 

Het is heel goed mogelijk dat je wordt verrast of aangemoedigd, uitgedaagd of geprikkeld door wat er 
gebeurt. Je kunt verbaasd of angstig worden: misschien laat God doorschemeren dat je een nieuwe richting 

moet inslaan in je leven - denk aan Maria bij de aankondiging van Jezus' geboorte. Door je gebed vol te 

houden met een open geest en een groot hart, kom je tot innerlijke rust. God is een God van vertroosting en 

wacht op het moment waarop Hij je genadig kan zijn (2 Korintiërs 1, 3; Jesaia 30, 18). 

Dagelijks wordt om 18.00 uur een nieuwsbrief verstuurd. Op zondag ontvang je, naast het gebedsmateriaal, 
ook een korte duiding van het thema van de komende week. Tweemaal per week, op zondag en op 

woensdag, krijg je ook tips over hoe bidden en een citaat uit de Ignatiaanse traditie of van de kerkvaders. 

Opgeven kan via de website www.ignatiaansbidden.org. Daarnaast kunt u deelnemen aan een 

uitwisselingsgroepje in Pijnacker. Daarvoor kunt u meer informatie aanvragen bij  

Marianne Hoeboer, tel. 015-3695429, e-mail: m.h.hoeboer@gmail.com of  

Carla Schoonenberg, tel. 06-19050530, e-mail: carlaschoonenberg@icloud.com   
 

PAASKAARSEN 

Het is weer tijd voor een nieuwe Paaskaars. U kunt achter in de kerk een bestellijst invullen. A.u.b. 

doorgeven t/m 6 maart. Mag ook bij het parochiesecretariaat tijdens de openingsuren. 

 
SABBATVERLOF PASTOR KUIPERS 

Op onze website: www.parochiechristuskoning.nl vindt u een verwijzing naar het reisverslag van  

pastor Kuipers, die op sabbatverlof is. 

elke lijst u uw handtekening zet of inschrijft. 
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