
 

 

KERKBERICHT NR. 44 (OKTOBER/NOVEMBER 2019) 
H. JOANNES DE DOOPER TE PIJNACKER 
 
 
 

Overledenen 18.09 
16.10 

Maria Adriana Jacoba Ammerlaan-Ammerlaan 
Leonardus Josephus Zandbergen 

 
STILTECENTRUM 
Dagelijks geopend van 09.30 – 18.00 uur.  
Donderdag: 19.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste, Getijdengebed en Rozenkransgebed 
 
WEEKVIERINGEN EN MISINTENTIES 
Ma 28  HH. Simon en Judas, apostelen    Feest 

     
Di 29   
    
Wo 30 08.35 

09.00 
Morgengebed 
Eucharistieviering 

    
Do 31   
    
Vr 01  Allerheiligen    Hoogfeest 
  15.00 Gezongen huwelijksviering voor Daan Timbergen en Sabrina Boog 
    
 
WEEKENDVIERINGEN EN MISINTENTIES 
EEN-EN-DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR 

Eerste lezing:  
Wijsheid 11, 23-12, 2 

Tweede lezing:  
2 Tessalonicenzen 1, 11-2, 2 

Evangelie:  
Lucas 19, 1-10 

    
Za 02  Allerzielen – Gedachtenis van alle overleden gelovigen 
  19.00 Woord- en communieviering m.m.v. Vivace 

* Riet van Adrichem-van Zoelen en haar zoon Jan 
* Toon van Leeuwen 
* Wim van Leeuwen 
* Zas Rutten 
 
Aansluitend aan de viering herdenking op het kerkhof en na afloop 
koffiedrinken achter in de kerk 
 

Zo 03 11.00 Eucharistieviering met samenzang 
   * Aat Stadegaard-Dirks 

* Grabel van Dijk en Cor van Dijk-Bellekom 
* ouders Veldhoven-Tetteroo 
* Toos Ammerlaan 
* Frank Hertroys 
* Jacobus Franciscus Gerardus Uijlenbroek 
* Augustinus Beckers 
* Leon Steenvoorden 
* Riet van Dijk-van der Hulst 

 
VIERINGEN IN NOOTDORP 
Di 29 19.00 Vesper en Rozenkransgebed 
Vr 31 09.15 Eucharistieviering 
Za 02  Geen viering 
Zo 03 09.15 Eucharistieviering met samenzang 

 
  



 
Parochie H. Joannes de Dooper, Oostlaan 38, 2641 DL Pijnacker 

Website: www.parochiechristuskoning.nl 

Pastoraal team: Telefoon: Email: 

Pastor S. Bladowski 06.28312672 pastorbladowski@parochiechristuskoning.nl 

Pastor A.J. Halin 06.81208567 pastorhalin@parochiechristuskoning.nl 

Pastor W.T.M. Kuipers 06.81864539 pastorkuipers@parochiechristuskoning.nl 

Diaken F.J. Vrijburg 06.55142473 diakenvrijburg@parochiechristuskoning.nl 

Parochiesecretariaat 

Geopend maandag- t/m 
vrijdagochtend van 09.00–12.00 uur 

015.3692480 secretariaatpijnacker@parochiechristuskoning.nl 

R.K. Parochiebestuur Bank IBAN: NL92 RABO 0142 8065 52 

Kerkbalans R.K. Parochiebestuur Giro IBAN: NL19 INGB 0002 5885 11 

 

ALLERZIELEN 2019 
Zaterdag 2 november vieren wij Allerzielen. De Woord– en Communieviering van die avond zal in het teken 

staan van het herdenken van onze geliefde overledenen. Zoals gebruikelijk in onze kerk van de  

H. Joannes de Dooper, hebben de nabestaanden van overleden parochianen van het afgelopen jaar, een 

persoonlijke uitnodiging gekregen voor deze viering. Maar vanzelfsprekend is iedereen, parochiaan of niet, 

van harte welkom op deze bijzondere avond. Wij zullen dan met eerbied onze overledenen van dit jaar of 

eerder gedenken. Na afloop van de viering bent u allen uitgenodigd om mee te gaan naar het kerkhof van de 
parochie. Het toegangspad van het kerkhof zal verlicht zijn. Het koor Vivace zal daar een paar toepasselijke 

liederen zingen. U kunt een lichtje meenemen van thuis om op het graf van een dierbare te plaatsen. Maar 

ook kunt u bij het verlaten van de kerk een aangereikt lichtje meenemen. Na afloop van de viering is er voor 

iedereen die daar behoefte aan heeft, de mogelijkheid om achter in de kerk een kopje koffie of thee te 

drinken en mensen die u een luisterend oor bieden.  
 
Op zondagmiddag 3 november om 15.00 uur (dus na Allerzielen), zal er een Grafzegen zijn op de 

begraafplaats St. Janshof. Ook dan gedenken we de overledenen die hier hun laatste rustplaats hebben 

gekregen. Dit doen we in samenspraak met vrijwilligers van de H. Joannes de Dooperkerk in Pijnacker en de 

H. Bartholomeuskerk in Nootdorp. In de aula komen we samen en luisteren naar verhalen uit de bijbel, 

gedichten en teksten. We noemen de namen van de overledenen en nabestaanden mogen hierbij een kaarsje 
aansteken. Daarna is er gelegenheid om mee te lopen naar de begraafplaats om het zegenen van de graven 

bij te wonen. Na afloop is er tijd voor samenzijn en zal er koffie geschonken worden. 

De nabestaanden van de overledenen van het afgelopen jaar krijgen een schriftelijke uitnodiging. Verder is 

iedereen van harte welkom om deze bijeenkomsten bij te wonen. 

 
ETEN EN ONTMOETEN 
In de benedenzaal van het Parochiehuis aan de Oostlaan 38A in Pijnacker verzorgen we voor de derde maal 

een heerlijke, gezellige maaltijd. U bent van harte welkom op donderdag 7 november a.s. De warme 

maaltijd bestaat uit drie gangen: soep, hoofdgerecht en een dessert. U bent welkom vanaf 17.00 uur. Om 

17.30 uur begint de maaltijd en eindigt om 18.45 uur. De kosten bedragen € 4,= per persoon. Opgeven kan 

via: etenenontmoeten@paochiechristuskoning.nl en op de lijst achter in de kerk. Als u zich opgeeft via de 

mail, wel graag vermelden dat u in Pijnacker komt eten. 
 

BANNEUX  

Ieder jaar organiseert het Banneux comité bisdom Rotterdam in november een speciale reünie dag van het 

afgelopen bedevaartjaar in: Ontmoetingscentrum De Acker, Park Berkenoord 2 Pijnacker. Deze dag 

wordt op zaterdag 9 november 2019 gehouden. Na de feestelijke Eucharistieviering, is er tijd om elkaar te 
ontmoeten tijdens de lunch. Daarna is er een muzikaal middagprogramma, met aansluitend het bidden van 

de Rozenkrans en een Plechtig Lof met zegening van de zieken. Tevens is er gelegenheid om in het 

“winkeltje” artikelen uit Banneux te kopen. Graag willen wij U uitnodigen om kennis te maken met de 

eenvoud, maar tegelijkertijd ook de gezelligheid van deze dag ter afsluiting van het bedevaartseizoen van 

Banneux 2019. De zaal is vanaf 09.00 uur open en wordt u ontvangen met een kopje koffie of thee.  

Voor opgaven en verdere informatie, zie de brochure of 
Mw. A.W. Opstal-Ammerlaan tel.: 015 3693148, email: paula_opstal@hotmail.com of  

G.J. de Bruijn tel: 070 3205872, email: gerard.debruijn@planet.nl  

 

MGR. VAN DEN HENDE WIJDT MELCHIOR KERKLAAN TOT DIAKEN 

Op zaterdag 16 november a.s. zal Mgr. Van den Hende door handoplegging en gebed Melchior Kerklaan 
(oud-parochiaan van Pijnacker en tegenwoordig woonachtig in Nootdorp) tot diaken wijden voor het bisdom 

Rotterdam. De wijding vindt plaats tijdens een eucharistieviering in de HH. Laurentius en Elisabeth 

Kathedraal te Rotterdam. In deze plechtigheid ontvangt ook Michael Magielse OP de diakenwijding. U bent 

van harte uitgenodigd. 16 november, 11.00 uur in de Kathedraal aan de Mathenesserlaan 305, Rotterdam. 

Voorafgaand aan de eucharistieviering is het tussen 10.00 uur en 10.45 uur mogelijk het sacrament van 

boete en verzoening te ontvangen (Mariakapel links achterin de kerk). Na afloop van de viering is er 
gelegenheid om de nieuwe diakens en elkaar te ontmoeten.  
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