
 

 

KERKBERICHT NR. 40 (SEPTEMBER/OKTOBER 2019) 
H. JOANNES DE DOOPER TE PIJNACKER 
 
Overledenen 04.09 

18.09 
Anna Adriana Kemp-van Winden 
Maria Adriana Jacoba Ammerlaan-Ammerlaan 

 
STILTECENTRUM 
Dagelijks geopend van 09.30 – 18.00 uur.  
Donderdag: 19.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste, Getijdengebed en Rozenkransgebed 
 
WEEKVIERINGEN EN MISINTENTIES 
Ma 30  H.Hieronymus, priester en kerkleraar                         Gedachtenis 

    
Di 01  H. Teresia van het Kind Jezus, maagd en kerklerares  Gedachtenis 
    
Wo 02  

08.35 
09.00 

HH. Engelbewaarders                                                  Gedachtenis 
Morgengebed 
Eucharistieviering 
Na afloop van de viering koffie drinken in de pastorie 

Do 03   
    
Vr 04  H. Franciscus van Assisi                                              Gedachtenis 
    
    
 
WEEKENDVIERINGEN EN MISINTENTIES 
Zeven-en-twintigste zondag door het jaar 

Eerste lezing: 
Habakuk 1,2-3; 2,2-4 

Tweede lezing 
2 Timoteus 1,6-8.13-14 

Evangelie: 
Lucas 17,5-10 

    
Za 05  Geen viering 
    
Zo 06 11.00 Eucharistieviering met samenzang 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
13.00 

* Uit dankbaarheid aan God voor een 90ste verjaardag 
* Aat Stadegaard- Dirks 
* Grabel van Dijk en Cor van Dijk- Bellekom 
* Adriana Tas en Adriana Tas- Vollebregt 
* Toos Ammerlaan 
* Frank Hertroys 
* Jacobus Franciscus Gerardus Uijlenbroek 
* Augustinus Beckers 
 
Gezamenlijke doopviering voor Lucas Ammerlaan, Dane van Rijn en  
Levi van der Kleij 

 
VIERINGEN IN NOOTDORP 
Di 01 19.00 Vesper en Rozenkransgebed 
Vr 04 09.15 Eucharistieviering 
Za 05 19.00 Eucharistieviering met samenzang 
Zo 06 09.15 Eucharistieviering m.m.v. Laus Deo 

 

 

 

  



 
Parochie H. Joannes de Dooper, Oostlaan 38, 2641 DL Pijnacker 

Website: www.parochiechristuskoning.nl 

Pastoraal team: Telefoon: Email: 

Pastor S. Bladowski 06.28312672 pastorbladowski@parochiechristuskoning.nl 

Pastor A.J. Halin 06.81208567 pastorhalin@parochiechristuskoning.nl 

Pastor W.T.M. Kuipers 06.81864539 pastorkuipers@parochiechristuskoning.nl 

Diaken F.J. Vrijburg 06.55142473 diakenvrijburg@parochiechristuskoning.nl 

Parochiesecretariaat 

Geopend maandag- t/m 
vrijdagochtend van 09.00–12.00 

uur 

015.3692480 secretariaatpijnacker@parochiechristuskoning.nl 

Werkgroep kosters: J. Opstal 015.3693148  

R.K. Parochiebestuur Bank IBAN: NL92 RABO 0142 8065 52 

Kerkbalans R.K. Parochiebestuur Giro IBAN: NL19 INGB 0002 5885 11 

OPKNAPPEN PAROCHIEHUIS PIJNACKER 

In februari 2019 hebben de locatieraad en het Parochiebestuur besloten om het Parochiehuis van locatie 

Pijnacker, met name de 1e etage, zodanig te laten te laten opknappen dat het voldoet aan de eisen van deze 

tijd. De 1e etage is thans o.a. in gebruik door diverse koren, de Alpha cursus, voorbereiding  
1e H. Communie en voorbereiding H. Vormsel. In april 2019 is een werkgroep geïnstalleerd onder leiding 

van Niek van Dongen, tevens actief als bestuurslid van de Stichting, die het Parochiehuis beheert. Op basis 

van de wensen van de huidige gebruikers en input van de architect is de wensenlijst op basis van 

technische en financiële haalbaarheid gerangschikt. Het plan van aanpak is onlangs gepresenteerd aan het 

Parochiebestuur, locatieraad en pastoraatsgroep en is met veel enthousiasme ontvangen. Eind september 
zal het plan worden voorgelegd aan het bisdom en vervolgens worden voorgelegd aan belanghebbenden.  

Met een enthousiaste werkgroep vakdeskundige vrijwilligers  wordt er gewerkt aan een betere omgeving; 

waarbij de bestaande kerkgerelateerde activiteiten een mooie plek zullen krijgen. We houden u graag van de 

ontwikkelingen op de hoogte via het parochieblad De Morgenster en het kerkbericht. 

Namens de werkgroep en Locatieraad Pijnacker 
Niek van Dongen 
 
ETEN EN ONTMOETEN HARTVERWARMEND 

In het Parochiehuis (benedenzaal) aan de Oostlaan 38A in Pijnacker verzorgen we voor de tweede maal een 

heerlijke, gezellige maaltijd. U bent van harte welkom op donderdag 3 oktober a.s. Meer informatie vindt u 

ook in de Morgenster (blz. 31). De warme maaltijd bestaat uit drie gangen: soep, hoofdgerecht en een 
dessert. U bent welkom vanaf 17.00 uur. Om 17.30 uur begint de maaltijd en eindigt om 18.45 uur. De 

kosten bedragen € 4,= per persoon. Opgeven kan via: etenenontmoeten@parochiechristuskoning.nl en op de 

lijst achter in de kerk. Als u zich opgeeft via de mail, wel graag vermelden dat u in Pijnacker komt eten. 

Dick Vrijburg, diaken 
 
ORGELCONCERT 5 OKTOBER MET BERT DEN HERTOG 
De aanvang is 16:00 uur  Het programma bestaat uit werken van J.S. Bach, C. Franck, J. Alain, E. Gigout, 

Albert De Klerk en G. Verschraegen. 

Bert den Hertog werd in 1978 te Gouda geboren. Vanaf 1997 studeerde hij Hoofdvak Orgel bij Ben van 

Oosten, Bernard Winsemius en Willem Tanke aan het Rotterdams Conservatorium, afgesloten in 2005 met 

het diploma Uitvoerend Musicus na  een recital in de Rotterdamse St. Laurenskerk waarin hij met groot 
symphonieorkest de Symphonie in G klein op. 25 voor orgel en orkest van Marcel Dupré uitvoerde. Tijdens 

zijn studie won hij 4 (inter-)nationale orgelconcoursen. 

 

ABDIJDAG 2019 SAMEN GEDEELD  

Stilte, gebed, het gesprek en wandelen zullen een plaats krijgen. We lezen uit de Bijbel, bidden de psalmen 

en zijn in stilte bij elkaar. Het is de bedoeling dat we door ontmoeting en samenzijn ervaren  wat we voor 
onze geloofsgemeenschap, de wereld waar wij deel van uitmaken, kunnen betekenen. Naar het verhaal 

waarin Jezus geeft en deelt Samen met zijn leerlingen. Ook wij gaan op weg met Jezus, ontvangen zijn zegen 

en brood en delen hier vanuit.   

 WANNEER: zaterdag 19 oktober 2019 van 9.30 uur tot 20.00 uur.  WAAR: Pius X kerk aan de  

Anjerdreef 48 in Rodenrijs. WIE: gast en inleider Dr. Thomas Quartier OSB. HOE: Inschrijven en aanmelden 
via joke@laan-online.nl. KOSTEN: € 7,50. Achter in de kerk ligt ook een folder voor u klaar. 

 

40 JARIG JUBILEUM GEBEDSGROEP JOANNES DE DOOPER PIJNACKER 

Op 4 oktober 2019 bestaat de gebedsgroep Joannes de Dooper te Pijnacker 40 jaar 

Op zaterdag 26 oktober 2019 zal uit dankbaarheid aan God de Eucharistieviering van 19.00 uur hiervoor 

worden opgedragen. 
Na afloop van de viering bent u uitgenodigd om deze mijlpaal met ons in de pastorie mee te vieren onder het 

genot van een kopje koffie/thee met iets lekkers erbij. Ook een wijntje met een hapje zal niet ontbreken. 

De gebedsgroep hoopt dat vele parochianen hierbij aanwezig zullen zijn. Noteer de datum vast in uw agenda.   
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