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In onze parochiekern  
De Verbeelding:  De Verbeelding ook in RK Kerk Nootdorp 
Tijdens De Verbeelding Pijnacker-Nootdorp op zaterdag 28 en zondag 29 
september is de Bartholomeuskerk aan de Veenweg in Nootdorp zoals altijd ook 
present. In het fraaie Parochiehuis naast de kerk presenteert een tiental 
kunstenaars hun werk. Ook is er een speciale tweedehands boekenmarkt en 
een optreden in de kerk. Tijdsstip: 11.00 - 17.00 uur. 
In het Parochiehuis exposeert de speksteengroep ‘Steengroet’ figuratieve en 
non-figuratieve beelden. Margot Labordus-Kerklaan exposeert oudere en 
nieuwe schilderijen in acryl en olieverf. De zangleerlingen van Mirjam van der 
Beek zingen zaterdag in de namiddag. Voor en na het optreden is de kerk ook 
voor bezichtiging geopend en is vooral het onlangs gerestaureerde hoofdaltaar is 
te bewonderen. Zie ook de website van De Verbeelding voor het gehele 

programma in Pijnacker-Nootdorp. In het Parochiehuis zijn er op beide dagen, 28 en 29 september 
kunstenaars. De Vrienden van de Bartholomeus zullen met een kleine tweedehandsboekenmarkt staan. Het 
koffiedrinken op zondag zal tussen de kunst zijn. 
 

• 15 t/m 17 november: Jeugdkamp 
Vrijdag 15 t/m zondag 17 november is het jeugdkamp in kamphuis Ahoy in 
Oosterhout. Voor de vormelingen een integraal onderdeel van de voorbereiding, maar 
voor de jeugd van 11 tot en met 15 jaar, een leuke gelegenheid om bij aan te sluiten. 
Een belangrijk aspect in het kampprogramma is het samen optrekken met elkaar 
waarbij we niet alleen ons geloof belijden, maar het daadwerkelijk ook praktiseren. 
Uiteraard staan er ook ontspannende activiteiten op het kampprogramma. Het doel 
van het kamp is dat onze jongeren het geloof gaan ontdekken. Opgeven kan via de 
site van Parochie Christus Koning.  

• 20 oktober: Klaverjassen in het Parochiehuis 
Zondagmiddag 20 oktober en op 10 november zijn er weer gezellige klaverjaswedstrijden in het Parochiehuis 
van de Bartholomeuskerk, Veenweg 36, te Nootdorp. De zaal is open om 13.00 en we beginnen om 13.30 
uur met klaverjassen. Deelname kost € 5,00. Tussendoor wordt er een loterij gehouden, een lot kost €1,00. 
De netto-opbrengst komt geheel ten goede aan het onderhoud van onze Bartholomeuskerk. 
Informatie, Piet Mooijman 015-3108379. Email; p.mooijman@ziggo.nl  
Met vriendelijke groet,Commissie Fondsenwerving.  

dag datum tijd  Bijzonderheden 

Di 24 19.00 Vesperviering en Rozenkrans  

Do 26 13.30 
20:30 

Stille aanbidding 
Stille aanbidding 

 

Vrij 27   8.55 
  9.15 

Rozenkrans 
Eucharistieviering 

 
 

Za  28 19.00 Geen viering  

Zo 29  9.15 Eucharistieviering met samenzang  

26e zondag door het jaar 
Amos 6, 1a. 4-7                                                1 Timoteüs 6, 11-16                                  Lucas 16, 19-31 

Weekend gebedsintenties:Corrie Toet-de Winter, Trees de Koning-van Leeuwen, Anton en Tini 
Ammerlaan-Janssen, Antoon Koelink, Overl. ouders Groenewege -Reijgersberg, Nel Corrie en Riet 

De Verbeelding, 
uw kerk doet mee 
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• 30 september: Eten en Ontmoeten, Hartverwarmend 
De maaltijd van maandagavond 30 september is alweer volgeboekt. De volgende maaltijd is op maandag 28 
oktober. Wel kunt u wellicht een keer inschrijven in een van de andere kernen van onze parochie, zo leert u 
ook andere mensen uit de gehele Parochie Christus Koning kennen. Informatie via de website of de 
secretariaten van de andere kernen.  
 

Binnenkort 
• 19 oktober: Tweede abdijdag Parochie Christus Koning 
Op zaterdag 19 oktober 2019 van 9.30 uur tot 20.00 uur in de Pius X kerk aan de Anjerdreef 48 in Rodenrijs 
wordt de tweede PCK abdijdag gehouden. Naar het verhaal waarin Jezus geeft en deelt samen met zijn 
leerlingen. Ook wij gaan op weg met Jezus, ontvangen zijn zegen en brood en delen hier van uit. Gast en 
inleider Dr. Thomas Quartier OSB Vorig jaar was het een groot succes. Mogen wij u dit jaar ook begroeten? 
Inschrijven en aanmelden via joke@laan-online.nl, kosten €7,50. 
 

In andere kerken in de regio 
• 21 oktober: De kracht van TROOST – Hella van der Wijst 
Hoe waardevol is het om TROOST te ontvangen of TROOST te geven? Presentator en schrijfster Hella van 
der Wijst zoomt in op de kracht van TROOST. Deze avond wordt georganiseerd door de Protestantse 
wijkgemeente Ypenburg en Stichting Steun bij Rouw PNY. Maandag 21 oktober, aanvang 19.30 uur, 
inclusief pauze tot 21.30 uur, na afloop is er gelegenheid Hella haar boek te kopen en te laten signeren. 
Inloop vanaf 19.00 uur met koffie/thee. Na afloop is er een collecte voor de onkosten. 

• 26 oktober: Radio Maria opent een tweede studio in Heiloo 
Op zaterdag 26 oktober wordt er op het Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo een tweede studio 
van Radio Maria Nederland geopend in het bijzijn van bisschop Jan Hendriks. Radio Maria Nederland en het 
heiligdom in Heiloo nodigen alle geïnteresseerden uit om bij deze feestelijke gebeurtenis aanwezig te zijn. 
Het begint om 12:00 uur met een eucharistieviering waarbij mgr. Jan Hendriks de hoofdcelebrant zal zijn. 
Voorafgaand aan de H. Mis wordt om 11:30 uur het rozenkransgebed gebeden. Daarna volgt de officiële 
opening en een gezamenlijke lunch met alle aanwezigen. Info: www.radiomaria.nl of www.olvternood.nl 
 

Wist u dat?  
Gideon Rechter, † ca 1200 vóór Chr. Feest 26 september 
Hij woonde in Opra, behoorde tot de stam Manasse en was de zoon van Joas. In die 
tijd had het gebied waar hij woonde te lijden onder de invallen van het buurvolk, de 
Midjanieten. Op een dag is Gideon bezig tarwe uit te kloppen. Hij heeft zich verborgen 
in een perskuip uit angst voor de Midjanieten. Daar wordt hij opgezocht door een 
engel met de woorden: “De Heer is met je, dappere held.” Waarop Gideon antwoordt: 
“Als de Heer met ons is, waarom overkomen ons dan al die rampen? Waar blijft God 
met de wonderen waarover onze voorouders vertellen? “De engel antwoordt dat hij 
juist gekomen is om Gideon op te roepen tot de strijd tegen de vijand. Gideon 
antwoordt: “Hoe kan dat? Ik ben de jongste van de hele familie, en mijn familie is de 
armste van heel Israël.” Hij krijgt hetzelfde antwoord als Mozes destijds: “Ik zal met je 

zijn.” Daarop brengt Gideon een offer. Vervolgens vervangt hij het Baälaltaar door een altaar voor JHWH. 
Gideon stelt een leger samen wat veel te groot is naar de wens van JHWH. Hij krijgt de opdracht om op een 
bepaalde manier mannen te selecteren. Dan zegt JHWH tot Gideon: “Met de driehonderd man die het water 
hebben opgeslurpt zal Ik je bevrijden en de Midjanieten aan je overleveren. Midden in de nacht mobiliseert 
Gideon zijn mannen. Hij verdeelt ze in drie groepen van honderd. Aan iedere soldaat geeft hij een bazuin en 
een lege kruik met een toorts erin. Ze sluipen naar het vijandelijke kamp en beginnen op hun bazuinen te 
blazen en de kruiken stuk te slaan onder het roepen van de kreet: “Te wapen. Voor JHWH en Gideon!” 
Verder doen ze niets. In het kamp breekt paniek uit. In iedere nachtelijke schim ziet men een vijand. Zo 
moorden de vijandelijke soldaten elkaar uit. Wat overblijft vlucht de bergen in. Gideon was veertig jaar 
rechter over Israël. Na zijn dood werd hij begraven in Opra. (bron: Heilingennet) 

‘Gij kunt niet God dienen en de mammon.’ Luc.16 :13 Willibrordusvertaling 
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