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In onze parochiekern  
21-29 september: Vredesweek 

Vrede lijkt vanzelfsprekend. Niets is minder waar. Het vraagt onze blijvende 
aandacht. Zeker in een tijd van verharding in onze eigen samenleving en non-
stop geweld elders. Maar het kan anders. Sterker nog, dat gebeurt al!  
Veel mensen verlangen naar contact met buurtgenoten die tot nu toe een 
vreemde voor ze zijn. Of willen vredesactivisten ver weg graag een hart onder de 
riem steken door ze een bemoedigende en hoopgevende boodschap te sturen. 
Tijdens de nationale Vredesweek, dé actieweek voor vrede van PAX, laten we al 
meer dan 50 jaar samen met duizenden mensen zien dat het ook anders kan. 
Grote veranderingen beginnen vaak klein. In onze eigen straat en buurt. Of in 

onze kerk. Volgende week is er in onze kerk de oecumenische vredesviering die samen met de Dorpskerk 
en de Toevlucht wordt georganiseerd. De aanvangstijd is een extra reden om te komen, we beginnen om 
10:00 uur. Samen maken we een krachtig geluid. Doet u met ons mee? 

• 15 september: Bartholomeusweekend 
De zondag wordt zoals gebruikelijk gestart met een eucharistie om 9.15 uur. 
Aansluitend volgt de high tea op het kerkplein met heerlijke door parochianen gebakken of gekochte 
lekkernijen 
Ook nu is de kerk is te bezichtigen van 11.00 tot 16.00 uur. 
In het Parochiehuis is de tweedehandsboekenmarkt van 10.30 tot 16.00 uur. De Live Life Foundation zal een 
stand hebben op het kerkplein. We gaan er samen weer een mooi feest van maken.  

• Oproep voor stukjes en beeldmateriaal van het Bartholomeusfeest: 
Wanneer u dit Bartholomeusfeest genoten heeft van een van de activiteiten denkt u er dan aan om een 
stukje met foto van de betreffende activiteit naar de redactie van de Morgenster te sturen? Dit kan tot 27 
september. Het is leuk om onze hele parochie mee te laten delen in onze feestvreugde. Alvast bedankt! 

• 19 september: Start Alpha cursus en Alpha Follow Up, nieuw seizoen 
In Nootdorp gaat op 19 september aanstaande om 20.00 uur een Alpha van start. In 10 interactieve en 
gezellige bijeenkomsten ontdekken de deelnemers wat het christelijk geloof inhoudt. Elke avond begint met 
een lekkere maaltijd.  
De cursus is gratis en vrijblijvend en wordt gegeven van 18.30 uur tot 21.30 uur in de  pastorie aan de 
Veenweg 36 in Nootdorp.  

dag datum tijd  Bijzonderheden 

Di 17 19.00 Vesperviering en Rozenkrans  

Do 19 13.30 Stille aanbidding  

Vrij 20   8.55 
  9.15 
15.30 

Rozenkrans 
Eucharistieviering 
Eucharistieviering in  
woonzorgcentrum Veenhage 

 
 

Za  21 19.00 Eucharistieviering met samenzang  

Zo 22 10.00 Oecumenische vredesviering m.m.v. 
koren uit de drie deelnemende kerken 

Geen gebedsintenties 

25e zondag door het jaar 
Amos 8, 4-7                                                1 Timoteüs 2, 1-8                                  Lucas 16, 1-13 
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In Nederland hebben ruim 270.000 mensen een Alpha gevolgd. Of je jong of oud, gelovig of niet-gelovig 
bent; je bent van harte welkom! Ook starten er in september weer Alpha Follow Up groepen in Pijnacker en 
op Ypenburg.  

 

• 15 t/m 17 november: Jeugdkamp 
Van vrijdag 15 t/m zondag 17 november is het jeugdkamp in kamphuis Ahoy in Oosterhout. 
Voor de vormelingen een integraal onderdeel van de voorbereiding, maar voor de jeugd van 11 
tot en met 15 jaar, een leuke gelegenheid om bij aan te sluiten. Een belangrijk aspect in het 
kampprogramma is het samen optrekken met elkaar waarbij we niet alleen ons geloof belijden, 
maar het daadwerkelijk ook praktiseren. Uiteraard staan er ook ontspannende activiteiten op 
het kampprogramma. Het doel van het kamp is dat onze jongeren het geloof gaan ontdekken. 
Opgeven kan via de site van Parochie Christus Koning.  

• Eten en Ontmoeten, Hartverwarmend:  
U kunt zich aanmelden voor de maaltijd van maandagavond 30 september. De warme maaltijd bestaat uit 
drie gangen, soep, hoofdgerecht en een dessert. U bent welkom vanaf 17.00 uur welkom in het Parochie-
huis, om 17.30 uur begint de maaltijd en eindigt om 19.00 uur.  
Voor de liefhebber is er daarna nog eventueel koffie of thee. Opgeven kan tot uiterlijk drie dagen van te 
voren via etenenontmoeten@ParochieChristusKoning.nl. De kosten bedragen 4,00 euro per persoon.  
 

Binnenkort 
• 19 oktober:  Tweede abdijdag Parochie Christus Koning: 
Op zaterdag 19 oktober 2019 van 9.30 uur tot 20.00 uur in de Pius X kerk aan de Anjerdreef 48 in Rodenrijs 
wordt de tweede PCK abdijdag gehouden. Naar het verhaal waarin Jezus geeft en deelt samen met zijn 
leerlingen. Ook wij gaan op weg met Jezus, ontvangen zijn zegen en brood en delen hier van uit. Gast en 
inleider Dr. Thomas Quartier OSB Vorig jaar was het een groot succes. Mogen wij u dit jaar ook begroeten? 
Inschrijven en aanmelden via joke@laan-online.nl, kosten €7,50. 
 

In andere kerken in de regio 
• De kracht van TROOST – Hella van der Wijst: 
Hoe waardevol is het om TROOST te ontvangen of TROOST te geven? Presentator en schrijfster Hella van 
der Wijst zoomt in op de kracht van TROOST.Deze avond wordt georganiseerd door de Protestantse 
wijkgemeente Ypenburg en Stichting Steun bij     Rouw PNY. Maandag 21 oktober, aanvang 19.30 uur, 
inclusief pauze tot 21.30 uur, na afloop is er gelegenheid Hella haar boek te kopen en te laten signeren. 
Inloop vanaf 19.00 uur met koffie/thee.Na afloop is er een collecte voor de onkosten. 
 

Wist u dat?  
Jona (ook Jonas) Profeet 8e eeuw vóór Chr. Feest 21 september 
Eerst wordt verteld hoe Jona geroepen wordt om het woord van God te gaan verkondigen 
ergens ver weg in het buitenland aan de mensen van de grote stad Nineve. Hij moet 
zeggen, dat zij verloren zullen gaan, als zij zich niet zullen bekeren. Hij scheept zich in, 
maar op een schip dat precies de andere kant op gaat. Jona probeert zich op die manier te 
onttrekken aan de opdracht. Dan steekt er een gigantische storm op. De zeelui bezweren 
alle opvarenden om te bidden tot hun eigen godheid. De kapitein roept elk van hen 
persoonlijk daartoe op. Bij Jona gekomen ontdekt hij dat deze gewoon ligt te slapen. Jona 
bekent dat de storm omwille van hem is ontketend en raadt de zeelui aan hem overboord te 
smijten. Eerst schrikken ze ervoor terug, maar als ze allemaal dreigen te vergaan, bidden 

ze Jona's God om vergeving en doen wat hij gezegd heeft. Onmiddellijk bedaart de zee. Door Gods 
beschikking wordt Jona opgeslokt door het monster van de zee. Daar bidt de arme profeet om hulp en na 
drie dagen spoelt hij aan op een strand. Nu gaat hij inderdaad naar Nineve; drie dagen heeft hij nodig om er 
doorheen te trekken en elke dag verkondigt hij dat er van de hele stad geen steen op de andere zal blijven, 
als de mensen zich niet bekeren. De koning geeft gehoor aan deze oproep en roept een tijd van boete en 
gebed af, in de hoop dat God zich zal bedenken. En God krijgt inderdaad spijt over zijn dreigementen en 
voert ze niet uit. (bron: Heilingennet) 

‘Zo zeg Ik u, is er vreugde bij de engelen van God over één zondaar die zich bekeert.’ Luc.15 :10 
Willibrordusvertaling 
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