
 

 

Ria in ’t Veen- van Winden stelt zich voor. 

In de Morgenster heeft een oproep gestaan voor mensen die binnen de Pastoraatsgroep, voor de 

geloofsgemeenschap van St. Willibrord, de vacature van de liturgie willen vervullen. Hiervoor heb ik 

mij aangemeld. Vanaf 1 januari 2019 ga ik deze taak vervullen. 

Graag wil ik mij aan onze parochianen voorstellen.  

Mijn naam is Ria in `t Veen- van Winden, getrouwd met Marien en moeder van 4 kinderen en oma 

van 7 kleinkinderen.  

Geboren in Berkel en Rodenrijs op de Kleihoogt 1 en opgegroeid op de boerderij Hoeve Cornelia. 

Mijn ouders, Eef van Winden en Nel van Winden-van der Burg, waren boerenmensen. Van hen heb ik 

de katholieke opvoeding meegekregen.  

Mijn schoolopleidingen heb ik gevolgd op de St. Petrus lagere school en de VGLO in Berkel en 

Rodenijs. Daarna opleidingen voor de Middenstand en boekhouding.  

Bestuurlijke functies heb ik gehad bij de oudervereniging van de Pius X school, later het 

Schoolbestuur en de basketbalvereniging Squirrels. 

Voor mijn trouwen en tot de oudste dochter geboren werd heb ik op een boekhoudkantoor gewerkt. 

Toen de kinderen groot genoeg werden, heb ik in de tuinderij als bloemen sorteerder en inpakker 

gewerkt tot dat ik met pensioen ben gegaan. 

Vanaf 2007 ben ik al actief binnen de parochie met het zingen bij doopkoor Waterlief, het St. 

Ceacileakoor en de afgelopen 1 ½ jaar ook als lector. 

Om mijn voorganger, die dit 16 jaar heeft gedaan, op te volgen, is een nieuwe uitdaging en ik ga het 

met vol vertrouwen en de hulp van boven aan. 

 


