
KERKBERICHT NR. 5 (JANUARI/FEBRUARI 2019) 
H. JOANNES DE DOOPER TE PIJNACKER 
 
PERSONALIA 
Overledenen 26.12 

02.01 
05.01 
12.01 

Johannes Leonardus Bolleboom 
Anna Maria de Veld-Thomassen 
Leonardus Adrianus Kouwenhoven 
Johanna Theodora van der Meer-Bloom 

 
STILTECENTRUM 
Dagelijks geopend van 09.30 – 18.00 uur.  
Donderdag: 19.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste, Getijdengebed en Rozenkransgebed 
 
WEEKVIERINGEN EN MISINTENTIES 
Ma 28  H. Thomas van Aquino, priester en kerkleraar     Gedachtenis 
    
Di 29   
    
Wo 30 08.35 Morgengebed 

  09.00 Eucharistieviering  
    
    
Do 31  H. Johannes (Don) Bosco, priester                    Gedachtenis 
    
Vr 01   
    
    
 
WEEKENDIERINGEN EN MISINTENTIES 
Vierde zondag door het jaar - Opdracht van de Heer in de Tempel / Maria Lichtmis /  
H Blasius 

Eerste lezing: 
Jeremia 1, 4-5 + 17-19 

Tweede lezing: 
1 Korintiërs 12, 31; 13, 1-13 of 13, 4-13 

Evangelie: 
Lucas 4, 21-30 

    
Za 02  Viering vervalt i.v.m. Vormselviering PCK in Nootdorp (19.00 uur), voor alle 

kernen 
    
Zo 03  Terugkomviering Dopelingen 
  09.15 Eucharistieviering m.m.v. Belle Noci 

* Leo Termorshuizen 
* Leo van Mil 
* Toke Zuidam 
* Lien van Winden-van Kleef 
* Ouders Rint Visser en Klazina Visser-van der Hoeven 
* Piet van Schie 
* Aat Stadegaard-Dirks 
* Augustinus Beckers 
* Toon van Leeuwen 

   Na afloop van de viering koffiedrinken achterin de kerk 
 
VIERINGEN IN NOOTDORP 
Di 29 19.00 Vesperviering 
Vr 01 09.15 Eucharistieviering 
  15.30 Eucharistieviering in woonzorgcentrum Veenhage 
Za 02 19.00 Vormselviering PCK (voor alle kernen) 

m.m.v. The Living Lord Singers en Salvation 
Zo 03 11.00 Presentatieviering Eerste Heilige Communie/Eucharistieviering 

m.m.v. De Vrolijke Nootjes 
 
  



Parochie H. Joannes de Dooper, Oostlaan 38, 2641 DL Pijnacker 

Website: www.parochiechristuskoning.nl 

Pastoraal team: Telefoon: Email: 

Pastor S. Bladowski 06.28312672 pastorbladowski@parochiechristuskoning.nl 

Pastor C.M.L.P. Bracco Gartner Tot nader order afwezig 

Pastor A.J. Halin 06.81208567 pastorhalin@parochiechristuskoning.nl 

Pastor W.T.M. Kuipers 06.81864539 pastorkuipers@parochiechristuskoning.nl 

Diaken F.J. Vrijburg 06.55142473 diakenvrijburg@parochiechristuskoning.nl 

Parochiesecretariaat 

Geopend maandag- t/m 

vrijdagochtend van 09.00–12.00 uur 

015.3692480 secretariaatpijnacker@parochiechristuskoning.nl 

Werkgroep kosters: J. Opstal 015.3693148  

R.K. Parochiebestuur Bank IBAN: NL92 RABO 0142 8065 52 

Kerkbalans R.K. Parochiebestuur Giro IBAN: NL19 INGB 0002 5885 11 

 

KERKBALANS 

Iedereen heeft inmiddels de envelop binnen voor de Kerkbalans. Er komen diverse berichten van 

parochianen die, bij het overmaken van een bedrag naar Pijnacker, een melding krijgen dat het bedrag 

wordt overgemaakt naar R.K. PCK te Berkel en Rodenrijs. 
U kunt er zeker van zijn dat de bank- en gironummers die u gebruikt voor Pijnacker (dus ook die op het 

kerkbericht vermeld staan) verbonden zijn en blijven aan de kerk in Pijnacker. 

 

NASHVILLE - VERKLARING EN DE KATHOLIEKE GEDACHTEN OVER DIT THEMA 

In het Parochie breed overleg Leren is gesproken over de Nashville verklaring. Deze verklaring heeft veel stof 
doen opwaaien. “Maar wat is de mening van de Katholieke kerk over dit thema” werd er gevraagd? Graag 

verwijzen we U naar de Catechismus van de Katholieke kerk, de artikelen 2357 tot en met 2359. Maar 

eenvoudiger staat het verwoord in deel 2 van “Twitteren met God”. In de hoofdstukken 4.19 tot en met 4.31 

wordt uitgelegd hoe wij als katholieken denken over het menselijke leven, de omgang met elkaar en de 

beschermwaardigheid er van. Van harte aanbevolen.  

 
MARIA LICHTMIS / TERUGKOMVIERING DOPELINGEN 

Op zondag 3 februari vieren we Maria Lichtmis. Tijdens deze viering worden de ouders met hun dopelingen 

uitgenodigd om naar de kerk te komen voor een speciale viering waarin zij en hun kinderen de zegen 

ontvangen. We hopen veel ouders met hun kinderen te verwelkomen.  

 
ORIËNTATIEDAG VRONESTEYN ZONDAG 10 FEBRUARI 

Voor wie erover denkt priester of diaken te worden  
Zondag 10 februari staan de deuren van Vronesteyn wijd open. Het Voorburgse huis aan de Vliet ontvangt 

die dag belangstellenden die nadenken over hun plaats in de kerk. Misschien denk je erover priester te 

worden, maar weet je niet wat daar allemaal bij komt kijken. Misschien denk je dat het diaconaat iets voor 

je is, maar wil je eerst weten wat dat inhoudt. Of misschien wil je eens met iemand praten omdat je gelooft 
dat je roeping voelt, maar...  

Op de Oriëntatiedag kun je met al je vragen terecht bij de rector van de priester- en diakenopleiding, maar 

ook bij de spirituaal (een geestelijk leidsman die bij de opleiding is betrokken) en natuurlijk bij de 

studenten. Je krijgt informatie over het opleidingstraject, de studie, de geestelijke vorming, stages. Je kunt 

het huis zien waar de studenten wonen, de kapel waar de vieringen worden gehouden, de bibliotheek, de 
woonkamer. De studenten kunnen je vertellen hoe het is om in Vronesteyn je vorming en toerusting te 

krijgen en je bijvoorbeeld de studieboeken laten zien. Om 14.00 uur wordt iedereen welkom geheten, daarna 

is er alle ruimte voor informatie en vragen in twee groepen: een voor de belangstellenden voor het 

priesterschap, de ander voor degenen die meer willen weten over het diaconaat. Vronesteyn is gemakkelijk 

met de trein te bereiken: vijf minuten lopen vanaf halte Voorburg-Leidschendam. Laat je weten dat je komt? 

(Wil je nu al meer weten, kijk dan op www.vronesteyn.nl.). Graag tot ziens! 
Rector Walter Broeders 
T: 070.3873804/ M: 06.27140117 

E: w.broeders@bisdomrotterdam.nl 

Adres: Park Vronesteyn 14, 2271 HS Voorburg 

 
STILLE OMGANG 16/17 MAART 

Het Gezelschap van de Stille Omgang Rotterdam organiseert ook in 2019 de mogelijkheid om deel te nemen 

aan de Stille Omgang in Amsterdam. Het programma zal vrijwel gelijk zijn aan dat van de afgelopen jaren. 

Gezamenlijk, met andere groepen pelgrims, gaan we naar de mis in de 'Papagaai' in de Kalverstraat. Daarna 

wordt de tocht gelopen. De tocht duurt ongeveer een uur. Het thema voor 2019 luidt: “Vreugde is het 

onmiskenbare teken van God”, Pierre Teilhard de Chardin s.j. Door stilte versterkt u uw spiritualiteit en 
verbondenheid met Christus en velen in uw omgeving. Met uw gebed in stilte vergroot u uw Liefde en 

Vreugde. Ervaar in de Stille Omgang de Vreugde en Gods aanwezigheid. 

De komende Stille Omgang wordt gelopen in de nacht van zaterdag 16 op zondag 17 maart a.s.  

Verder is voor pelgrims online-aanmelding ook mogelijk via de website van www.destilleomgang.nl.  

http://www.vronesteyn.nl/
http://www.destilleomgang.nl/

