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Kerkbalans is er voor kosten die 
gemaakt worden om de kerk-
deuren letterlijk en figuurlijk open te hou-
den. De kerkgangers hebben graag een dak 
boven het hoofd dat niet lekt.  De toren-
spits is vorig jaar voor een ingrijpende res-
tauratie in de steigers gezet. Nu kan de 
toren er weer tegen en kan de haan veilig 
op de spits staan.    (zie ook de video door Wim Meijer 

youtube.com/watch?v=VVjSqmJzt3g&feature=youtu.be) 

De restauratie van het orgel  

In het atelier bij Fa. Adema is 
het orgel gerestaureerd. De 
windlade was lek en het orgel 
had te lijden van de verzak-
king van de toren t.o.v. het 
koor. Het afstellen van het 
mechaniek was daardoor niet 
meer mogelijk. 

 

De vrijwilligers 

In onze parochiekern zijn vier koren actief.  Het jongerenkoor Salvation is één van die 
koren die regelmatig van zich laten 
horen. Zij vierden vorig jaar hun 10 
jarig jubileum in de kerk. 

    

 
Met en door vrijwilligers kan onze kerk blijven 
draaien. Regelmatig zijn onze vrijwilligers bij-
elkaar voor bijvoorbeeld het invouwen en het 

 klaar
 maken 
 voor 
 bezor-
 ging 
 van 
 o.a. de Morgenster en de Kerkbalansenvelop-
 pen zoals die nu voor u ligt.  

De houten onderdelen 
zijn gevoelig voor de 
schommeling van voch-
tigheid in de kerk. 

Weer terug in de kerk 
na restauratie werd 
het orgel opgebouwd 
en afgesteld om onze 
zangkoren te kunnen 
begeleiden.                        

De terugkomviering voor de dopelin-
gen van 2018 in onze kerk. 

   Kinderen oefenen voor het kerstspel. 

Het jongerenkoor Salvation bij hun 

jubileum mis. 


