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Voor een stijlvolle verzorging van kerkelijke uitvaarten

v Persoonlijke aandacht door betrokken medewerkers

« Bekend en ervaren met kerkelijke gebruiken en tradities

v Cewaarborgde kwaliteit en transparantie in kosten

« Kosteloos vastleggen van uitvaartwensen in een Wilsverklaring
« Vrijblijvende voorbespreking van de uitvaart
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Bel: 010 - 447 99 00 (dag en nacht)

Kijk voor meer informatie op www.vanderspekuitvaart.nl




Beste parochianen,

Vioor u ligt weer een propvolle Morgenster. Dit
NUMMer is in onzZe ogen een mooie mix van
praktische zaken en een stuk geloofsbeleving.
We bereiden ons immers al langzaam voor op
de 40-dagen tijd: de tijd die Jezus in de Y,

woestijn doorbracht voordat hij naar thia T"]}\' y
Jeruzalem ging. Dit herdenken wij in de vorm s Crist i

van de vastentijd (de tijd tussen carnaval en iELY ‘_th“ ”
Pasen, weet u het nog?) Daarom worden u op : .
verschillende plaatsen in dit nummer tips
aangereikt om tot gebed te komen. Zeker het
doorlezen en het uitproberen waard!

Aan de andere kant kunt u ook lezen over
praktische zaken zoals de organisatie van
onze parochie en heeft het pastoraal team
ook een stuk aangeleverd over de taken en
verantwoordelijkheden van het pastorale
team. We wensen u veel leesplezier en
inspiratie!
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Sint Willibrord

Smitshoek 122, 2661 CK Bergschenhoek

010-5212313 / secretariaatbergschenhoek@parochiechristuskoning.nl
Secretaresse: Thea Middendorp

Secretariaat geopend: ma,di,do en vr. van 09.00 u, tot 11.00 u,

Bank: ML49RABO01 06600621

Onze Lieve Vrouw Geboorte

MNoordeindseweg 100, 2651 CX Berkel en Rodenrijs

010-5112330/ secretariaatberkel@parochiechristuskoning.nl

Secretaresses: Saskia Storm en Elsbeth Bazuin

Secretariaat geopend: di t/m vr 10.00 u. tot 12.00 u. en za. van 09.00 u. tot 12.00 u.
Pius X-kerk: Anjerdreef 48, 2651 XT Berkel en Rodenrijs

Stipendia: NL93RABO0307402924 o.v.v. de misintentie of contant op het secretariaat
Bankrekeningen: NL53 ABMA 0516 0390 24 en NL82 INGB 0000 2670 40

T.bwv. onderhoud kerk NL15 RABO 0137 3027 03

Onze Lieve Vrouwe Visitatie

Hoefweg 55, 2665 CC Bleiswijk

010-5212519/ secretariaatbleiswijk@parochiechristuskoning.nl
Secretaresse: Marjon van den Berg

Secretariaat geopend: ma,di,dovr van 10,15 u. tot 11.45 u.
Bank: NL47RABOO107600242

Aktie Kerkbalans: NL3SINGBOO00085648

Aktie Samen Sterk: NL7ERABO0 107647990

Heilige Bartholomeus

Veenweg 36, 2631 CL Nootorp

015-3109159 / secretariaatnootdorp@parochiechristuskoning.nl
Secretaresse: Erika de Vries

Secretariaat geopend: ma t/m vr. van 09.00 u. tot 12.00 u,

Bank: MLB2INGBO0O0267040 / NL53ABNAOS 16039024

Restauratie kerk: NL15RABOO137302703 o.v.v. restauratie kerk

Heilige Joannes de Dooper

Oostlaan 38, 2641 DL Fijnacker

015-3692480 / secretariaatpijnacker@parochiechristuskoning.nl
Secretaresses: Sandra Teunissen en Corrie Topper

Secretariaat geopend: ma t/m vr. van 09.00 u. tot 12.00 u.

Bank: NL31INGB0O000270480 / NL92RABO0142806552

Parochie Christus Koning

MNoordeindseweg 100, 2651 CX Berkel en Rodenrijs
Secretariaat algemeen: info@parochiechristuskoning.nl
Parochiebestuur: secretaris@parochiechristuskoning.nl
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De weldaad van de biecht

Op 14 februari gaat met aswoensdag de
veertigendagentijd weer in, een tijd van
inkeer, omkeer en afkeer van de zonde. Op de
basisscholen merk ik dat veel kinderen niet
meer weten wat een zonde is.

Vioor kerstmis had ik twee uur vrijgehouden
om biecht te horen op de pastorie. Ik schend
het biechtgeheim niet als ik schrijf dat er
niemand gekomen is. Veel ouderen hebben
nog een afkeer van de vroegere
biechtpraktijken en jongeren kennen dit
verguisde Sacrament niet meer. lk heb die
stille tijd echter gebruikt om zelf een
gewetensonderzoek te doen en las daarbij
een artikel dat ik zo goed vond dat ik enkele
gedachten daaruit graag doorgeef.

De titel van het artikel was al verrassend:'de
weldaad van de biecht! Het herinnerde me
aan de wereldjongerendagen in Madrid waar
rond de 100 biechtschermen in een park
vaandels stonden met de tekst “Feest van de
Verzoening"

Ik citeer uit het artikel:“Elke zonde is een werk
van Gods vijand ... Hij kan niet verdragen dat
zijn werken aan het licht komen. Hij kan
alleen maar werken in de duisternis. ...
Zolang je je zonden verborgen houdt,
bevinden ze zich in de duisternis, met andere
woorden: in de macht van de vijand die ze
gebruikt om je te kwellen
('gewetenswroeging’) en je tot kwaad aan te
zetten (‘door zonde niet te erkennen komt het
van kwaad tot erger’).

Wanneer je je zonden echter in het licht
plaatst — door ze in de biecht aan de priester
uit te spreken -, dan verdwijnt de schadelijke
invloed onmiddellijk. De Heer die zelf licht is,
vernietigt ze door zijn barmhartige
vergiffenis, door Zijn licht over jou te laten
schijnen. ... Dan gebeurt met je zonden
hetzelfde als wat er gebeurt met een klomp
ijs die je uit de koelkast haalt en in de zon zet.
De klomp smelt weg en verdwijnt alsof hij
nooit bestaan heeft. De zonden die je op je
geweten hebt, zijn als een duister kamertje in
je ziel. Door de persoonlijke schuldbelijdenis
open je de deur van dat kamertje en laat je de
Heer er naar binnen gaan. Ogenblikkelijk
verdwijnt dan de duisternis en ook de vorst
der duisternis die er huishield.

De Heer weet heel goed wat je achter die
deur allemaal verborgen houdt, maar Hij kan
je duisternis niet wegnemen zolang je die
deur voor Hem gesloten houdt. Hij nodigt je
uit om haar voor Hem te openen, maar Hij zal
haar niet inbeuken, want Hij respecteert je
vrije wil. ...

Dit is de waarde van de persoonlijke
belijdenis. Van dat ogenblik af heeft het
kwaad - dat de zonde is - geen enkele vat
meer op je. ...

Een boeteviering heeft natuurlijk ook haar
waarde als stukje bezinning,
gewetensonderzoek en voorbereiding op de
biecht, maar kan nooit de persoonlijke biecht
vervangen.

... Wij zijn makkelijk geneigd te vergeten dat
de biecht niet alleen onszelf aanbelangt. ..
Door te gaan biechten schenken wij zelf ook
iets aan God: we erkennen en verheerlijken
Zijn barmhartigheid... We geven blijk van ons
geloof en ons vertrouwen in God. Meer nog:
in de biecht schenken wij God ons gekwetste
hart en krijgt Hij de kans om zijn liefde in ons

ar

ten volle uit te leven!

Tot zover dit artikel. Ik zou er nog aan toe
willen voegen: ook voor je medemens is het
een Godsgeschenk jou te ontmoeten met een
van zonden bevrijd hart, opgelucht, vrolijk en
opgewekt.

Velen zullen na dit artikel nog steeds de
schouders ophalen en bij zichzelf denken: "Ik
doe geen groot kwaad"

Maar de zonde is net als een ziekte: het begint
met enkele bacillen of virussen en als je die
niet bestrijdt, dan vermenigvuldigen ze zich
tot een lastige, pijnlijke en soms een ernstige
en besmettelijke en dodelijke ziekte. Om je te
helpen bij de voorbereiding op ean biecht
heb ik op mijn website
www.internetpastoor.nl een
gewetensonderzoek gepubliceerd dat niet
gaat over 'het snoepen uit de suikerpot; maar
over alles wat onze goede relatie met de
medemens, met God en met ons eigen goed
hart bedreigt.

Winfried Kuipers



Met veel ank en hartelijke groet!

Sinds mijn ziekmelding in september en
helemaal toen bleek dat mijn afwezigheid
waarschijnlijk een zaak van lange adem zou
worden heb ik een ware (en warme!) stroom
aan blijken van medeleven mogen
ontvangen: kaarten, brieven, e-mails, sms-
berichten, appjes, tekeningen, tot bloemen
aan toe! Zoveel mensen, jong en oud, die mij
kracht en moed toewensen en in hun gebed
aan mij denken. Echt hartverwarmend!
Besturen, werkgroepen, koren, parochianen
uit alle vijf parochiekernen, gemeenteleden
en collega’s van de Protestantse Kerken in
Pijnacker-Nootdorp.

Het is voor mij niet te doen om iedereen
persoonlijk te bedanken, daarom doe ik het
graag langs deze weq.

Vormselviering in Berkel

Zaterdag 20 januari hebben 33 vormelingen
hun Vormsel gedaan. Gevormd werden ze in
de OL Vrouw Geboorte door onze bisschop
magr. J. van den Hende. De koren Salvation uit
Pijnacker en The Living Lord Singers uit
Mootdorp verzorgden de muzikale omlijsting.
Het was een moaoie viering, die afgesloten
werd met koffie en thee in het parochiehuis.
Wij willen de vormelingen feliciteren en wij
hopen dat Gods Geest hen mag begeleiden
in de toekomst,

- Vormselwerkgroep

Toen ik begin maart vorig jaar de diagnose
Parkinson gesteld kreeg had ik goede hoop
dat de ziekte zich in een traag tempo zou
ontwikkelen. Helaas bleek na verloop van
maanden dat de klachten dermate toenamen,
dat ik mij ziek moest melden.

Parkinson is een progressieve ziekte, Het
verloop is onvoorspelbaar en bij iedere
patiént weer anders, Afwachten dus. En
telkens opnieuw een balans zien te vinden
tussen wat kan en niet meer kan. Maar ik zie
mijn toekomst met vertrouwen tegemoet.
Kome wat komt, om het met de woorden uit
een lied van Huub Oosterhuis te zeggen.

Daarbij steek ik niet onder stoelen of banken
dat ik er soms flink de pest in heb. De
beperkingen die de ziekte me nu enin de
toekomst oplegt maken dat ik langzaam maar
zeker inlever aan wat ik fysiek en psychisch
vermag (en wil kunnen). Echter, wie of wat
een mens is wordt gelukkig niet bepaald door
datgene waartoe hij/zij fysiek of psychisch in
staat is. Wie of wat ik ten diepste ben wordt
gevormd door de liefde waarmee mensen van
mij houden een waarmee God mij draagt
door de tijd. Daarom: Van u is de toekomst /
kome wat komt / licht dat niet dooft / liefde
die blijft.

Met heel veel dank en een hartelijke groet,

Kees Bracco Gartner




Ken jij de jongerengroepen al?

Een goede christen kan niet zonder de Kerk.
We kunnen het namelijk niet alleen af: we
hebben Gods hulp nodig. En die hulp geeft
God door de Kerk.

Jezus stelde de Kerk in om ons te helpen
goed te leven en naar de hemel te gaan.
Door de Kerk krijgen we zijn kracht in de

... Wist je dat Everybody
Needs Somebody (ENS)
de jongerengroep voor
Lansingerland is?

sacramenten, de juiste uitleg van zijn Woord

en hulp bij moeilijke keuzes. De katholieke 0
gemeenschap kan helpen als het even

moeilijker gaat. Maar is er ook om de O

vreugde samen de delen!

BRI Wt en: ek Goc) In onze parochie hebben we vele

jongerenaciviteiten en -groepen waar je altijd
bij kan aansluiten. Voor ieder wat wils. Houd
je bijvoorbeeld van zingen? Kom dan een
keer een repetitie bijwonen, en leer nieuwe
mensen kennen!

.. Wist je dat onze parochie
4 kinderkoren, 2 jongerenkoren
en 1 praiseband heeft?
Nootdorp

De Vrolijke Nootjes {vanaf groep 3)
The Living Lord Singers (vanaf 12 jaar)

Q Pijnacker
Belle Neoci (vanaf groep 3)

0 Salvation (vanaf 12 jaar)

Bergschenhoek

Kerkrakkertjes (vanaf groep 3)

Berkel en Rodenrijs

BeRKelnootjes (vanaf groep 3)
... Wist je dat God's verbalizers (vanaf 14 jaar)

CONNECTING CREW (CC)
de nieuwe jongerengroep
in Pijnacker-Nootdorp is? Als je meer over het geloof wil weten en met
andere jongeren daarmee in gesprek wil
gaan, dan is ENS of CC echt iets voor jou!

Beide zijn het jongerengroepen (12 - 17 jaar)

die eens per maand bij elkaar komen. Naast
het geloofsgesprek is er veel ruimte voor
spellen, filmpjes kijken en gezellig kletsen.

O 7



Wie, waar, wanneer?

Ik kan je daar alles over vertellen! Stuur een
appje naar 06 43845411 of een mailtje naar
jongerenwerk@parochiechristuskoning.nl,
en ik breng je graag in contact met onze
jongerengroepen. Of neem een kijkje op
onze website www.parochiechristuskoning.nl

- —— T n
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Misdienaars

In februari - maart starten we met een
nieuwe misdienaarsclub in Lansingerland.
Een misdienaar helpt de pastor tijdens de
viering en is dus heel belangrijk.

Een misdienaar doet zoal:

- draagt de kandelaar, het kruis of het
wierook tijdens de viering

- brengt de kelk en de hostieschaal naar het
altaar

- geeft de kannetjes water en wijn aan de
pastor etc.

Kan jij ook nooit stilzitten in de kerk en vind
je het leuk om te helpen? Meld je dan nu
aan voor een korte cursus via
jongerenwerk@parochiechristuskoning.nl.
We komen twee dinsdagmiddagen bij
elkaar van 16:00 uur - 17:00 uur in de Onze
Lieve Vrouw Geboortekerk. Pastor Kuipers
en ik zullen dan alles aan jullie vitleggen en
voordoen wat de rol van de misdienaar is.
Daarna word je ingeroosterd als misdienaar
in je eigen locatiekerk. (Opgeven is alleen
mogelijk als je je Eerste Communie hebt
gedaan.)

Door jouw hulp wordt elke kerkviering
alleen maar mooier gevierd!

Groetjes,
Minh Thu Ko

Jongerenwerker
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Bisdom Rotterdam - zomerkamp

Bisdom Rotterdam organiseert voor jou het
Kinderkarmp, Tienerkamp en Jongerenkamp.
Het Kinderkamp is voor jongens en meiden
van 8 - 11 jaar. Het tienerkamp is voor
jongens en meiden van 12 - 14 jaar. En het
jongerenkamp is voor jongens en meiden
van 15 - 17 jaar. Alle kampen vinden plaats
van 22 tot 28 juli 2018.

Ga mee van de zomer en beleef een week vol
ontspanning, sport en spel, lol, inspiratie en
geloofl!

Opgeven kan tot en met 20 juni 2018 via het
bisdom, Monique Meeussen. E-mail:
pastoraledienstverlening@bisdomrotterdam.nl

Wereldjongerendagen 2019

Paus Franciscus noemt Maria een voorbeeld
voor jongeren. Hij nodigt jou uit om je net als
Maria het verleden te herinneren, moed te
hebben voor het heden en hoop voor de
toekomst. Hij heeft Panama uitgekozen voor
de WID 2019 met als thema: "Zie de
dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar
uw woord.

Vanuit Nederland wordt door Jong Katholiek
een landelijke reis georganiseerd. ledereen
van 18 tot en met 30 jaar is welkom. De WID
is een katholiek evenement, maar jongeren
van alle geloofsovertuigingen zijn welkom.
Ben jij geinspireerd door het geloof, wil je
andere culturen ontmoeten en wil je grenzen
verleggen? Dan is deze reis voor jou!

Datum: 15 tot en met 29 januari 2019
Aanmelden gaat via www.vnb.nl



Op zondag 17 december had Everybody
Needs Somebody haar kerst en
sinterklaasfeest. Dit jaar waren we met 25
jongeren aanwezig. Ze hadden allemaal iets
gemaakt voor een gezellige gezamenlijke
maaltijd. Het verhaal ging deze keer over
het manna in de woestijn. Thibaut vertelde
ons in zijn eigen woorden hoe God altijd
voor ons zorgt en waarom het niet altijd
zinvol is om meer te verzamelen dan we
nodig hebben net zoals de Israélieten ook
geen manna voor meerdere dagen
mochten verzamelen.

De sfeer was erg gezellig zeker aangezien
ongeveer de helft van de jongeren nog
onlangs samen op Jeugdkamp in Brabant
waren. Er werden uiteraard ook nog wat
spellen gespeeld zoals roeien zonder
riemen, touw trekken etc.

Daarna gingen we eten aan een hele lange
tafel. Vooral de toetjes vielen erg goed in de
smaak! Na het eten was het tijd om de
cadeautjes uit te pakken en dat deden we
met een leuke dobbelsteenspel. ledereen
ging voldaan en met een cadeautje naar
huis.

Zien we jou ook een keer op één van onze
ENS avonden? Je bent hartstikke welkom!

e

Tot dan! Samuel, Stefan, Thibaut en Cocky.

Wil je meer informatie?
ENS@parochiechristuskoning.nl




Sint Willibrord

De leden van de pastoraatsgroep en locatieraad
wensen alle parochianen van harte een gezond,
voorspoedig en zinvol nieuwjaar 2018 toe. Oftewel in
een woord gezegd een “Zalig Nieuwjaar!”

De Begraafplaats

Een nieuw jaar 2018 met veel positieve
toekomst verwachtingen, omdat de media vol
staan van berichten over gunstige
ontwikkelingen op sociaal, economisch en
cultureel vlak. Wij vormen een levende
gemeenschap van die samen kerk vormen en
beleven. Maar leven en sterven hoort ook bij
elkaar. Onze locatie heeft daarom een
bijzonder sfeervolle begraafplaats voor de
laatste rustplaats van onze dierbare
overledenen. Het is daarom zo geweldig dat
de tuinploeg van onze locatie ook zovee|
aandacht heeft voor het bijhouden van de
begraafplaats.

Zo was onlangs de toegang volledig
geblokkeerd door een enorme berg
tuinaarde, aangevoerd voor het ophogen van
verzakte delen. Na een paar uur hadden de

noeste werkers de klus geklaard en lag alles er
weer vredig bij. Extra sfeervol was het lichte
sneeuwdek op de grond en in de bomen. Zie
onderstaande foto's.

Rob van der Ouderaa
Locatieraad Bergschenhoek
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Palmpasen

Op zondag 25 maart is het Palmzondag.

De kinderen zijn van harte welkom om met
een palmpaasstok naar de kerk te komen. Ze
lopen dan in processie met de stok de kerk in.

Ma afloop van de viering in de kerk worden de
palmpaasstokken weggebracht naar mensen
die wat extra steun goed kunnen gebruiken.
In de kerk worden de adressen uitgedeeld
naar wie je je stok kunt brengen. De meeste
mensen zijn erg blij met zo'n bezoek.

Sint Willibrord

Palmpaasstokken versieren

Alle kinderen zijn welkom om op woensdag
21 maart tussen 15:00 en 17:00 uur een
palmpaasstok te versieren in de parochiezaal,
Smitshoek 120. Aanmelden is niet nodig.

Je hoeft alleen een palmpaasstok mee te
nemen, voor de versiering wordt gezorgd.

Wat heb je nodig voor een palmpaasstok?
Een lat van ca. 70 cm. en een lat van ca. 40 cm.
Crepepapier in geel, wit, groen

wol/garen

linten

appel of mandarijntjes, theezakje, rozijnen,
paaseitjes

broodhaantje (te koop bij de bakker, of zelf
maken van brooddeeg)

Wat betekent de palmpaasstok?

Het kruis staat symbool voor het kruis
waaraan Jezus sterft.

De palmtakken staan symbool voor de intocht
in Jeruzalem.

Het brood van het broodhaantje staat
symbool voor het breken en verdelen door
Jezus van het brood bij het laatste avondmaal.
De haan verwijst naar de haan die kraait nadat
Petrus drie keer heeft gezegd dat hij Jezus niet
kent.

Eieren staan symbool voor het nieuwe leven.

Fenna Wessels




Actie

Kerkbalans

Het thema van de actie is dit jaar: 'Geef voor je
kerk’ Bij deze Morgenster ontvangt u een
brief met het verzoek om bij te dragen. Net als
voor een huishouden is een gezonde
financiéle situatie belangrijk voor de kerk.
Daarom vragen we elk jaar aan al onze
parochianen om een bijdrage, Het is een
vrijwillige bijdrage, maar we kunnen niet
zonder! De inkomsten uit Kerkbalans vormen
de financiéle basis voor onze parochiekern.
We hopen dan ook dat we weer op u mogen

Hartelijk dank aan iedereen die heeft
bijgedragen aan de actie Kerkbalans. We
kregen tot nu toe een bedrag van € 43.730,21
Dit is een prachtig resultaat, ook al is het iets
minder dan waar we op gehoopt hadden. Ten
opzichte van de inkemsten van vorig jaar gaat
het om een afname met € 2.060.

U beseft natuurlijk hoe belangrijk deze

Onze vrijwilligers, zeker een vijftigtal, gaan
weer de weg op voor de Actie Kerkbalans.
Geeft u weer uw bijdrage dit jaarllll Mede
dankzij uw steun vervult onze 5t.
Willibrordkerk anno 2018 een belangrijke
plek in de lokale samenleving. We zijn een
gemeenschap waar iedereen welkom is. In
een samenleving waarin mensen steeds
vaker op zichzelf zijn aangewezen, vormt de
onvoorwaardelijke aanwezigheid van de
kerk een heilzame tegencultuur.

werkgroep Actie Kerkbalans
12

Sint Willibrord

2018

rekenen. Dankzij uw bijdrage kunnen we onze
belangrijke taken blijven vervullen en nieuwe
plannen maken'

werkgroep Actie Kerkbalans

Francien van Veen-van Leest
Corrie van Paassen-Meyer

KERK*BALANS

Het eindresultaat van 2017

ontwikkeling voor de uitvoering van het werk
van de plaatselijke kerk is. Niet alleen stelt het
ons in staat salarissen te betalen,
gebouwonderhoud te plegen en de steeds
stijgende energierekening te voldoen.

Dank zij u kunnen wij een plek van inspiratie
zijn én blijven!




Sint Willibrord

Terugblik vrijwilligers 2017

Ik wil iedereen bedanken die het afgelopen
jaar zoveel werk heeft verricht,

Mensen die op de voorgrond treden, mensen

die je nooit ziet maar er wel degelijk zijn.
Onze schoonmaaksters , de bloemengroep
die elke keer weer onze kerk versiert,
Diegenen die de boekjes maken voor de
vieringen, diegenen die de gezinsvieringen
maken,

diegenen die in met weer en wind onze tuin
en kerkhof bijhouden.

En natuurlijk wil ik niemand passeren ook
voor u die hier niet bij staat bedankt,
Pastoraatsgroep gemeenschapopbouw

Joke van Kester L

Beste Parochianen,

In de veertigdagentijd worden

wij bewust om zelf iets te laten voor degene
die het minder heeft.

Men vraagt zich waarschijnlijk af, is vasten
nog wel van deze tijd?

In deze veertig dagen worden wij
geconfronteerd met de noden die mensen
voelen wanneer zij dagelijks leven

in ,,armoede,,.

De dagelijkse boodschappen die voor ons
vanzelfsprekend zijn zijn dat voor deze
mensen niet daarom willen wij als

parochie deze mensen niet in de kou laten
staan.

De laatste jaren hebben wij de bijzondere
traditie om achterin onze kerk

houdbare levensmiddelen in te zamelen voor
de voedselbank.

Wij starten het weekend van van 17 en 18
maart tot woensdag 28 maart achter in onze
kerk met het inzamelen van houdbare
levensmiddelen

Tijdens de Chrismaviering in de kathedraal
van Rotterdam zal er een tas met
levensmiddelen aan de bisschop
aangeboden worden, De rest zal later apart
bezorgd worden bij de zusters van
naastenliefde in Rotterdam die dagelijks
tussen 150 en 200 mensen voorzien van een
warme maaltijd.

Doet u ook mee?

Koen van Mil

Pastoraatsgroep Diaconie 13



Een bijzonder Nieuwjaar!

Het vreugdevolle Kerstfeest ligt als ik dit schrijf

nog maar kort achter ons. Door inzet en creativiteit

van vele vrijwilligers was het een inspirerend feest

met veel mensen in onze beide prachtig versierde kerken.
Ook de koren hebben hun beste beentje voorgezet,
Hartelijk dank aan de voorgangers en alle vrijwilligers!

Op 7 januari hebben we elkaar na de viering Nieuwjaar gewenst tijdens de receptie,

Als u dit leest heeft ook al de aftrap plaatsgevonden van het feestelijke jubileum: 150 jaar O.L.
Vrouw Geboortekerk. Elke maand is er een jubileumactiviteit met het hoogtepunt op onze
jaarlijkse Parochiedag, dit jaar op zondag 16 september met bisschop van den Hende. Dan
willen we ook de totale restauratie feestelijk af gaan sluiten. Elders in dit blad vindt u het
complete overzicht van het jaarprogramma, waarvoor wij u van harte uitnodigen. Actuele info
staat steeds op de parochiesite en op de speciale Facebookpagina: kerk uit de steigers. Op
zondag 18 februari om 14.30u bent u al van harte welkom bij het grote concert van het Alphens
Kozakkenkoor in de kerk. Het wordt een prachtige jubileumactiviteit met een feestelijke
repertoire. Toegang is slechts € 15,00 incl. koffie,

Dit jaar willen wij ook een Mariakapel op de begraafplaats gaan bouwen. Het is ons streven om
ook die voor 16 september gereed te hebben, Dagelijks komen velen op de begraafplaats om
het graf van hun nabestaanden te bezoeken. De kapel vormt straks een rustpunt, waar even in
stilte kan worden gebeden of een kaarsje kan worden opgestoken, De bouw kan echter pas
starten als er voldoende geld is! Wij nodigen u daarom uit hiervoor een bijdrage te doen op:
ML10 RABO 0106 7021 06 t.n.v. PCK OLV Geboorte te Berkel en Rodenrijs met vermelding van:
Mariakapel. U maakt het mogelijk!

Mamens de Locatieraad, Johan van der Burg (voorzitter)

PAROCHIANEN VAN BERKEL EN RODENRIJS GEFELICITEERD.

De kerk van Onze Lieve Vrouw Geboorte bestaat 150 jaar. Dat is een felicitatie waard. Vooral
aan de vrijwilligers en geldschenkers (ook de kleine) die in de loop der jaren de
geloofsgemeenschap in stand gehouden hebben. Dat waren er ontelbaar velen. Sormmigen bij
name bekend, anderen stille weldoeners, mensen die op de achtergrond gewerkt, gezorgd en
gebeden hebben.

Bovenal dank aan God die ons steeds (ook weer door mensen) zijn Heilige Geest geschonken
heeft om de Blijde Boodschap van generatie op generatie door te geven, om, zoals Paulus zegt,
‘één lichaam te vormen’ waarin we elkaars lief en leed mochten delen.

De heilige Geest gaf ons de kracht moeilijkheden te overwinnen, meningsverschillen uit te
praten, conflicten op te lossen en teleurstellingen te verwerken. De heilige Geest inspireerde
mensen tot nieuwe initiatieven, tot inspirerende bemoedigende vieringen, gespreksgroepen,
cursussen en geloofsverdieping. De Heilige Geest maakt ons gastvrij en dienstbaar aan de
samenleving.

De kerk is uit de steigers, klaar voor de toekomst. Dat wil zeggen: het gebouw. Maar wij vormen
ook samen de kerk, wij zijn de levende stenen. Zijn ook wij klaar voor de toekomst? God rekent
op ons. Op ieder van ons, Ook op u die dit artikel leest. Kan God op ons bouwen? Dan hebben
we werkelijk wat te vieren. En gaan we een zonnige toekomst tegemoet.

Ik wens ons allen een heel feestelijk en vooral gemeenschapsvormend jubileumjaar.

Winfried Kuipers, locatiepastor.
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Sobere maaltijd en Vastenvieringen in
2018

Ook dit jaar zullen tijdens de komende
vastenperiode een sobere maaltijd en 2
vastenvieringen worden gehouden,

De sobere maaltijd zal plaatsvinden op
woensdag 21 februari as. in de benedenzaal
van de Pius X kerk in Rodenrijs en zal
beginnen om 17.30 uur. Tijdens de sobere
maaltijd zal een toelichting worden
gegeven op het project van de vastenactie.
Dat is dit jaar een project in Zambia en
betreft hulp aan huishoudens in nood. Dit
project richt zich op goede
gezondheidszorg (0.a. voorlichting over hiv/
aids) en op cursussen/opleiding voor
alleenstaande ouders met kinderen, zodat
zij zelfstandig in hun levensonderhoud
kunnen gaan voorzien. (Zie cok het artikel in
het algemeen gedeelte van deze
Morgenster) Ma de sobere maaltijd volgt
om 19 uur de vastenviering in de kerkzaal.

De tweede en laatste vastenviering is, zoals
vorig jaar, een boeteviering. Deze viering zal
plaatsvinden op woensdag 21 maartas.,
eveneens in de Pius X kerk om 19 uur,

Wij nodigen u allen, ook onze
medeparochianen uit de andere
parochiekernen, van harte uit om deel te
nemen aan deze maaltijd en vieringen.

Werkgroep Woord en Communievieringen
en de MOV werkgroep

Bericht van de PIUS X

Zaterdagavond 3 februari en 3 maart zal er
na de mis van 19:00 uur in de Pius X kerk
in Rodenrijs een kopje koffie worden
geschonken.

ledereen is dan van harte welkom om nog
even na te praten onder het genot van
een kopje koffie.

Zondag 4 februari en 4 maart wordt er een
gezellige middag georganiseerd voor de
alleenstaanden in onze parochie. Deze
middagen worden gehouden in de Pius X
kerk aan de Anjerdreef 48 in Rodenrijs, en
Zijn van 14:00 uur tot 17:00 uur.

ledere alleenstaande is van harte welkom.

Marc Koot

De Jubileumcommissie is in het voorjaar van
2017 al begonnen met de voorbereidingen
voor het jubileumjaar.

Het is onze inzet om naast de parochianen
ook zoveel mogelijk andere inwoners van
Berkel en Rodenrijs en omgeving te
betrekken bij het jubileumn.

De kerk is immers naast liturgisch centrum
ook een karakteristiek monumentaal gebouw
langs het Lint en het vertegenwoordigt een
imposante geschiedenis. Er is dan ook een
gevarieerd programma voor jong en oud
gedurende het hele jaar.

Hoogtepunt is de feestelijke

Eucharistieviering op zondag 16 september
waarin Bisschop van den Hende zal voorgaan.
Het streven is om op die dag ook de grote
restauratie van de kerk en het buitenterrein
officieel af te ronden. Dan zal naar
verwachting ook de nieuwe zaal in het
souterrain in gebruik kunnen worden
genomen.

. a
De jubileumcommissie (Joyce
van der Burg ontbreekt). 51
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Onze Lieve Vrouw Geboorte

De Kozakken komen!

ALPHENS KOZAKKENKOOR

Orthodoxe, romantische en vrnli_ikt‘ kozakkenmuziek

™ I'-_. A _- .; .-l
A

Onder leiding van Arkadi Gankin

O.L. VROUW GEBOORTEKERK

Noordeindseweg 100

BERKEL EN RODENRIJS

Zondagmiddag 18 februari 2018

Aanvang 14.30uur  Kerk open 14.00 uur

Entree € 15,00 (incl. koffie)

Kaarten

Primera van der Poel
Wilhelminastraat 3a Berkel en Rodenrijs

en op www.alphenskozakkenkoor.nl

of via Stichting Vrienden O.L. Vrouw Geboortekerk
rek.nr. NL47 RABO 0307 444 007
met vermelding: naam, adres en concert 18 febr.



2017 was een mooi jaar voor en met alle vrijwilligers

Als portefeuillehouder facilitaire zaken/vrijwilligers wil ik hier een speciaal bedankje richten aan
al onze vrijwilligers. Wij hebben er veel, sommige zijn op de voorgrond bezig, sommige op de
achtergrond. Maar allemaal even belangrijk!

In deze Morgenster wil ik even terugblikken op de vrijwilligers die vooral rond de kerstperiode
veel gedaan hebben. De bloemengroep, de kerk zag er weer prachtig uit! De groengroep, ook
wel klusgroep, heeft gezorgd dat het zwaardere werk gedaan werd zoals de stal neerzetten,
adventskrans ophangen etc, De werkgroep familieviering die een mooie viering voorbereid
heeft. Jan Geert die weer veel stencilwerk heeft verricht voor de verschillende vieringen. De
koren die schitterend gezongen hebben. En natuurlijk de kosters: vele vieringen zijn er geweest
rond de kerst.

Woensdag 20 en donderdag 21 december brachten de scholen een bezoek aan de kerk. Daar is
de koster dan ook bij aanwezig. En dan 24 december, 4e zondag van de Advent en kerstavond.
In de Onze Lieve Vrouw Geboortekerk 3 vieringen die dag, in de Pius X een viering. Tussen de
vieringen door was het heel hard werken voor de kosters. En alles is prima verlopen. Heel
hartelijk dank hiervoor!

In een volgende editie komen andere vrijwilligers aan bod.

Elsbeth Bazuin-van Logchem

Activiteiten tijdens het 150-jarig jubileum van
O.L.Vrouw Geboortekerk

Zondag 21jan. 2018 Startviering jubileumjaar
Vrijdag 2febr. 2018 Sponsordiner 't Manneke
Zondag 18 febr. 2018 Alphens Kozakkenkoor
Zondag 11 mrt. 2018 Kids & Fun
Vrijdag 16mrt. 2018 Vrijwilligersavond “
Vrijdag 13 april 2018 Shantykoor llgenweiss KERKUIT  “F
Zaterdag12 mei 2018 Feestmiddag voor ouderen  DE STEIGERS
juni 2018 Rolstoel tweedaagse
Zondag 1jul 2018 Feestvoorjongeren
Zaterdag 8 sept. 2018 Open Monumentendag
Zondag 16 sept. 2018 Feestelijke Jubileumviering
Zondag 7 okt. 2018 Historische fietstocht
Zondag 14 okt. 2018 Grote Kerkveiling
Zondag 21 okt. 2018 Heilige Mis m.m.v. HCM
Vrijdag 9 nov. 2018 Westlands Mannenkoor
Zaterdag10 nov. 2018 Sint Maarten
Zondag 11 nov. 2018 Afsluiting jubileumjaar
Zaterdag15dec. 2018 Moonlight Singing

KLAAR VOOR
DE TOEKOMST

Wij nodigen u van harte uit hieraan deel te nemen!
Voor meer informatie:
www.parochiechristuskoning.nl/berkel-en-rodenrijs of onze facebookpagina:

facebook.com/kerkuitdesteigers
17
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Uit onze pastoraatsgroep:

Om de parochianen beter op de hoogte te houden van de ontwikkelingen van onze
locatie zal de pastoraatsgroep in de Morgenster kort verslag doen van een aantal zaken
die bij de vergaderingen van de pastoraatsgroep ter sprake zijn gekomen.

In de vergadering van 23 november bespraken we ondermeer de volgende punten:

- Bij toerbeurt zal een lid van de pastoraatsgroep en/of locatieraad een kort stukje in de
Maorgenster publiceren om zich voor te stellen.

- Er komt ook een publicatie over de verhouding, taken en bevoegdheden van de
locatieraad, pastoraatsgroep en parochiebestuur.

- Het gele boekje (en daarmee de cursussen en lezingen) komt te vervallen en zal deels
vervangen worden door jaarlijks voor vrijwilligers abdijdagen aan te bieden.

- Dit is de laatste keer dat Tom van der Hoeven deze vergadering bijwoont. Inmiddels
hebben we tijdens ons jaarlijkse diner afscheid van Tom genomen. Tom zal wel binnen
de parochie actief blijven.

Marianne Uyttewaal

Actie
Kerkbalans

UW ALGEMENE KERKBIJDRAGE IS OOK DIT JAAR
ONMISBAAR!

18



Familievieringen, een kijkje achter de schermen

Alweer ruim twee jaar organiseren we met
veel enthousiasme maandelijks een
familieviering. We hebben bewust gekozen

voor de naam familieviering, omdat iedereen

welkom is! Door ons geloof in Jezus zijn we
immers elkaars broers en zussen.

Een kerkelijk familiegevoel is ook wat ons
twee jaar geleden heeft gemotiveerd tot het
organiseren van familievieringen, waarbij
contact met God, inspiratie, verdieping,
bezinning en contact met elkaar centraal
zouden moeten staan. De kerk als
ontmoetingsplaats voor gezinnen, jongeren,
ouderen en kinderen; een plek waar we
elkaar willen (leren) kennen en gekend
worden. Dat valt niet mee, omdat veel
mensen tegenwoordig een druk leven
hebben, maar geloven kun je niet alleen.

God is erbij! Dat is onze lijfspreuk. Een
belangrijk deel van de voorbereiding van
onze werkgroep bestaat samen bijbel lezen
en nadenken en bidden over het thema van
de familievieringen. Wij ervaren dit zelf als
heel waardevol en geloven en merken dat
God erhij is, zowel tijdens de voorbereiding
als tijdens de vieringen. We hopen dat jullie
dat ook zo beleven.

De beleving van het geloof is zoals gezeqgd
veor ons heel belangrijk. De muzikale
ondersteuning van de praiseband God's
verbalizers en het kinderkoor de
BeRKelnootjes vormen een heel belangrijk
element van de vieringen. Om voor iedereen
een passend programma aan te kunnen
aanbieden, zijn er tijdens de viering aparte
woorddiensten voor kinderen en tieners.

Voor de allerkleinsten is er créche. Het is de
bedoeling dat de vieringen kort (max 5
kwartier), krachtig en inspirerend zijn. Na de
vieringen is er koffie met zelfgebakken
lekkers om nog even na te praten en
contacten te leggen en onderhouden.

Mensen gezocht:

Sta je achter onze visie en vind je het leuk
om op wat voor manier dan ook mee te
helpen, neem dan contact op via
renskevanson@gmail.com of kijk voor meer
informatie over wat voor mensen we zoeken
op de website: https://
www.parochiechristuskoning.nl/berkel-en-
rodenrijs/onze-parochiekern/wij-bieden/
familieviering

| Ronwmert Batoen
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Nieuwjaar 2018

Met een aparte oefenclub voor de nieuwe

In den beginne wad het woord, en el woord Wa!  aanwinst werd het Koor flink uitgebreid. Jan,

bij God en het woord was God. je hebt gelukkig een goede gezondheid
Een bijzonder inzicht van de evangelist ondanks je 90 jaren.We hopen datje nog jaren
Johannes. actief kan zijn in Parochie en koor.

Er zijn in het bestaan van de mensheid veel
woorden gesproken, opgeschreven, en die
hebben ons gemaakt tot wat wij zijn:

Mensen tot het inzicht gekomen dat wij zonder
elkaar niet kunnen bestaan.

Ook wij katholieken hebben het eerste ‘woord’
van de 10 geboden meegekregen.

God en de kerk vonden het hierin kennelijk van
groot belang dat wij naast Hem ook elkaar
vooral zouden liefhebben. In die God geloven
wij en met die woorden hebben wij elkaar een
goed 2018 toegewenst.

Onze woorden waar te kunnen maken, dat
wens ik ons allen toe,

Ben Bergenhenegouwen
Parochiekern Bleiswijk.

Jan Bult 50 jaar lid van het 5t. Caeciliakoor
Jan is een trouw lid van het Koor. Altijd aanwezig
bij repetities en uitvoeringen. Hij is ook in de
Parochie een duizendpoet en een stimulator. Altijd
geweest en nog steeds.

Jarenlang was hij secretaris van 1970 tot 1982,

In de Parochie was hij jarenlang de koster en dat
gaat over de misdienaars (hoe hou je die in 't
gareel), de wijn, de hosties, de kaarsen, het koper-
en zilverwerk (af en toe een hele ploeg vrouwen om
te poetsen) en het schoonhouden van de kerk
(meestal diezelfde vrouwen). En nog veel meer.
Om het leuk te houden organiseerde Jan dan
jaarlijks een uitje, meestal op de fiets. Ook de vouw-
en nietploeg ging dan mee. Een gezellige club. De
misdienaars gingen ook jaarlijks uit en lJan
organiseerde een uitstapje naar de Efteling.

Erwas enis ook in de tuin veel te doen. Behalve het
onderhoud regelen was er ook weleens wat weg te
geven: Fruit, of open-haardhout.

Vooral op feestjes was Jan in 2'n element. Verkleed
als kapelaan Odekerke trad hij op. Met de fiets of
met de kruiwagen. En alles ging uit de losse pols.
In 1978 deed hij vanachter de microfoon een
oproep voor nieuwe leden voor 5t. Caecilia.
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Annie Rutten, Secretaris St. Caeciliakoor

Trouwe zorg
Na 16 jaar trouwe zorg
om met de zang van
de kinderen de
gezinsvieringen op te
luisteren, kamt hieraan
een einde. >
De terugloop van het aantal kinderen dat
bereid is en plezier heeft in zingen in het
kinderkoor is dusdanig, dat het niet meer
haalbaar is een viering goed in te vullen.
Zestien jaar geleden begon
Ineke Ruijgrok het kinderkoor te
begeleiden. Zij heeft dit al die jaren met
veel inzet en enthousiasme gedaan. Daar
werd ze in bijgestaan door
Marina Pogosjan als trouwe pianiste.
ledere week weer oefenen en herhalen tot
het er goed in zat.... En het was goed.
Denk hierbij aan de talrijke kerstvieringen
met een mooi gespeeld kerstverhaal in de
gezinsviering eerst op de veiling en de
laatste jaren in de kas bij Bunnik..... de
doopvieringen die werden opgeluisterd
met de zang van de kinderen.... de
maandelijkse gezinsvieringen in de kerk.
leder jaar werden de kinderen beloond
met een uitje....georganiseerd door
Ineke.Steeds weeriets anders, steeds weer
een verrassing voor de kinderen.
Ineke, namens de pastoraatsgroep wvan
locatieraad Parochiekern O. L. V. Visitatie
danken we je voor deze goede zorg en
bijdrage aan onze geloofsgemeenschap.
Wij weten dat je je nog inzet voor andere
taken en hopen dus nog meer van je
talenten te kunnen meemaken... Op welk
gebied dan ook..

Roos Huijers
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Een terugblik naar Kerst.

Op zondag 24 decemberwas de halvan Bunnik
Plants erg mooi versierd wvoor de
Kerstvieringen.

Naast de warme en mooie aankleding met
schilderijen en planten, was er ook een levende
kerststal met oa echte ezels. De kinderen
vonden dit erg interessant en gingen er
regelmatig kijken. In de viering werden vele

leuke kerstliedjes gezongen door het .
kinderkoor, dt geladeHnda Olierook
Themakerstviering

Achttien jaar zing ik bij Lesito, achttien mooie
en sfeervolle kerstvieringen. Voor de 3e keer bij
Bunnik in een geweldige ambiance. Al 5 jaar
met een flinke groep min of meer vaste
gastleden. Hoe vaker je iets meemaakt hoe
gewaoner het lijkt te worden, maar ik besef me...
Dit is echt niet gewoon hoor!

Ook dit jaar was het de vraag of alles er op tijd
inkwam. Ingesleten foutjes zijn er soms
maoeilijk uit te krijgen. Maar 't kwam gewoon
goed. Nou...gewoon...

Mee, het is heel bijzonder! Dat besef je als je
terugkijkt naar de voorbereidingsperiode. Als
je ziet dat 15 gastleden er weer graag bij zijn.
Als je ziet hoe enthousiast iedereen naar
Kerstavond toeleeft en werkt.

Gezinskerstviering

Tevens werd het verhaal over het Kerstkind in
Bethlehem wvoorgedragen. De kinderen
werden uitgenodigd om dichtbij de drie
vertellers te komen zitten.

Het was een mooi samenzijn en fijn om met
elkaar het Kerstfeest te vieren op deze
bijzondere locatie.

Als je weet dat ‘r wel een paar nootjes gekraakt
zijn over de inhoud. Als je de sfeervolle ruimte
ziet en de meeste stoelen bezet zijn.

Als je weet dat de voorbereidingsgroep en veel
vrijwilligers er ruim tijd en energie in stopten.
Als iets je deed beseffen dat het niet om wij en
zij gaat, maar om iedereen, om verbinding, om
saamhorigheid. Als je zoveel blije gezichten
ziet bij de kerstwensen na afloop. Als zoveel
mensen het fijn en mooi vonden en met een
goed kerstgevoel naar huis gaan. Dan besef je
dat we het met velen gewoon weer gedaan
hebben, dat het een mooie kerstviering was.
Dat het helemaal niet gewoon is. ECHT NIET!

John van der Zalm, voorzitter Lesito

Kerstnachtmis

Sedert jaar en dag werd er in de nachtmis
van onze parochiekern voorgegaan door een
priester van buiten de parochie. Helaas was
gastpastoor Versteegen geveld door de griep.
Daarom was het een verrassing dat we pastor
Kuipers dit jaar mochten begroeten.

Het was voor mij een feest dat om 22.15 uur

werd ingezet door ons eigen Caecilia-koor
met dirigent Henk in 't Veen en organist
Maarten Knol. Om 22:30 uur begon pastor
Kuipers met een mooie nachtmisviering en
dito Kerstpreek.

Jan de Groot, Pastoraatsgroepslid

Verhaal bij de Kerststal

Op eerste kerstdag hebben we in de kerk het
kerstverhaal aan kinderen verteld. Er lagen
diverse verkleedkleren en konden ze zich
verkleden. Zo waren er diverse engeltjes,
schaapjes en herders in de kerk. Oock mochten
ze een muziekinstrument uitzoeken om
kerstliedjes te "begeleiden”.

Eerst hebben we bij de Kerststal vragen
gesteld en beantwoord over de stal.

Daarna is het Kerstverhaal verteld en hebben
we liedjes gezongen.

Volgens ons en de reacties die we kregen,
vonden de kinderen het een geslaagde
kerstviering.

Joyce en Georgeite 21
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Vrijwilligers en sponsoren bedankt voor de geslaagde Kerstavondviering!

We kunnen terugkijken op een tweetal
bijzonder geslaagde en inspirerende
kerstavondvieringen onder leiding van pastor
Stefan Bladowski in een van de kassen van
Bunnik Plants.

Voor de sfeervolle inrichting van de ruimte
zijn, onder leiding van codrdinator Eef
Zwinkels, vele vrijwilligers de hele dag actief
geweest. Na de kerst hebben ze de ruimte
weer in de oorspronkelijke staat terug
gebracht. De verkeersegelaars zorgden ervoor
dat iedereen snel en veilig kon parkeren.

Ik wil Eef en alle vrijwilligers hier hartelijk voor
bedanken. Chapeau!!

We zijn natuurlijk ook veel dank verschuldigd
aan onze sponsoren die dit financieel of
materieel mogelijk hebben gemaakt. In het
bijzonder Bunnik Plants, DDM Elektro-
techniek, Bakkerij Ammerlaan, J&K Catering
en Luiten Kwekerijen. Zonder hen waren de
vieringen in deze vorm niet mogelijk geweest.

Henk van Viiet
Portefeuille Beheer en Onderhoud

Poolse Kerstviering

Meer Poolse mensen dan de orgamisatoren
hadden durven hopen - de Kerk was bijna
vol- woonden op Eerste Kerstdag de eerste
viering in hun eigen taal en met hun eigen
liturgie in de OLV Visitatie in Bleiswijk bij. Er
komt dan ook een vervolg: Voortaan wordt er
elke eerste zondag van de maand een
Eucharistieviering in het Pools gehouden. De
eerste is inmiddels geweest op 7 januari jl. en
ook daar was weer een grote opkomst.
Pastor Stefan Bladowski, die in de Kerstnacht

dankbaarheid en vreugde op terug.

Van tevoren was de viering goed
gecommuniceerd via diverse mediakanalen,
lokale kranten en met meer dan 100 posters
in kantines van tuinbouwbedrijven, in Poolse
supermarkten in de regio, tot en met
Boskoop en Waddinxveen toe.

Intussen is een facebookpagina onder de
naam Polska Grupa Katolicka Bleiswijk.
Voortaan is er steeds een Pools talige
Eucharistieviering op iedere eerste zondag
van de maand. Met Pasen en Kerstmis komen
er speciale vieringen.

al twee grote vieringen in de Kas bij de firma
- - BT
Bunnik deed, ziet er dan ook met .I' 1 P ﬂ,NDrdt

Dick van Vliet ELlik ol 1t gl
Kerkbezoek van de scholen met Kerstmis “
In de week voor Kerstmis hebben beide katholieke scholen, de Oosthoek en de

Klimophoeve,een kerstviering gehouden in de kerk, Op beide dagen was de kerk goed bezet
met alle kinderen en veel geinteresseerde ouders. Het thema was: Het licht van het kerstkind in
de stal en alle kinderen zongen uit volle borst mee met de bekende en nieuwere kerstliedjes.. ...

want zoals in het slotlied staat: Het kerstwverhaal. ... 12 voor ons allemaal
Een geschenk uil de hemel... een verhaal dat nooit slijt.
Het kerstwerhaal, is voor ons allemaal

Een verhaal van de nieuwe tijd

22
Met dank aan de scholen, Roos Huijers
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Beste parochiaan, obligatiehouder,

In 2010 is er door onze parochie een
renteloze obligatielening uitgegeven tb.v.
de restauratie van de torenspits, elk groot

€ 50. Volgens de voorwaarden is voor het
eerst in 2015, ter aflossing van deze
obligatielening, 10% uitgeloot en nu in 2018
voor de vierde maal. Inmiddels heeft deze
loting plaatsgevonden. De uitgelote
nummers worden in de Heraut en op de
website van de parachie gepubliceerd.

Mocht uw obligatienummer(s) zijn uitgeloot
(nummer staat rechtshoven op de obligatie),
dan kunt u deze insturen of afgeven aan het
kerkkantoor, (Hoefweg 55, Bleiswijk) met de
vermelding wvan uw naam-, adres-,
woonplaatsgegevens en uw banknummer.
Wij zorgen dan dat het bedrag aan u wordt
teruggestort.

Het staat u natuurlijk ook vrij om uw
uitgelote obligatie te schenken aan de
parochiekerk Bleiswijk, zodat wij uw geld
specifiek kunnen besteden aan het
onderhoud van onze parochiekerk. Zo zijn
ditjaareen deelvan de dakgotenvan de kerk
aan vervanging toe. Uw eventuele
schenking zou hier dus zeer van pas komen!

Rest ons nog u nogmaals te bedanken voor
uw deelname aan de obligatielening, mede
waardoor wij weer een blinkende torenspits
hebben gekregen.

Locatieraad parochiekern Bleiswijk

% woridepesse odt geladen...

wordt gehouden op
vrijdagavond 2 maart 2018 om 19:30 uur in
de OLV Visitatie. Het thema zal zijn: En God
zag dat het GOED was. De viering is
voorbereid door vrouwen uit Suriname en
aangepast door de IKO wvoorbereidings-
groep. De collecte is bestemd voor een
drietal projecten.
De liturgie is aangereikt vanuit de landelijke
organisatie en wordt verzorgd door leden
van de vier plaatselijke kerken. Na afloop is
er gelegenheid tot onderlinge ontmoeting.

Wist u dat..

..U vanaf 2 maart kaartjes kunt bestellen op
olvpassion2018@gmail.com voor de
Passion Bleiswijk die op Goede Vrijdag 30
maart wordt uitgevoerd?

..u in de volgende Morgenster meer
informatie over de Passion Bleiswijk kunt
lezen?

..de liturgische feestdag voor de Heilige
Blasius op 3 februari is?

...Blasius voor zijn marteldood een jongetje
redde van verstikking door een visgraat?
..U na de viering van 4 februari de Blasiuszegen
kunt entvangen?

..de locatieraad de lopers voor de actie
Kerkbalans heel hartelijk bedankt?

...Toos Oudshoorn in het bijzonder hartelijk
bedankt wordt voor de hele organisatie van de
actie Kerkbalans?

...u ook hartelijk bedankt wordt voor uw
bijdrage?

..er op zondag 18 maart om 16.30 uur een
concert is van Coro Vocalis olv Dick vd Lecq?
..op het programma o.a. “De Zeven
Kruiswoorden” van Cesar Franck (1822-1890)
staat en Rien Donkersloot de organist is?

..de Vastenactie loopt tijdens de 40-dagentijd
van 14 februari tot 31 maart 20187

..u wordt uitgenodigd om niet bederflijke
etenswaren te deponeren in de winkelwagen
achter in de kerk?

..deze etenswaren aan de Voedselbank worden
gedoneerd?

..u uw gaven voor de landelijke Vastenactie 2018
in het offerblok kunt doen?

..U het kerkgeeltje ook digitaal kunt ontvangen?
..U hiervoor een e-mail kunt sturen aan
secretariaatbleiswijk@parochiechristuskoning.nl

..U van harte bent uitgenodigd om na elke
themaviering met Lesito koffie te drinken in de
pastorie met de voorbereidingsgroep en het
koor?
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Op Palmzondag 25 maart 2018 worden
de kinderen uitgenodigd voor een
kinderwoorddienst over de Goede Week.

De kinderen krijgen dan tijdens de viering in
de pastorie uitleg van het lijdensverhaal en de
verrijzenis van Jezus aan de hand van de
kinderkijkbijbel met projectievan /!
afbeeldingen.

De viering begint met de
palmpasenprocessie. Hiervoor kunnen de
kinderen zelf een palmpaasstok maken.

Je kunt de stok met benodigdheden afhalen
op de pastorie via het kerkkantoor .

De stok kun je zelf versieren en van fijne
verrassingen voorzien. Na de viering kun je
iemand blij maken met je stok.... Opa, oma of
iemand die je kent ...... of als je wilt kunnen
wij je ook helpen aan een naam van iemand
die het he I leu zal wnden om een

ae|d |Hg!|m5

Uitleg van de symbolen kun je lezen bij kern
Bergschenhoek.

Roos Huijers

Op Paaszondag zullen de paashazen weer langs komen en kunnen de kinderen paaseitjes
zoeken in de tuin van de pastorie. In de volgende Morgenster meer hierover.

Wat jammer!

Op 2 december was de laatste gezinsviering
bij ons in de kerk en de allerlaatste

was op Kerstavond 24 december om 18.00 u,
bij Bunnik. De gezinsvoorbereidingsgroep
bestond uit Joke Laan - Corrie van Mil - Ineke
Ruijgrok. Met elkaar bereidden zij de viering
voor door mooie, inspirerende teksten te
zoeken.

Ineke zorgde voor de liedjes, die bij het
thema pasten en dirigeerde het koor.

Joke maakte de boekjes en was lector in de
gezinsvieringen.

Corrie vulde het team aan.

Linda Olierook werd ingeschakeld om de
kinderen te vragen voor de voorbeden,

Een prima combinatie zou je zeggen!!

Maar helaas, na hééééél veel inspanningen
van Ineke, kwamen er toch geen nieuwe
kinderen op het koor. Het is gewoon heel
moeilijk te zingen met zo'n klein clubje en
een gezinsviering zonder koor is niet echt
sfeervol; daarom stoppen de gezinsvieringen.
We hebben Joke, Corrie en Ineke verrast met
een mooie bos bloemen.

Maar....... er zijn heel wat mensen, die dat erg
jammer vinden. Jan de Groot wil met diverse
mensen om de tafel gaan zitten, om toch
weer een viering voor kinderen te gaan
starten op de eerste zondag van maand.

Wilt u graag meedenken of meedoen, belt u
dan met Marjon op het kerkkantoor op
maandag-, dinsdag-, donderdag- en
vrijdagmorgen, van 09.00 uur - 11.45 uur;
0105212519 of met Jan de Groot op
0653329748

Wellicht kunnen we er een Familieviering van
maken.

Zonder een dergelijk initiatief, raken we de
gezinnen kwijt en dat is jammer ook al omdat
we dit jaar wel 13 communicantjes hebben!
Voor deze communicantjes en de
communicantjes in de jaren hierna doen we
het, zodat er ook voor al deze kinderen
vieringen zijn op de eerste zondag van de
maand.

We zijn Joke, Corrie en Ineke heel dankbaar
voor de jaren dat zij de gezinsvieringen
verzorgd hebben.

Ongetwijfeld komt er'iets’ nieuws voor terug,
maar daarvoor gaan we graag met u en jou in
gesprek.

Jan de Groot en Ineke Wooning namens
pastoraatsgroep en locatieraad.
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Wanneer de tijd voor u even stil staat
nemen wij voor u alle tijd
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Voorbereidingen Eerste Heilige
Communie van start

Zondag 21 januari zijn de voorbereidingen
voor de Eerste Heilige Communie van start
gegaan met een gezamelijke bijeenkomst van
de kinderen met hun ouders. Dit jaar zullen 21
kinderen hun Eerste Heilige Communie gaan
ontvangen. In de eerste bijeenkomst hebben
de kinderen het werkboek van het project Blijf
dit doen ontvangen en hebben we het
Vierwijzerspel gedaan waarbij de kinderen
alle onderdelen van de eucharistieviering
hebben leren kennen in de juiste volgorde.

Op zondag 28 januari hebben alle kinderen
zich tijdens de presentatieviering voorgesteld.
De bloemen die ze daarvoor gemaakt
hebben, staan gedurende de hele
voorbereidingsperiode in de bloembakken
voor in de kerk.

De voorbereiding zal verder bestaan uit 6
kinderbijeenkomsten voor de
communieviering en 2 erna waarbij de
kinderen stap voor stap zullen ontdekken wat
het betekent communie te doen. Ook zullen
de vieringen rondom Pasen een belangrijke
rol spelen binnen de voorbereiding op de

Eerste Heilige Communie. De
communieviering zelf zal plaatsvinden op
zondag 22 april,

Samen met de kinderen, de ouders en het
pastorale tearm gaan we er een mooie
voorbereiding van maken.

De Eerste Heilige Communie werkgroep,
llonka ten Broeke en Mariella Kuilman

26 Foto van de bloemen van de communicanten van 2017



Veertigdagentijd

De veertigdagentijd is een tijd van
voorbereiding op de belangrijkste christelijke
feestdag. De kern van ons geloof.

Wat is de belangrijkste christelijke feestdag?
Veel mensen zullen zeggen: dat is Kerstmis,
want toen is Jezus geboren. Natuurlijk is
Kerstmis een groot feest, wij vieren dat God
als Mens op aarde is gekomen. Toch is niet het
Kerstfeest maar Pasen het belangrijkste
christelijke feest. Waarom? Omdat het de kern
van ons geloof raakt. Die kern kun je
samenvatten in één klein zinnetje: Jezus, de
Zoon van God, is niet dood, maar Hij leeft!
Zijn leven eindigt niet op Goede Vrijdag aan
het kruis. Dan zou zijn weg een doodlopende
weqg geweest zijn.

Dit Verrijzenisgeloof is het hart en het unieke
van ons christelijke geloof. Wij geloven in een
Levende Heer. Wij geloven dat het leven
sterker is dan de dood. Dit geldt niet alleen
voor Christus zelf, maar voor iedereen die in
Hem gelooft, Wij allen leven in de hoop van
de verrijzenis.

Tijd van voorbereiding

Matuurlijk vraagt een groot feest als Pasen om
een goede voorbereiding. Daarvoor is de
Veertigdagentijd.

In deze tijd willen wij speciaal nadenken wat
het voor ons betekent om christen te zijn.
Omdat het een tijd van inkeer is, wordt het
Gloria (het Eer aan God) niet gezongen, net
zoals trouwens in de adventstijd. De kleur in
de liturgie is paars.

Vaak wordt ons leven teveel beheerst door
zaken als: geld, bezit, sport, werk, status e.d.
Het is heel goed om daar in deze periode wat
meer afstand van te nemen, om los te komen
van materiele zaken en te zien wat er leeft in
ons hart en wat ons van God afhoudt, Daar is
de Veertigdagentijd bij uitstek geschikt voor,
om God opnieuw een centrale plaats in ons
leven te geven. Vasten, zelfbeheersing is van
groot belang, ook maatschappelijk gezien. De
Kerk spreekt over 'boete doen’ waardoor we
proberen te herstellen wat kapot is gegaan,
net zoals de vissers hun netten boeten.
(repareren).

We worden in deze tijd in het bijzonder
uitgenodigd om los te kamen van het kwaad
en vrij te worden om Gods liefde te kunnen
ontvangen, om te bidden voor bekering en
om ook meer aandacht te besteden aan het
delen met andere mensen in nood.

Dick Vrijburg, Diaken 37



Het kerkgebouw

Deze kerk dateert van 1871. De kerk
kreeg een grote schenking van
Andreas Hofweegen die in 1868
overleed. De kerk is ontworpen
door de architect E.J. Margry. De
kerk is gebouwd in neogotische stijl,
zoals zoveel katholieke kerken. De
spitsbogen en de geraamtebouw
met pijlers, steunberen en
luchtbogen zijn kenmerken
daarvan. De kerk is een driebeukige
kruisbasiliek met een fronttoren,
Het plafond is een houten
tongewelf. De stichtingskosten
bedroegen 87.500 gulden. De kerk
isin 1871 ingewijd.

Er hangen drie bronzen klokken in
de toren. De oude klokken zijn in de
tweede wereldoorlog in beslag
genomen en waarschijnlijk
omgesmolten. De huidige klokken
dateren uit 1948. Het geluid van de
klokken is voor iedereen in de
omgeving een vertrouwd gehoor.
Het kruis op de toren en de
windvaan (een haan) die verwijderd
waren zijn met de restauratie weer
in ere hersteld.

Actie

Kerkbalans

2018
‘Geef voor je kerk’

In de afgelopen 2 weken is in onze
parochiekern de Actie Kerkbalans gehouden.
Hierbij wordt de parochianen gevraagd een
vrijwillige bijdrage te geven om de jaarlijkse
kosten van onze parochie te kunnen betalen.
De inkomsten uit de Actie Kerkbalans zijn een
hele belangrijke bron van inkomsten voor
onze parochie.

28

it geladen...

Hartelijk dank aan ieder die een toezegging
heeft gedaan! Het resultaat zal binnenkort
bekend zijn. Cok alle vrijwilligers die voor ons
op pad zijn geweest: Nog eens hartelijk
bedankt voor uw inzet!

Misschien heeft u de envelop gemist en wilt u
toch informatie ontvangen en uw bijdrage
alsnog doen? Meem dan a.u.b. contact op met
het secretariaat van de parochiekern of mail
naar kerkbalansnootdorp@gmail.com

Werkgroep Actie Kerkbalans



Een korte terugblik - Adventsgroet

Op de eerste zondag van de advent mocht
ik namens onze parochiekern de
adventsgroet overbrengen aan de
protestante gemeente op Ypenburg.
Toevallig was het ook de viering van het
tienjarig bestaan van hun kerkgebouw de
Toevlucht,

Het was een feestelijke viering, waarbij het
extra gewaardeerd werd dat wij vanuit de

Bartholomeus aanwezig waren om samen

te bidden om de komst van Jezus.

Machel Nuyten

Eten en Ontmoeten: Hartverwarmend 2018

Donderdagavond

25 januari - 22 februari - 22 maart - 26 april - 31 mei - 28 juni

De warme maaltijd bestaat uit drie gangen: soep, hoofdgerecht en een dessert. Diaken Vrijburg
kookt samen met vrijwilligers graag voor u een maaltijd.

Deelnemers zijn vanaf 17.00 uur
welkom, om 17.30 uur begint de
maaltijd en eindigt om 19.00u. Voor de
liefhebber is er daarna nog eventuee|

koffie of thee.
Kosten bedragen 4,00 Euro

Opgeven kan tot uiterlijk drie dagen van
te voren via 06 55142473 of
diakenvrijburg@parochiechristuskening.
foto van de maaltijd op Eerste Kerstdag nl 79
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De toekomstige mogelijkheden van
de kerkelijke gebouwen in
Pijnacker

Op veel plaatsen binnen diverse bisdommen
worden onderzoeken gedaan om te komen
tot een efficiént en meer op de gebruikers
afgestemde inrichting van de kerkelijke
gebouwen. Breder gebruik is vaak het doel.

Qok wij binnen Pijnacker zullen niet
ontkomen aan deze veranderingen.

De locatieraad Pijnacker, tezamen met het
Dagelijks Bestuur van de parochie Christus
Koning, is met een oriéntatiefase gestart voor
onze gebouwen rondom het kerkplein.
Eerdere initiatieven hebben niet het gewenste
resultaat opgeleverd.

We realiseren ons terdege dat alle bestaande
gebruikersgroepen met veel passie,
enthousiasme en plezier actief zijn rondom
ons kerkplein en in onze kerk. Dit behoort als
onderdeel van onze geloofsgemeenschap.

Dat houden we zo en daar waar mogelijk
gaan we verbeteren. Wel moeten we meer
rekening gaan houden met de hoge
onderhoudskosten en hebben we vooralsnog
beperkt breder gebruik geintroduceerd, zodat
de exploitatie onder druk staat.

Tezamen met het Dagelijks Bestuuren
adviseurs van Het Bisdom verwachten we
medio 2018 wat meer te kunnen melden.

We vangen dit traject
zorgvuldig aan, nemen
de tijd en gebruiken alle
expertise om ons
meerjarenplan te
realiseren. We zullen u
periodiek op de hoogte
houden.

Mamens de locatieraad,
De voorzitter, voor deze,

Trudy Suijker,

Wil van de Kwartel
Bas Sluis

Nieuwe misdienaar

Nikita, heel veel succes met je
nieuwe taak als misdienaar!
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Beheerder parochiéle begraafplaats

Met ingang van januari is Edward van der
Helm van Van Der Helm uitvaartzorg uit
Pijnacker-Nootdorp de nieuwe beheerder van
de parochiéle begraafplaats aan de
Meidoornlaan te Pijnacker. Hij is daarmee
ingegaan op een verzoek van de locatieraad
van de H. Joannes de Dooperkerk. Van der
Helm is in Nootdorp al beheerder van de
parochiéle begraafplaats achter de H.
Bartholomeuskerk.

Edward van der Helm is verheugd over de
nieuwe samenwerkingsovereenkomst;

"Het motto van Van Der Helm uitvaartzorg is
‘want met afscheid begint een herinnering.
Het beheren van de begraafplaatsen in
MNootdorp en nu dus Pijnacker past daar
perfect bij. Wij willen rouwenden en
nabestaanden zoveel mogelijk zorg uit handen
nemen. Al vanaf ons eerste contact werken we
aan een waardevolle herinnering. Een
viteindelijke, passende plek op de
begraafplaats of in het columbarium na een
begrafenis of crematie is daarhij uiteraard van
het grootste belang.”

In de afgelopen maanden heeft de
begraafplaats een metamorfose ondergaan,
een groot deel van de algemene graven zijn
geruimd, de indeling is veranderd en het is nu
ook mogelijk om te begraven in een particulier
graf.

Op de begraafplaats werden tot op heden
alleen algemene graven uitgegeven waarvan
de rusttermijn 20 jaar was, waar 3 personen
zonder relationele verbintenis in begraven
werden en welke na deze rusttermijn geruimd
zouden mogen worden. Vele graven zijn vee|
langer in takt gebleven dan die 20 jaar,
sommige waren zelfs ouder dan 40 jaar, maar
nu was het dan toch zover dat er plaatsen vrij
gemaakt moesten worden.

Na de ruiming zijn alle resten vezameld in een
verzamelgraf op een apart gedeelte van de
begraafplaats. Dit gedeelte van de
begraafplaats zal, ter nagedachtenis aan een
ieder ooit begraven in de geruimde graven,
worden gemarkeerd met een monument en
een plaats worden van bezinning en
herinnering.

Tarieven

Voor tarieven van de begraafplaats, zie
www.parochieChristusKoning.nl/ pijnacker
bij Beheer Begraafplaats.

Informatie

Informatie over de begraafplaats, het
bespreken van bijzetting of het plaatsen van
grafmenumenten en dergelijke:

Van Der Helm Uitvaartzorg, Veenweg 14,

2631 CL Nootdorp,

telefoon 015-31016 43 /06-312 11057

of e-mail edward@vanderhelm-uitvaartzorg.nl
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De kerk is uit de steigers, de verlichting van de
klok is vernieuwd en het voeqwerk hersteld

Johannes in de Joannes op
Palmpasen 25 maart

Evenals vorig jaar zal de Johannes Passion van
Johann Sebastian Bach klinken in de H.
Joannes de Dooperkerk in Pijnacker.

Het Concertkoor Zuidholland is een
projectkoor dat bestaat uit een mix van
geselecteerde amateurs en professionele
zangers. Sinds 2007 staat het koor en orkest
onder leiding van Harry Over,
woonachtig in Pijnacker.

Het orkest, L'Orchestre de
Beaubourg en de 6 solisten
zorgen voor een prachtige
witvoering van dit werk van
Bach. Esther Huisman, sopraan,
Christiaan Peters, bas, Bas
Volkers, evangelist zijn bekende §
salisten in de wereld van
oratorium.

Bach schreef zijn Johannes
Passion vodr de Mattheus

| 32

Herinnering Kerkbalans

Het is al weer 3 weken geleden dat de
Kerkbalanshbrieven bezorgd werden,

En, er zijn er ook al bijdragen ontvangen,
Maar de echte stroom betalingen moet nog
op gang komen.

Er komt veel op ons af. Daardoor kan
Kerkbalans soms worden vergeten. Dat zou
erg jammer zijn want Kerkbalans is echt
nodig. Maak daarom snel uw bijdrage over.

De bijdragen zijn geheel bestemd voor onze
eigen plaatselijke kerkgemeenschap. Daar
wordt het goed besteed.

| wordt gelader

Actie

Kerkbalans
2018

Passion en het werk onderscheidt zich door
een veel intiemer karakter, meer koorwerk en
veel emotie in de uitbeelding.

Op zondag 25 maart om 14.30 uur bentu
welkom in de H. Joannes de Dooperkerk.

Entree, inclusief boekje en koffie of thee is
20 euro. Geen geld voor een werk op dit
niveau!

Reserveren kan via de website:
www.concertkoorzuidholland.nl
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| speciaal uitgenodigde gasten.

Terugblik 125 jaar Kei van een kerk

Het jubileumjaar is voorbij. Drie hoofddoelen hadden we gesteld: het stilstaan bij de schoonheid
van ons kerkgebouw, het betrekken van vele mensen bij onze parochiegemeenschap en zo
mogelijk het vergroten van de betrokkenheid van jonge gezinnen. En dat alles op een warme en
plezierige manier, in de traditie van ons geloof.

Eris een breed programma van grote en kleine evenementen aangeboden. Voor jong en oud,
voor eigen parochianen en voor de buitenwereld. De belangrijkste momenten brengen we nog
even in herinnering.

Startviering

In januari startten we het jaar met een
speciale viering met 0.a. de onthulling van de
magquette, waarin iedere parochiaan en
bezoeker door de loop van het jaar een keitje
-steentje- kon inleggen. Tevens werd de kerk
het hele jaar opgesierd met een banier met de
afbeelding van Kei van een kerk.

Oud-voorgangers

Zij kwamen weer een keer terug in hun oude,
jubilerende kerk, de Joannes de Dooper! En er
was voldoende tijd om met hen te spreken
onder het genot van een kopje koffie.

Pastor Wim Bakker, Pastor Chris Bergs, Pastor
Paul Mantelaers, Pastor Michel Hagen, Pastor
Bart van Emmerik en pastor Frank Steiger,

Orgelconcert Pastor Marianne Hoogervorst, Diaken Pier
Tolsma, Pastor Thijs van Zaal, Pastor John van
Ed van Aken gaf in maart een geweldig der Laer.

orgelconcert met ondanks het eerste
echte lente-weekeinde verrassend veel
bezoekers.

Patroonsfeest

Op deze feestelijke dag in juni kwam bisschop
J. van den Hende naar Pijnacker. Met een
mooi, samengesteld koor werd prachtig
gezongen, vrijwilligers werden in het zonnetje
gezet, Een nieuw geplante boom werd
ingezegend door de bisschop. Erna was er
een High Tea voor de parochianen en vele
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Boek

Jubileumboek werd aan de bisschop
overhandigd tijdens de feestviering van het
patroonsfeest in juni. Het boek is nog steeds te
koop bij het secretariaat en bij Van Atten.

H. Joannes de Dooper

A f;?:“.
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Kerkveiling

Na de vrijwilligers bedank-avond vond een
kerkveiling plaats. Pater Rudi Hogervorst
profiteerde op afstand mee van ons jubileum
door de mooie opbrengst.

Tentoonstelling

Schatten van de Joannes de Dooperkerk.
Fraaie vaandels, oude boeken, mooie kelken,
bidprentjes...van alles was te zien bij deze
indrukwekkende tentoonstelling tijdens de
Open Monumentendagen
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Kwartetspel

Een fraai spel voor jong

en oud, met interessante |
onderwerpen, thema's,
vond zijn weg naar vele
parochianen.

Rolstoelwandeling

Keijzershof kwamen Migthenkont opgerichtin 154
ouderen met de rolstoel s
en hun begeleiders naar e =
onze jubilerende kerk toe.

Kerkennacht

Kamerkoor Duijndam enzo, Schola Cantorum
o.l.v. Peter Beijersbergen lieten ons genieten
van mooie muziek. Pastor Kuipers en Paul van
Geest vertelden hun levensverhaal. Anja Brand
gaf een workshop tekenen Kerk in perspectief.

Jongerendag

Een inspirerende dag van ontmoeting, bbg,
mooie viering en afsluitend kampvuur voor de
jongeren in de parochie onder leiding van
onze jongerenwerkster Minh Thu.

Lezing

Paul van Geest hield een lezing met als titel:
Het is nodig opnieuw geboren te worden
(Joh. 3: 7). Dat geldt in relaties; dat geldt voor
christenen in de kerk. En het lukt ze al
tweeduizend jaar. Onder de geinteresseerde
toehoorders waren veel gasten uit de PKN
kerken.

wishfolsinging S

Concert

Wishful Singing vulde in
november de kerk met
prachtige, gregoriaanse
klanken. De dames waren
zelf ook heel enthousiast
over de geweldige
akoestiek van onze
jubilerende kerk.
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Vluchtelingen

Jong en oud....zij horen erbij..en kregen een
rondleiding door de kerk en de
tentoonstelling, gevolgd door verschillende
activiteiten en een lekkere maaltijd in het
Parochiehuis

Patroonsfeest parochie Christus Koning

Veel parochianen togen naar het parochiehuis
in Pijnacker, Uitgenodigd was dr. Desirée
Krikhaar, zij had een boeiende lezing over
Christus Koning.

Kerststallententoonstelling

Scholen meldden zich aan, en het eerste
weekeinde was er sinds lange tijd weer eens
een flink pak sneeuw.

Ruirn 200 kerststallen brachten

vele mensen op de been, jong en

oud. Het aantal bezoekers liep in

de duizenden.

Meditatief kReienpad
Keienpad TI i

Een symbaolisch pad, met thema's over
levenszaken, werd geopend in juni. Voltooiing
komt in de loop van dit jaar. Kei van een kerk
blijft bestaan door dit fraai aangelegde
keienpad.

Dank

We danken ieder, die ook maar op enigerlei wijze heeft bijgedragen aan het welslagen van ons
jubileumjaar. Speciaal noemen we de kosters voor hun vele extra werk en de dames van de
koffiegroep, zij hebben honderden bekertjes koffie en thee geschonken

Tevens dank aan alle bezoekers van onze fraaie kerk, die na restauratie weer vele jaren mee
kan en mag gaan!

En...als het Keienpad voltooid is, dan laten we dit niet ongemerkt voorbij gaan. We houden U
op de hoogte!

Stuurgroep 125 jaar Joannes de Dooper ag
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Bidden onderweg: Ignatiaanse spiritualiteit

De ignatiaanse spiritualiteit komt voortuitde  Een combinatie van muziek, enkele verzen uit
persoonlijke ervaring van Ignatius van Loyola,  de Bijbelteksten van de dag en vraagjes om

de stichter van de jezuieten. Zij wordt sterk de link te maken met je gewone leven.
bepaald door het thema van ‘Ged zoeken en Het geheel is geinspireerd door de

vinden in alle dingen’ De wereld met heel ignatiaanse spiritualiteit. Bidden Onderweq is
haar wisselvalligheid en onvoorspelbaarheid een initiatief van de jezuieten. Het richt zich
is een vindplaats van God. leder ogenblik kan  tot christenen van verschillende

een ontmoetingspunt worden met Hem. Dit denominaties. De bijbellezingen zijn

inzicht groeide vanuit de grote afkomstig uit de NBV (Nieuwe
‘vertrouwelijkheid van Ignatius met God’ Voor  BijbelVertaling). Je kan de gebedspodcast
hem kan de mens omgaan met God ‘zoals downloaden via de App (i0S en Android). Je
een vriend met een vriend' In de visie van kan ze ook gewoon beluisteren op de
Ignatius van Loyola worden mensen homepage.

geroepen om ‘contemplatief’ te zijn in hun

handelen. Dat wil zeggen ‘beschouwend, Bidden Onderweg is een initiatief van het
meditatief, De activiteiten die de mens Platform voor spiritualiteit van de jezuieten in
ontplooit, kunnen hem voortdurend tot de Lage Landen. Meer informatie: https://
inkeer brengen. De reflectie op de diepere biddenonderweg.org/ignatiaanse-

betekenis van zijn handelen kan hem spiritualiteit

vervolgens weer tot weloverwogen actie

brengen.Zo kan heel het doen en laten van O._

mensen doortrokken zijn van de goddelijke B - dd
oorsprong ervan, elk moment. Zo kan Gods l en
nabijheid een vanzelfsprekendheid worden. o nde rweg

Bidden Onderweq biedt elke dag een nieuwe
gebedspodcast aan.

I

leder jaar organiseert het Banneux Comité van het bisdom Rotterdam
verschillende bedevaarten naar Banneuyx, een plaatsje in de Belgische Ardennen
waar Maria verschenen is aan Mariétte Beco. Behalve tijd voor gebed, rust en
bezinning zijn er ook voldoende momenten voor gezelligheid en ontmoeting
met andere mensen. Graag willen wij u uitnodigen om kennis te maken met de
eenvoud, maar tegelijkertijd de diepe rijkdom van Banneusx.

Dit jaar vinden de volgende bedevaarten plaats:

Bedevaart, 1 dag, zaterdag 9 juni 2018, begeleid door pater C. Boomarts
maandag 27 augustus 2018, begeleid door pastor C. N. Bergs.

kosten €55.-

Bedevaart, 2 dagen, za. 26 en zo. 27 mei, begeleid door diaken J. Collignon

za. 1 en zo. 2 september, begeleid door diaken J. Collignon.
kosten € 120.-

Bedevaart, 5 dagen, vrijdag 11 mei t/m dinsdag 15 mei , begeleid
door pater dr. M. Lindeijer sj en diaken D. Vrijburg

vrijdag 5 oktober t/m dinsdag 9 oktober, begeleid door

pastor A. v.d. Helm en diaken J. Collignon.

kosten € 265.-

Voor opgaven en verdere informatie Mw. AW. Opstal-Ammerlaan,
tel. 015-369 3148 paula_opstal@hotmail.com

Dhr. G.J. de Bruijn, tel. 070 - 3205 872 gerard.debruijn@planet.nl
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Vioor veel oudere alleenstaanden kunnen de
dagen lang duren: de kinderen wonen ver
weg, de kleinkinderen zijn groot, het eten en
de bestelde boodschappen worden aan de
deur gebracht en je kunt ook niet de hele dag
zitten kaarten. Dan is er nog een heel zinvalle
bezigheid: kom naar de kerk om te bidden:
de rozenkrans, het aanbiddingsuur in enkele
kerken, de doordeweekse eucharistieviering
(Bleiswijk: dinsdagmorgen, Pijnacker:
woensdagmorgen, Berkel: woensdagavond
in Huize Petrus; Bergschenhoek:
donderdagmorgen, Nootdorp/Ypenburg:
vrijdagmargen). De doordeweekse
eucharistie duurt een half uur. Soms is er
gelegenheid na afloop koffie te drinken
(Bleiswijk en Bergschenhoek altijd).

Er is zoveel om voor te bidden: de eigen
kinderen, de noden in de wereld,
voor roepingen tot priesterschap en religieus

Zinvolle bezigheid voor ouderen en alleenstaanden

leven, de actuele problemen in eigen dorp en
land, voor de mensen die aan het werk zijn,
voor de zieken, onze eigen parochie, etcetera.

In de bijbel zien we voorbeelden van
ouderen die veel hebben gebeden: bij de
opdracht van de Heer in de tempel was de
84-jarige weduwe Hanna in de tempel."Ze
verbleef voortdurend in de tempel en diende
God dag en nacht door vasten en

gebed” (Lukas 2, 37)

1 Timothelis 5,5: “Een weduwe die helemaal
alleen staat, houdt haar hoop op God
gevestigd en blijft smeken en bidden, dag en
nacht”.

In Pijnacker is er ook de hele dag een
dagkapel open aan de zijkant van de kerk.

Het helpt ons om te leven met God.

Communie aan huis

Voor mensen die wegens invaliditeit of
ziekte niet meer naar de kerk kunnen
komen, ook niet door mee te rijden met
anderen of een taxi, bestaat er in diverse
parochiekernen een mogelijkheid om thuis
de communie te ontvangen. Dat kan op
twee manieren:

1. Een huisgenoot kan vanuit de kerk een
Heilige Hostie mee nemen naar huis en deze
bij thuiskomst direct aan u overhandigen. U
heeft zich daarop voorbereid door
bijvoorbeeld de H. Mis op TV te volgen of bij
een tafel met wit kleedje, kruisbeeld en
(elektrisch) waxinelichtje of kaarsen een
schuldbelijdenis te bidden, het evangelie
van de dag te lezen, een Onze Vader te
bidden en te bidden voor uw intenties en
die van de kerk. Na de communie bidt u nog
even in stilte, eventueel een Wees Gegroet
of andere gebeden uit onze katholieke
traditie. Bidprentjes, zondagsmissaaltje en
gebedenboeken kunnen een goed
hulpmiddel zijn. De huisgenoot kan voor de
eerste keer een hostiedoosje vragen bij het
secretariaat, de koster of de voorganger.

2. Een parochiaan komt door de week op
een afgesproken tijd bij u op bezoek om
met u te bidden en U de Heilige Communie
te geven. Daarbij wordt voor en na de H.
Communie even samen gebeden, meestal
met hulp van het zondagsmissaaltje of zoals
hierboven beschreven.

In beide gevallen geldt het volgende: de
katholieke kerk heeft nog altijd een regel
dat we een uur voor de Heilige Communie
nuchter blijven. Het is niet eerbiedig om het
Heilige Sacrarment even tussen de koffie en
de koek weqg te slikken! Alleen voor
medicijnen of een slokje water kan een
uitzondering worden gemaakt. Het gaat niet
om scrupuleuze wetsonderhouding maar
om anze geest en het hart vrij te maken
voor de komst van de Verrezen Heer.

rdt gelade

Pastoor W. Kuipers
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ertig dagen, Heer, in de tijd
van inkeren en bezinnen,
om te komen tot meer klaarhe

veertig dagen in eenzaamheid,
zoekt onze geest naar evenwicht,
om te komen tot helderheid,

te ontvangen Uw stralend licht.

Veertig dagen op d' eeuwigheid
van verstilling en gebeden,

van meer voelen Uw nabijheid,
om te ontvangen Uw vrede,

bid ik, Heer, voor een vrediger mensheid,
dat Uw licht in ons het van 't duister wint, |
Uw liefde in ons ontwaakt in eenheid
en zegeviert als het paasfeest begint.
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In een parochiebrede bijeenkomst met het
pastorale team, leden van de locatieraden,
pastoraatsgroepen en parochiebestuur is
ondermeer gesproken over de
verhoudingen en onderscheiden
bevoegdheden in onze parochie. Omdat dat
ook voor niet direct betrokkenen van belang
kan zijn is hieronder een samenvatting
opgenomen.

Pastoraal team

De eindverantwoordelijkheid voor de
pastorale zorg en liturgie ligt uiteraard bij de
priesters, diaken en pastorale werkers van
het pastorale team. Deze kunnen hun taken
echter niet uitvoeren zonder de
ondersteuning van de talrijke vrijwilligers in
onze parochie. Dat gaat in onze parochie
Christus Koning om meer dan 1.000
mensen; werkgroepen, kosters, collectanten,
bezorgers enz. verspreid over 5 locaties. Om
zo'n omvangrijke gemeenschap te laten
functioneren is een goede organisatie
onontbeerlijk.

Parochiebestuur

Het parochiebestuur bestaat uit een
voorzitter (de pastoor), een dagelijks
bestuur en de voorzitters van de vijf
locatieraden als bestuursleden. Bij dit
bestuur liggen overkoepelende taken op
materieel gebied zoals:

-vaststellen van statuten en reglementen
-vaststellen/goedkeuren locale financiéle
kaders en verantwoordingen,
onderhoudsplannen, beleidsplannen ed.
-alle personele zaken

Locatieraden

De vijf locatieraden gaan over de wereldlijke
(materiéle) zaken voor hun locatie en
vervullen hun taken in opdracht en onder
verantwoordelijkheid van het
parochiebestuur. Meestal éénmaal per
maand komt een locatieraad bijeen en
bespreekt alles wat er gaande is rondom o.a.
de gebouwen, het beheer, de begraafplaats
en de financiéle middelen. Volgens het
"Bestuursstatuut & Reglement locatieraad
parochie Christus Koning" gaat dit
ondermeer om :

De bestuurlijke structuur van onze parochie

-het gebruik en onderhoud van de
kerklocatie

-administratie, Kerkbalans, secretariaat,
ledenbestand

-facilitair ondersteunen van werkgroepen,
vrijwilligerskader e.a.

-opstellen onderhoudsplannen, begroting,
jaarrekening, uitgaven binnen de begrating.
Pastoraatsgroepen

In iedere locatie fungeert een
pastoraatsgroep. Een lid van het pastorale
team (of diens plaatsvervanger) cotrdineert
de werkzaamheden en activiteiten van de
pastoraatsgroep.

De pastoraatsgroep draagt er mede zorg
voor dat het werkplan van de plaatselijke
geloofsgermeenschap wordt uitgevoerd. Zij
fungeert daartoe als contact en als zichtbaar
aanspreekpunt in en voor de plaatselijke
geloofsgemeenschap, waaronder de
vrijwilligers en werkgroepen. Zij koppelt dat
wat leeft in de geloofsgemeenschap terug
naar het pastoraal team. De taken zijn
verdeeld over een aantal
portefeuillehouders, waarbij iedere
portefeuillehouder aanspreekpunt is voor
onder diens portefeuille vallende
werkgroepen. Al kan het locaal verschillen,
de gebruikelijke portefeuilles zijn: vieren
(liturgie), leren (catechese),
gemeenschapsopbouw, dienen, (diakonie
en MOV (=werkgroep Missie, Ontwikkeling,
Vredesvraagstukken)).

De nadruk binnen het werk van de
pastoraatsgroep valt op het stimuleren,
ondersteunen en met elkaar in verband
brengen van initiatieven en activiteiten van
parochianen en werkgroepen.

Concreet betekent dit: meedenken in
voorbereiding, uitvoering en afstemming
van pastorale plannen en projecten.
Daarnaast kan de pastoraatsgroep ook
meedenken over de situatie, visie en koers
van de parochie als geheel. Op deze wijze
fungeert de pastoraatsgroep als een
klankbord voor het pastorale team en als
denktank voor het pastorale beleid, dat
gevoed blijft vanuit de praktijk.

André Ringeling, portefeuillehouder liturgie
Berkel en Rodenrijs
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Diaconaat in-gebed (deel1)

Een jaar van gebed zijn we ingegaan, want al
ons handelen vanuit het woord uit de heilige
schrift kan alleen maar vrucht voortbrengen
als we het inkaderen in gebed.

Een jaar van Gebed kondigde Mgr. Van den
Hende aan. "Het begint met gebed, zo komen
we tot dienstvaardigheid en liefde”

In 2018 kijken we in de Morgenster naar een
aantal Bijbelteksten, die de diaconie en het
gebed samenbrengen.

==

Jaarlijks vraagt de Bisschoppelijke Vastenactie
ons om hulp bij het steunen van een project.
De MOV zal daarom een themaviering
rondom een van de projecten verzorgen en
deze viering wordt gehouden in het weekend
van 3 en 4 maart 2018.
Het project dat onze parochie wil steunen
bevind zich in de Mbala-regio in Zambia.
Het project is van de Zusters van het Heilig
Hart van Jezus en Maria. Zij zijn sinds 1962 in
deze regio actief op verzoek van de
toenmalige overheid en van de bisschop van
het Mbala-Mpika-bisdom. Vanuit hun missie
hebben zij zich ingezet op het gebied van
onderwijs en ziekenzorg, Zij hebben
bijvoorbeeld in samenwerking met het
bisdom daar, een ziekenhuis gebouwd in de
regio en dat jarenlang gerund.
Sinds de HIV- en aidspandemie hebben de
zusters in Zambia hun werkzaamheden
verschoven,
Het ziekenhuis is overgenomen door de
overheid en de zusters hebben in 1991 het
~Households I Distress = programma 40
(Huishoudens In Nood ) opgezet.

Marcus 10: 42-45

Jezus echter riep hen bij zich en sprak tot hen:
“Gij weet dat zij die als heersers der valkeren
gelden, hen met ijzeren vuist regeren en dat
de groten misbruik maken van hun macht
over hen. Dit mag bij u niet het geval zijn;
wie onder u groot wil worden, moet dienaar
van u zijn, en wie onder u de eerste wil zijn
moet de slaaf van allen zijn, want ook de
Mensenzoon is niet gekomen om gediend te
warden, maar om te dienen en zijn leven te
geven als losprijs voor velen”

Als kinderen van De Allerhoogste zijn we
herkenbaar in Jesus; vanuit liefde dienen
wWe. ..

Mag De Eeuwige ons zegenen en
beschermen...

mag De Aanwezigheid van De Eeuwige over
ons schijnen

en ons genadig zijn...

mag De Aanwezigheid van De Eeuwige

ons toegewend zijn en ons Vrede geven...

Dick Vrijburg, Diaken

yrdt geladen...

Doel is om de impact van HIV/aids te
verminderen via voorlichting en goede
gezondheidszorg en door mensen te helpen
in hun eigen levensonderhoud te voorzien. De
zusters zijn de enige grote religieuze
hulporganisatie in deze regio die op het
gebied van HIV en aids werkt. Ze geven hulp
aan kwetsbare kinderen, verzorgen
opleidingen en armoedebestrijding- en
bewustwordingprogramma’s.

Het project richt zich op 300 hiv-positieve
weduwen/weduwnaars en alleenstaande
(pleeg)ouders met laag inkomen en 6-8
personen in het huishouden. In 3 jaar tijd
worden zij minder afhankelijk gemaakt door
scholing in ondernemerschap en andere
manieren om zelfstandig in hun
levensonderhoud te voorzien.

Ma 3 jaar hebben de deelnemers voldoende
inkomen om goed voor hun familie te zorgen.
In totaal zullen met dit project 15,700 mensen
in de Mbala-regio bereikt worden, waarvan
12,600 indirect.
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Oriéntatiedag Vronesteyn zondag 25 februari 2018

Voor wie erover denkt priester of diaken
te worden

Zondag 25 februari staan de deuren van
Vronesteyn wijd open. Het Voorburgse huis
aan de Vliet ontvangt die dag
belangstellenden die nadenken aver hun
plaats in de kerk.

Misschien denk je erover priester te worden,
maar weet je niet wat daar allernaal bij komt
kijken.

Misschien denk je dat het diakonaat iets voor
je is, maar wil je eerst weten wat dat inhoudt.
Of misschien wil je eens met iemand praten
omadat je gelooft dat je roeping voelt, maar...
Op de Oriéntatiedag kun je met al je vragen
terecht bij de rector van de priester- en
diakenopleiding, maar ook bij de spirituaal
{een geestelijk leidsman die bij de opleiding
is betrokken) en natuurlijk bij de studenten.
Je krijgt informatie over het
opleidingstraject, de studie, de geestelijke
vorming, stages.

Je kunt het huis zien waar de studenten
wonen, de kapel waar de vieringen worden
gehouden, de bibliotheek, de woonkamer.

'Z".-I\(-I:
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“Weea niet bevreesd, voortaan zuft ge memen vanpen” s
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De studenten kunnen je vertellen hoe het is
om in Vronesteyn je varming en toerusting
te krijgen en je bijvoorbeeld de
studieboeken laten zien.

Om 14.00 uur wordt iedereen welkom
geheten, daarna is er alle ruimte voor
informatie en vragen in twee groepen: een
voor de belangstellenden voor het
priesterschap, de ander voor degenen die
meer willen weten over het diakonaat.
Vronesteyn is gemakkelijk met de trein te
bereiken: vijf minuten lopen vanaf halte
Vioorburg-Leidschendam. Laat je weten dat
je komt?

(Wil je nu al meer weten, kijk dan op
www.vronesteyn.nl.)

Graag tot ziens!

Rector Walter Broeders

T: 070 - 3873804

M:06-271 40117

E: w.broeders@bisdomrotterdam.nl

Pelgrimstocht Vastenactie

De landelijke Vastenactie organiseert van 22
tot en met 24 maart 2018 een driedaagse
Pelgrimstocht in het Groene Hart. In een
gebied van rust, ruimte en groen, midden in
de stedenring van de Randstad, biedt deze
pelgrimstocht de deelnemers ontmoeting,
gesprek en bezinning rond het thema ‘Tot in
het Groene Hart geraakt’ De Pelgrimstocht is
tevens een sponsortocht voor het centrale
Vastenactieproject in Zambia. Donderdag 22
maart lopen de pelgrims van Bodegraven
naar Noorden, vrijdag 23 maart van Noorden
naar Woerden en zaterdag 24 maart van
Woerden naar Bodegraven. Elke dag wordt
tussen de 21 en 25 kilometer gelopen. De
start vindt plaats om 9.00 uur. Vastenactie
zorgt voor vervoer van

eindpunt naar beginpunt of omgekeerd.
Pelgrims kunnen alle drie de dagen
meelopen of een of twee dagen naar keuze.
Meer info en aanmelden via http://
www.vastenactie.nl/evenementen/
pelgrimstocht2018 41
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Besluiten van het pastorale team

Door de komst van de pastores Bladowski en
Grotaers was het nodig de besluitenlijst van
het pastoraal team van de afgelopen 8 jaar
nog eens door te nemen. Sommigen
besluiten zijn weer achterhaald, sommigen
opnieuw besproken en sommige besluiten
zijn nooit doorgevoerd. Daarom leek heet
ons nuttig enkele besluiten opnieuw te
publiceren:

Taakverdeling onder de teamleden:

- in “eigen” locatie zal de pastor minimaal 2x
per maand voorgaan in het weekend.

- ziekenbezoek, ouderenpastoraat en
pastorale gesprekken worden gedaan door
de locatiepastor

- eerste-communievoorbereiding, dopen en
schoolbezoek idem

Verslag uit de teamvergadering

Een selectie uit de verslagen van het team
wordt op de website (en evt. in de
Morgenster) gepubliceerd.

Spreekuren

Wij zullen als team geen vaste spreekuren op
vaste plaatsen houden. De voorganger van
dienst is na zijn viering (in weekenden en
door de week) aanspreekbaar voor
aanwezige parochianen,

Uitvaarten

De uitvaartondernemer benadert de
uitvaartcodrdinator van de parochie om een
kerk te reserveren voor een uitvaart. Deze
uitvaartcodrdinator kijkt vervolgens welke
pastor aan de beurt en beschikbaar is om de
uitvaart te doen en benadert deze. Alleen
wanneer de overledene of de familie een
bijzondere band had met een pastor, door
vrijwilligerswerk of begeleiding bij het
ziekbed, kunnen zij een voorkeur uitspreken

Ziekenzalving: wacht niet tot het uiterste

Als u of een dierbaar familielid ernstig ziek is, wacht dan
niet te lang met het vragen van de ziekenzalving. Op
afspraak kan het sacrament in alle rust gevierd worden
met eventueel broers, zussen, kinderen, kleinkinderen
of goede vrienden of verzorgers er bij. Een priester is
niet altijd binnen een paar uur beschikbaar als iemand

eenmaal op sterven ligt.
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voor een bepaalde pastor. Een voorganger
uit eigen familie- of kennissenkring mag ook
voorgedragen worden. Een voorkeur voor
eucharistie of gebedsdienst moet met de
beschikbare voorganger besproken worden.
Vaste vrije dagen van de pastores
Maandag: pastor Kuipers

Donderdag: diaken Vrijburg en pastor
Grotaers

Pastor Bladowski neemt voorlopig geen vrije
dag, wel 1 vrij weekend in de maand, net als
pastor Grotaers.

Pastoraatsgroepen

Elk teamlid woont de vergaderingen bij van
de pastoraatsgroep van zijn locatie. De
locatieraad hoeft niet bezocht te worden
door de locatiepastor. Het mag uiteraard wel,
een of meerdere malen per jaar.
Werkgroepen kunnen met vragen, klachten,
wensen en conflicten te rade gaan bij de
lokale pastoraatsgroep, niet bij het pastoraal
team. De locatiepastor neemt dit eventueel
vanuit de pastoraatsgroep weer mee naar het
team. In elke teamvergadering doet de
locatiepastor verslag van zijn
pastoraatsgroepvergadering

Gezins- en themavieringen

Bij gezins- en themavieringen houdt de
voorganger zelf een inleiding. Werkgroepen
bereiden die voor.

Bijzondere vieringen

Bij bijzondere vieringen, zoals eerste
Communie, Kerstmis en Pasen, is
aanwezigheid van de voorganger bij de
voorbereiding vereist. Bij de andere vieringen
is digitale betrokkenheid een alternatief.

Het diaconaal weekend wordt op het feest
van Christus Kening gehouden.

(wordt vervolgd in valgende Morgenster)




Locatie Tijd Voorganger
Zaterdag 3 februari - H. Blasius
Pijnacker 19.00 5. Bladowksi
Rodenrijs 19.00 B. Grotaers
Zondag 4 februari
Bergschenhoek 09.15 B. Grotaers
Berkel 11.00 W. Kuipers

D. Vrijburg
Bleiswijk 11.00 5.Bladowski

15.00 S.Bladowski

Nootdorp 09.15 S.Bladowski
Pijnacker 11.00 B.Grotaers
Zaterdag 10 februari
Bergschenhoek 19.00 W. Kuipers
MNootdorp 19.00 5. Bladowski
Zondag 11 februari
Bergschenhoek 09.15 S.Bladowski
Berkel 11.00 S.Bladowski
Bleiswijk 11.00 D.Vrijburg
Nootdorp 09.15 W. Kuipers

D. Vrijburg
Pijnacker 11.00 W. Kuipers
Woensdag 14 februari - Aswoensdag
Bergschenhoek 19.00 B. Grotaers
Berkel 10.00 J. Zuidgeest
Bleiswijk 19.00 5. Bladowski
MNootdorp 19.00 D.Vrijburg
Rodenrijs 19.00 W. Kuipers
Pijnacker 09.00 B.Grotaers
Rodenrijs 19.00 W. Kuipers
Zaterdag 17 februari
Pijnacker 19.00 B. Grotaers
Rodenrijs 19.00 W. Kuipers
Zondag 18 februari
Bergschenhoek 0915 W. Kuipers
Berkel 11.00 W. Kuipers
Bleiswijk 11.00 B.Grotaers
Nootdorp 09.15 B. Grotaers
Pijnacker 11.00 D.Vrijburg

EV, De Cantorij
EV, Pius X koor

EV, Caeciliakoor
EV, De Juiste Stemming

EV

Poolse viering

EV, Laus Deo

EV, Terugkomviering dopelingen, Vivace
Na afloop koffiedrinken

EV, Orgel en Samenzang
EV

EV, Gezinsviering, Kerkrakkertjes
EV, Cantemus Domino

wv

EV, Laus Deo

EV, Gezinsviering, Belle Noci

EV, Caeciliakoor
EV, Huie Petrus
EV

Wy

EV, Pius X koor
EV, 5t. Cecilia
EV, Pius X koor,

EV, Samenzang
EV, Pius X koor

EV, Caeciliakoor
EV, Familieviering
EV

EV

WV, 5t. Cecilia

Soort viering, koor, bijzonderheden
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Locatie Tijd Voorganger

Zaterdag 24 februari

Bleiswijk 19.00 S. Bladowski

Nootdorp 19.00 W. Kuipers
D. Vrijburg

Zondag 25 februari

Bergschenhoek 09.15 5. Bladowski

Berkel 11.00 B. Grotaers

Bleiswijk 11.00 S. Bladowski

MNootdorp 09.15 W. Kuipers
D. Wrijburg

Pijnacker 11.00 W. Kuipers
D. Vrijburg

Vrijdag 2 maart

Bleiswijk 19.30 ds. Meijvogel

Zaterdag 3 maart. PCK Vastenactie
Pijnacker 19.00 B. Grotaers
Rodenrijs 19.00 W. Kuipers

Zondag 4 maart, PCK Vastenactie

Bergschenhoek 09.15  W. Kuipers
Berkel 11.00 B. Grotaers
Bleiswijk 11.00 S. Bladowski
15.00 S. Bladowski
Nootdorp 09.15 B. Grotaers
Pijnacker 11.00 W. Kuipers
Zaterdag 10 maart
Bergschenhoek 19.00 5. Bladowski
Mootdorp 19.00 W. Kuipers
D. Vrijburg
Zondag 11 maart
Bergschenhoek 09.15  W. Kuipers
D. Vrijburg
14.00 Doopviering
Berkel 11.00 W. Kuipers
Bleiswijk 11.00 5. Bladowski
13.00
Nootdorp 09.15 5. Bladowski
Pijnacker 11.00 D. Vrijburg

Soort viering, koor, bijzonderheden

EV, orgel en samenzang

EV

EV, Orgel en Samenzang
EV, Canternus Domino
EV

EV

EV, De Cantaorij

IKO-viering, Wereldgebedsdag

EV, Salvation
EV, Pius X koor

EV, Caeciliakoor

WV, Cantemus Domino
EV, Caeciliakoor

EV, Poolse Viering

EV

EV, Samenzang

EV, Orgel en Samenzang
EV

gezinsviering m.m.v. De Juiste Stemming

EV, Familieviering

EV, Presentatieviering EHC, gastkoor
Doopviering, doopkoor Waterlief

EV

WV, 5t. Cecilia




"

Locatie Tijd Voorganger Soort viering, koor, bijzonderheden
Zaterdag 17 maart
Pijnacker 19.00 5. Bladowski EV, Vivace
Rodenrijs 19.00 W. Kuipers EV, Pius X koor
D. Virijburg
Zondag 18 maart
Bergschenhoek 09.15 5. Bladowski EV, Caeciliakoor
Berkel 11.00 S. Bladowski EV, Byzantijns koor
Bleiswijk 11.00 W. Kuipers EV, gastkoor, koffie drinken
D. Vrijburg
Mootdorp 09.15 W. Kuipers EV
D.Vrijburg
Pijnacker 11.00 B. Grotaers EV, Samenzang
13.00 B. Grotaers Gezamenlijke doopviering
19.00 Taizéviering in De Dorpskerk
Dinsdag Bleiswijk 09.00 u. Pastorie
Nootdarp 19.00u  Vesper en Rozenkransgebed Heilige
Bartholomeuskerk
WoensdagPijnacker 09.00 u. Heilige Joannes de Dooperkerk
Berkel 19.00 u. Kapel Huize Sint-Petrus

Donderdag Bergschenhoek 08.45u. Rozenkransgebed Sint Willibrordkerk
09.00u.  SintWillibrordkerk

Berkel 19,00 u. Rozenkransgebed Onze Lieve Vrouw Geboortekerk
Neootdorp 1430 u.  5tille aanbidding
2030 Stille aanbidding (om de week)
Pijnacker 19,00 u.  Uitstelling en Getijdengebed Dagkapel
Vrijdag  MNootdorp 0855u. Rozenkransgebed

09.00u. Heilige Bartholomeuskerk

Vieringen in Verzorgingshuizen

Kapel Huize Sint Petrus Berkel 09.30u. elke zondag
19.00u. elke woensdag

Oudelandshof Berkel 1430u. elke 1e vrijdag van de maand

De Tuinen Bleiswijk 11.00 u. zaterdag in oneven weken
Veenhage Nootdorp 16.00 u. 1e en 3e donderdag van de maand
Keijzershof Pijnacker 19.00 u. 2e en 4e vrijdag van de maand
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De Morgenster | Parochie Christus Koning

De Morgenster is het parochieblad van de Pastoraal team

parochie Christus Koning, bestaande uit de

parochiekernen: W. Kuipers, priester / pastoor
Sint-Willibrord, Bergschenhoek Locatiepastor Berkel en Rodenrijs,

Onze Lieve Vrouw Geboorte, Berkel en Rodenrijs bestuurszaken, liturgisch rooster

Onze Lieve Vrouwe Visitatie, Bleiswijk 06 81864539 niet op maandag

Heilige Bartholomeus, Nootdorp-Ypenburg pastorkuipers@parochiechristuskoning.nl

Heilige Joannes de Dooper, Pijnacker
S. Bladowski, priester

Locatiepastor Bleiswijk, liturgie
06 28312672
pastorbladowski@parochiechristuskoning.nl

Redactieadressen

Algemeen: Sofia de Lange
redactiemorgenster@parochiechristuskoning.nl
Bergschenhoek: Joke van Kester
redactiebergschenhoek@
parochiechristuskoning.nl : i
Berkel en Rodenrijs: Jan Geert Groen Qe niuE, HICH

redactieberkel@parochiechristuskoning.nl 36 iEMEfl;' ot opd;n dﬁn‘dag kool |
Bleiswijk: Manon de Ridder HREGVIHOgERATRAEC I EUSERITRIgN

D. Vrijburg, diaken
Locatiepastor Nootdorp-Ypenburg,

redactiebleiswijk@

parochiechristuskoning.nl
Nootdorp-Ypenburg: llonka ten Broeke
redactienootdorp@parochiechristuskoning.nl
Pijnacker: Annie van der Burg
redactiepijnacker@parochiechristuskoening.nl
Jongeren: Minh Thu Ko
jongerenwerk@parochiechristuskoning.nl

K. Bracco Gartner, pastoraal werker
Locatiepastor Pijnacker, catechese

06 81864548 niet op maandag
pastorbraccogartner@
parochiechristuskoning.nl

M. Wijsman, pastoraal werker
Locatiepastor Bergschenhoek, communicatie
06 81208567 niet op vrijdag

Kopij pastorwijsman@parochiechristuskoning.nl

Kopij kunt u op bovenstaande e-mailadressen
inleveren. Maximaal 300 woorden. Afbeeldingen

: = : Namens het team werkzaam voor jongeren
in een apart bestand (jpeg- of tif-bestand)

M.Th. Ko -Ho Si jongerenwerker

meesturen. , . 0643845411
De redactie hehqudt zich het recht voor kopij jongerenwerk@parochiechristuskoning.nl
aan te passen of in te korten.

Sluitingsdatum kopij }f}i:turzﬂwensperwnen

Uiterste inleverdatum kopij voor de volgende Fred Thijssen
editie van de Morgenster is

19 februari 2018

Morgenster nummer 2 komt uit voor het
weekend 17-18 maart en loopt t/m
16-17 juni

Thema: Pasen en Pinksteren

vertrouwenspersoon@
parochiechristuskoning.nl

Uitvaart
Voor het regelen van een uitvaart is een
centraal telefoonnummer: 010 5120497

De Morgenster is een editie van
parochiemagaZin, een uitgave van

De Zalige Zalm, www.parochiemagaZiN.nl.
Druk

Veldhuis Media, Raalte

Ziekenzalving
Voor een ziekenzalving kunt u contact
opnemen met een van de priesters,

46



if

maaltijdservice

Het hele jaar genieten van de lekkerste
kant- en klare maaltijden uit Bergschenhoek
* Keuze uit ruim 100 gerechten

*Veel maaltijden met extra groenten
*Voor de kleine eter: maaltijden van ca. 400 gram

Vraag onze brochure aan tel: 010 - 529 01 33
of kijk op www.3bdiner.nl

Samen vertalen we uw wens

in een liefdevolle herinnering.

N

7
Monuta " Puravida

Je aeur b e siucher

Momuta Puravida

Ry'nbeek

Brood & Banket

Emmastraat 26 - P_.'}'mﬂ‘fcfr
Tel. 015-369 24 52
Hogﬂ'ﬂ'uﬁ:&‘m 13 - Pj}}r;fc‘irr
Tel o15-7370086

bestellir 1210 bakker E‘}}':';ﬁ?f?t’t ke.nl

VITVAARTVERZORGING
Persooriijk en betrokken
Direct contact

010-52401 23

dag & nachi berelkdoor

WWW. UITVAARTVERZORGINGSERRY. NL

+ Gespecialiseerd in thuis opbaren
* Verzorgen van o.a. kerkelijke uitvaarten
» Vooraf vastleggen van uw uitvaartwensen
* Opbaren in uitvaartcentrum naar keuze
* Uitvaarten in de gehele regio
» Nazorg




Z>g ONTFERMING @ KiK

[ 7

Zeven weken voor Pasen hield de pastoor in de Kikker sprong met de muizen naar de keuken en
keuken een vergadering met mevrouw Bontje. ving nog net het laatste stuk van de vergadering op.
De muizen spitsten hun oren. ‘Bedankt, mevrouw Bontje,

‘Dit jaar wil ik in de veertigdagentijd dat u wilt helpen bij onze actie

een barmhartig gebaar maken', zei de pastoor. ‘Veertig Dagen Barmhartig Gebaar’, zei de pastoor,
‘Een barmhartig gebaar ter ondersteuning van ‘en dat u de collectezakken wilt versieren.

arme gezinnen'. De muizen stoven weg om Dan hebben we met Pasen vast een moai

hE‘t grﬂte niguws aan Klkker te V‘ErtE"eﬂ. i:ledrag hlj elkaar voor dE' Voedselbank!’

[Kikker!’ riepen ze opgewonden, ‘De pastoor
gaat een hartige taart maken, een hartige taart
wvoor arme ge:innen!'

‘Zo', zei Kikker, ‘'en waarom
zijn jullie daar zo blu om?
‘Omdat we dol zijn op hartige taart!'
riepen ze in koor, ‘heerlijk goudbruine
taart met kaas en veel kruimeltjes!’
‘Maar hij is niet voor jullie’, zei Kikker,
‘hij is voor arme gezinnen’,

‘Die komen toch hier om hem op te eten?’
zeiden de muizen vol vertrouwen.
‘Kom mee, dan horen we
wanneer het is!’

‘Goed’, 2ei mevrouw Bontje, "Zal ik de Voedselbank
uitnodigen om het geld in ontvangst te nemen?
De muizen snapten er niets van. En toen

de Voedselbank met Pasen in de kerk kwam,

was er geen hartige taart. Maar we| paasbrood.

En dat was ook lekker.

Veertig dagen om te lenen
dat outiperming echt bestaat,
dat we ous kunren belinen
zonden eindeloos geproat.

Ows outfpermen olten cuderen,
ook al Rebbew ze wisdaow,
en ons eigen Ront vencmdenen
e wat milder zijn Voontaom,

ol outreaming durven geuven
en Uen-Qeten GOw efleaon,

dat breagt teugde in je leten.
het bammhontige gebaon!

Uit de Bijbel

Toen Jezus o die mensen zag die Hem gevolad waren,

uﬂm Hij met ontferming bewegen. want ze leken op
zonder herder En Hij vertelde hen over 3

{:oder‘l Hij znradedutzedlemd{eetmkrgaeh




