
DRIEËNTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR (Jaar B) 

 

Eerste lezing: Uit de profeet Jesaja, 35, 4-7a. 

Spreek tot allen die de moed verloren hebben: Vat moed en vreest niet: Uw God komt om de wraak 

te voltrekken, God komt om te vergelden en om u te redden. Dan gaan de ogen van de blinden weer 

open en zullen de oren van de doven geopend worden. De lamme zal springen als een hert en 

jubelen zal de tong van de stomme. Ja, in de steppe zullen beken ontspringen, rivieren in de woestijn. 

De dorre vlakte wordt een vijver, het dorstige land één waterbron. 

 

Tussenzang: Ps. 146 (145), 7, 8-9a, 9bc-10. 

Antifoon:  De Heer zal ik loven mijn leven lang. 

 

De Heer doet altijd zijn woord gestand, 

verdrukten verschaft Hij recht. 

 

De Heer geeft brood aan wie honger heeft, 

gevangenen geeft Hij de vrijheid. 

 

De ogen van de blinden opent de Heer, 

gebrokenen richt Hij weer op. 

 

De Heer bemint de rechtvaardigen, 

de Heer behoedt de ontheemden. 

 

De Heer geeft wees en weduwe steun, 

maar zondaars laat Hij verdwalen. 

 

De Heer is koning in eeuwigheid, 

uw God, Sion, heerst over alle geslachten. 

 

 

Tweede lezing: Uit de brief van de heilige apostel Jakobus, 2, 1-5. 

Broeders en zusters, 

Gij die gelooft in onze Heer Jezus Christus, de Heer der heerlijkheid, verbindt dit geloof toch niet met 

partijdigheid en vleierij! Ik bedoel dit: veronderstel, er treedt in uw samenkomst een man binnen, 

keurig gekleed en met gouden ringen aan zijn vingers, en tegelijkertijd komt er ook een arme aan in 

schamele kleren; als gij nu opziet tegen de rijkgeklede man en hem een ereplaats aanbiedt, terwijl gij 

tegen de arme zegt: Blijf daar maar staan, of: Ga hier op de grond zitten, bij mijn voetbank, maakt ge 

u dan niet schuldig aan een kwaadaardig onderscheid? Luistert, lieve broeders: God heeft de armen 

naar de wereld uitverkoren om rijk te zijn in het geloof en erfgenamen van het Koninkrijk dat Hij 

beloofd heeft aan wie Hem liefhebben. 

 



Alleluia: Joh. 1, 14 en 12b. 

Alleluia. Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond; 

aan allen die Hem aanvaardden gaf Hij het vermogen om kinderen Gods te worden. Alleluia. 

 

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus, 7, 31-37. 

In die tijd vertrok Jezus uit de streek van Tyrus en begaf zich over Sidon naar het meer van Galilea, 

midden in de streek van Dekápolis. Men bracht een doofstomme bij Hem en smeekte Hem dat Hij 

deze de hand zou opleggen. Jezus nam hem terzijde, buiten de kring van het volk, stak hem de 

vingers in de oren en raakte zijn tong met speeksel aan. Vervolgens sloeg Hij zijn ogen ten hemel, 

zuchtte en sprak tot hem: Effeta, wat betekent: ga open. Terstond gingen zijn oren open, en werd de 

band van zijn tong losgemaakt zodat hij normaal sprak. Hij verbood het aan iemand te zeggen; maar 

met hoe meer nadruk Hij dat verbood, des te luider verkondigden zij het. Buiten zichzelf van 

verbazing riepen zij uit: Hij heeft alles wel gedaan, Hij laat doven horen en stommen spreken. 

 

  



Drieëntwintigste zondag van de tijd door het jaar B 

CKK 1503-1505: Christus, de geneesheer 

CKK 1151-1152: tekenen, die Christus tot de Zijne maakt, sacramentele tekenen 

CKK 270-271: de barmhartigheid van God 

 

CKK 1503-1505: Christus, de geneesheer 

 

CKK 1503 Christus als geneesheer 

Het medelijden van Christus voor de zieken en de talrijke genezingen van allerlei gebrekkigen 1 zijn 

een schitterend teken van het feit dat "God genadig heeft neergezien op zijn volk" (Lc. 7, 16) en dat 

het rijk Gods heel nabij is. Christus heeft niet enkel de macht om te genezen, maar ook die om 

zonden te vergeven: 2 Hij is gekomen om de gehele mens naar ziel en lichaam te genezen; Hij is de 

geneesheer die de zieken nodig hebben. 3 Zijn medelijden met al wie lijden, gaat zo ver dat Hij zich 

met hen vereenzelvigt: "Ik was ziek en gij hebt mij bezocht" (Mt. 25, 36). Zijn voorliefde voor alle 

noodlijdenden heeft in de loop der eeuwen zonder ophouden de bijzondere aandacht van de 

Christenen gewekt voor allen die lichamelijk en geestelijk lijden. Zij staat aan de oorsprong van de 

onvermoeibare inspanningen om hen op te beuren. 

1) Vgl. Mt. 4, 24  Zijn faam ging uit over geheel Syrië en men bracht allen tot Hem die er slecht aan 

toe waren, die door velerlei ziekten en pijnen gekweld werden, bezetenen, lijders aan vallende ziekte 

en lammen. En Hij genas hen. 

2) Vgl. Mc. 2, 5-12  Toen Jezus hun geloof zag, zei Hij tot de lamme: “Mijn zoon, uw zonden zijn u 

vergeven.” ... 

3) Vgl. Mc. 2, 17  Jezus hoorde dit en antwoordde hun: “Niet de gezonden hebben een dokter nodig, 

maar de zieken. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.” 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=1503 

 

YOUCAT 241 Waarom had Jezus zoveel aandacht voor zieken? 

Jezus kwam om Gods liefde te tonen. Vaak deed Hij dat daar waar wij ons bijzonder kwetsbaar en 

bedreigd voelen: in de aantasting van ons leven door ziekte. God wil dat wij aan lichaam en ziel 

gezond worden, dat we bovendien gelovig worden en zijn komende Koninkrijk zien. 1 

Soms moet je eerst ziek worden om te ontdekken wat wij – gezond of ziek – meer dan alles nodig 

hebben: God. We hebben geen leven buiten het leven in Hem. Daarom hebben zieken en zondaars 

een bijzonder gevoel voor het wezenlijke. Al in het Nieuwe Testament zochten vooral de zieken Jezus 

op; zij probeerden ‘Hem aan te raken, want er ging een kracht van Hem uit die allen genas’ (Lc. 6, 

19). 

1) Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 1503-1505 

Christus als geneesheer 

Het medelijden van Christus voor de zieken en de talrijke genezingen van allerlei gebrekkigen zijn een 

schitterend teken van het feit dat "God genadig heeft neergezien op zijn volk" Lc. 7, 16 en dat het rijk 

... 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=1503


 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4005&al=241 

 

CKK 1504 Vaak vraagt Jezus van de zieken dat zij geloven. 1 2 Om te genezen maakt Hij gebruik van 

tekens: speeksel en handoplegging, 3 4 slijk en afwassing. 5 6 7 De zieken willen Hem aanraken, 8 9 

10 "want er ging van Hem een kracht uit die allen genas" (Lc. 6, 19). In de Sacramenten houdt 

Christus niet op ons "aan te raken" om ons te genezen. 

1) Vgl. Mc. 5, 34.36  Toen sprak Hij tot haar: “Dochter, uw geloof heeft u genezen. Ga in vrede en 

wees van uw kwaal verlost.” ... 

2) Vgl. Mc. 9, 23  Jezus antwoordde hem: “Wat dat kunnen betreft: alles kan voor wie gelooft.” 

3) Vgl. Mc. 7, 32-36 Men bracht een dove bij Hem, die ook moeilijk kon spreken en smeekte Hem dat 

Hij deze de hand zou opleggen. ... 

4) Vgl. Mc. 8, 22-25 GENEZING VAN EEN BLINDE 

Zij kwamen in Betsaïda. Daar bracht men een blinde bij Hem en smeekte Hem die te willen aanraken. 

... 

5) Vgl. Mc. 1, 41  Door medelijden bewogen stak Hij de hand uit en raakte hem aan en sprak tot hem: 

'Ik wil, word rein.' 

6) Vgl. Mc. 3, 10  Want Hij had er velen genezen, met het gevolg dat allen die aan kwalen leden, op 

Hem aandrongen om Hem aan te raken. 

7) Vgl. Mc. 6, 56  Waar Hij maar binnenkwam, in dorp of stad of gehucht, legde men de zieken op de 

pleinen en smeekte Hem, of ze tenminste de zoom van zijn kleed mochten aanraken. En allen die dit 

deden, werden gezond. 

8) Vgl. Mc. 1, 41  Door medelijden bewogen stak Hij de hand uit en raakte hem aan en sprak tot hem: 

'Ik wil, word rein.' 

9) Vgl. Mc. 3, 10  Want Hij had er velen genezen, met het gevolg dat allen die aan kwalen leden, op 

Hem aandrongen om Hem aan te raken. 

10) Vgl. Mc. 6, 56  Waar Hij maar binnenkwam, in dorp of stad of gehucht, legde men de zieken op de 

pleinen en smeekte Hem, of ze tenminste de zoom van zijn kleed mochten aanraken. En allen die dit 

deden, werden gezond. 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=1504 

 

CKK 1505 Ontroerd door zoveel lijden laat Christus niet alleen toe dat de zieken Hem aanraken, Hij 

maakt hun ellende tot de zijne: "Hij heeft onze zwakheden weggenomen en onze ziekten heeft Hij 

gedragen" (Mt. 8, 17) 1 . Hij heeft niet alle zieken genezen. Zijn genezingen waren tekens van de 

komst van het rijk Gods. Zij kondigen een diepere genezing aan: de overwinning op zonde en dood 

door zijn Pasen. Op het kruis heeft Christus heel het gewicht van het kwaad op zich genomen 2 en de 

"zonde van de wereld" weggenomen (Joh. 1, 29), waarvan de ziekte slechts een gevolg is. Door zijn 

lijden en dood op het kruis heeft Christus aan het lijden een nieuwe zin gegeven: het geeft ons 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4005&al=241
https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=1504


voortaan de mogelijkheid met Hem gelijkvormig te worden en ons met zijn verlossend lijden te 

verenigen. 

1) Vgl. Jes. 53, 4  Waarlijk, het waren onze ziekten die hij op zich nam, en onze smarten, die hij heeft 

gedragen; wij echter beschouwden hem als een geslagene, door God gekastijd en vernederd. 

2) Vgl. Jes. 53, 4-6  Waarlijk, het waren onze ziekten die hij op zich nam, en onze smarten, die hij 

heeft gedragen; wij echter beschouwden hem als een geslagene, door God gekastijd en vernederd. ... 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=1505 

 

 

CKK 1151-1152: tekenen, die Christus tot de Zijne maakt, sacramentele tekenen 

 

CKK 1151 Christus maakt deze tekens tot de zijne. De Heer Jezus maakt in zijn prediking, vaak gebruik 

van de tekens uit de schepping om de mysteries van het rijk Gods bekend te maken. 1 Hij verricht 

genezingen of onderstreept zijn prediking door materiële tekens of symbolische gebaren. 2 3 4 Hij 

geeft aan de feiten en tekens van het Oude Verbond een nieuwe zin, vooral aan de uittocht en het 

Pasen. 5 6 Hij is immers zelf de zin van al deze tekens. 

1) Vgl. Lc. 8,10  Hij antwoordde: 'Aan u is het gegeven de geheimen van het Rijk Gods te kennen, 

maar de overigen ontvangen ze in gelijkenissen, opdat zij ziende niet zien, en horende niet begrijpen. 

2) Vgl. Joh. 9,6  Toen Hij dit gezegd had, spuwde Hij op de grond, maakte met het speeksel slijk, 

bestreek daarmee de ogen van de man 

3) Vgl. Mc. 7,33-35  Jezus nam hem terzijde buiten de kring van het volk, stak hem de vingers in de 

oren en raakte zijn tong met speeksel aan. ... 

4) Vgl. Mc. 8,22-25  GENEZING VAN EEN BLINDE 

Zij kwamen in Betsaïda. Daar bracht men een blinde bij Hem en smeekte Hem die te willen aanraken. 

... 

5) Vgl. Lc. 9,31   die in heerlijkheid verschenen waren en spraken over zijn heengaan, dat Hij in 

Jeruzalem zou voltrekken. 

6) Vgl. Lc. 22,7-20  PAASMAAL 

Toen de dag van het ongedesemde brood gekomen was, waarop men het paaslam moest slachten, ... 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=1151 

 

YOUCAT 174 Waarom is het geloof in Jezus Christus niet genoeg? Waarom geeft God ons ook nog 

de Sacramenten? 

Wij moeten en mogen met al onze zintuigen tot God komen, niet alleen met ons intellect. Daarom 

geeft God zich aan ons in aardse tekenen - in brood, wijn en olie, door woorden, zalvingen en 

handopleggingen. 1 

 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=1505
https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=1151


Mensen zagen Jezus, hoorden Hem, mochten Hem aanraken en ervoeren daarin heil en heling aan lijf 

en ziel. De zintuiglijke tekenen van de Sacramenten tonen ditzelfde handschrift van God, die de hele 

mens wil aanspreken en niet alleen maar zijn hoofd. 

1) Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 1084.1146-1152 

De verheerlijkte Christus... 

"Gezeten aan de rechterhand van de Vader" stort Christus zijn Geest uit in zijn lichaam dat de Kerk is. 

Hij handelt voortaan door de sacramenten, die door Hem werden ingesteld om zijn genade mee te 

delen. Sacramenten ... 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4005&al=174 

 

YOUCAT 180  Waarom vertalen wij liturgie met eredienst? 

De eredienst is vooral Gods dienst aan ons - en pas dan onze dienst aan God. God geeft zich aan 

ons in heilige tekenen - zodat wij hetzelfde doen; ons zonder voorbehoud aan Hem geven. 1 

Jesus is aanwezig in Woord en Sacrament – God is aanwezig. Dat is het eerste en belangrijkste bij 

iedere eredienst. Pas daarna komen wij. Jezus offert zijn leven voor ons, opdat wij Hem het 

geestelijke offer van ons leven brengen. In de Eucharistie geeft Christus zich aan ons, opdat wij ons 

aan Hem geven. Wij geven Jezus bij wijze van spreken een blanco cheque van ons leven. Zo nemen 

we deel aan het verlossende en veranderende offer van Christus. Ons kleine leven wordt geopend 

voor het rijk van God. God kan zijn leven in ons leven leiden. 

1) Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 1145-1192 

Tekens en symbolen 

Een sacramentele viering is een weefsel van tekens en symbolen. In overeenstemming met de 

goddelijke heilspedagogie wortelt hun betekenis in het scheppingswerk en in de menselijke cultuur, 

wordt ze duidelijker in de gebeurtenissen van het Oude Verbond ... 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4005&al=180 

 

YOUCAT 181  Waarom zijn er in de erediensten zoveel tekens en symbolen? 

God weet dat wij mensen niet alleen geestelijke, maar ook lichamelijke wezens zijn; wij hebben 

tekens en symbolen nodig om geestelijke of innerlijke werkelijkheden te herkennen en te 

benoemen. 1 

Met rode rozen, een trouwring, zwarte kleding, graffiti of een aidsspeldje; altijd drukken we een 

innerlijke werkelijkheid uit door tekenen en die worden ook onmiddellijk begrepen. De 

mensgeworden God schenkt ons menselijke tekenen, waarin Hij onder ons leeft en werkzaam is: 

brood en wijn, het water van de doop, de zalving met de Heilige Geest. Ons antwoord op de heilige 

tekenen van God bestaat uit tekenen van eerbied: knielen, opstaan als we luisteren naar het 

evangelie, de buiging, onze handen vouwen. En net als bij een bruiloft, versieren we ook de plaats 

van de goddelijke aanwezigheid met het mooiste wat wij hebben: met bloemen, kaarsen en muziek. 

1) Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 1145-1152 

Tekens en symbolen 

Een sacramentele viering is een weefsel van tekens en symbolen. In overeenstemming met de 

goddelijke heilspedagogie wortelt hun betekenis in het scheppingswerk en in de menselijke cultuur, 

wordt ze duidelijker in de gebeurtenissen van het Oude Verbond ... 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4005&al=174
https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4005&al=180
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CKK 1152 Sacramentele tekens. Sinds Pinksteren brengt de heilige Geest zijn werk van heiliging tot 

stand door middel van sacramentele tekens. De Sacramenten van de Kerk doen de hele rijkdom aan 

tekens en symbolen van de kosmos en van het sociale leven niet teniet, maar zuiveren deze en 

nemen ze in zich op. Bovendien brengen zij de typen en voorafbeeldingen van het Oude Verbond tot 

vervulling; zij duiden het heil aan, dat door Christus bewerkt werd, en verwezenlijken het; zij 

kondigen de hemelse heerlijkheid aan en lopen erop vooruit. 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=1152 

 

 

CKK 270-271: de barmhartigheid van God 

 

CKK 270 "Gij ontfermt U over allen, omdat Gij alles vermoogt" (Wijsh. 11,23) 

 God is de almachtige Vader. Zijn Vaderschap en zijn macht verklaren elkaar. Immers, Hij toont zijn 

vaderlijke almacht door de wijze waarop Hij zich om onze noden bekommert 1 ; door het kindschap 

dat Hij ons schenkt ("Ik zal voor u een vader zijn en gij zult voor Mij zonen en dochters, zijn", (2 Kor. 

6, 18)); tenslotte door zijn oneindige barmhartigheid, omdat Hij het hoogtepunt van zijn macht toont, 

wanneer Hij uit vrije wil de zonden vergeeft. 

1) Vgl. Mt. 6, 32  Want dat alles jagen de heidenen na. Uw hemelse Vader weet wel dat gij al deze 

dingen nodig hebt. 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=270 

 

YOUCAT 40 Kan God alles? Is Hij almachtig? 

‘Voor God is niets onmogelijk’ (Lc. 1, 37). Hij is almachtig. 1 

Wie God aanroept in nood, gelooft dat Hij almachtig is. God heeft de wereld geschapen uit het niets. 

Hij is de Heer van de geschiedenis. Hij stuurt alle dingen en Hij kan alles. Maar hoe Hij zijn almacht 

gebruikt, is een mysterie. Vaak vragen mensen: waar was God dan? Via de profeet Jesaja zegt Hij 

tegen ons: ‘Mijn plannen zijn niet jullie plannen, en jullie wegen zijn niet mijn wegen’ (Jes. 55, 8). Niet 

zelden is Gods almacht juist daar te zien waar mensen er niets meer van verwachten. De onmacht op 

Goede Vrijdag ging vooraf aan de verrijzenis. 

1) Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 268-278 

Van alle goddelijke eigenschappen wordt in de geloofsbelijdenis alleen de almacht van God 

genoemd: het is van groot belang voor ons leven deze te belijden. Wij geloven dat de almacht van 

God universeel is, want God die alles geschapen heeft, ... 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4005&al=40 
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CKK 271 De goddelijke almacht is geenszins willekeurig: "In God zijn macht en wezen, wil en 

verstand, wijsheid en rechtvaardigheid één en hetzelfde. Daarom kan er in de goddelijke macht niets 

zijn dat niet bestaat in de rechtvaardige wil van God of in zijn wijs verstand". 1 

1) H. Thomas van Aquino, Summa Theologiae. I, q. 25 art. 5, ad 1, vert. uit Lat. 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=271 
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