VIERENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR (Jaar B)

Eerste lezing: Uit de profeet Jesaja, 50, 5-9a.

God de Heer heeft tot mij gesproken en ik heb mij niet verzet, ik ben niet teruggedeinsd. Mijn rug
bood ik aan wie mij sloegen, mijn wangen aan wie mij de baard uitrukten en mijn gezicht heb ik niet
afgewend van wie mij smaadden en mij bespuwden. God de Heer zal mij helpen: daarom zal ik niet
beschaamd staan. Hij die mij vrij zal spreken is nabij. Wie is mijn tegenstander? Laten we samen voor
de rechter treden! Wie is mijn tegenpartij? Laat hij tegenover mij komen staan! God de Heer zal mij
helpen: wie zal mij schuldig verklaren?

Tussenzang: Ps. 116 (115), 1-2, 3-4, 5-6, 8-9.
Antifoon: Ik mag weer leven onder Gods oog in 't land van de levenden.

De Heer heb ik lief, want Hij luistert,
Hij hoort mijn smekende stem;

Hij heeft mij aandacht geschonken
telkens als ik tot Hem riep.

De dood hield mij al in zijn strikken,

het net van het schimmenrijk viel op mij neer,
ik ging onder zorgen gebukt.

Toen riep ik de Naam van de Heer aan:

ach, red mij, Heer, van de dood!

De Heer is goed en rechtvaardig,
barmhartig is onze God.
Eenvoudigen biedt Hij bescherming;
Hij heeft mij gered uit de nood.

De Heer ontrukte mijn ziel aan de dood,

Hij droogde mijn tranen en steunde mijn voet.
Ik mag weer leven onder Gods oog

in 't land van de levenden.

Tweede lezing: Uit de brief van de heilige apostel Jakobus, 2, 14-18.
Broeders en zusters,

Wat baat het een mens te beweren dat hij geloof heeft als hij geen daden kan laten zien? Kan zo'n
geloof hem soms redden? Stel dat een broeder of zuster geen kleren heeft en niets om te eten en
iemand van u zou zeggen: Geluk ermee! Hou u warm en eet maar goed, en hij zou niets doen om in
hun stoffelijke nood te voorzien - wat heeft dat voor zin? Zo is ook het geloof, op zichzelf genomen,
zonder zich in daden te uiten, dood. Misschien zal iemand zeggen: Gij hebt de daad en ik heb het
geloof. Dan antwoord ik: Bewijs me eerst dat ge geloof hebt als ge geen daden kunt tonen; dan zal ik
u uit mijn daden mijn geloof bewijzen.



Alleluia: Joh. 8, 12.
Alleluia. Ik ben het licht van de wereld, zegt de Heer;

wie mij volgt zal het licht des levens bezitten. Alleluia.

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus, 8, 27-35.

In die tijd trok Jezus met zijn leerlingen naar de dorpen rond Caesarea van Filippus. Onderweg stelde
Hij aan zijn leerlingen de vraag. Wie zeggen de mensen dat Ik ben? Zij antwoordden Hem: Johannes
de Doper; anderen zeggen Elia en weer anderen zeggen dat Gij een van de profeten zijt. Daarop
stelde Hij hun de vraag: Maar gij, wie zegt gij dat Ik ben? Petrus antwoordde: Gij zijt Christus. Maar
Hij verbood hun nadrukkelijk iemand hierover te spreken.

Daarop begon Hij hun te leren dat de Mensenzoon veel zou moeten lijden en door de oudsten, de
hogepriesters en de schriftgeleerden verworpen moest worden, maar dat Hij, na ter dood te zijn
gebracht, drie dagen later zou verrijzen. Hij sprak deze woorden zonder terughoudendheid. Toen
nam Petrus Jezus terzijde en begon Hem ernstig daarover te onderhouden. Maar zich omkerend keek
Hij naar zijn leerlingen en voegde Petrus op strenge toon toe: Ga weg, satan, terug! want gij laat u
leiden door menselijke overwegingen en niet door wat God wil. Nadat Hij behalve zijn leerlingen ook
het volk bij zich had laten komen, sprak Hij tot hen: Wie mijn volgeling wil zijn moet Mij volgen door
zichzelf te verloochenen en zijn kruis op te nemen. Want wie zijn leven wil redden zal het verliezen.
Maar wie zijn leven verliest omwille van Mij en het Evangelie zal het redden.



Vierentwintigste zondag van de tijd door het jaar B

CKK 713-716: de trekken van de Messias worden geopenbaard in de gezangen over de Dienaar
CKK 440, 571-572, 601: Jezus heeft geleden en is gestorven voor ons heil

CKK 618: onze deelname aan het offer van Christus

CKK 2044-2046: de goede werken laten het geloof zien

CKK 713-716: de trekken van de Messias worden geopenbaard in de gezangen over de Dienaar

CKK 713 De trekken van de Messias worden vooral in de gezangen over de Dienaar 1 geopenbaard.
Deze liederen kondigen de betekenis van het lijden van Jezus aan en geven zo aan hoe Hij zijn heilige
Geest zal uitstorten om de menigte te bezielen: niet van buiten af, maar door ons "bestaan van een
slaaf" (Fil. 2, 7) aan te nemen. Door onze dood op zich te nemen kan Hij ons laten delen in zijn eigen
Geest van leven.

1) b:Jes. 42, 1-9; Mt. 12, 18-21; Joh. 1, 32-34; vervolgens Jes. 49,1-6; vgl. Mt. 3, 17; Lc. 2, 32, tenslotte
Jes. 50,4-10 en Jes. 52,13-53

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=713

YOUCAT 114 Welke rol speelt de Heilige Geest in het leven van Jezus?

Zonder de Heilige Geest kunnen wij Jezus niet begrijpen. In zijn leven werd op ongeévenaarde
wijze de aanwezigheid van de Geest van God zichtbaar, die wij de Heilige Geest noemen. 1

Het was de Heilige Geest die Jezus in de schoot van de Maagd Maria tot leven wekte (Mt. 1, 18), Hem
de geliefde Zoon noemde (Lc. 4, 16-19), Hem leidde (Mc. 1, 12) en Hem kracht gaf tot het einde (Joh.
19, 30). Aan het kruis gaf Jezus de Geest. Na zijn verrijzenis stuurde Hij zijn leerlingen de Heilige
Geest (Joh. 20, 20). Daarmee ging de Geest van Jezus over op zijn kerk: ‘Zoals de Vader Mij heeft
uitgezonden, zo zend Ik jullie uit’ (Joh. 20, 21).

1) Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 689-691.702-731
Hij die de Vader in onze harten gezonden heeft, de Geest van zijn Zoon, is werkelijk God. Een in
wezen met de Vader en de Zoon is Hij onlosmakelijk met Hen verbonden, zowel in het diepste leven
van de ...

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4005&al=114

YOUCAT 116 Wat betekent: De Heilige Geest heeft ‘gesproken door de profeten’?

God heeft al in het oude verbond mannen en vrouwen vervuld met de Geest, zodat zij hun stem
verhieven voor God, in zijn Naam spraken en het volk voorbereidden op de komst van de Messias.
1

In het oude verbond zocht God mannen en vrouwen uit die bereid waren zich door Hem te laten
maken tot troosters, leiders en vermaners voor zijn volk. Het was de Geest van God die door de
mond van Jesaja, Jeremia, Ezechiél en andere profeten sprak. Johannes de Doper, de laatste van die


https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=713
https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4005&al=114

profeten, voorspelde niet alleen de komst van de Messias. Hij heeft Hem zelf ontmoet en Hem
aangekondigd als de bevrijder uit de macht van de zonde.

1) Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 683-688.702-720
"Niemand kan zeggen: 'Jezus is de Heer', tenzij door de Heilige Geest" 1 Kor. 12, 3. "God heeft de
Geest van zijn Zoon in ons hart gezonden, die roept: Abba, Vader!." Gal. 4, 6. Deze geloofskennis is
slechts mogelijk in ...

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4005&al=116

CKK 714 Daarom luidt Christus de verkondiging van de Blijde Boodschap in door de volgende passage
uit Jesaja tot de zijne te maken (Lc. 4, 18-19): 1

De Geest des Heren is over mij gekomen,

omdat Hij mij gezalfd heeft.

Hij heeft mij gezonden om aan armen de Blijde Boodschap te brengen,

aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken

en aan blinden dat zij zullen zien;

om verdrukten te laten gaan in vrijheid,

om een genadejaar af te kondigen van de Heer.

1) Vgl. Jes. 61, 1-2 Zending van de profeet
De geest van Jahwe, mijn Heer, rust op mij, want Jahwe heeft mij gezalfd. Hij heeft mij gezonden om
de armen het blijde nieuws te brengen, om te verbinden wier hart gebroken is, om aan de ...

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=18&al=714

CKK 715 De profetische teksten die direct verwijzen naar het zenden van de heilige Geest, zijn
woorden waarmee God zich tot het hart van zijn volk richt in de taal van de belofte, met de nadruk
op "de liefde en de trouw", 1 2 3 4 waarvan de heilige Petrus de vervulling zal verkondigen op
Pinkstermorgen. 5 Overeenkomstig deze beloften zal de Geest van de Heer in de "eindtijd" het hart
van de mensen vernieuwen door er een nieuwe wet in te griffen; Hij zal de verstrooide en verdeelde
volken weer verzamelen en met elkaar verzoenen; Hij zal de eerste schepping veranderen en God zal
er met de mensen in vrede wonen.

1) Vgl. Ez. 11, 19 Ik zal hun een nieuw hart geven en een nieuwe geest in hun binnenste uitstorten; Ik
zal het stenen hart uit het lichaam verwijderen en hun een hart van vlees geven,

2) Vgl. Ez. 36, 25-28 |k zal u met zuiver water besprenkelen en ge zult rein worden; van al uw
ongerechtigheden en van al uw afgoderij zal Ik u reinigen. ...

3) Vgl. Ez. 37, 1-14 De hand van Jahwe kwam over mij; zijn geest nam mij mee en zette mij neer in
een dal dat vol beenderen lag. ...

4) Vgl. Jer. 31, 31-34 Er komt een tijd - godsspraak van Jahwe - dat Ik met Israél en Juda een nieuw
verbond sluit; ...

5) Vgl. Hand. 2, 17.21 Het zal geschieden in de laatste dagen, zegt God, dat Ik mijn Geest zal
uitstorten over alle mensen: Uw zonen en dochters zullen profeteren, uw jonge mannen visioenen
zien, de ouderen onder u zullen droomgezichten ontvangen, ...


https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4005&al=116
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https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=715

CKK 716 Om de komst van Christus voor te bereiden gedurende de tijd van de beloften is het volk
van de "armen", 12 3 4 5 de nederigen en de zachtmoedigen, die zich geheel en al overgeven aan de
mysterievolle heilsbeschikkingen van hun God, zij die op de gerechtigheid wachten en niet op die van
de mensen, dit volk is uiteindelijk het grote werk van de verborgen zending van de heilige Geest. Het
is de gesteldheid van hun hart, gezuiverd en verlicht door de Geest, die in de psalmen tot uitdrukking
komt. Uit deze armen vormt de Geest voor de Heer "een welbereid volk". 6

1) Vgl. Sef. 2, 3. enz. Zoekt Jahwe, gij allen, ootmoedigen van het land, die zijn geboden naleeft;
zoekt de gerechtigheid, zoekt de ootmoed! Dan vindt gij misschien een schuilplaats op de dag van de
toorn van Jahwe. de vijand in het westen

2) Vgl. Ps. 22, 27. enz. Eenmaal stillen de armen hun honger; loven mogen de Heer die Hem zoeken;
hun hart vinde leven voor immer.

3) Vgl. Ps. 34, 3. enz. en mijn ziel zal in trots de Heer prijzen: wie verdrukt is hoort het met
verrukking.

4) Vgl. Jes. 49, 13. enz. Juicht, hemelen! aarde, jubel! Breekt uit in gejuich, gij bergen; want Jahwe
heeft zijn volk bemoedigd, en zich over zijn ongelukkigen erbarmd.

5) Vgl. Jes. 61, 1. enz. Zending van de profeet
De geest van Jahwe, mijn Heer, rust op mij, want Jahwe heeft mij gezalfd. Hij heeft mij gezonden om
de armen het blijde nieuws te brengen, om te verbinden wier hart gebroken is, om aan de ...

6) Vgl. Lc. 1, 17 Hij zal voor Hem uitgaan met de geest en de kracht van Elia om de gezindheid van de
vaderen te doen terugkeren in de kinderen en de ongehoorzamen te brengen tot de gesteltenis van
de rechtvaardigen en zo voor de ...

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=716

CKK 440, 571-572, 601: Jezus heeft geleden en is gestorven voor ons heil

CKK 440 Jezus heeft de geloofsbelijdenis aanvaard van Petrus die Hem erkende als de Messias, maar
Hij kondigde hierbij het aanstaande lijden van de Mensenzoon aan. 1 Hij heeft de authentieke inhoud
van zijn Messiaanse koningschap tegelijkertijd onthuld in de transcendente identiteit van de
Mensenzoon, "die uit de hemel is neergedaald" (Joh. 3, 13) 2 3 enin zijn verlossende zending als
lijdende Dienaar: "De Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en
zijn leven te geven als losprijs voor velen" (Mt. 20, 28). 4 Daarom wordt de ware betekenis van zijn
koningschap slechts vanaf het kruis getoond. 5 6 Pas na zijn verrijzenis zal zijn Messiaanse
koningschap door Petrus ten overstaan van het volk van God uitgeroepen kunnen worden: "Voor
heel het huis van Israél moet dus onomstotelijk vaststaan, dat God Hem en Heer en Christus heeft
gemaakt, die Jezus, die gij gekruisigd hebt" (Hand. 2, 36).

1) Vgl. Mt. 16, 16-23 Simon Petrus antwoordde: “Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God.”


https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=715
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2) Vgl. Joh. 6, 62 Als gij dan de Mensenzoon ziet opstijgen naar waar Hij vroeger was ...?

3) Vgl. Dan. 7, 13 In mijn nachtelijk visioen zag ik toen met de wolken des hemels iemand aankomen
die op een mens geleek. Hij ging naar de hoogbejaarde en werd voor hem geleid.

4) Vgl. Jes. 53, 10-12 Maar het heeft Jahwe behaagd hem ziek te maken en te breken. Waarlijk, als
een zoenoffer gaf hij zijn leven. Nakomelingen zal hij mogen zien, en lang blijven leven; immers, wat
Jahwe behaagde heeft zijn hand volvoerd. ...

5) Vgl. Joh. 19, 19-22 Pilatus had ook een opschrift laten maken en op het kruis doen aanbrengen.
Het luidde: “Jezus, de Nazoreeér, de koning van de Joden.” ...

6) Vgl. Lc. 23, 39-43 Ook een van de misdadigers die daar hingen, hoonde Hem: 'Zijt Gij niet de
Messias? Red dan uzelf en ons.' ...

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=440

YOUCAT 73 Waarom is de tweede naam van Jezus ‘Christus’?

De korte formulering ‘Jezus is de Christus’ geeft de kern van het christelijke geloof weer: Jezus, de
eenvoudige timmermanszoon uit Nazareth, is de langverwachte Messias en Redder. 1

Het Griekse woord ‘Christos’ en het Hebreeuwse woord ‘Messias’ betekenen allebei ‘Gezalfde’. In
Israél werden koningen, priesters en profeten gezalfd. De apostelen merkten dat Jezus ‘met de
Heilige Geest’ (Hand. 10, 38) was gezalfd. Wij zijn naar Christus genoemd: Christenen, en dat drukt
onze bijzondere roeping uit.

1) Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 436-440.453
Christus komt van de Griekse vertaling van het Hebreeuwse woord "Messias", dat wil zeggen
"gezalfde". Dit wordt de eigennaam van Jezus alleen, omdat Hij op volmaakte wijze de goddelijke
zending vervult die het woord tot uitdrukking brengt. In Israél werden ...

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4005&al=73

CKK 571 Het Paasmysterie van het kruis en de verrijzenis van Christus staat centraal in de blijde
boodschap die de apostelen en de Kerk, hen daarin volgend, moeten verkondigen aan de wereld. Het
reddende heilsplan van God heeft zich "slechts eenmaal" (Heb. 9, 26) voltrokken door middel van de
verlossende dood van zijn Zoon Jezus Christus.

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=571

YOUCAT 95 Waarom koos Jezus de datum van het Joodse paasfeest uit voor zijn dood en
verrijzenis?

Jezus koos het paasfeest van het volk Israél uit omdat het verwijst naar wat er in de dood en de
opstanding met Hem ging gebeuren. Net zoals het volk Israél ooit bevrijd werd uit de slavernij van
Egypte, zo bevrijdt Christus ons uit de slavernij van de zonde en de macht van de dood. 1

Het paasfeest was het feest van de bevrijding van Israél uit de slavernij van Egypte. Jezus ging naar
Jeruzalem om ons op een nog wezenlijker manier te bevrijden. Hij vierde met zijn leerlingen het
paasmaal; maar in plaats van het traditionele paaslam te slachten, gaf Hij zichzelf als offerlam. ‘Ons
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paschalam, Christus, is geslacht’ (1 Kor. 5, 7), om voorgoed en definitief verzoening te bewerken
tussen God en de mensen.

1) Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 571-573

Het Paasmysterie van het kruis en de verrijzenis van Christus staat centraal in de blijde boodschap
die de apostelen en de Kerk, hen daarin volgend, moeten verkondigen aan de wereld. Het reddende
heilsplan van God heeft zich "slechts eenmaal” Heb. ...

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4005&al=95

CKK 572 De Kerk blijft trouw aan "de uitleg van alle Schriften", zoals die door Jezus zelf zowel véér als
na zijn Pasen 1 gegeven wordt: "Moest de Messias dat alles niet lijden om in zijn glorie binnen te
gaan?" (Lc. 24, 26). Het lijJden van Jezus heeft een concrete, historische vorm gekregen doordat Hij
"door de oudsten, de hogepriesters en de schriftgeleerden verworpen is" (Mc. 8, 31): zij hebben Hem
"aan de heidenen overgeleverd om Hem te bespotten, te geselen en te kruisigen" (Mt. 20, 19).

1) Vgl. Lc. 24, 27.44-45 Beginnend met Mozes verklaarde Hij hun uit al de profeten wat in al de
Schriften op Hem betrekking had. ...

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=572

CKK 601 "Gestorven om onze zonden volgens de Schriften”

Dit goddelijk heilsplan dat zich door de terechtstelling van de "rechtvaardige dienstknecht" 1 2 zou
voltrekken was tevoren in de Schrift aangekondigd als een mysterie van universele verlossing, d.w.z.
van een vrijkoping, die de mensen verlost uit de slavernij van de zonde 3 4 . De heilige Paulus
verkondigt in een geloofsbelijdenis die hij, naar hij zegt, "ontvangen" 5 heeft, dat "Christus gestorven
is voor onze zonden volgens de Schriften" (1 Kor. 15, 3) 6 7 8 9 De verlossende dood van Jezus vervult
in het bijzonder de profetie over de lijdende dienaar 10 11 . Jezus zelf heeft de zin van zijn leven en
dood verduidelijkt in het licht van de lijdende dienaar 12 . Na zijn verrijzenis heeft Hij deze verklaring
van de Schrift aan de leerlingen van Emmaiis gegeven 13 en vervolgens aan de apostelen zelf 14 .

1) Vgl. Jes. 53, 11 Omwille van het doorstane lijden zal hij het licht mogen zien en met kennis
verzadigd worden. Mijn rechtvaardige dienstknecht zal velen rechtvaardig maken, doordat hij hun
zonden draagt.

2) Vgl. Hand. 3, 14 Maar gij hebt de Heilige en Gerechte verloochend en als gunst de vrijlating van
een moordenaar gevraagd.

3) Vgl. Jes. 53, 11-12 Omwille van het doorstane lijden zal hij het licht mogen zien en met kennis
verzadigd worden. Mijn rechtvaardige dienstknecht zal velen rechtvaardig maken, doordat hij hun
zonden draagt. ...

4) Vgl. Joh. 8, 34-36 Jezus antwoordde hun: “Voorwaar, voorwaar, lk zeg u: al wie zonde doet, is slaaf
van de zonde, ...

5) Vgl. 1 Kor. 15, 3 In de eerste plaats dan heb ik u overgeleverd wat ik ook zelf als overlevering heb
ontvangen, namelijk dat Christus gestorven is voor onze zonden, volgens de Schriften,

6) Vgl. Hand. 3, 18 Maar wat God tevoren had aangekondigd bij monde van alle profeten, dat zijn
Messias zou sterven, heeft Hij zo in vervulling doen gaan.
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7) Vgl. Hand. 7, 52 Wie van de profeten zijn door uw vaderen niet vervolgd? Gedood hebben ze hen

die de komst aankondigden van de Rechtvaardige, wiens verraders en moordenaars gij nu geworden
zijt,

8) Vgl. Hand. 13, 29 Toen ze alles hadden voltrokken wat over Hem geschreven staat, namen ze Hem
van het kruishout en legden Hem in een graf.

9) Vgl. Hand. 26, 22-23 Met Gods hulp houd ik stand tot op deze dag en leg getuigenis af voor klein
en groot. Ik zeg niets anders dan wat ook de profeten en Mozes hebben verklaard dat gebeuren zou,

10) Vgl. Jes. 53, 7-8 Hij werd gefolterd en diep vernederd, maar heeft zijn mond niet geopend, zoals
een lam dat ter slachting geleid wordt. En, zoals een schaap dat stom is voor zijn scheerders, heeft hij
zijn mond niet geopend. ...

11) Vgl. Hand. 8, 32-35 De schriftuurplaats die hij juist las was de volgende: Als een schaap werd Hij
ter slachtbank geleid; en evenals een lam, stom tegen zijn scheerder, opende Hij zijn mond niet. ...

12) Vgl. Mt. 20, 28 “zoals ook de Mensenzoon niet gekomen is om gediend te worden, maar om te
dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen.”

13) Vgl. Lc. 24, 25-27 Nu sprak Hij tot hen: 'O onverstandigen, die zo traag van hart zijt in het geloof
aan alles wat de profeten gezegd hebben! ...

14) Vgl. Lc. 24, 44-45 GIJ ZUT MIJN GETUIGEN
Hij sprak tot hen: 'Dit zijn mijn woorden, die |k tot u sprak, toen Ik nog bij u was: Alles wat over Mij
geschreven staat in de Wet van Mozes, in de profeten en psalmen moet ...

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=601

YOUCAT 98 Heeft God de dood van zijn eigen Zoon gewild?

Dat Jezus een gewelddadige dood stierf, kwam niet door tragische uiterlijke omstandigheden.
Jezus werd ‘overeenkomstig Gods bedoeling en voorkennis uitgeleverd’ (Hand. 2, 23). De hemelse
Vader ‘heeft Hem die de zonde niet kende voor ons één gemaakt met de zonde’ (2 Kor. 5, 21),
zodat wij, kinderen van de zonde en de dood, leven zouden hebben. Het offer dat God de Vader
van zijn Zoon vroeg, was groot, maar even groot was de overgave van Christus: ‘Wat moet Ik
zeggen? Vader, laat dit ogenblik aan Mij voorbijgaan? Maar hiervoor ben Ik juist gekomen’ (Joh.
12, 27). Er is een wederzijdse liefde, die stand hield tot het uiterste, aan het kruis. 1

Om ons te redden van de dood ondernam God iets wat riskant was: Hij bracht een ‘medicijn van
onsterfelijkheid’ (Ignatius van Antiochié) binnen in onze wereld van de dood — zijn Zoon Jezus
Christus. Vader en Zoon waren onafscheidelijk verbonden bij deze opdracht, zij waren bereid en
verlangden diep uit liefde tot het uiterste te gaan voor de mensen. God wilde een ruil tot stand
brengen, om ons voor altijd te redden. Hij wilde ons zijn eeuwige leven schenken, zodat wij delen in
zijn vreugde, en Hij wilde ons sterven, onze vertwijfeling, onze verlatenheid, onze dood ondergaan,
om alles met ons te delen. Om ons lief te hebben tot het einde toe en nog daarbovenuit. De dood
van Christus is de wil van de Vader, maar die dood is niet zijn laatste woord. Sinds Christus voor ons
gestorven is, kunnen wij onze dood inruilen tegen zijn leven.

1) Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 599-609.620
Jezus is "overgeleverd volgens Gods vastgestelde raadsbesluit"


https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=601

De gewelddadige dood van Jezus is geen toeval geweest, vrucht van een ongelukkige samenloop van
omstandigheden. Zijn dood hoort tot het mysterie van Gods heilsbeschikking, zoals Petrus vanaf zijn
eerste Pinksterpreek de joden ...

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4005&al=98

CKK 618: onze deelname aan het offer van Christus

CKK 618 Het kruis is het unieke offer van Christus, "enige middelaar tussen God en de mensen" (1
Tim. 2, 5). Maar omdat Hij in zijn mensgeworden goddelijke persoon "zich in zekere zin met iedere
mens verenigd heeft" 1, biedt Hij "allen de mogelijkheid om op een wijze die God bekend is, in dit
Paasgeheim te worden opgenomen" 2. Hij roept zijn leerlingen op "hun kruis op te nemen en Hem te
volgen" (Mt. 16, 24), want "Hij heeft voor ons allen geleden, Hij heeft voor ons de weg gebaand om
in zijn voetstappen te treden" 3. Hij wil immers zelfs hen die er het eerst profijt van hebben,
deelgenoot maken van zijn verlossend offer 4 5 6 . Dat is op verheven wijze verwezenlijkt in de
persoon van zijn moeder, die meer dan ieder ander nauw betrokken is bij het mysterie van zijn
verlossend lijden.

Buiten het kruis is er geen andere ladder om naar de hemel op te stijgen. 7

1) 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec
1965), 22. § 2, vert. uit Lat.

Christus, de Nieuwe Mens

In werkelijkheid vindt het mysterie van de mens alleen klaarheid in het licht van het mysterie van het
mensgeworden Woord. Want Adam, de eerste mens, was een voorafbeelding van de mens, die
komen moest, ...

2) 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec
1965), 22. § 5. vert. uit Lat.

Christus, de Nieuwe Mens

In werkelijkheid vindt het mysterie van de mens alleen klaarheid in het licht van het mysterie van het
mensgeworden Woord. Want Adam, de eerste mens, was een voorafbeelding van de mens, die
komen moest, ...

3) Vgl. 1 Pt. 2, 21 En het is ook uw roeping, want Christus heeft voor u geleden en u een voorbeeld
nagelaten; gij moet in zijn voetstappen treden.

4) Vgl. Mc. 10, 39 Zij antwoordden Hem: “Ja, dat kunnen wij.” “Inderdaad,” gaf Jezus toe, “de beker
die Ik drink, zult gij drinken, en met het doopsel waarmee |k gedoopt word, zult gij gedoopt worden;

5) Vgl. Joh. 21, 18-19 Voorwaar, voorwaar, |k zeg u: toen ge jong waart, deed ge zelf uw gordel om
en ging waarheen ge wilde, maar wanneer ge oud zijt, zult ge uw handen uitstrekken, een ander zal u
omgorden en u brengen waarheen ge ...

6) Vgl. Kol. 1, 24 Lijden en ambt van de apostel
Op het ogenblik verheug ik mij dat ik voor u mag lijden en in mijn lichaam aanvullen wat nog
ontbreekt aan de verdrukkingen van de Christus, ten bate van zijn lichaam, dat is de ...

7) H. Rosa van Lima, Vita mirabilis


https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4005&al=98

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=618

YOUCAT 102 Waarom moeten ook wij het lijden in ons leven accepteren en zo ‘ons kruis op ons
nemen’ en daarmee Jezus navolgen?

Christenen moeten het lijden niet opzoeken, maar als ze worden geconfronteerd met
onontkoombaar lijden, kan dit voor hem een zin krijgen als ze hun lijden verbinden met het lijden
van Christus: '(...) ook Christus heeft geleden om uwentwil, en u daarmee een voorbeeld gegeven.
Treed dus in de voetsporen van Hem’ (1 Pt. 2, 21). 1

Jezus heeft gezegd: ‘Wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen
en zo achter mij aan komen’ (Mc. 8, 34). Christenen hebben de opdracht het lijden in de wereld te
verzachten. Niettemin zal er altijd lijden zijn. Wij kunnen in geloof ons eigen lijden accepteren en het
lijden van anderen delen. Op die manier wordt menselijk lijden één met de verlossende liefde van
Christus en daarmee deel van de goddelijke kracht die de wereld ten goede verandert.

1) Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 618

Onze deelname aan het offer van Christus

Het kruis is het unieke offer van Christus, "enige middelaar tussen God en de mensen" 1 Tim. 2, 5.
Maar omdat Hij in zijn mensgeworden goddelijke persoon "zich in zekere zin met iedere ...

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4005&al=102

CKK 2044-2046: de goede werken laten het geloof zien

CKK 2044 De trouw van de gedoopten is een fundamentele voorwaarde voor de verkondiging van
het Evangelie en voor de zending van de kerk in de wereld . Om aan de mensen de kracht van zijn
waarheid en zijn uitstraling te tonen, moet de heilsboodschap waarachtig zijn door het
levensgetuigenis van de Christenen. "Het christelijk levensgetuigenis als zodanig en de goede
werken, verricht in een bovennatuurlijke geest, hebben de kracht om de mensen aan te trekken tot
het geloof en tot God". 1

1) 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het lekenapostolaat, Apostolicam Actuositatem (18 nov
1965), 6

De zending van de Kerk beoogt het heil van de mensen, dat zij moeten bereiken door het geloof in
Christus en door zijn genade. Het apostolaat van de Kerk en van al haar leden heeft daarom als
eerste doel, de ...

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=2044

YOUCAT 347 Waarom is een dubbele moraal zo een zwaarwegend verwijt tegen Christenen?

De overeenstemming van leven en getuigenis is de eerste voorwaarde van de verkondiging van het
Evangelie. Dubbele moraal is daarom verraad aan de opdracht van de christen om ‘zout van de
aarde’ en ‘licht van de wereld’ te zijn. 1

Paulus was het die de gemeente in Korinthe eraan herinnerde: ‘U bent zelf een brief van Christus,
door ons opgesteld, niet met inkt geschreven maar met de Geest van de levende God, niet in stenen


https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=618
https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4005&al=102
https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=2044

platen gegrift maar in het hart van mensen’ (2 Kor. 3, 3). De christenen zelf, niet wat zij zeggen, zijn
de ‘aanbevelingsbrief’ (2 Kor. 3, 2) van Christus aan de wereld. Des te vernietigender is het als juist
priesters en religieuzen zich aan kinderen vergrijpen. Ze begaan niet alleen onzegbare misdaden
tegen de slachtoffers. Ze ontnemen veel mensen de hoop op God en doven bij velen het licht van het
geloof.

1) Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 2044-2046
De trouw van de gedoopten is een fundamentele voorwaarde voor de verkondiging van het
Evangelie en voor de zending van de kerk in de wereld . Om aan de mensen de kracht van zijn
waarheid en zijn uitstraling te tonen, ...

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4005&al=347

CKK 2045 Omdat zij ledematen zijn van het lichaam waarvan Christus het hoofd is, 1 dragen de
Christenen bij tot de opbouw van de Kerk door de standvastigheid van hun overtuiging en van hun
zeden. De Kerk groeit, breidt zich uit en ontwikkelt zich door de heiligheid van haar gelovigen, 2
totdat "de volmaakte Man tot stand komt, tot de gehele omvang van de volheid van de Christus" (Ef.
4, 13).

1) Vgl. Ef. 1, 22 Alles heeft God onder zijn voeten gelegd, en Hemzelf, verheven boven alles, heeft Hij
als Hoofd gegeven aan de kerk,

2) Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 39

De Kerk, waarvan het mysterie door het Concilie wordt uiteengezet, bezit, naar wij vast geloven, een
onvergankelijke heiligheid. Want Christus, de Zoon van God de Vader en de Heilige Geest als "de
alleen Heilige" wordt geprezen, ...

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=2045

CKK 2046 Door hun leven volgens Christus verhaasten de christenen de komst van het rijk Gods, het
"koninkrijk van waarheid (...), recht en gerechtigheid, een koninkrijk van vrede". 1 Daarom
verwaarlozen zij hun binnenwereldse taken niet; trouw aan hun Meester vervullen zij die met
rechtschapenheid, geduld en liefde.

1) H. Paus Paulus VI, Apostolische Constitutie, ex Decr. Sacr. Oec. Conc. Vat. Il instauratum,
auctoritate Pauli PP. VI promulgatum, ed. typica, Missale Romanum (3 apr 1969). Prefatie van
Christus Koning, vert. Altaarmissaal (NL); Missaal voor Zon- en Feestdagen (B), 487

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=2046
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