
ZESENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR (Jaar B) 

 

Eerste lezing: Uit het boek Numeri, 11, 25-29. 

In die dagen daalde de Heer neer in een wolk, sprak tot Mozes en legde een deel van de geest die op 

Mozes rustte, op de zeventig oudsten. En toen de geest op hen rustte, profeteerden zij, maar later 

hebben zij het niet meer gedaan. Nu waren er twee mannen in het kamp gebleven. De een heette 

Eldad, de ander Medad. Ook op hen rustte de geest - zij stonden op de lijst al waren zij niet naar de 

tent gegaan - en zij profeteerden in het kamp. Een jongen ging het ijlings aan Mozes vertellen en zei: 

Eldad en Medad zijn aan het profeteren in het kamp. Jozua, de zoon van Nun, die reeds als jongeman 

in dienst van Mozes gekomen was, zei daarop tot Mozes: Mijn heer, dat moet u hun verbieden. 

Mozes zei hem: Waarom komt ge voor mij op? Ik zou willen dat heel het volk van de Heer 

profeteerde en dat de Heer zijn geest op hen legde. 

 

Tussenzang: Ps. 19 (18), 8, 10, 12-13, 14. 

Antifoon:  Rechtmatig zijn al zijn bevelen. 

 

De wet van de Heer is volkomen, 

zij sterkt de onzekere geest. 

Zijn voorschriften zijn betrouwbaar, 

onwetenden maken zij wijs. 

 

Het woord van de Heer is eerlijk, 

het blijft in eeuwigheid waar. 

Zijn uitspraken zijn waarachtig, 

rechtvaardig in iedere zaak. 

 

Uw dienaar neemt ze ter harte, 

hij wordt er rijk voor beloond. 

Maar wie beseft al zijn feilen? 

Vergeef mij ook wat ik niet weet. 

 

Bescherm uw knecht tegen hoogmoed, 

geef die geen macht over mij. 

Dan zal ik rechtschapen en rein zijn, 

door geen gemeenheid bevlekt. 

 

 

Tweede lezing: Uit de brief van de heilige apostel Jakobus, 5, 1-6. 

Broeders en zusters, 

Gij die rijk zijt: weent en jammert om de rampen die over u komen. Uw rijkdom is verrot, uw mooie 

kleren zijn door motten aangetast, uw goud en zilver is verroest. Die roest zal tegen u getuigen en als 

een vuur uw vlees verteren. Schatten hebt gij verzameld, terwijl het de laatste dagen zijn. Hoort, het 

loon dat gij hebt onthouden aan de arbeiders die uw velden hebben gemaaid roept luid, en de kreten 



van uw oogsters zijn doorgedrongen tot de oren van de Heer der heerscharen. Gij hebt op aarde 

gezwelgd en gebrast, gij hebt u vetgemest voor de dag van de slachting. Gij hebt de rechtvaardige 

gevonnist en vermoord; hij heeft geen verweer tegen u. 

 

Alleluia: Joh. 14, 5. 

Alleluia. Ik ben de weg, de waarheid en het leven, zegt de Heer, 

Niemand komt tot de Vader tenzij door Mij. Alleluia. 

 

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus, 9, 38-43, 45, 47-48. 

In die tijd zei Johannes tot Jezus: Meester, we hebben iemand die ons niet volgt in uw Naam duivels 

zien uitdrijven, en we hebben getracht het hem te beletten omdat hij geen volgeling van ons was. 

Maar Jezus zei: Belet het hem niet, want iemand die een wonder doet in mijn Naam zal niet zo grif 

ongunstig over Mij spreken. Wie niet tegen ons is, is voor ons. Als iemand u een beker water te 

drinker geeft omdat gij van Christus zijt, voorwaar Ik zeg u: zijn loon zal hem zeker niet ontgaan. 

Maar als iemand een van deze kleinen die geloven, aanleiding tot zonde geeft, het zou beter voor 

hem zijn als men hem een molensteen om de hals deed en in zee wierp. Dreigt uw hand u aanleiding 

tot zonde te geven, hak ze af; het is beter voor u verminkt het leven binnen te gaan dan in het bezit 

van twee handen in de hel te komen, in het onblusbaar vuur. Het is beter voor u kreupel het leven 

binnen te gaan dan in het bezit van twee voeten in de hel te worden geworpen. Het is beter voor u 

met één oog het Rijk Gods binnen te gaan dan in het bezit van twee ogen in de hel te worden 

geworpen, waar hun worm niet sterft en het vuur niet gedoofd wordt. 

 

  



Zesentwintigste zondag van de tijd door het jaar B 

CKK 821, 1126, 1636: de oecumenische dialoog 

CKK 2445-2446, 2536, 2544-2547: het gevaar van ongebreidelde zucht naar rijkdom 

CKK 1852: de afgunst 

 

 

CKK 821, 1126, 1636: de oecumenische dialoog 

 

CKK 820 Naar eenheid 

"Christus heeft vanaf het begin deze eenheid aan zijn Kerk geschonken; naar onze geloofsovertuiging 

leeft zij onverliesbaar voort in de katholieke Kerk, en wij hopen dat zij van dag tot dag blijft 

toenemen tot aan de voleinding van de wereld". 1 Christus schenkt aan zijn Kerk altijd de gave van de 

eenheid, maar de Kerk moet altijd bidden en werken om de eenheid die Christus voor haar wil, te 

behouden, te versterken en te vervolmaken. Daarom heeft Jezus zelf in het uur van zijn lijden voor 

de eenheid onder zijn leerlingen gebeden en Hij houdt niet op hiervoor tot de Vader te bidden: 

"opdat zij allen één mogen zijn, zoals Gij, Vader, in Mij en Ik in U: dat ook zij in Ons mogen zijn, opdat 

de wereld gelove dat Gij Mij gezonden hebt" (Joh. 17, 21). Het verlangen de eenheid onder alle 

christenen opnieuw te vinden is een gave van Christus en een oproep van de heilige Geest. 2 

1) 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de oecumene, Unitatis Redintegratio (21 nov 1964), 4. vert. 

uit Lat. 

Omdat men tegenwoordig onder de stuwing van de Heilige Geest in verschillende delen van de 

wereld door gebed, woord en daad op allerlei wijzen tracht, dichter te naderen tot die volheid van de 

eenheid, door Jezus Christus gewild, spoort dit ... 

2) Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de oecumene, Unitatis Redintegratio (21 nov 1964), 1 

De bevordering van het herstel der eenheid onder alle christenen is een van de voornaamste 

doelstellingen van het tweede heilig Vaticaans Oecumenisch Concilie. De Kerk immers is door 

Christus, de Heer, gesticht als één en als de enige; en toch ... 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=820 

 

CKK 821 Om hieraan op de juiste manier te beantwoorden is er vereist: 

- een permanente vernieuwing van de Kerk door een grotere getrouwheid aan haar roeping. 

Deze vernieuwing is de drijfveer van de beweging naar eenheid; 1 

- een innerlijke ommekeer om zuiverder "volgens het Evangelie te leven" 2 want het is de 

ontrouw van de leden aan de gave van Christus die scheiding teweeg brengt; 

- het gemeenschappelijk gebed, want "deze innerlijke ommekeer en de heiligheid van leven 

tezamen met persoonlijke en openbare gebeden voor de eenheid van de christenen moeten 

worden gezien als de ziel van heel de oecumenische beweging en kunnen dan ook terecht 

een geestelijke, oecumenische beweging genoemd worden; 3 

- een wederzijdse kennis van elkaar als broeders en zusters; 4 

- een oecumenische vorming van de gelovigen en in het bijzonder van de priesters; 5 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=820


- een dialoog tussen de theologen en ontmoetingen tussen de christenen van de verschillende 

kerken en kerkelijke gemeenschappen; 6 

- een samenwerking tussen de christenen op de verschillende terreinen van dienstverlening 

aan de mensen. 7 

1) Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de oecumene, Unitatis Redintegratio (21 nov 1964), 6 

Omdat iedere vernieuwing van de Kerk wezenlijk bestaat in een grotere getrouwheid jegens haar 

roeping, ligt hierin ongetwijfeld de zin van de beweging tot eenheid. Christus roept de Kerk op haar 

aardse pelgrimstocht tot deze voortdurende hervorming, die zij ... 

2) Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de oecumene, Unitatis Redintegratio (21 nov 1964), 7 

Echt oecumenisme is niet mogelijk zonder innerlijke bekering. Want de vernieuwing van mentaliteit , 

de zelfverloochening en de royale beoefening van de liefde zijn de bron, waaruit de verlangens naar 

eenheid voortkomen en rijpen. Juist daarom moeten wij de goddelijke ... 

3) 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de oecumene, Unitatis Redintegratio (21 nov 1964), 8. vert. 

uit Lat. 

Deze bekering van het hart en heiligheid van leven moeten, samen met private en publieke gebeden 

voor de eenheid van de Christenen, beschouwd worden als de ziel van heel de oecumenische 

beweging en kunnen met recht een geestelijk oecumenisme worden ... 

4) Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de oecumene, Unitatis Redintegratio (21 nov 1964), 9 

Men moet de mentaliteit van onze gescheiden broeders leren kennen. Een noodzakelijk vereiste 

daartoe is de studie in een sfeer van waarheidsliefde en welwillendheid. De katholieken moeten zich, 

na een behoorlijke voorbereiding, een betere kennis eigen maken van de leer ... 

5) Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de oecumene, Unitatis Redintegratio (21 nov 1964), 10 

Het onderricht in de theologie en in de andere vakken, vooral in de geschiedenis, moet ook vanuit 

een oecumenisch gezichtspunt worden gegeven, wil het steeds nauwkeuriger beantwoorden aan de 

waarheid van de feiten. 

Het is immers van groot belang, ... 

6) Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de oecumene, Unitatis Redintegratio (21 nov 1964), 

4.9.11 

Omdat men tegenwoordig onder de stuwing van de Heilige Geest in verschillende delen van de 

wereld door gebed, woord en daad op allerlei wijzen tracht, dichter te naderen tot die volheid van de 

eenheid, door Jezus Christus gewild, spoort dit ... 

7) Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de oecumene, Unitatis Redintegratio (21 nov 1964), 12 

Laten alle Christenen voor het forum van alle volken hun geloof belijden in de éne en drie-ene God 

en in de mensgeworden Zoon van God, onze Verlosser en Heer, en laten zij in een gemeenschappelijk 

streven en met wederzijds respect ... 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=821 

 

YOUCAT 131 Wat moeten wij voor de eenheid van de christenen doen? 

Wij moeten in woord en daad aan Christus gehoorzaam zijn, die heeft gezegd dat Hij wil dat ‘allen 

één zijn’ (Joh. 17, 21). 1 

Eenheid was een van de belangrijkste wensen van Jezus. Hij bad tot de Vader: ‘Laat hen allen één zijn 

(...) opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden’ (Joh. 17, 21). Scheuringen zijn als wonden aan 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=821


het lichaam van Christus, ze doen pijn en zweren. Scheuringen leiden tot vijandschap en ondermijnen 

het geloof en de geloofwaardigheid van de christenen. Om het schandaal van de afscheidingen uit de 

wereld te helpen is bekering van alle betrokkenen nodig, kennis van de eigen geloofsovertuigingen 

en van die van de anderen, maar vooral gemeenschappelijk gebed en gemeenschappelijke dienst van 

de Christenen aan de mensen. Degenen die in de kerk verantwoordelijkheid dragen, mogen de 

theologische dialoog niet laten afbreken. 

1) Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 820-822 

Naar eenheid 

"Christus heeft vanaf het begin deze eenheid aan zijn Kerk geschonken; naar onze geloofsovertuiging 

leeft zij onverliesbaar voort in de katholieke Kerk, en wij hopen dat zij van dag tot dag blijft 

toenemen tot aan de voleinding van ... 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4005&al=131 

 

CKK 1126  Bovendien is, omdat in de Kerk de Sacramenten de eenheid van het geloof uitdrukken en 

ontwikkelen, de lex orandi een van de wezenlijke criteria voor de dialoog die de eenheid van de 

christenen wil herstellen. 1 

1) Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de oecumene, Unitatis Redintegratio (21 nov 1964), 2.15 

“Hierin heeft Gods liefde zich onder ons geopenbaard, dat de eniggeboren Zoon van God door de 

Vader in de wereld is gezonden om, mens geworden, de gehele mensheid te verlossen en daardoor 

tot nieuw leven te wekken en tot een ... 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=1126 

 

YOUCAT 177  Waarom vooronderstellen de Sacramenten het geloof? 

Sacramenten zijn geen magie. Een sacrament kan alleen maar werken als je het in geloof begrijpt 

en aanneemt. Sacramenten vooronderstellen niet enkel het geloof, maar versterken het ook en 

brengen het tot uitdrukking. 1 

Jezus beval de apostelen de mensen eerst door hun verkondiging tot discipelen te maken, dus hun 

geloof te wekken, en ze dan pas te dopen. Het zijn dus twee dingen die wij in de Kerk ontvangen: het 

geloof en de Sacramenten. Christen word je ook tegenwoordig niet door een ritueel of door je te 

laten inschrijven, maar door het aannemen van het juiste geloof. Wij ontvangen het juiste geloof van 

de Kerk. Zij staat daarvoor borg. Omdat het geloof van de Kerk tot uiting komt in de liturgie, mag een 

sacramenteel ritueel niet door een ambtsdrager of een gemeenschap worden veranderd of 

gemanipuleerd. 

1) Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 1122-1126 

Christus heeft zijn apostelen uitgezonden, opdat zij "in zijn naam bekering tot vergiffenis van de 

zonden prediken onder alle volken" Lc. 24, 47. "Maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen 

in de naam van de Vader en de ... 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4005&al=177 

 

CKK 1636  Dank zij de oecumenische dialoog hebben in vele streken de betreffende christelijke 

gemeenschappen een gemeenschappelijke pastorale benadering voor gemengde huwelijken opgezet. 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4005&al=131
https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=1126
https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4005&al=177


Ze heeft tot taak voor deze echtparen een hulp te zijn om hun bijzondere situatie in het licht van het 

geloof te beleven. Ze moet hen ook helpen de spanningen te overwinnen die kunnen ontstaan 

vanwege de verplichtingen die de echtgenoten tegenover elkaar en tegenover hun kerkelijke 

gemeenschappen hebben. Ze moet de ontplooiing van wat de echtgenoten in het geloof 

gemeenschappelijk hebben en het respect voor wat hen van elkaar scheidt aanmoedigen. 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=1636 

 

YOUCAT 267 Hoe moet het als een katholiek met een niet-katholiek christen wil trouwen? 

Voor een gemengd huwelijk is kerkelijke toestemming nodig. Een gemengd huwelijk vergt namelijk 

van beide partners een bijzondere trouw aan Christus, opdat het schandaal van de verdeeldheid 

onder de Christenen niet in het klein wordt voortgezet en wellicht zelfs tot belemmering voor de 

praktijk van het geloof wordt. 1 

1) Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 1633-1637 

De gemengde huwelijken en het verschil in eredienst 

In vele landen komen gemengde huwelijken (tussen een katholiek en een gedoopte niet-katholiek) 

vrij vaak voor. Zij vragen bijzondere aandacht van de echtgenoten en zielzorgers; de huwelijken waar 

sprake is van een ... 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4005&al=267 

 

YOUCAT 268 Kan een katholieke Christen ook trouwen met een partner van een andere religie? 

Voor katholieke gelovigen kan het moeilijk zijn met het oog op het eigen geloof en dat van 

toekomstige kinderen, een huwelijk te sluiten met een partner die een andere religie aanhangt. Uit 

verantwoordelijkheid voor de gelovigen heeft de katholieke Kerk daarom het huwelijksbeletsel in 

geval van verschil van religie ingesteld. Zo’n huwelijk kan daardoor alleen geldig worden gesloten 

als het voor de huwelijksvoltrekking van dit beletsel wordt vrijgesteld (gedispenseerd, 

dispensatie). Het is niet sacramenteel. 1 

1) Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 1633-1637 

De gemengde huwelijken en het verschil in eredienst 

In vele landen komen gemengde huwelijken (tussen een katholiek en een gedoopte niet-katholiek) 

vrij vaak voor. Zij vragen bijzondere aandacht van de echtgenoten en zielzorgers; de huwelijken waar 

sprake is van een ... 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4005&al=268 

 

 

CKK 2445-2446, 2536, 2544-2547: het gevaar van ongebreidelde zucht naar rijkdom 

 

CKK 2445 Liefde voor de armen is niet te verzoenen met een buitensporig verlangen naar rijkdom of 

met het egoïstisch gebruik ervan: 

En gij nu die rijk zijt: weent en jammert om de rampen die over u komen. Uw rijkdom is verrot en uw 

mooie kleren zijn door motten aangetast. Uw goud en zilver is verroest. Die roest zal tegen u 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=1636
https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4005&al=267
https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4005&al=268


getuigen en als een vuur uw vlees verteren. Schatten hebt gij verzameld, terwijl het de laatste dagen 

zijn. Hoort, het loon dat gij hebt onthouden aan de arbeiders die uw velden hebben gemaaid, roept 

luid, en de kreten van uw oogsters zijn doorgedrongen tot de oren van de Heer der heerscharen. Gij 

hebt op aarde gezwelgd en gebrast, gij hebt u vetgemest voor de dag van de slachting. Gij hebt de 

rechtvaardige gevonnist en vermoord, hij heeft geen verweer tegen u (Jak. 5,1-6). 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=2445 

 

YOUCAT 449 Welke betekenis hebben de armen voor christenen? 

De liefde voor de armen moet voor altijd het kenmerk van de christenen zijn. De armen hebben 

niet slechts recht op willekeurige aalmoezen, ze kunnen aanspraak maken op gerechtigheid. Voor 

christenen is er een bijzondere plicht om hun goederen te delen. Voorbeeld in de liefde voor de 

armen is Christus. 1 

‘Zalig de armen van geest, want aan hen behoort het Rijk der hemelen’ (Mt. 5, 3) – dat is de eerste 

zin van Jezus’ Bergrede. Er bestaat materiële, psychische, geestelijke en spirituele armoede. 

Christenen moeten zich met grote aandacht, liefde en vasthoudendheid met de armen van deze 

aarde engageren. Ze worden namelijk op geen enkel punt zo duidelijk door Christus beoordeeld als 

op de manier waarop ze met de armen omgaan: ‘Alles wat jullie gedaan hebben voor één van de 

onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor Mij gedaan’ (Mt. 25, 40). 

1) Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 2443-2446 

God zegent diegenen die de armen te hulp komen en veroordeelt hen die zich van hen afwenden: 

"Geef aan wie u vraagt, en wend u niet af als iemand van u lenen wil" Mt. 5, 42. "Voor niets hebt gij 

... 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4005&al=449 

 

CKK 2446 De heilige Johannes Chrysostomus herhaalt het met aandrang: "De armen niet laten delen 

in uw eigen bezittingen is hen bestelen en hen beroven van het leven. Wat we bezitten is niet ons 

eigendom, het is het hunne". 1 "Op de eerste plaats moet men voldoen aan de eisen van de 

rechtvaardigheid, uit vrees dat men anders als liefdegave zou aanbieden, wat men in feite 

verschuldigd is krachtens de rechtvaardigheid": 2 

Wanneer wij aan de armen de voor hen onmisbare goederen bezorgen, zijn dat geen bewijzen van 

onze persoonlijke vrijgevigheid; we geven hun immers slechts wat hun toekomt. Het is veel meer een 

plicht van rechtvaardigheid die we vervullen, dan een daad van naastenliefde. 3 

1) H. Johannes Chrysostomos, De Lazaro Concio. 1,6 

2) 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het lekenapostolaat, Apostolicam Actuositatem (18 nov 

1965), 8 

Hoewel iedere apostolaatsbeoefening zijn oorsprong en zijn kracht moet ontlenen aan de liefde, zijn 

toch bepaalde werken van nature meer geëigend, om deze liefde op markant wijze tot uitdrukking te 

brengen, en zulke werken heeft Christus, de Heer, gewild als ... 

3) H. Paus Gregorius de Grote, Herderlijke Regel, Regula pastoralis. 3,21 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=2446 

 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=2445
https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4005&al=449
https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=2446


CKK 2536  Het tiende gebod verbiedt de hebzucht en de begeerte zich zonder beperking aardse 

goederen toe te eigenen; het verbiedt de ongeordende begerigheid, geboren uit het buitensporige 

hartstochtelijke verlangen naar rijkdom en de daarmee gepaard gaande macht. Het veroordeelt het 

verlangen om een onrecht te begaan, waardoor men de naaste in zijn aardse goederen schade zou 

berokkenen: 

Wanneer de wet ons zegt: "Gij zult geen ongeregelde begeerten koesteren", zegt zij ons met andere 

woorden onze verlangens verre te houden van datgene wat ons niet toebehoort. Want het verlangen 

naar de goederen van de naaste is oneindig groot en wordt nooit verzadigd, zoals er geschreven 

staat: "De gierigaard zal nooit met geld verzadigd worden (Sir. 5, 9) 1. 

1) Catechismus-Compendium, Catechismus van het Concilie van Trente, Catechismus Romanus 

Concilii Tridentini. 3,37 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=2536 

 

YOUCAT 465  Hoe moet een christen zich opstellen met betrekking tot het eigendom van een 

ander? 

Een christen moet leren zinvolle wensen te onderscheiden van onverstandige en onterechte, en 

zich een respectvolle houding aanmeten ten opzichte van het eigendom van anderen. 1 

Uit begeerte ontstaan hebzucht, diefstal, roof en bedrog, geweld en onrecht, afgunst en mateloos 

verlangen naar de toe-eigening van het eigendom van anderen. 

1) Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 2534-2537.2552 

Gij zult uw zinnen niet zetten (...) op iets wat uw naaste toebehoort Ex. 20, 17. 

Gij zult niet uit zijn op het huis van uw naaste, noch op zijn land, zijn slaaf of zijn slavin, zijn rund of ... 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4005&al=465 

 

CKK 2544  Jezus draagt zijn leerlingen uitdrukkelijk op Hem te verkiezen boven al het andere en 

boven alle anderen en dat "ze zich zouden losmaken van alles wat ze bezitten" (Lc. 14, 33) omwille 

van Hem en van het Evangelie. 1 Kort voor zijn lijden stelt Hij hun de arme weduwe van Jeruzalem 

ten voorbeeld, die van haar armoede alles offerde waar ze van leven moest. 2 Het gebod zich te 

onthechten van de rijkdommen, betekent een absolute verplichting om het rijk der hemelen binnen 

te komen. 

1) Vgl. Mc. 8, 35  Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest 

omwille van Mij en het Evangelie, zal het redden. 

2) Vgl. Lc. 21, 4 Die mensen hebben allen iets van hun overvloed bij de gaven voor God geworpen, 

maar zij offerde van haar armoe alles waar ze van leven moest.' 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=2544 

 

YOUCAT 467 Waarom verlangt Jezus van ons ‘armoede van het hart’? 

‘Hij was rijk, maar is omwille van u arm geworden opdat u door zijn armoede rijk zou worden’ (2 

Kor. 8, 9). 1 

Ook jongeren voelen innerlijke leegte. Maar zo armoedig zijn, is niet alleen slecht. Ik moet alleen 

Hem met mijn hele hart zoeken die mijn leegte zal vullen en die uit mijn armoede rijkdom kan 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=2536
https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4005&al=465
https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=2544


maken. Daarom zegt Jezus: ‘Zalig de armen van geest, want aan hen behoort het Rijk der hemelen’ 

(Mt. 5, 3). 

1) Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 2544-2547.2555-

2557 

Jezus draagt zijn leerlingen uitdrukkelijk op Hem te verkiezen boven al het andere en boven alle 

anderen en dat "ze zich zouden losmaken van alles wat ze bezitten" Lc. 14, 33 omwille van Hem en 

van het Evangelie. Kort ... 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4005&al=467 

 

CKK 2545 Alle gelovigen "moeten erop bedacht zijn om hun gemoed zó te richten, dat zij zich bij het 

nastreven van de volmaakte liefde niet laten tegenhouden door het gebruik van de aardse goederen 

en de gehechtheid aan de rijkdom tegen de geest van evangelische armoede in". 1 

1) 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 42 

"God is liefde; wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem" 1 Joh. 4, 16. God nu heeft zijn 

liefde in ons hart uitgestort door de Heilige Geest, die ons werd geschonken daarom is ... 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=2545 

 

CKK 2546 "Zalig de armen van geest" (Mt. 5, 3). De zaligsprekingen tonen ons een orde van geluk en 

genade, van schoonheid en van vrede. Jezus prijst de vreugde van de armen, aan wie het rijk reeds 

toebehoort: 1 

Het mensgeworden Woord noemt "armoede van geest" de vrijwillige nederigheid van de menselijke 

geest, die bereid is tot zelfverloochening; en de apostel geeft ons de armoede van God tot voorbeeld, 

wanneer hij zegt: "Om onzentwil is Hij arm geworden (1 Kor. 8, 9)". 2 

1) Vgl. Lc. 6, 20  Hij sloeg nu zijn ogen op, keek zijn leerlingen aan en sprak: 'Zalig gij die arm zijt, want 

aan u behoort het Rijk Gods. 

2) H. Gregorius van Nyssa, Over de Zaligsprekingen, De Beatitudinibus. 1: PG 44, 1200D 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=2546 

 

CKK 2547 De Heer klaagt over de rijken, omdat zij troost vinden in de overvloed van hun bezittingen 

(Lc. 6, 24). "De hoogmoedige zoekt de aardse macht, terwijl de arme van geest het rijk der hemelen 

zoekt". 1 Zich vol vertrouwen overgeven aan de voorzienigheid van de hemelse Vader bevrijdt de 

mens van zorgen voor de dag van morgen. 2 Het vertrouwen op God bereidt de mens voor op de 

gelukzaligheid van de armen. Zij zullen God zien. 

1) H. Augustinus, De sermone Domini in monte. 1,1.3: PL 34, 1232 

2) Vgl. Mt. 6, 25-34  Daarom zeg Ik u: Weest niet bezorgd voor uw leven, wat ge zult eten en wat ge 

zult drinken, en ook niet voor uw lichaam, wat ge zult aantrekken. Is het leven niet meer dan het 

voedsel en het lichaam ... 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=2547 
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CKK 1852: de afgunst 

 

CKK 1852  De verscheidenheid van de zonden is groot. De Schrift geeft hiervan verschillende lijsten. 

De Brief aan de Galaten stelt de werken van het vlees tegenover de vruchten van de Geest: "De 

uitingen van de zelfzucht zijn bekend, zoals ontucht, onreinheid, losbandigheid; afgodendienst, 

toverij; vijandschap, twist, afgunst, uitbarstingen van woede, intriges, ruzies, partijschappen, 

jaloersheden; drinkgelagen, orgieën en dergelijke. Ik waarschuw u zoals ik u al eerder gewaarschuwd 

heb: wie zich zo misdragen zullen het koninkrijk van God niet erven" (Gal. 5, 19-21). 1 2 3 4 5 6 

1) Vgl. Rom. 1, 28-32  En daar zij het niet de moeite waard hebben geacht God te erkennen, heeft 

God hen prijsgegeven aan hun nietswaardige gezindheid zodat zij alles doen wat niet te pas komt. ... 

2) Vgl. 1 Kor. 6, 9-10  Weet gij niet dat zij die onrecht plegen het koninkrijk Gods niet zullen erven? 

Maakt uzelf niets wijs! Hoerenlopers, afgodendienaars, echtbrekers, schandknapen, 

knapenschenders, ... 

3) Vgl. Ef. 5, 3-5  Leven in het licht 

Ontucht en onzedelijkheid, in welke vorm dan ook, of hebzucht mag onder u zelfs niet ter sprake 

komen. Heiligen betaamt dit niet. ... 

4) Vgl. Kol. 3, 5.8  Maakt dus radicaal een einde aan immorele praktijken, ontucht, onzedelijkheid, 

hartstocht, begeerlijkheid en de hebzucht die gelijk staat met afgoderij. ... 

5) Vgl. 1 Tim. 1, 9.10  en bedenken, dat zij er niet is voor de rechtvaardigen, maar voor de mensen die 

zich aan God noch gebod storen, voor weerspannigen en zondaars, voor verachters en bespotters 

van al wat heilig is, vadermoorders en moedermoorders, doodslagers, ... 

6) Vgl. 2 Tim. 3, 2-5  De mensen zullen zelfzuchtig zijn en geldzuchtig, arrogant en hovaardig, 

lasteraars, ongehoorzaam aan hun ouders, ondankbaar, onverschillig, ... 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=1852 

 

YOUCAT 316 De zware zonde vernielt de goddelijke kracht van de liefde in het hart van een mens, 

zonder welke de eeuwige zaligheid niet mogelijk is. Daarom wordt ze ook een doodzonde 

genoemd. De zware zonde breekt met God, terwijl dagelijkse zonden de verhouding met Hem 

alleen belemmeren. 1 

Een zware zonde snijdt de mens van God af. Zo een zonde richt zich tegen een essentiële waarde, 

dus tegen het leven of tegen God zelf (bv. moord, godslastering of echtbreuk…). Dagelijkse zonden 

zijn gericht tegen ondergeschikte waarden (eer, waarheid, eigendom…), of zijn zonden die niet in het 

volle besef van hun draagwijdte of niet willens en wetens zijn gepleegd. Zulke zonden verstoren de 

relatie met God, maar breken niet met Hem. 

1) Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 1852-1861.1874 

De verscheidenheid van de zonden is groot. De Schrift geeft hiervan verschillende lijsten. De Brief 

aan de Galaten stelt de werken van het vlees tegenover de vruchten van de Geest: "De uitingen van 

de zelfzucht zijn bekend, zoals ontucht, onreinheid, ... 
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