
DRIEËNDERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR (Jaar B) 

 

Eerste lezing: Uit de profeet Daniël, 12, 1-3. 

In die tijd zal de grote vorst Michaël opstaan om de kinderen van uw volk te beschermen. Want het 

zal dan een tijd van nood zijn zoals er eerder nog geen is geweest sinds er volken zijn. Maar al 

degenen van uw volk die in het boek staan opgetekend zullen in die tijd worden gered. En velen van 

hen die slapen in het stof zullen ontwaken, sommigen om eeuwig te leven, anderen om de smaad 

van een eeuwige schande te ondervinden. Dan zullen de wijzen stralen als de glans van het 

uitspansel en degenen die de mensen tot gerechtigheid hebben gebracht zullen schitteren als de 

sterren voor eeuwig en immer. 

 

 

Tussenzang: Ps. 16 (15), 5 en 8, 9-10, 11. 

Antifoon:  Behoed mij, God, tot U neem ik mijn toevlucht. 

 

De Heer is mijn erfdeel, mijn dronk uit de beker, 

Hij heeft mijn lot in zijn hand. 

 

Steeds houd ik mijn ogen gericht op de Heer, 

Ik val niet, want Hij staat naast mij. 

 

Daarom ben ik vrolijk en blij van geest, 

daarom kan ik rustig gaan slapen. 

 

Mijn ziel laat Gij niet aan het dodenrijk over, 

Gij levert uw dienaar niet uit aan het graf. 

 

Gij zult mij de weg van het leven wijzen 

om heel mijn vreugde te vinden bij U, 

bestendig geluk aan uw zijde. 

 

 

Tweede lezing: Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Hebreeën, 10, 11-14, 18. 

Broeders en zusters, 

Iedere priester verricht dagelijks staande de dienst en draagt telkens weer dezelfde offers op die 

nooit zonden kunnen wegnemen. Christus daarentegen is voor altijd gezeten aan de rechterhand van 

God na één enkel offer voor de zonden te hebben gebracht, en Hij wacht nog slechts op het ogenblik 

dat zijn vijanden worden gemaakt tot een voetbank voor zijn voeten. Want door één offer heeft Hij 

voor altijd hen die zich laten heiligen tot volmaaktheid gebracht. En waar de zonden en 

ongerechtigheden vergeven zijn is geen zoenoffer meer nodig. 

 



 

Alleluia: Mt. 24, 42 en 44. 

Alleluia. Weest waakzaam, want gij weet niet op welk uur de Mensenzoon komt. Alleluia. 

 

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus, 13, 24-32. 

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Maar na die verschrikkingen in die dagen zal de zon 

verduisteren en de maan zal geen licht meer geven; de sterren zullen van de hemel vallen en de 

hemelse heerscharen zullen in verwarring geraken. Dan zullen zij de Mensenzoon zien komen op de 

wolken met grote macht en heerlijkheid. Dan zal Hij zijn engelen uitzenden om zijn uitverkorenen te 

verzamelen uit de vier windstreken, van het einde der aarde tot het einde des hemels. Trekt uit de 

vergelijking met de vijgenboom deze les: wanneer zijn twijgen al zacht worden en beginnen uit te 

botten, weet ge dat de zomer in aantocht is. Zo ook, wanneer gij al deze dingen ziet, weet dan dat 

het einde nabij is, ja voor de deur staat. Voorwaar, Ik zeg u: dit geslacht zal niet voorbijgaan totdat dit 

alles gebeurd is. Hemel en aarde zullen voorbijgaan maar mijn woorden zullen niet voorbijgaan. Van 

die dag of dat uur weet niemand af, zelfs niet de engelen in de hemel, zelfs niet de Zoon, maar de 

Vader alleen. 

 

  



Drieëndertigste zondag van de tijd door het jaar B 

CKK 1038-1050: het Laatste Oordeel, de hoop op een nieuwe hemel en een nieuwe aarde 

CKK 613-614, 1365-1367: de dood van Christus is het unieke en definitieve offer; de Eucharistie 

 

 

CKK 1038-1050: het Laatste Oordeel, de hoop op een nieuwe hemel en een nieuwe aarde 

 

CKK 1038 De verrijzenis van alle doden, "van de rechtvaardigen en de onrechtvaardigen" (Hand. 24, 

15) zal aan het laatste oordeel voorafgaan. Het zal "het uur" zijn, "waarop allen die in de graven zijn, 

de stem van de Mensenzoon zullen horen. Dan zullen zij die het goede deden, eruit te voorschijn 

komen tot de opstanding ten leven, maar die het kwade deden, tot de opstanding ten oordeel" (Joh. 

5, 28-29). Dan komt Christus "in zijn heerlijkheid en vergezeld van alle engelen (...). Alle volken zullen 

voor Hem bijeengebracht worden en Hij zal ze in twee groepen scheiden, zoals de herder een 

scheiding maakt tussen schapen en bokken. De schapen zal Hij plaatsen aan zijn rechterhand, maar 

de bokken aan zijn linker (...). En dezen zullen heengaan naar de eeuwige straf, maar de 

rechtvaardigen naar het eeuwig leven" (Mt. 25, 31.33.46). 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=1038 

 

YOUCAT 163  Wat is het laatste of jongste oordeel? 

Het laatste of jongste oordeel zal plaatsvinden aan het eind van de tijden, bij de wederkomst van 

Christus. ‘Wie het goede gedaan heeft, staat op om te leven; wie het slechte gedaan heeft, staat op 

om veroordeeld te worden’ (Joh. 5, 29). 1 

Als Christus in heerlijkheid weerkomt, zal zijn volle licht op ons schijnen. De waarheid zal aan het licht 

komen: onze gedachten, onze daden, onze verhouding met God en de mensen – niets zal meer 

verborgen zijn. Wij zullen de definitieve zin van de schepping ontdekken, de wonderbare wegen van 

God tot ons heil begrijpen en eindelijk ook antwoord krijgen op de vraag waarom het kwaad zo 

machtig mag zijn, als God toch de uiteindelijke macht heeft. Het jongste oordeel is ook het oordeel 

over ons. Hier wordt beslist of wij opgewekt worden tot het eeuwige leven, of voor altijd van God 

gescheiden worden. Aan hen die het leven gekozen hebben, zal God nog eenmaal scheppend 

handelen. In een ‘nieuw lichaam’ (2 Kor. 5, 1) zullen zij voor altijd leven in Gods heerlijkheid en Hem 

met lichaam en ziel prijzen. 

1) Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 1038-1041.1058-

1059 

De verrijzenis van alle doden, "van de rechtvaardigen en de onrechtvaardigen" Hand. 24, 15 zal aan 

het laatste oordeel voorafgaan. Het zal "het uur" zijn, "waarop allen die in de graven zijn, de stem 

van de Mensenzoon zullen horen. Dan ... 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4005&al=163 

 

CKK 1039 Het is ten overstaan van Christus die de Waarheid is, dat de waarheid over de verhouding 

van elke mens tot God blootgelegd zal worden. 1 Het laatste oordeel zal tot in zijn uiterste 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=1038
https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4005&al=163


consequenties openbaren wat iedereen tijdens zijn aardse leven aan goed gedaan heeft of nagelaten 

heeft te doen: 

Alle kwaad dat de booswichten doen, wordt opgetekend en zij weten het niet. Wanneer God komt 

en "niet meer zwijgt" (Ps. 50, 3) (...) zal Hij zich richten tot degenen aan zijn linkerhand (...). Hij zal 

zeggen; "Ik had de geringste onder de mijnen, die behoeftig waren, op aarde een plaats gegeven, 

omwille van u. Ik, hun hoofd, zetelde in de hemel aan de rechterhand van mijn Vader, maar op aarde 

hadden mijn ledematen te lijden, zij hadden honger. Als gij aan mijn ledematen gegeven zout 

hebben, zou wat gij gegeven had, het hoofd bereikt hebben. Toen ik de geringsten onder de mijnen, 

die behoeftig waren, op aarde een plaats gegeven heb, omwille van u, heb ik hen uw zaakgelastigden 

gemaakt om uw goede werken in mijn schatkamer te vergaren: gij hebt hun niets in handen gegeven, 

daarom hebt gij ook niets bij Mij gevonden. 2 

1) Vgl. Joh. 12, 49  Ik heb immers niet uit Mijzelf gesproken, maar de Vader die Mij gezonden heeft. 

Hij heeft Mij opgedragen wat Ik moet zeggen en verkondigen. 

2) H. Augustinus, Sermones. 18,4,4, vert. uit Lat. 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=1039 

 

CKK 1040 Het laatste oordeel zal plaatshebben bij de glorievolle wederkomst van Christus. De Vader 

alleen kent het uur en de dag, Hij alleen bepaalt, wanneer dit zal gebeuren. Door zijn Zoon Jezus 

Christus zal Hij dan zijn definitief woord spreken over heel de geschiedenis. Wij zullen de uiteindelijke 

betekenis van heel het scheppingswerk en heel de heilseconomie kennen en wij zullen de 

wonderbare wegen begrijpen waarlangs zijn voorzienigheid alles naar het einddoel geleid zal hebben. 

Het laatste oordeel zal openbaren dat Gods rechtvaardigheid zegeviert over alle onrecht, bedreven 

door zijn schepselen, en dat zijn liefde sterker is dan de dood. 1 

1) Vgl. Hoogl. 8, 6  Draag mij als een zegel op uw hart, als een zegel aan uw arm: want sterk als de 

dood is de liefde, met de onverbiddelijkheid van het dodenrijk sluit zij ieder ander buiten. Haar 

vonken zijn bliksemschichten, vlammen van Jahwe. 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=1040 

 

CKK 1041 De boodschap van het laatste oordeel is een oproep tot bekering, terwijl God de mens nog 

"de gunstige tijd, de dag van het heil" (2 Kor. 6, 2) schenkt. Deze boodschap boezemt een heilige 

vrees voor God in. Zij stimuleert tot inzet voor de gerechtigheid van het rijk van God. Zij kondigt de 

"zalige vervulling van onze hoop" (Tit. 2, 13) op de wederkomst van de Heer aan, die "komt om 

verheerlijkt te worden onder zijn heiligen en gevierd onder al de gelovigen" (2 Tess. 1, 10). 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=1041 

 

CKK 1042 Op het einde der tijden zal het rijk Gods zijn volheid bereiken. Na het algemeen oordeel 

zullen de rechtvaardigen voor altijd met Christus heersen, verheerlijkt in ziel en lichaam, en het 

heelal zelf zal vernieuwd worden: 

Dan zal de Kerk "haar voltooiing in de hemelse heerlijkheid bereiken, wanneer samen met het 

menselijk geslacht ook heel de wereld, die nauw met de mens verbonden is en door hem haar 

einddoel nadert, in Christus hersteld zal worden." 1 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=1039
https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=1040
https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=1041


1) 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 48. vert. uit Lat. 

De Kerk waartoe wij allen geroepen worden in Christus Jezus en waarin wij door Gods genade tot de 

heiligheid komen, zal slechts haar voltooiing bereiken in de hemelse heerlijkheid, wanneer de tijd 

komt van het herstel van alle dingen, , ... 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=1042 

 

YOUCAT 164 Hoe zal de wereld voltooid worden? 

Aan het einde der tijden zal God een nieuwe hemel en een nieuwe aarde scheppen. Het kwaad zal 

geen macht en geen aantrekkingskracht meer hebben. De verlosten zullen God van gezicht tot 

gezicht zien - als vrienden. Hun verlangen naar vrede en gerechtigheid zal vervuld zijn. God te 

aanschouwen zal hun geluk zijn. De Drievuldige God zal onder hen wonen en alle tranen van hun 

ogen afwissen: de dood zal niet meer zijn, geen verdriet, geen geklaag, geen moeite. 1 

1) Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 1042-1050.1060 

Op het einde der tijden zal het rijk Gods zijn volheid bereiken. Na het algemeen oordeel zullen de 

rechtvaardigen voor altijd met Christus heersen, verheerlijkt in ziel en lichaam, en het heelal zelf zal 

vernieuwd worden: Dan zal de Kerk ... 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4005&al=164 

 

CKK 1043 Deze mysterievolle vernieuwing die de mensheid en de wereld van gedaante zal doen 

veranderen, noemt de Schrift "een nieuwe hemel en een nieuwe aarde" (2 Pt. 3, 13). 1 Dit zal de 

definitieve verwezenlijking zijn van Gods heilsplan "het heelal in Christus onder een hoofd te 

brengen, alle wezens in de hemelen en alle wezens op aarde", in Hem (Ef. 1, 10). 

1) Vgl. Openb. 21, 1  De nieuwe hemel en de nieuwe aarde 

En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; de eerste hemel en de eerste aarde waren 

verdwenen en de zee bestond niet meer. 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=1043 

 

CKK 1044 In dit "nieuwe heelal" 1 , het hemelse Jeruzalem, zal God zijn verblijf hebben onder de 

mensen. "Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen en de dood zal niet meer zijn; geen rouw, geen 

geween, geen smart zal er zijn, want al het oude is voorbij" (Openb. 21, 4). 2 

1) Vgl. Openb. 21, 5  En Hij die op de troon is gezeten, sprak: “Zie, Ik maak alles nieuw.” En ik hoorde 

zeggen: “Schrijf deze woorden op, ze zijn onfeilbaar waar.” 

2) Vgl. Openb. 21, 27  Niets onreins zal er binnenkomen, en niemand die plichtig is aan de 

onnoembare leugen, maar alleen zij wier namen geschreven staan in het boek des levens van het 

Lam. 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=1044 

 

CKK 1045  Voor de mens zal deze voltooiing de uiteindelijke verwezenlijking zijn van de eenheid van 

het menselijk geslacht, die door God vanaf de schepping gewild is en waarvan de pelgrimerende kerk 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=1042
https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4005&al=164
https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=1043
https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=1044


"als het ware het sacrament" 1 was. Zij die met Christus verenigd zullen worden, zullen de 

gemeenschap van de verlosten zijn, de heilige stad van God (Openb. 21, 2), "de bruid van het Lam" 

(Openb. 21, 9). Deze zal niet meer te lijden hebben onder zonde, onreinheid 2 of eigenliefde, die de 

aardse gemeenschap van mensen verwoesten of verwonden. De gelukzalige aanschouwing waarin 

God zich op onuitsprekelijke wijze zal openbaren aan de uitverkorenen, zal de eeuwig stromende 

bron van geluk, vrede en onderlinge gemeenschap zijn. 

1) 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 1 

Omdat Christus het licht is van de volken, heeft dit heilig Concilie, in de Heilige Geest vergaderd, het 

vurig verlangen om, door de verkondiging van het Evangelie aan heel de schepping , alle mensen te 

verlichten door zijn helder licht, ... 

2) Vgl. Openb. 21, 27  Niets onreins zal er binnenkomen, en niemand die plichtig is aan de 

onnoembare leugen, maar alleen zij wier namen geschreven staan in het boek des levens van het 

Lam. 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=1045 

 

CKK 1046  Wat het heelal betreft, bevestigt de openbaring de hechte lotsverbondenheid tussen de 

materiële wereld en de mens: 

Ook de schepping verlangt vurig naar de openbaring van Gods kinderen (...). Maar zij is niet zonder 

hoop, want ook de schepping zal verlost worden uit de slavernij der vergankelijkheid (...). Wij weten 

immers dat de hele natuur kreunt en barensweeën lijdt, altijd door. En niet alleen zij, ook wij zelf, die 

toch reeds de eerstelingen van de Geest hebben ontvangen, ook wij zuchten over ons eigen lot, 

zolang wij nog wachten op de verlossing van ons lichaam (Rom. 8, 19-23). 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=1046 

 

CKK 1047 Ook het zichtbare heelal is dus ertoe bestemd om van gedaante veranderd te worden, 

opdat "de wereld zelf, hersteld in haar oorspronkelijke staat, ongehinderd de rechtvaardigen ten 

dienste (zou) staan" door deel te nemen aan hun verheerlijking in de verrezen Jezus Christus. 1 

1) H. Ireneüs van Lyon, Tegen de ketters, Adversus Haereses. 5,32,1; vert. uit org. 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=1047 

 

CKK 1048  "De tijd van de voltooiing van de aarde en de mensheid kennen wij niet, en evenmin weten 

wij, hoe het heelal van gedaante zal veranderen. Weliswaar gaat het door de zonde misvormde 

aanschijn van deze wereld voorbij, maar er wordt ons geleerd dat God ons een nieuwe woning en 

een nieuwe aarde bereidt, waarin de gerechtigheid woont en waarvan het geluk alle verlangens naar 

vrede die in het hart van de mensen opkomen, zal vervullen en overtreffen". 1 

1) 1965), 39. § 1, vert. uit Lat.  Een nieuwe aarde en een nieuwe hemel 

Wij weten niet, wanneer de voltooiing van de aarde en de mensheid zal komen en evenmin kennen 

wij de wijze van omvorming van het heelal. De wereld die wij zien en die ... 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=1048 

 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=1045
https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=1046
https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=1047
https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=1048


CKK 1049  "Toch mag de verwachting van een nieuwe aarde onze zorg voor het zorgvuldig bebouwen 

van deze aarde niet verzwakken, maar moet ze deze juist versterken: hier groeit immers dat lichaam 

van de nieuwe mensenfamilie dat reeds een zekere voorafschaduwing kan geven van de nieuwe 

wereld. Ofschoon er derhalve zorgvuldig onderscheid gemaakt dient te worden tussen aardse 

vooruitgang en de groei van koninkrijk in Christus, is die aardse vooruitgang toch van groot belang 

voor het koninkrijk Gods, in zoverre hij kan bijdragen tot een betere ordening van de menselijke 

samenleving". 1 

1) 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 

1965), 39. § 2, vert. uit Lat. 

Een nieuwe aarde en een nieuwe hemel 

Wij weten niet, wanneer de voltooiing van de aarde en de mensheid zal komen en evenmin kennen 

wij de wijze van omvorming van het heelal. De wereld die wij zien en die ... 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=1049 

 

CKK 1050  "Immers,... alle goede vruchten van onze natuur en onze inzet die wij in de Geest en 

volgens het gebod van de Heer op aarde verbreid zullen hebben, zullen we later terugvinden, maar 

dan wel van alle smet gereinigd, verlicht en omgevormd, wanneer Christus aan de Vader het eeuwig 

en universeel koninkrijk zal teruggeven". 1 2 God zal dan "alles in allen" (1 Kor. 15, 28) zijn, in het 

eeuwig leven: 

Het werkelijke en waarachtige leven is dus de Vader, die door de Zoon in de heilige Geest aan allen, 

als uit een bron, de hemelse gaven schenkt. Door zijn menslievendheid zijn ook aan ons, mensen, 

waarachtig de goederen van het eeuwig leven beloofd. 3 

1) 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 

1965), 39. § 3, vert. uit Lat 

Een nieuwe aarde en een nieuwe hemel 

Wij weten niet, wanneer de voltooiing van de aarde en de mensheid zal komen en evenmin kennen 

wij de wijze van omvorming van het heelal. De wereld die wij zien en die ... 

2) Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 2 

De eeuwige Vader heeft door een soeverein en mysterievol raadsbesluit van zijn wijsheid en 

goedheid het heelal geschapen; Hij heeft de mensen willen verheffen tot een deelhebben aan het 

goddelijk leven en Hij heeft hen, in hun gevallen toestand ten ... 

3) H. Cyrillus van Jeruzalem, Catecheses Illuminandorum. 18,29, vert.: Getijdenboek Lect. II,5,22 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=1050 

 

 

CKK 613-614, 1365-1367: de dood van Christus is het unieke en definitieve offer; de Eucharistie 

 

CKK 613  De dood van Christus is het unieke en definitieve offer 

De dood van Christus is zowel het Paasoffer dat de definitieve verlossing van de mensen 1 2 door 

"het Lam dat de zonde van de wereld wegneemt", 3 4 bewerkstelligt als het offer van het Nieuwe 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=1049
https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=1050


Verbond 5 dat de mens de gemeenschap met God schenkt 6 , omdat het hem met God verzoent door 

"het bloed dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van de zonden" 7 8 . 

1) Vgl. 1 Kor. 5, 7 Doet het oude zuurdeeg weg, om vers deeg te worden, ge moet immers zijn als 

ongezuurde paasbroden, want ook ons paaslam is geslacht: Christus zelf. 

2) Vgl. Joh. 8, 34-36  Jezus antwoordde hun: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: al wie zonde doet, is slaaf 

van de zonde, ... 

3) Vgl. Joh. 1, 29  De volgende dag zag hij Jezus naar zich toekomen en zei: “Zie, het Lam Gods, dat de 

zonden van de wereld wegneemt. 

4) Vgl. 1 Pt. 1, 19  Gij zijt verlost door het kostbaar bloed van Christus, het lam zonder vlek of gebrek, 

5) Vgl. 1 Kor. 11, 25  Zo ook na de maaltijd de beker, met de woorden: “Deze beker is het nieuwe 

verbond in mijn bloed. Doet dit, elke keer dat gij hem drinkt, tot mijn gedachtenis.” 

6) Vgl. Ex. 24, 8  Vervolgens nam Mozes het bloed, sprenkelde dat over het volk en sprak: `Dit is het 

bloed van het verbond dat Jahwe, op grond van al deze woorden, met u sluit.' 

7) Vgl. Mt. 26, 28  Want dit is mijn Bloed van het Verbond, dat voor velen vergoten wordt tot 

vergeving van zonden. 

8) Vgl. Lev. 16, 15-16  Dan slacht hij voor het volk de bok als zondeoffer, brengt het bloed van het 

dier achter het voorhangsel en sprenkelt het voor en op de dekplaat, zoals hij met het bloed van de 

stier heeft gedaan. ... 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=613 

 

YOUCAT 101  Waarom moest Jezus ons uitgerekend aan het kruis verlossen? 

Het kruis, waaraan Jezus onschuldig en wreed werd terechtgesteld, is de plek van uiterste 

vernedering en verlatenheid. Christus, onze verlosser, koos voor het kruis om de schuld van de 

wereld te dragen en het leed van de wereld te lijden. Zo heeft Hij de wereld door zijn volmaakte 

liefde weer thuisgebracht bij God. 1 

Duidelijker kon God ons zijn liefde niet tonen, dan door zich in de gestalte van zijn Zoon voor ons aan 

het kruis te laten slaan. Kruisiging was de meest vernederende en wreedste executiemethode voor 

misdadigers in de oudheid. Romeinse burgers mochten niet gekruisigd worden, welke misdaad ze 

ook hadden begaan. Zo daalde God af in het diepste lijden van de mensheid. Sindsdien kan niemand 

meer zeggen: ‘God weet niet hoe erg ik lijd.’ 

1) Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 613-617.622-623 

De dood van Christus is het unieke en definitieve offer 

De dood van Christus is zowel het Paasoffer dat de definitieve verlossing van de mensen door "het 

Lam dat de zonde van de wereld wegneemt", bewerkstelligt als het .. 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4005&al=101 

 

CKK 614 Dit offer van Christus is uniek, het is de voltooiing van alle offers en overtreft die nog 1 . Het 

is allereerst een gave van God de Vader zelf: het is de Vader die zijn Zoon overlevert om ons met 

Hem te verzoenen 2 . Tegelijkertijd is het een offerande van de mensgeworden Zoon van God die uit 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=613
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vrije wil en uit liefde 3 zijn leven aanbiedt 4 aan zijn Vader door de heilige Geest 5 om onze 

ongehoorzaamheid weer goed te maken. 

1) Vgl. Heb. 10, 10  Door die wil zijn wij geheiligd, eens voor al, door het offer van het lichaam van 

Jezus Christus. 

2) Vgl. 1 Joh. 4, 10  Hierin bestaat de liefde: niet wij hebben God liefgehad, maar Hij heeft ons 

liefgehad, en Hij heeft zijn Zoon gezonden om door het offer van zijn leven onze zonden uit te 

wissen. 

3) Vgl. Joh. 15, 13  Geen groter liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn 

vrienden. 

4) Vgl. Joh. 10, 17-18  Hierom heeft de Vader Mij lief, omdat Ik mijn leven geef, om het later weer 

terug te nemen. ... 

5) Vgl. Heb. 9, 14  hoeveel groter is de kracht van Christus' bloed! Door de eeuwige Geest heeft Hij 

zichzelf aan God geofferd als een smetteloos offer, dat onze ziel zuivert van dode werken om de 

levende God te eren. 
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CKK 1365  Omdat zij de gedachtenis is van het paasmysterie van Christus, is de Eucharistie ook een 

offer. Het offerkarakter van de Eucharistie komt in de instellingswoorden zelf tot uiting: "Dit is mijn 

lichaam dat voor u gegeven wordt" en "Deze beker is het Nieuwe Verbond in mijn bloed, dat voor u 

wordt vergoten" (Lc. 22, 19-20). In de Eucharistie geeft Christus hetzelfde lichaam dat Hij voor ons op 

het kruis gegeven heeft, hetzelfde bloed dat "voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden" 

(Mt. 26, 28). 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=1365 

 

YOUCAT 216 Op welke wijze is Christus aanwezig als de Eucharistie wordt gevierd? 

Christus is in het Sacrament van de Eucharistie op mysterieuze wijze, maar werkelijk aanwezig. 

Iedere keer dat de Kerk gehoor geeft aan de opdracht van Jezus ‘Doe dit om mij te gedenken’ (1 

Kor. 11, 25), het brood breekt en de Kelk aanbiedt, vindt nu hetzelfde plaats wat destijds is 

gebeurd: Christus geeft zich waarachtig prijs voor ons, en wij krijgen waarachtig deel aan Hem. Het 

eenmalige en onherhaalbare kruisoffer van Christus wordt voltrokken op het altaar; het werk van 

onze verlossing voltrekt zich. 1 

1) Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 1362-1367 

De gedachtenis van het offer van Christus en van zijn lichaam, de Kerk 

De Eucharistie is de gedachtenis van het Pasen van Christus, waarin het ene offer van Christus 

tegenwoordig gesteld wordt en op sacramentele wijze wordt opgedragen in de ... 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4005&al=216 

 

CKK 1366 De Eucharistie is dus een offer, omdat zij het kruisoffer tegenwoordig stelt, omdat zij er de 

gedachtenis van is en er de vruchten van toepast: 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=614
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(Christus), onze God en Heer, heeft zich eens voor altijd aan God de Vader opgedragen door voor ons 

te sterven op het altaar van het kruis, om voor hen (de mensen) eeuwige verlossing te bewerken. 

Daar echter zijn dood niet het einde van zijn priesterschap mocht betekenen (Heb. 7, 24.27), wilde 

Hij tijdens het laatste avondmaal, "in de nacht waarin Hij werd overgeleverd" (1 Kor. 11, 23), aan de 

Kerk, zijn geliefde bruid, een zichtbaar (zoals de menselijke natuur het vereist) offer nalaten. 

Hierdoor wordt het bloedige offer, dat Hij eens en voor goed op het kruis moest brengen, 

tegenwoordig gesteld, blijft de gedachtenis ervan tot aan het einde van de tijden bewaard en wordt 

de heilzame werking ervan toegepast op de vergeving van de zonden, die wij dagelijks begaan. 1 

1) Concilie van Trente, 22e Zitting - Over het allerheiligst Misoffer, Sessio XXII - Doctrina de 

sanctissimo Missae sacrificio (17 sept 1562), 3. vert. uit Lat. 

Deze, onze God en Heer, derhalve heeft weliswaar Zichzelf eens voor allemaal op het altaar van het 

kruis, door de intredende dood, Zich aan God de Vader willen offeren om voor iedereen (dezelfde) 

eeuwige verlossing te bewerken, want door ... 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=1366 

 

CKK 1367 Het offer van Christus vormt met het offer van de eucharistie één enkel offer: "De 

offergave is een en dezelfde: door het priesterlijk dienstwerk offert nu dezelfde die eertijds aan het 

kruis zichzelf ten offer opdroeg; alleen de wijze van offeren is verschillend" 1: "En omdat in dit 

goddelijk offer dat tijdens de Mis voltrokken wordt, is dezelfde Christus, die zichzelf eenmaal op het 

altaar van het kruis op bloedige wijze offerde, aanwezig en wordt Hij op onbloedige wijze geofferd". 

2 

1) Concilie van Trente, 22e Zitting - Over het allerheiligst Misoffer, Sessio XXII - Doctrina de 

sanctissimo Missae sacrificio (17 sept 1562), 6 

En omdat in dit goddelijk offer wat in de Mis wordt voltrokken, dezelfde Christus tegenwoordig is en 

op onbloedige wijze wordt geofferd, Hij die op het altaar van het kruis Zichzelf op bloedige wijze 

heeft opgedragen leert de heilige ... 

2) Concilie van Trente, 22e Zitting - Over het allerheiligst Misoffer, Sessio XXII - Doctrina de 

sanctissimo Missae sacrificio (17 sept 1562), 6 

En omdat in dit goddelijk offer wat in de Mis wordt voltrokken, dezelfde Christus tegenwoordig is en 

op onbloedige wijze wordt geofferd, Hij die op het altaar van het kruis Zichzelf op bloedige wijze 

heeft opgedragen leert de heilige ... 
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