
HOOGFEEST VAN PINKSTEREN 

 

Eerste lezing: Uit de Handelingen der Apostelen, 2, 1-11. 

Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren allen bijeen op dezelfde plaats. Plotseling kwam uit de 

hemel een gedruis alsof er een hevige wind opstak en heel het huis waar zij gezeten waren, was er 

vol van. Er verscheen hun iets dat op vuur geleek en dat zich, in tongen verdeeld, op ieder van hen 

neerzette. Zij werden allen vervuld van de heilige Geest en zij begonnen te spreken in vreemde talen, 

naargelang de Geest hun te vertolken gaf. Nu woonden er in Jeruzalem Joden, vrome mannen die 

afkomstig waren uit alle volkeren onder de hemel. Toen dat geluid ontstond, liepen die te hoop en 

tot hun verbazing hoorde iedereen hen spreken in zijn taal. Zij waren buiten zichzelf en zeiden vol 

verwondering: Maar zijn al die daar spreken dan geen Galileeërs? Hoe komt het dan dat ieder van 

ons hen hoort spreken in zijn eigen moedertaal? Parten, Meden en Elamieten, bewoners van 

Mesopotamië, van Judea en Kappadocië, van Pontus en Asia, van Frygië en Pamfylië, Egypte en het 

gebied van Libië bij Cyrene, de Romeinen die hier verblijven, Joden zowel als proselieten, Kretenzen 

en Arabieren, wij horen hen in onze eigen taal spreken van Gods grote daden. 

 

Tussenzang: Ps. 104, 1ab. 24ac. 29bc-30. 31. 34. 

Antifoon:  Zendt Gij uw Geest, dan komt er weer leven, 

dan maakt Gij uw schepping weer nieuw. 

 

Verheerlijk, mijn ziel, de Heer, 

wat zijt Gij groot, Heer mijn God. 

Hoeveel is het wat Gij gedaan hebt, Heer, 

de aarde is vol van uw schepsels. 

 

Neemt Gij hun geest weg, dan komen zij om, 

en keren terug tot de aarde. 

Maar zendt Gij uw geest, dan komt er weer leven, 

dan maakt Gij uw schepping weer nieuw. 

 

De roem van de Heer blijve eeuwig bestaan, 

Hij vinde zijn vreugde in al zijn schepsels. 

Mogen mijn woorden Hem aangenaam zijn, 

dan zal ik mij in de Heer verheugen. 

 

 

Tweede lezing: Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte, 12, 

3b-7. 12-13. 

Broeders en zusters, 

Niemand kan zeggen: Jezus is de Heer, tenzij door de heilige Geest. Er zijn verschillende gaven, maar 

slechts één Geest. Er zijn vele vormen van dienstverlening, maar slechts één Heer. Er zijn allerlei 

soorten werk, maar er is slechts één God, die alles in allen tot stand brengt. Maar aan ieder van ons 

wordt de openbaring van de Geest meegedeeld tot welzijn van allen. Het menselijke lichaam vormt 

met zijn vele ledematen één geheel; alle ledematen, hoe vele ook, maken tezamen één lichaam uit. 



Zo is het ook met Christus. Wij allen, Joden en Grieken, slaven en vrijen, zijn immers in de kracht van 

één en dezelfde Geest door het doopsel één enkel Lichaam geworden en allen werden wij gedrenkt 

met één Geest. 

 

of: 

 

Tweede lezing uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Galaten, 5, 16-25. 

Broeders en zusters, 

Leef naar de Geest, dan zult ge de begeerte van de zelfzucht niet volvoeren. Want de zelfzucht 

begeert tegen de Geest en de Geest tegen de zelfzucht, want ze zijn elkaars tegenstanders, zodat ge 

niet doet wat ge zoudt willen doen. Als ge u door de Geest laat leiden, staat ge niet onder de wet. De 

uitingen van zelfzucht zijn bekend genoeg: ontucht, onreinheid en losbandigheid, afgoderij en toverij, 

haat, tweespalt, afgunst, gramschap en twist, ruzies, partijschappen en jaloersheden, drinkgelagen, 

uitspattingen en zo meer. Ik waarschuw u zoals ik u al eerder gewaarschuwd heb: wie zich zo 

misdragen, zullen het Koninkrijk van God nooit erven. De vrucht van de Geest daarentegen is liefde, 

vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid en ingetogenheid. Met zulke 

dingen heeft geen wet iets te maken. En zij die bij Christus Jezus horen, hebben hun zelfzucht 

gekruisigd met haar hartstochten en begeerten. Daar wij leven door de Geest, willen we ook leven 

volgens de Geest. 

 

Alleluia: 

Alleluia. Kom heilige Geest, vervul het hart van uw gelovigen en ontsteek in hen het vuur van uw 

liefde. 

 

Sequentie 

Veni, Sancte Spiritus, 

et emitte caelitus 

lucis tuae radium. 

 

Veni, pater pauperum, 

veni, dator munerum, 

veni, lumen cordium. 

 

Consolator optime, 

dulcis hospes animae, 

dulce refrigerium. 

 

In labore requies, 

in aestu temperies, 

in fletu solacium. 

 

O lux beatissima, 

reple cordis intima 



tuorum fidelium. 

 

Sine tuo numine 

nihil est in homine, 

nihil est innoxium. 

 

Lava quod est sordidum, 

riga quod est aridum, 

sana quod est saucium. 

 

Flecte quod est rigidum, 

fove quod est frigidum, 

rege quod est devium. 

 

Da tuis fidelibus 

in te confidentibus 

sacrum septenarium. 

 

Da virtutis meritum, 

da salutis exitum, 

da perenne gaudium. 

 

Kom, o Geest des Heren, 

kom uit het hemels heiligdom, 

waar Gij staat voor Gods gezicht. 

 

Kom der armen troost, daal neer, 

kom en schenk uw gaven, Heer, 

kom wees in de harten licht. 

 

Kom, o Trooster, heil'ge Geest, 

zachtheid die de ziel geneest, 

kom verkwikking zoet en mild. 

 

Kom, o vrede, in de strijd, 

lafenis voor 't hart dat lijdt, 

rust die alle onrust stilt. 

 

Licht dat vol van zegen is, 

schijn in onze duisternis, 

neem de harten voor U in. 

 

Zonder uw geheime gloed 

is er in de mens geen goed, 

is de ziel niet rein van zin. 

 

Was wat vuil is en onrein, 

overstroom ons dor domein, 



heel de ziel die is gewond. 

 

Maak weer zacht wat is verstard, 

koester het verkilde hart, 

leid wie zelf de weg niet vond. 

 

Geef uw gaven zevenvoud 

ieder die op U vertrouwt, 

zich geheel op U verlaat. 

 

Sta ons met uw liefde bij, 

dat ons einde zalig zij, 

geef ons vreugd die niet vergaat. Alleluia. 

 

 

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes, 20, 19-23 

In de avond van de eerste dag van de week, toen de deuren van de verblijfplaats der leerlingen 

gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei: Vrede 

zij u. Na dit gezegd te hebben toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren vervuld 

van vreugde toen zij de Heer zagen. Nogmaals zei Jezus tot hen: Vrede zij u. Zoals de Vader Mij 

gezonden heeft, zo zend Ik u. Na deze woorden blies Hij over hen en zei: Ontvangt de heilige Geest. 

Als gij iemand zonden vergeeft, dan zijn ze vergeven, en als gij ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven. 

 

of: 

 

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes, 15, 26-27 + 16, 12-15. 

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Wanneer de Helper komt, die Ik u van de Vader zal zenden, de 

Geest der waarheid die van de Vader uitgaat, zal Hij over Mij getuigenis afleggen. Maar ook gij moet 

getuigen, want vanaf het begin zijt gij bij Mij. Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het nu nog 

niet dragen. Wanneer Hij echter komt, de Geest der waarheid, zal Hij u tot de volle waarheid 

brengen. Hij zal niet uit zichzelf spreken maar spreken al wat Hij hoort en u de komende dingen 

aankondigen. Hij zal Mij verheerlijken omdat Hij aan u zal verkondigen wat Hij van Mij ontvangen 

heeft. Daarom zei Ik dat Hij aan u zal verkondigen wat Hij van Mij ontvangen heeft. Al wat de Vader 

heeft, is het mijne. 

  



Hoogfeest van Pinksteren 

CKK 696, 726, 731-732, 737-741, 830, 1076, 1287, 2623: Pinksteren 

CKK 599, 597, 674, 715: het apostolisch getuigenis van Pinksteren 

CKK 1152, 1226, 1302, 1556: het mysterie van Pinksteren duurt voort in de Kerk 

CKK 767, 775, 798, 796, 813, 1097, 1108-1109: de Kerk, gemeenschap in de Geest 

 

 

CKK 696, 726, 731-732, 737-741, 830, 1076, 1287, 2623: Pinksteren 

 

CKK 696 Het vuur. Terwijl het water het teken is van de geboorte en de vruchtbaarheid van het leven 

dat in de Heilige Geest geschonken wordt, symboliseert het vuur de kracht waarmee de 

werkzaamheid van de Heilige Geest veranderingen tot stand brengt. De profeet Elia, die "opstond als 

een vuur en wiens woord brandde als een fakkel", (Sir. 48, 1) laat door zijn gebed het vuur uit de 

hemel neerstorten op het offer op de berg Karmel. 1 Het is een voorafbeelding van het vuur van de 

Heilige Geest dat al wat het raakt, verandert. Johannes de Doper, "die voor de Heer uitgaat met "de 

geest" en "de kracht van Elia" (Lc. 1, 17), kondigt Christus aan als degene die "met de Heilige Geest 

en met vuur zal dopen" (Lc. 3, 16), de Geest van wie Jezus zal zeggen: "Vuur ben Ik op aarde komen 

brengen, en hoe verlang Ik dat het reeds oplaait!" (Lc. 12, 49). Het is in de gedaante van tongen, van 

"iets dat op vuur geleek" dat de Heilige Geest zich op Pinkstermorgen neerzet op de leerlingen en 

hen met zichzelf vervult 2 . De geestelijke traditie zal aan deze symboliek van het vuur vasthouden als 

aan één van de sprekendste manieren om de werkzaamheid van de Heilige Geest tot uitdrukking te 

brengen: 3 "Blust de Geest niet uit" (1 Tess. 5, 19). 

1) Vgl. 1 Kon. 18, 38-39 Toen sloeg het vuur van Jahwe neer, verteerde het brandoffer, het hout, de 

stenen en het stof; het likte zelfs het water in de geul op. ... 

2) Vgl. Hand. 2, 3-4  Er verscheen hun iets dat op vuur geleek en dat zich, in tongen verdeeld, op 

ieder van hen neerzette. ... 

3) Vgl. H. Johannes van het Kruis, De levende vlam van liefde, Ilama de amor viva 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=696 

 

CKK 726 Aan het einde van deze zending van de Geest wordt Maria de "Vrouw", de nieuwe Eva, 

"moeder van de levenden", moeder van de "gehele Christus". 1 Als zodanig is zij met de Twaalf, 

"eensgezind volhardend in het gebed" (Hand. 1, 14), aanwezig bij de dageraad van de "eindtijd", die 

de Geest zal inluiden op Pinkstermorgen, wanneer de Kerk te voorschijn treedt. 

1) Vgl. Joh. 19, 25-27  stonden bij Jezus’ kruis zijn moeder, de zuster van zijn moeder, Maria de vrouw 

van Klopas, en Maria Magdalena. ... 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=726 

 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=696
https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=726


YOUCAT 114 Welke rol speelt de Heilige Geest in het leven van Jezus? 

Zonder de Heilige Geest kunnen wij Jezus niet begrijpen. In zijn leven werd op ongeëvenaarde 

wijze de aanwezigheid van de Geest van God zichtbaar, die wij de Heilige Geest noemen. 1 

Het was de Heilige Geest die Jezus in de schoot van de Maagd Maria tot leven wekte (Mt. 1, 18), Hem 

de geliefde Zoon noemde (Lc. 4, 16-19), Hem leidde (Mc. 1, 12) en Hem kracht gaf tot het einde (Joh. 

19, 30). Aan het kruis gaf Jezus de Geest. Na zijn verrijzenis stuurde Hij zijn leerlingen de Heilige 

Geest (Joh. 20, 20). Daarmee ging de Geest van Jezus over op zijn kerk: ‘Zoals de Vader Mij heeft 

uitgezonden, zo zend Ik jullie uit’ (Joh. 20, 21). 

1) Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 689-691.702-731 

Hij die de Vader in onze harten gezonden heeft, de Geest van zijn Zoon, is werkelijk God. Een in 

wezen met de Vader en de Zoon is Hij onlosmakelijk met Hen verbonden, zowel in het diepste leven 

van de ... 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4005&al=114 

 

YOUCAT 117 Hoe kon de Heilige Geest in, met en door Maria werken? 

Maria was volledig aanspreekbaar en open voor God (Lc. 1, 38). Zo kon zij door het werken van de 

Heilige Geest de ‘Moeder van God’ worden - en als moeder van Christus ook de Moeder van de 

Christenen, ja de Moeder van alle mensen. 1 

Maria maakte voor de Heilige Geest het wonder aller wonderen mogelijk: de menswording van God. 

Zij gaf God haar jawoord: ‘Zie de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord’ (Lc. 1, 38). 

Gesterkt door de Heilige Geest ging zij met Jezus door dik en dun, tot onder het kruis. Daar heeft 

Jezus haar ons allen tot Moeder gegeven (Joh. 19, 25-27). 

1) Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 721-726 

"Verheug u, Begenadigde" 

Maria, de volmaakt heilige moeder van God, altijd maagd, is het meesterwerk van de zending van de 

Zoon en de Geest in de volheid van de tijd. Omdat zijn Geest Maria voorbereid heeft, vindt de Vader 

overeenkomstig ... 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4005&al=117 

 

CKK 731 Pinksteren 

Op de dag van Pinksteren (aan het einde van de zeven weken van de paastijd) wordt het Pasen van 

Christus vervuld in de uitstorting van de heilige Geest, die getoond, gegeven en meegedeeld wordt 

als goddelijke persoon: vanuit zijn volheid verspreidt Christus, de Heer, de Geest in overvloed. 1 

1) Vgl. Hand. 2, 33-36 Verheven aan Gods rechterhand heeft Hij de beloofde heilige Geest van de 

Vader ontvangen en Deze uitgestort, zoals gij ziet en gij hoort. ... 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=731 

 

 

YOUCAT 118 Wat gebeurde er met Pinksteren? 

Vijftig dagen na zijn Verrijzenis stuurde de Heer uit de hemel de Heilige Geest naar zijn leerlingen. 

Het tijdperk van de Kerk begon. 1 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4005&al=114
https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4005&al=117
https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=731


Met Pinksteren maakt de Heilige Geest van door angst bevangen apostelen moedige getuigen van 

Christus. Binnen korte tijd lieten duizenden mensen zich dopen: het was de geboorte van de Kerk. 

Het taalwonder van Pinksteren is het bewijs dat de Kerk vanaf het begin voor iedereen is; ze is 

universeel (Latijn voor het Griekse katholiek) en missionair. Ze spreekt tot alle mensen, overwint 

etnische en taalgrenzen en is voor iedereen te begrijpen. Tot op de dag van vandaag is de Heilige 

Geest het levenselixer van de Kerk. 

1) Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 731-733 

Pinksteren 

Op de dag van Pinksteren (aan het einde van de zeven weken van de paastijd) wordt het Pasen van 

Christus vervuld in de uitstorting van de heilige Geest, die getoond, gegeven en meegedeeld wordt 

als goddelijke persoon: vanuit zijn ... 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4005&al=118 

 

CKK 732 Op deze dag wordt de heilige Drie-eenheid ten volle geopenbaard. Sinds deze dag wordt het 

door Christus aangekondigde koninkrijk opengesteld voor hen die in Hem geloven: als mensen van 

vlees en bloed hebben zij in het geloof reeds deel aan de gemeenschap van de heilige Drie-eenheid. 

Door zijn komst - en deze blijft voortduren - doet de heilige Geest de wereld binnengaan in de 

"eindtijd", de tijd van de kerk, het reeds geërfde, maar nog niet voltooide koninkrijk. 

Wij hebben het ware licht gezien, wij hebben de hemelse Geest ontvangen, wij hebben het ware 

geloof gevonden: wij aanbidden de ondeelbare Drieëenheid, want Zij is het die ons gered heeft. 1 

1) Byzantijnse liturgie, Troparion van de vespers van Pinksteren; dit wordt overgenomen in de 

eucharistieviering na de communie 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=732 

 

CKK 737 De Heilige Geest en de Kerk 

De zending van Christus en de Heilige Geest wordt in de Kerk, het lichaam van Christus en de tempel 

van de Heilige Geest, verwezenlijkt. Deze gezamenlijke zending maakt voortaan de gelovigen van 

Christus deelgenoot aan zijn gemeenschap met de Vader in de Heilige Geest: de Geest bereidt de 

mensen voor, Hij is jegens hen voorkomend met zijn genade om hen naar Christus toe te trekken. Hij 

laat hun de verrezen Heer zien, Hij brengt hun zijn woord in herinnering en opent hun geest voor het 

begrijpen van zijn dood en verrijzenis. Hij stelt hun bij uitstek in de Eucharistie het mysterie van 

Christus tegenwoordig om hen te verzoenen, tot gemeenschap met God te brengen, om hen "veel 

vrucht" te laten dragen (Joh. 15, 5.8.16). 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=737 

 

YOUCAT 119 Wat doet de Heilige Geest in de Kerk? 

De Heilige Geest bouwt de Kerk op en brengt haar steeds in beweging. Hij herinnert haar aan haar 

missie. Hij roept mensen in zijn dienst en schenkt hun de nodige gaven. Hij voert ons steeds dieper 

in de gemeenschap met de drievuldige God. 1 

Ook al leek de kerk in haar lange geschiedenis vaak ‘door alle goede geesten verlaten’ en 

niettegenstaande alle fouten en menselijke tekortkomingen, toch werkt de Heilige Geest in haar en 

door haar. Alleen al haar tweeduizendjarige bestaan en de vele heiligen in alle tijden en culturen zijn 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4005&al=118
https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=732
https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=737


het zichtbare bewijs van zijn aanwezigheid. De Heilige Geest is het die de kerk als geheel in de 

waarheid houdt en haar steeds dieper binnenleidt in de kennis van God. Het is de Heilige Geest die in 

de sacramenten werkt en die de Heilige Schrift voor ons tot leven wekt. Mensen die zich volledig 

voor hem openstellen, schenkt Hij ook zijn genadegaven (charismata). 

1) Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 733-741.747 

De Heilige Geest - gave van God 

"God is liefde" 1 Joh. 4, 8.16 en de liefde is de eerste gave, zij omvat alle andere. Deze liefde "heeft 

God in ons hart uitgestort door de Heilige Geest die ons werd ... 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4005&al=119 

 

CKK 738 Zo is de zending van de Kerk geen toevoeging aan die van Christus en de heilige Geest, maar 

zij is er het sacrament van: in heel haar wezen en in al haar leden wordt zij gezonden om het 

mysterie van de gemeenschap van de heilige Drieëenheid te verkondigen en ervan te getuigen, het te 

actualiseren en te verbreiden (dit zal het onderwerp zijn van het volgende artikel). 

Wij allen die de ene en dezelfde Geest, d.w.z. de heilige Geest ontvangen hebben, worden daardoor 

op de een of andere wijze niet alleen met elkaar, maar ook met God verenigd. Want al zijn wij, ieder 

op zich beschouwd, met velen en doet Christus de Geest van de Vader en van zichzelf in ieder van 

ons wonen, dan is het toch die ene, ondeelbare Geest die de geesten die in ieder afzonderlijk, 

gescheiden van de ene Geest, bestaan, verenigt (...) en ervoor zorgt dat in Hem allen als het ware 

één lijken. Evenals immers de macht van het heilig lichaam van Christus diegenen in wie Hij is, tot 

één lichaam maakt, zo brengt, naar mijn mening, ook de ene Geest van God, die in allen onverdeeld 

woont, allen tot één eenheid van geest. 1 

1) H. Cyrillus van Alexandrië, Commentaar op het Evangelie volgens Johannes, Commentarium in 

Joannis Evangelium. 11,11 vert. uit Gr. 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=738 

 

YOUCAT 120 Wat doet de Heilige Geest in mijn leven? 

De Heilige Geest opent mij voor God; Hij leert mij bidden en helpt mij er voor anderen te zijn. 1 

‘De stille Gast in onze ziel’ – zo noemt Augustinus de Heilige Geest. Wie Hem wil voelen, moet stil 

worden. Vaak spreekt die gast heel zacht in ons en met ons, bijvoorbeeld als de stem van ons 

geweten of door andere innerlijke en uiterlijke impulsen. ‘Tempel van de Heilige Geest’ zijn betekent: 

met lichaam en ziel beschikbaar zijn voor die gast, voor God in ons. Ons lichaam is dus in zekere zin 

de woonkamer van God. Hoe meer wij ons openen voor de Heilige Geest in ons, hoe meer Hij leraar 

van ons leven wordt, hoe eerder Hij ons ook nu al zijn charismata schenkt tot opbouw van de kerk. Zo 

groeien in ons in plaats van de werken van het vlees, de 'vruchten van de Geest'. 

1) Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 738-741 

Zo is de zending van de Kerk geen toevoeging aan die van Christus en de heilige Geest, maar zij is er 

het sacrament van: in heel haar wezen en in al haar leden wordt zij gezonden om het mysterie van ... 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4005&al=120 

 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4005&al=119
https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=738
https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4005&al=120


CKK 739 Aangezien de heilige Geest de zalving van Christus is, is het Christus, het hoofd van het 

lichaam, die Hem verspreidt in zijn ledematen om deze te voeden, te genezen, te ordenen in hun 

onderling functioneren, te bezielen, uit te zenden als getuigen, deelgenoot te maken aan zijn offer 

aan de Vader en zijn voorspraak voor de hele wereld. Het is door de sacramenten van de Kerk dat 

Christus zijn heilige en heiligende Geest meedeelt aan de ledematen van zijn lichaam (dit zal het 

onderwerp zijn van het tweede deel van de catechismus). 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=739 

 

CKK 740 Deze "wonderen van God", aangeboden aan de gelovigen in de sacramenten van de Kerk, 

dragen hun vruchten in het nieuwe leven in Christus, overeenkomstig de Geest (dit zal het 

onderwerp zijn van het derde deel van de catechismus). 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=740 

 

CKK 741 "De Geest komt onze zwakheid te hulp, want wij weten niet eens hoe wij behoren te 

bidden, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen" (Rom. 8, 26). De 

heilige Geest, die Gods werken tot stand brengt, is de meester van het gebed (dit zal het onderwerp 

zijn van het vierde deel van de catechismus). 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=741 

 

CKK 830 Wat wil "katholiek" zeggen ? 

Het woord "katholiek" betekent "universeel" in de betekenis van "in zijn totaliteit" of "in zijn geheel". 

De Kerk is katholiek in een tweevoudige zin: zij is katholiek, omdat Christus in haar tegenwoordig is. 

"Daar waar Christus Jezus is, daar is de katholieke Kerk". In haar blijft de volheid van het lichaam van 

Christus, verbonden met haar hoofd, 1 voortbestaan, hetgeen inhoudt dat zij van Hem "de volheid 

van de heilsmiddelen", 2 die Hij gewild heeft, ontvangt: de juiste en volledige geloofsbelijdenis, het 

volledige sacramentele leven en het gewijde ambt in apostolische opvolging. De Kerk was in deze 

fundamentele betekenis katholiek op de dag van Pinksteren 3 en zij zal dat altijd zijn tot op de dag 

van de parousie. 

1) Vgl. Ef. 1, 22-23  Alles heeft God onder zijn voeten gelegd, en Hemzelf, verheven boven alles, heeft 

Hij als Hoofd gegeven aan de kerk, ... 

2) 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de missie-activiteit van de Kerk, Ad Gentes Divinitus (7 dec 

1965), 6 

De missieactiviteit 

Deze taak, die moet worden vervuld door de orde der bisschoppen, met de opvolger van Petrus aan 

het hoofd, en wel door het gebed en de medewerking der gehele Kerk, is altijd dezelfde, overal en in 

iedere situatie, ... 

3) Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de missie-activiteit van de Kerk, Ad Gentes Divinitus (7 

dec 1965), 4 

De zending van de Heilige Geest 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=739
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Om dit doel te bereiken heeft Christus de Heilige Geest gezonden van de Vader; deze Geest moest 

zijn heilswerk van binnenuit voltrekken en de stuwende kracht zijn tot uitbreiding van de Kerk. 

Ongetwijfeld was ... 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=830 

 

YOUCAT 133 Waarom heet de Kerk katholiek? 

‘Katholiek’ (Grieks: katholon) betekent: in zijn totaliteit, in zijn geheel. De Kerk is katholiek omdat 

Christus haar geroepen heeft het hele geloof te belijden, alle Sacramenten te bewaren en te 

bedienen en de blijde boodschap aan allen te verkondigen; en Hij heeft hen uitgezonden tot alle 

volken. 1 

1) Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 830-831 

Wat wil "katholiek" zeggen ? 

Het woord "katholiek" betekent "universeel" in de betekenis van "in zijn totaliteit" of "in zijn geheel". 

De Kerk is katholiek in een tweevoudige zin: zij is katholiek, omdat Christus in haar tegenwoordig is. 

"Daar ... 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4005&al=133 

 

CKK 1076 Op de dag van Pinksteren werd de Kerk door de uitstorting van de heilige Geest aan de 

wereld geopenbaard. 1 2 De gave van de Geest luidt in de "bediening van het mysterie" een nieuw 

tijdperk in: het tijdperk van de Kerk, waarin Christus zijn heilswerk bekend maakt, het tegenwoordig 

stelt en meedeelt door de liturgie van zijn Kerk, "totdat Hij komt" (1 Kor. 11, 26). Gedurende dit 

tijdperk van de Kerk leeft en handelt Christus voortaan in en met zijn Kerk op een nieuwe wijze, eigen 

aan dit nieuwe tijdperk. Hij handelt door middel van de Sacramenten; dit is wat de 

gemeenschappelijke traditie van oost en west het "sacramentele heilsbestel" noemt. Dit bestaat in 

het meedelen van de vruchten van het Paasmysterie van Christus door de viering van de 

"sacramentele" liturgie van de Kerk. 

Daarom is het van belang eerst deze "sacramentele bediening" in het licht te stellen (eerste 

hoofdstuk). Zodoende zullen de aard en de wezenlijke aspecten van de liturgische viering duidelijker 

worden (tweede hoofdstuk). 

1) Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 

1963), 6 

Gelijk dus Christus door de Vader is gezonden, zo heeft ook Hij de apostelen, vervuld van de Heilige 

Geest, gezonden, niet slechts om door de prediking van het evangelie aan heel de schepping te 

verkondigen, dat de Zoon Gods ... 

2) Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 2 

De eeuwige Vader heeft door een soeverein en mysterievol raadsbesluit van zijn wijsheid en 

goedheid het heelal geschapen; Hij heeft de mensen willen verheffen tot een deelhebben aan het 

goddelijk leven en Hij heeft hen, in hun gevallen toestand ten ... 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=1076 

 

YOUCAT 169 Wat gebeurt er met ons als wij de eredienst vieren? 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=830
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Als wij de eredienst vieren, worden we opgenomen in de liefde van God, geheeld en veranderd. 1 

Alle vieringen van de Kerk en alle Sacramenten dienen er alleen maar toe dat wij het leven hebben in 

volheid. Als wij de eredienst vieren, ontmoeten we Hem die van zichzelf gezegd heeft: ‘Ik ben de 

weg, de waarheid en het leven’ (Joh. 14, 6). Wie naar de eredienst gaat en verlaten is, schenkt God 

geborgenheid. Wie naar de eredienst gaat en zich verloren voelt, vindt een God die op hem wacht. 

1) Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 1076 

Op de dag van Pinksteren werd de Kerk door de uitstorting van de heilige Geest aan de wereld 

geopenbaard. De gave van de Geest luidt in de "bediening van het mysterie" een nieuw tijdperk in: 

het tijdperk van ... 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4005&al=169 

 

CKK 1287 Welnu, deze volheid van de Geest was niet enkel bestemd voor de Messias, zij moest ook 

meegedeeld worden aan heel het Messiaanse volk. 1 2 Verschillende malen heeft Christus deze 

uitstorting van de Geest beloofd, 3 4 5 6 7 een belofte die Hij allereerst heeft waargemaakt op de dag 

van Pasen (Joh. 20, 22) en vervolgens op een meer luisterrijke wijze op de dag van Pinksteren. 8 

Vervuld van de heilige Geest begonnen de apostelen "Gods grote daden" te verkondigen (Hand. 2, 

11) en verklaarde Petrus dat deze uitstorting van de Geest het teken was van de Messiaanse tijd. 9 Zij 

die toen geloofden in de prediking van de apostelen en zich hebben laten dopen, hebben op hun 

beurt de gave van de heilige Geest ontvangen. 10 

1) Vgl. Ez. 36, 25-27  Ik zal u met zuiver water besprenkelen en ge zult rein worden; van al uw 

ongerechtigheden en van al uw afgoderij zal Ik u reinigen. ... 

2) Vgl. Joh. 3, 1-2  Gesprek met Nikodemus 

Er was onder de Farizeeën iemand die Nikodémus heette. Hij behoorde tot de voornaamsten van de 

Joden. . 

3) Vgl. Lc. 12, 12  op dat ogenblik zal de heilige Geest u leren wat gij moet zeggen. 

4) Vgl. Joh. 3, 5-8  Jezus antwoordde: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg U; als iemand niet geboren wordt 

uit water en geest, kan hij het Rijk Gods niet binnengaan. ... 

5) Vgl. Joh. 7, 37-39  Jezus bron van levend water  

Op de laatste en grootste dag van het feest stond Jezus daar en riep met luider stem: “Als iemand 

dorst heeft, hij kome tot Mij; ... 

6) Vgl. Joh. 16, 7-15  Toch zeg Ik u de waarheid: het is goed voor u dat Ik heenga; want als Ik niet 

heenga, zal de Helper niet tot u komen. Nu Ik wel ga, zal Ik Hem tot u zenden. ... 

7) Vgl. Hand. 1, 8  “Maar gij zult kracht ontvangen van de heilige Geest die over u komt, om mijn 

getuigen te zijn in Jeruzalem, in geheel Judea en Samaria en tot het uiteinde der aarde.” 

8) Vgl. Hand. 2, 14  Petrus trad naar voren met de elf en verhief zijn stem om het woord tot hen te 

richten: “Gij allen, joodse mannen en bewoners van Jeruzalem, weet dit wel en luistert aandachtig 

naar mijn woorden. 

9) Vgl. Hand. 2, 17-18  Het zal geschieden in de laatste dagen, zegt God, dat Ik mijn Geest zal 

uitstorten over alle mensen: Uw zonen en dochters zullen profeteren, uw jonge mannen visioenen 

zien, de ouderen onder u zullen droomgezichten ontvangen, ... 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4005&al=169


10) Vgl. Hand. 2, 38  Petrus gaf hun ten antwoord: “Bekeert u en ieder van u late zich dopen in de 

naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonden. Dan zult gij als gave de heilige Geest 

ontvangen. 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=1287 

 

YOUCAT 203 Wat is het Vormsel? 

Het Vormsel is het Sacrament dat de doop voltooit en waarmee ons de gave van de Heilige Geest 

wordt geschonken. Wie in vrijheid kiest voor een leven als kind van God en onder de tekenen van 

handoplegging en zalving met Chrisma, bidt om Gods geest, krijgt de kracht om in woord en daad 

te getuigen van Gods liefde en macht. Hij is nu een volwaardig, verantwoordelijk lid van de 

Katholieke Kerk. 1 

Als een trainer een voetbalspeler het veld opstuurt, legt hij hem de hand op zijn schouder en geeft 

hem de laatste aanwijzingen. Zo kun je het Vormsel ook zien. Ons wordt de hand opgelegd. We 

betreden het veld van het leven. Door de Heilige Geest weten we wat we te doen hebben. Hij heeft 

ons gemotiveerd tot in onze vingertoppen. Zijn opdracht klinkt in onze oren. We zullen zijn 

vertrouwen niet teleurstellen en het spel voor hem beslissen. We moeten alleen maar willen en naar 

Hem luisteren. 

1) Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 1258-1314 

Altijd heeft de Kerk de vaste overtuiging gehad dat zij, die omwille van het geloof de dood ondergaan 

zonder het Doopsel ontvangen te hebben, gedoopt worden door hun dood voor en met Christus. Dit 

doopsel van bloed levert evenals het ... 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4005&al=203 

 

YOUCAT 204 Wat zegt de Heilige Schrift over het Sacrament van het Vormsel? 

Al in het Oude Testament wachtte het volk van God op de uitstorting van de Heilige Geest over de 

Messias. Jezus leidde een leven in een bijzondere geest van liefde en van volkomen eenheid met 

zijn Vader in de hemel. Deze geest van Jezus was de ‘Heilige Geest’, die het volk Israël vol 

verlangen verwachtte; en het was dezelfde geest die Jezus aan zijn leerlingen beloofde, dezelfde 

geest die vijftig dagen na Pasen, op het Pinksterfeest, op de leerlingen neerdaalde. En het is weer 

deze Heilige Geest van Jezus die op iedereen neerdaalt die het Sacrament van het Vormsel 

ontvangt. 1 

Al in het Bijbelboek Handelingen van de Apostelen, dat enkele tientallen jaar na Jezus’ dood 

ontstond, zien wij Petrus en Johannes op ‘vormingsreis’: zij leggen nieuwe Christenen die voordien 

‘alleen in de naam van Jezus, de Heer, gedoopt waren’ de handen op, zodat hun hart vervuld werd 

met de Heilige Geest. 

1) Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 1285-1288.1315  

Samen met het Doopsel en de Eucharistie vormt het sacrament van het Vormsel het geheel van de 

"sacramenten van de christelijke initiatie", waarvan de eenheid onaangetast moet blijven. Men moet 

de gelovigen dus uitleggen dat het voor de volheid van ... 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4005&al=204 
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CKK 2623 Op de dag van Pinksteren werd de Geest van de belofte uitgestort over de leerlingen, die 

"allen bijeen waren op dezelfde plaats" (Hand. 2, 1), in afwachting van de Geest, terwijl ze "allen 

eensgezind bleven volharden in het gebed" (Hand. 1,14). De Geest, die de Kerk onderwijst en haar 

herinnert aan wat Jezus gezegd heeft, 1 zal haar ook vormen tot een leven van gebed. 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=2623 

 

 

CKK 599, 597, 674, 715: het apostolisch getuigenis van Pinksteren 

 

CKK 599 Jezus is "overgeleverd volgens Gods vastgestelde raadsbesluit" 

De gewelddadige dood van Jezus is geen toeval geweest, vrucht van een ongelukkige samenloop van 

omstandigheden. Zijn dood hoort tot het mysterie van Gods heilsbeschikking, zoals Petrus vanaf zijn 

eerste Pinksterpreek de joden van Jeruzalem uitlegt: "Hem die volgens Gods vastgestelde 

raadsbesluit en voorkennis is overgeleverd, hebt gij door de hand van goddelozen aan het kruis 

genageld en gedood" (Hand. 2, 23). Deze Bijbelse taal betekent niet dat zij die "Jezus hebben 

overgeleverd" 1 , alleen maar de passieve uitvoerders zijn geweest van een door God van tevoren 

geschreven scenario. 

1) Vgl. Hand. 3, 13  De God van Abraham, Isaak en Jakob, de God van onze vaderen, heeft zijn dienaar 

Jezus verheerlijkt, die gij hebt overgeleverd, en voor Pilatus verloochend, ofschoon deze van oordeel 

was Hem in vrijheid te moeten stellen. 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=599 

 

YOUCAT 98  Heeft God de dood van zijn eigen Zoon gewild? 

Dat Jezus een gewelddadige dood stierf, kwam niet door tragische uiterlijke omstandigheden. 

Jezus werd ‘overeenkomstig Gods bedoeling en voorkennis uitgeleverd’ (Hand. 2, 23). De hemelse 

Vader ‘heeft Hem die de zonde niet kende voor ons één gemaakt met de zonde’ (2 Kor. 5, 21), 

zodat wij, kinderen van de zonde en de dood, leven zouden hebben. Het offer dat God de Vader 

van zijn Zoon vroeg, was groot, maar even groot was de overgave van Christus: ‘Wat moet Ik 

zeggen? Vader, laat dit ogenblik aan Mij voorbijgaan? Maar hiervoor ben Ik juist gekomen’ (Joh. 

12, 27). Er is een wederzijdse liefde, die stand hield tot het uiterste, aan het kruis. 1 

Om ons te redden van de dood ondernam God iets wat riskant was: Hij bracht een ‘medicijn van 

onsterfelijkheid’ (Ignatius van Antiochië) binnen in onze wereld van de dood – zijn Zoon Jezus 

Christus. Vader en Zoon waren onafscheidelijk verbonden bij deze opdracht, zij waren bereid en 

verlangden diep uit liefde tot het uiterste te gaan voor de mensen. God wilde een ruil tot stand 

brengen, om ons voor altijd te redden. Hij wilde ons zijn eeuwige leven schenken, zodat wij delen in 

zijn vreugde, en Hij wilde ons sterven, onze vertwijfeling, onze verlatenheid, onze dood ondergaan, 

om alles met ons te delen. Om ons lief te hebben tot het einde toe en nog daarbovenuit. De dood 

van Christus is de wil van de Vader, maar die dood is niet zijn laatste woord. Sinds Christus voor ons 

gestorven is, kunnen wij onze dood inruilen tegen zijn leven. 

1) Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 599-609.620 

Jezus is "overgeleverd volgens Gods vastgestelde raadsbesluit" 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=2623
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De gewelddadige dood van Jezus is geen toeval geweest, vrucht van een ongelukkige samenloop van 

omstandigheden. Zijn dood hoort tot het mysterie van Gods heilsbeschikking, zoals Petrus vanaf zijn 

eerste Pinksterpreek de joden ... 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4005&al=98 

 

CKK 597 De joden zijn niet collectief verantwoordelijk voor de dood van Jezus 

Rekening houdend met de complexiteit van het historisch proces van Jezus, zoals het in de 

evangelieverhalen naar voren komt en wat ook het aandeel moge geweest zijn van de persoonlijke 

zonde van de acteurs in het proces (Judas, het Sanhedrin, Pilatus) - God alleen kent dit - kan men niet 

alle Joden van Jeruzalem voor het proces verantwoordelijk stellen, ondanks de kreten van een 

gemanipuleerde menigte 1 en de algemene verwijten die besloten liggen in de herhaalde oproep tot 

bekering na Pinksteren. 2 3 4 5 6 7 8 9 Jezus, die op het kruis woorden van vergeving heeft 

gesproken, 10 en Petrus, die zijn meester ook hierin volgde, hebben de joden van Jeruzalem en zelfs 

hun leiders op grond van hun "onwetendheid" 11 verontschuldigd. Met nog minder recht kan men 

de verantwoordelijkheid tot alle andere joden, in ruimte en tijd, uitbreiden louter gebaseerd op de 

kreet van het volk "Zijn bloed kome over ons en onze kinderen" (Mt. 27, 25), Dit is immers enkel een 

bekrachtigingsformule. 12 13 

De Kerk heeft dan ook op het Tweede Vaticaans Concilie verklaard: "Wat tijdens zijn lijden bedreven 

werd, kan noch alle toen levende joden zonder onderscheid, noch de joden van onze tijd worden 

aangerekend (...). De joden mogen niet als door God verworpen, noch als vervloekt worden 

voorgesteld, alsof dat uit de heilige Schrift zou volgen." 14 

1 Vgl. Mc. 15, 11  Maar de hogepriesters hitsten het volk op te vragen, dat hij toch maar liever 

Barabbas moest vrijlaten. 

2 Vgl. Hand. 2, 23.36  Hem, die volgens Gods vastgestelde raadsbesluit en voorkennis is uitgeleverd, 

hebt gij door de hand van goddelozen aan het kruis genageld en gedood. ... 

3 Vgl. Hand. 3, 13-14  De God van Abraham, Isaak en Jakob, de God van onze vaderen, heeft zijn 

dienaar Jezus verheerlijkt, die gij hebt overgeleverd, en voor Pilatus verloochend, ofschoon deze van 

oordeel was Hem in vrijheid te moeten stellen. ... 

4 Vgl. Hand. 4, 10  dan moet gij allen en het gehele volk van Israël weten, dat door de naam van Jezus 

Christus, de Nazoreeër, die gij gekruisigd hebt maar die God uit de doden heeft doen opstaan: dat 

door die Naam deze man hier ... 

5 Vgl. Hand. 5, 30  De God van onze vaderen heeft Jezus ten leven gewekt, aan wie gij u vergrepen 

hebt door Hem aan het kruis te slaan. 

6  Vgl. Hand. 7, 52  Wie van de profeten zijn door uw vaderen niet vervolgd? Gedood hebben ze hen 

die de komst aankondigden van de Rechtvaardige, wiens verraders en moordenaars gij nu geworden 

zijt, 

7 Vgl. Hand. 10, 39  En wij zijn getuigen van alles wat Hij in het land van de Joden en in Jeruzalem 

gedaan heeft. Hem hebben ze aan het kruishout geslagen en vermoord. 

8 Vgl. Hand. 13, 27-28  Want doordat de inwoners van Jeruzalem en hun overheden Hem niet erkend 

maar veroordeeld hebben, deden zij de uitspraken van de profeten, die elke sabbat worden 

voorgelezen, in vervulling gaan. ... 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4005&al=98


9 Vgl. 1 Tess. 2, 14-15  Broeders, gij hebt het voorbeeld nagevolgd van de christengemeenten Gods in 

Judea, want van uw eigen landslieden hebt gij hetzelfde moeten verduren als zij van de Joden, ... 

10  Vgl. Lc. 23, 34  En Jezus zeide: 'Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen.' Ze 

verdeelden zijn kleren onder elkaar, door erom te dobbelen. 

11 Vgl. Hand. 3, 17  Maar ik weet, broeders, dat gij in onwetendheid gehandeld hebt, evenals uw 

overheden. 

12 Vgl. Hand. 5, 28  “Hebben wij u niet uitdrukkelijk verboden onderricht te geven in die Naam? Door 

uw toedoen is heel Jeruzalem vol van uw leer. Bovendien wilt gij ons het bloed van die man 

aanrekenen.” 

13 Vgl. Hand. 18, 6  Maar toen dezen zich smalend bleven verzetten, schudde hij het stof van zijn 

kleren en voegde hun toe: “Uw bloed kome neer op uw eigen hoofd. Ik ga vrijuit en wend mij van nu 

af aan tot de heidenen.” 

14 2e Vaticaans Concilie, Verklaring, Over de houding van de Kerk tegenover niet-christelijke 

godsdiensten, Nostra Aetate (28 okt 1965), 4. vert. uit Lat. 

Het Joodse volk 

Het mysterie van de Kerk bestuderend, denkt dit heilig Concilie aan de band, waardoor het volk van 

het Nieuwe Testament geestelijk verbonden is met de nakomelingen van Abraham. De Kerk van 

Christus erkent immers dat, volgens Gods ... 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=597 

 

YOUCAT 97 Hebben de Joden schuld aan de dood van Jezus? 

Niemand mag ‘de Joden’ een collectieve schuld toerekenen aan de dood van Jezus. Wat de kerk 

met zekerheid belijdt, is iets anders: dat alle zondaars mee schuldig zijn aan de dood van Jezus. 1 

De bejaarde profeet Simeon voorzag dat Jezus ‘een teken zal zijn dat betwist wordt’ (Lc. 2, 34, b). Er 

zijn Joodse autoriteiten die Jezus beslist hebben afgewezen, maar onder de farizeeën waren 

bijvoorbeeld ook stille aanhangers van Jezus, zoals Nikodemus en Jozef van Arimatea. Bij het proces 

tegen Jezus waren verschillende Romeinse en Joodse personen en instellingen betrokken (Kajafas, 

Judas, de Hoge Raad, Herodes, Pontius Pilatus), alleen God kent hun individuele schuld. De stelling 

dat alle toentertijd of vandaag levende Joden schuld hebben aan Jezus’ dood is ondoordacht en 

Bijbels onhoudbaar. 

1) Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 597-598 

De joden zijn niet collectief verantwoordelijk voor de dood van Jezus 

Rekening houdend met de complexiteit van het historisch proces van Jezus, zoals het in de 

evangelieverhalen naar voren komt en wat ook het aandeel moge geweest zijn van de ... 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4005&al=97 

 

CKK 674 De komst van de verheerlijkte Messias wordt op elk ogenblik van de geschiedenis uitgesteld, 

1 totdat Hij wordt erkend door "heel Israël" 2 3 waarover ten dele "de verharding gekomen is" 4 in 

de vorm van "het ongeloof" (Rom. 11, 20) ten opzichte van Jezus. De heilige Petrus zegt het tegen de 

Joden van Jeruzalem na Pinksteren: "Bekeert u dus en hebt berouw, opdat uw zonden worden 

uitgewist en er van de Heer uit tijden van verkwikking mogen komen en Hij u Jezus zende, die voor u 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=597
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als Messias was voorbestemd. De hemel moest Hem opnemen tot de tijd van het herstel van alle 

dingen, waarover God gesproken heeft bij monde van zijn heilige profeten" (Hand. 3, 19-21). En bij 

de heilige Paulus klinken deze woorden door, wanneer hij zegt: "Als hun verwerping de wereld 

verzoening heeft gebracht, wat kan dan hun aanneming anders betekenen dan leven uit de doden?" 

(Rom. 11, 15). Het binnengaan van "het volledig getal van de Joden" 5 in het Messiaanse heil, in het 

voetspoor van het "volledig getal van de heidenvolken" 6 7 zal het volk van God de mogelijkheid 

geven "de volheid in Christus" (Ef. 4, 13) tot stand te brengen, waarin God alles in alles is" (1 Kor. 15, 

28). 

1) Vgl. Rom. 11, 31  zo zijn zij op hun beurt thans ongehoorzaam geworden, opdat nu ook zij, ten 

gevolge van de u betoonde ontferming, erbarming zouden vinden. 

2) Vgl. Rom. 11, 26  En zo zal tenslotte heel Israël gered worden, volgens de woorden van de Schrift: 

Uit Sion zal de Redder komen en Hij zal de goddeloosheid uit Jakob verwijderen. 

3) Vgl. Mt. 23, 39  “Ik zeg u: van nu af zult gij Mij niet meer zien, totdat gij zeggen zult: Gezegend de 

Komende in de naam des Heren!” 

4) Vgl. Rom. 11, 25  Gods genade voor Israël en alle volken 

Overschat uzelf niet, broeders. Ik moet u een geheim openbaren: de verharding die over een deel 

van Israël gekomen is, duurt slechts totdat de massa van de heidenvolken is binnengegaan. 

5) Vgl. Rom. 11, 12  Als hun misstap de wereld verrijkt heeft en hun falen voor de heidenen 

overvloed betekent, wat mogen wij dan niet verwachten, als zij hun tekort zullen aanvullen! 

6) Vgl. Rom. 11, 25  Gods genade voor Israël en alle volken 

Overschat uzelf niet, broeders. Ik moet u een geheim openbaren: de verharding die over een deel 

van Israël gekomen is, duurt slechts totdat de massa van de heidenvolken is binnengegaan. 

7) Vgl. Lc. 21, 24  Sommigen zullen vallen door het scherp van zijn zwaard, anderen als gevangenen 

onder alle volkeren worden verstrooid. Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden, totdat de 

tijd van de heidenen vervuld is. 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=674 

 

YOUCAT 110 Waarom is Jezus Christus de Heer van de hele wereld? 

Jezus Christus is Heer van de wereld en van de geschiedenis omdat alles met het oog op Hem 

geschapen is. Alle mensen zijn door Hem verlost en worden door Hem geoordeeld. 1 

Hij is boven ons, als de enige voor wie wij in aanbidding de knieën buigen; Hij is bij ons als het hoofd 

van zijn kerk, waarin nu al het Koninkrijk van God begint; Hij is ons vooruit als de Heer van de 

geschiedenis, in wie de machten van de duisternis definitief overwonnen worden en de lotgevallen 

van de wereld naar Gods plan voltooid worden; Hij komt ons tegemoet in heerlijkheid, op een dag 

die wij niet kennen, om de wereld te vernieuwen en te voltooien. Zijn nabijheid kunnen wij vooral 

ervaren in het Woord van God, in het ontvangen van de Sacramenten, in de zorg voor de armen en 

‘waar twee of drie in mijn naam samen zijn. 2 

1) Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 668-674.680 

Christus regeert reeds door middel van de Kerk... 

"Daarvoor is Christus gestorven en weer levend geworden: om Heer te zijn over doden en levenden" 

Rom. 14, 9. Het opstijgen ten hemel van Christus betekent dat Hij in zijn menselijke natuur ... 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=674


2) Vgl. Mt. 18, 20  ‘Want waar er twee of drie verenigd zijn in mijn Naam, daar ben Ik in hun midden.' 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4005&al=110 

 

CKK 715 De profetische teksten die direct verwijzen naar het zenden van de heilige Geest, zijn 

woorden waarmee God zich tot het hart van zijn volk richt in de taal van de belofte, met de nadruk 

op "de liefde en de trouw", 1 2 3 4 waarvan de heilige Petrus de vervulling zal verkondigen op 

Pinkstermorgen. 5 Overeenkomstig deze beloften zal de Geest van de Heer in de "eindtijd" het hart 

van de mensen vernieuwen door er een nieuwe wet in te griffen; Hij zal de verstrooide en verdeelde 

volken weer verzamelen en met elkaar verzoenen; Hij zal de eerste schepping veranderen en God zal 

er met de mensen in vrede wonen. 

1) Vgl. Ez. 11, 19  Ik zal hun een nieuw hart geven en een nieuwe geest in hun binnenste uitstorten; Ik 

zal het stenen hart uit het lichaam verwijderen en hun een hart van vlees geven, 

2) Vgl. Ez. 36, 25-28  Ik zal u met zuiver water besprenkelen en ge zult rein worden; van al uw 

ongerechtigheden en van al uw afgoderij zal Ik u reinigen. ... 

3) Vgl. Ez. 37, 1-14  De hand van Jahwe kwam over mij; zijn geest nam mij mee en zette mij neer in 

een dal dat vol beenderen lag. ... 

4) Vgl. Jer. 31, 31-34  Er komt een tijd - godsspraak van Jahwe - dat Ik met Israël en Juda een nieuw 

verbond sluit; ... 

5) Vgl. Hand. 2, 17.21  Het zal geschieden in de laatste dagen, zegt God, dat Ik mijn Geest zal 

uitstorten over alle mensen: Uw zonen en dochters zullen profeteren, uw jonge mannen visioenen 

zien, de ouderen onder u zullen droomgezichten ontvangen, ... 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=715 

 

YOUCAT 114 Welke rol speelt de Heilige Geest in het leven van Jezus? 

Zonder de Heilige Geest kunnen wij Jezus niet begrijpen. In zijn leven werd op ongeëvenaarde 

wijze de aanwezigheid van de Geest van God zichtbaar, die wij de Heilige Geest noemen. 1 

Het was de Heilige Geest die Jezus in de schoot van de Maagd Maria tot leven wekte (Mt. 1, 18), Hem 

de geliefde Zoon noemde (Lc. 4, 16-19), Hem leidde (Mc. 1, 12) en Hem kracht gaf tot het einde (Joh. 

19, 30). Aan het kruis gaf Jezus de Geest. Na zijn verrijzenis stuurde Hij zijn leerlingen de Heilige 

Geest (Joh. 20, 20). Daarmee ging de Geest van Jezus over op zijn kerk: ‘Zoals de Vader Mij heeft 

uitgezonden, zo zend Ik jullie uit’ (Joh. 20, 21). 

1) Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 689-691.702-731 

Hij die de Vader in onze harten gezonden heeft, de Geest van zijn Zoon, is werkelijk God. Een in 

wezen met de Vader en de Zoon is Hij onlosmakelijk met Hen verbonden, zowel in het diepste leven 

van de ... 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4005&al=114 

 

YOUCAT 116 Wat betekent: De Heilige Geest heeft ‘gesproken door de profeten’? 
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God heeft al in het oude verbond mannen en vrouwen vervuld met de Geest, zodat zij hun stem 

verhieven voor God, in zijn Naam spraken en het volk voorbereidden op de komst van de Messias. 

1 

In het oude verbond zocht God mannen en vrouwen uit die bereid waren zich door Hem te laten 

maken tot troosters, leiders en vermaners voor zijn volk. Het was de Geest van God die door de 

mond van Jesaja, Jeremia, Ezechiël en andere profeten sprak. Johannes de Doper, de laatste van die 

profeten, voorspelde niet alleen de komst van de Messias. Hij heeft Hem zelf ontmoet en Hem 

aangekondigd als de bevrijder uit de macht van de zonde. 

1) Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 683-688.702-720 

"Niemand kan zeggen: 'Jezus is de Heer', tenzij door de Heilige Geest" 1 Kor. 12, 3. "God heeft de 

Geest van zijn Zoon in ons hart gezonden, die roept: Abba, Vader!." Gal. 4, 6. Deze geloofskennis is 

slechts mogelijk in ... 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4005&al=116 

 

 

CKK 1152, 1226, 1302, 1556: het mysterie van Pinksteren duurt voort in de Kerk 

 

CKK 1152 Sacramentele tekens. Sinds Pinksteren brengt de heilige Geest zijn werk van heiliging tot 

stand door middel van sacramentele tekens. De Sacramenten van de Kerk doen de hele rijkdom aan 

tekens en symbolen van de kosmos en van het sociale leven niet teniet, maar zuiveren deze en 

nemen ze in zich op. Bovendien brengen zij de typen en voorafbeeldingen van het Oude Verbond tot 

vervulling; zij duiden het heil aan, dat door Christus bewerkt werd, en verwezenlijken het; zij 

kondigen de hemelse heerlijkheid aan en lopen erop vooruit. 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=1152 

 

YOUCAT 174 Waarom is het geloof in Jezus Christus niet genoeg? Waarom geeft God ons ook nog 

de Sacramenten? 

Wij moeten en mogen met al onze zintuigen tot God komen, niet alleen met ons intellect. Daarom 

geeft God zich aan ons in aardse tekenen - in brood, wijn en olie, door woorden, zalvingen en 

handopleggingen. 1 

Mensen zagen Jezus, hoorden Hem, mochten Hem aanraken en ervoeren daarin heil en heling aan lijf 

en ziel. De zintuiglijke tekenen van de Sacramenten tonen ditzelfde handschrift van God, die de hele 

mens wil aanspreken en niet alleen maar zijn hoofd. 

1) Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 1084.1146-1152 

De verheerlijkte Christus... 

"Gezeten aan de rechterhand van de Vader" stort Christus zijn Geest uit in zijn lichaam dat de Kerk is. 

Hij handelt voortaan door de sacramenten, die door Hem werden ingesteld om zijn genade mee te 

delen. Sacramenten ... 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4005&al=174 

 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4005&al=116
https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=1152
https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4005&al=174


YOUCAT 180 Waarom vertalen wij liturgie met eredienst? 

De eredienst is vooral Gods dienst aan ons - en pas dan onze dienst aan God. God geeft zich aan 

ons in heilige tekenen - zodat wij hetzelfde doen; ons zonder voorbehoud aan Hem geven. 1 

Jesus is aanwezig in Woord en Sacrament – God is aanwezig. Dat is het eerste en belangrijkste bij 

iedere eredienst. Pas daarna komen wij. Jezus offert zijn leven voor ons, opdat wij Hem het 

geestelijke offer van ons leven brengen. In de Eucharistie geeft Christus zich aan ons, opdat wij ons 

aan Hem geven. Wij geven Jezus bij wijze van spreken een blanco cheque van ons leven. Zo nemen 

we deel aan het verlossende en veranderende offer van Christus. Ons kleine leven wordt geopend 

voor het rijk van God. God kan zijn leven in ons leven leiden. 

1) Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 1145-1192 

Tekens en symbolen 

Een sacramentele viering is een weefsel van tekens en symbolen. In overeenstemming met de 

goddelijke heilspedagogie wortelt hun betekenis in het scheppingswerk en in de menselijke cultuur, 

wordt ze duidelijker in de gebeurtenissen van het Oude Verbond ... 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4005&al=180 

 

YOUCAT 181 Waarom zijn er in de erediensten zoveel tekens en symbolen? 

God weet dat wij mensen niet alleen geestelijke, maar ook lichamelijke wezens zijn; wij hebben 

tekens en symbolen nodig om geestelijke of innerlijke werkelijkheden te herkennen en te 

benoemen. 1 

Met rode rozen, een trouwring, zwarte kleding, graffiti of een aidsspeldje; altijd drukken we een 

innerlijke werkelijkheid uit door tekenen en die worden ook onmiddellijk begrepen. De 

mensgeworden God schenkt ons menselijke tekenen, waarin Hij onder ons leeft en werkzaam is: 

brood en wijn, het water van de doop, de zalving met de Heilige Geest. Ons antwoord op de heilige 

tekenen van God bestaat uit tekenen van eerbied: knielen, opstaan als we luisteren naar het 

evangelie, de buiging, onze handen vouwen. En net als bij een bruiloft, versieren we ook de plaats 

van de goddelijke aanwezigheid met het mooiste wat wij hebben: met bloemen, kaarsen en muziek. 

1) Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 1145-1152 

Tekens en symbolen 

Een sacramentele viering is een weefsel van tekens en symbolen. In overeenstemming met de 

goddelijke heilspedagogie wortelt hun betekenis in het scheppingswerk en in de menselijke cultuur, 

wordt ze duidelijker in de gebeurtenissen van het Oude Verbond ... 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4005&al=181 

 

CKK 1226 Het Doopsel in de Kerk 

De Kerk heeft vanaf de dag van Pinksteren het heilig Doopsel gevierd en toegediend. De heilige 

Petrus verklaart inderdaad aan het volk dat diep getroffen was door zijn prediking: "Bekeert u, en 

ieder van u late zich dopen in de naam van Jezus Christus tot vergeving van zijn zonden. Dan zult gij 

de gave van de heilige Geest ontvangen" (Hand. 2, 38). De apostelen en hun medewerkers dienen 

het Doopsel toe aan al wie in Jezus gelooft: joden, zij die God vrezen, heidenen. 1 2 3 4 Altijd blijkt 

het Doopsel verbonden te zijn met het geloof: "Geloof in de Heer Jezus, dan zult gij en uw huis gered 

worden", verklaart de heilige Paulus aan zijn gevangenbewaarder te Filippi. Het verhaal gaat verder: 

"Terstond daarna werd hij met al de zijnen gedoopt" (Hand. 16, 31-33). 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4005&al=180
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1) Vgl. Hand. 2, 41  Die zijn woord aannamen lieten zich dopen, zodat op die dag ongeveer 

drieduizend mensen zich aansloten. 

2) Vgl. Hand. 8, 12-13  Maar nu zij geloof geschonken hadden aan de prediking van Filippus over het 

Rijk Gods en de naam van Jezus Christus, lieten mannen zowel als vrouwen zich dopen. ... 

3) Vgl. Hand. 10, 48  En hij beval hen te dopen in de naam van Jezus Christus. Daarop verzochten zij 

hem nog enige dagen te blijven. 

4) Vgl. Hand. 16, 15  Nadat zij en haar huisgenoten gedoopt waren, nodigde ze ons uit en zei: “Als ge 

van oordeel zijt dat ik werkelijk in de Heer geloof, komt dan in mijn huis en neemt daar uw intrek.” 

En zij drong er bij ... 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=1226 

 

CKK 1302 Uit de viering blijkt dat de vrucht van het sacrament van het Vormsel de bijzondere 

uitstorting van de heilige Geest is, zoals weleer, op de dag van Pinksteren, de Geest over de 

apostelen werd uitgestort. 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=1302 

 

YOUCAT 203 Wat is het Vormsel? 

Het Vormsel is het Sacrament dat de doop voltooit en waarmee ons de gave van de Heilige Geest 

wordt geschonken. Wie in vrijheid kiest voor een leven als kind van God en onder de tekenen van 

handoplegging en zalving met Chrisma, bidt om Gods geest, krijgt de kracht om in woord en daad 

te getuigen van Gods liefde en macht. Hij is nu een volwaardig, verantwoordelijk lid van de 

Katholieke Kerk. 1 

Als een trainer een voetbalspeler het veld opstuurt, legt hij hem de hand op zijn schouder en geeft 

hem de laatste aanwijzingen. Zo kun je het Vormsel ook zien. Ons wordt de hand opgelegd. We 

betreden het veld van het leven. Door de Heilige Geest weten we wat we te doen hebben. Hij heeft 

ons gemotiveerd tot in onze vingertoppen. Zijn opdracht klinkt in onze oren. We zullen zijn 

vertrouwen niet teleurstellen en het spel voor hem beslissen. We moeten alleen maar willen en naar 

Hem luisteren. 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4005&al=203 

 

YOUCAT 205 Wat gebeurt er bij het Vormsel? 

Bij het Vormsel krijgt de ziel van een gedoopte Christen een onuitwisbaar zegel dat hij maar één 

keer kan ontvangen en dat die mens voor altijd als Christen stempelt. De gave van de Heilige Geest 

is de kracht van boven, waarin deze mens de genade van zijn doop door zijn leven waarmaakt en 

‘getuige’ van Christus is. 1 

Wie het Vormsel ontvangt, sluit een ‘verdrag’ met God. De vormeling zegt: Ja, ik geloof in U, mijn 

God, geef mij uw Heilige Geest, zodat ik U geheel toebehoor, nooit van U gescheiden word en mijn 

hele leven met lichaam en ziel, in daden en woorden, in goede en slechte dagen van U getuig. En God 

zegt: Ja, Ik geloof ook in jou, Mijn kind – en Ik zal jou Mijn geest, ja, Mijzelf schenken. Ik zal jou geheel 

toebehoren. Ik zal me in dit en in het eeuwige leven nooit van jou scheiden. Ik zal in je lichaam en in 
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je ziel, in je daden en woorden zijn. Zelfs als je Mij vergeet, zal Ik er toch zijn – in goede en in slechte 

dagen. 

1) Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 1302-1305.1317 

Uit de viering blijkt dat de vrucht van het sacrament van het Vormsel de bijzondere uitstorting van de 

heilige Geest is, zoals weleer, op de dag van Pinksteren, de Geest over de apostelen werd uitgestort. 

... 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4005&al=205 

 

CKK 1556 Om hun verheven zending te vervullen "zijn de apostelen door Christus bedeeld met een 

bijzondere uitstorting van de heilige Geest die over hen neerdaalde; op hun beurt hebben zij aan hun 

medewerkers door de handoplegging de geestelijke gave meegedeeld, die tot in onze tijd in de 

bisschopswijding is overgedragen". 1 

1) 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 21. vert. uit Lat. 

In de persoon van de bisschoppen, ter zijde gestaan door de priesters, is dus de Heer Jezus Christus, 

de hoogste Pontifex, aanwezig temidden van de gelovigen. Want, ofschoon Hij zetelt aan de 

rechterhand van de Vader, houdt Hij niet op, ... 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=1556 

 

YOUCAT 252 Wat gebeurt er bij de bisschopswijding? 

Bij de bisschopswijding ontvangt een priester de volheid van het Wijdingssacrament. Hij wordt 

gewijd tot opvolger van de apostelen en treedt toe tot het bisschoppencollege. Samen met de 

andere bisschoppen en de Paus is hij van nu af aan verantwoordelijk voor de hele Kerk. De Kerk 

belast hen speciaal met het leerambt, het heiligingsambt en het bestuursambt. 1 

Het bisschopsambt is het eigenlijke herdersambt in de Kerk. Immers, het gaat terug op de 

oergetuigen van Jezus, de apostelen, en voert het door Christus ingestelde herdersambt van de 

apostelen verder. Ook de Paus is een bisschop, maar wel de eerste onder hen en het hoofd van het 

college. 

1) Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 1555-1559 

De bisschopswijding - volheid van het wijdingssacrament 

"Onder de verschillende ambten die vanaf het begin in de Kerk worden uitgeoefend. komt, naar het 

getuigenis van de Overlevering, op de voornaamste plaats het ambt van hen die, in het episcopaat 

opgenomen, ... 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4005&al=252 

 

 

CKK 767, 775, 798, 796, 813, 1097, 1108-1109: de Kerk, gemeenschap in de Geest 

 

CKK 767 De Kerk - door de Heilige Geest zichtbaar gemaakt 

"Toen het werk dat de Vader zijn Zoon had opgedragen op aarde te verrichten, volbracht was, werd 

op de dag van Pinksteren de Heilige Geest gezonden om de Kerk blijvend te heiligen". 1 Toen "werd 
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de Kerk in het openbaar bekendgemaakt ten overstaan van de menigte en de verspreiding van het 

Evangelie onder de volken nam een aanvang door de prediking". 2 Omdat de Kerk het 

"bijeenroepen" is van alle mensen tot het heil, is zij van nature missionair, gezonden door Christus 

tot alle volken om hen tot zijn leerlingen te maken. 3 4 

1) 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 4. vert. uit Lat. 

Na de voltooiing van het werk, dat de Zoon in opdracht van de Vader op aarde moest verrichten , 

werd op de Pinksterdag de Heilige Geest gezonden, opdat Hij de Kerk voortdurend zou heiligen en 

opdat zó de gelovigen door ... 

2) 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de missie-activiteit van de Kerk, Ad Gentes Divinitus (7 dec 

1965), 4. vert. uit Lat. 

De zending van de Heilige Geest 

Om dit doel te bereiken heeft Christus de Heilige Geest gezonden van de Vader; deze Geest moest 

zijn heilswerk van binnenuit voltrekken en de stuwende kracht zijn tot uitbreiding van de Kerk. 

Ongetwijfeld was ... 

3) Vgl. Mt. 28, 19-20  Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam 

van de Vader en de Zoon en de heilige Geest en ... 

4) 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de missie-activiteit van de Kerk, Ad Gentes Divinitus (7 dec 

1965), 2. 5-6 

Het plan van de Vader 

De Kerk op aardse pelgrimstocht is krachtens haar aard missionair, omdat zij volgens het plan van 

God de Vader haar oorsprong heeft in de zending (missio) van de Zoon en de zending (missio) van de 

... 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=767 

 

YOUCAT 122 Waartoe wil God de Kerk? 

God wil de Kerk, omdat Hij ons niet individueel, maar gezamenlijk wil verlossen. Hij wil de hele 

mensheid tot zijn volk maken. 1 

Niemand komt op de asociale toer in de hemel. Wie alleen denkt aan zichzelf en zijn eigen zielenheil, 

leeft asociaal. Dat is in de hemel evenmin als op aarde mogelijk. God zelf is niet asociaal; Hij is niet 

een eenzaam, zelfgenoegzaam wezen. De drievuldige God is in wezen ‘sociaal’, een gemeenschap, 

een eeuwige uitwisseling van liefde. Naar het voorbeeld van God is ook de mens ingesteld op relatie, 

uitwisseling, deelneming en liefde. Wij zijn verantwoordelijk voor elkaar. 

1) Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 758-781.802-804 

Om het mysterie van de Kerk te doorgronden moet men allereerst nadenken over haar oorsprong in 

het heilsplan van de heiligste Drie-eenheid en over haar geleidelijke verwezenlijking in de 

geschiedenis. ... 
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YOUCAT 123 Wat is de taak van de Kerk? 

Het is de taak van de Kerk om het rijk van God, dat met Jezus al begonnen is, in alle volkeren te 

doen ontkiemen en groeien. 1 
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Waar Jezus kwam, beroerde de hemel de aarde: het rijk van God brak aan, een rijk van vrede en 

gerechtigheid. De Kerk dient dit rijk van God. Ze is geen doel in zichzelf. Ze moet voortzetten waar 

Jezus mee begonnen is. Ze moet handelen zoals Jezus zou handelen. Ze zet de heilige tekenen van 

Jezus (Sacramenten) voort. Ze verspreidt Jezus’ woorden. Daarom is de Kerk, in al haar zwakheden, 

een sterk stuk hemel op aarde. 

1) Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 763-769.774-

776.780 

De Kerk - door Christus Jezus ingesteld 

Het komt de Zoon toe het heilsplan van zijn Vader in de volheid van de tijd te verwezenlijken; dat is 

de reden van zijn "zending". "De Heer Jezus heeft met zijn ... 
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CKK 775 "In Christus is de Kerk als het ware het sacrament, dat wil zeggen het teken en het 

instrument, van de innige vereniging met God en van de eenheid van heel het menselijk geslacht": 1 

het eerste doel van de Kerk is: sacrament te zijn van de innige vereniging van de mensen met God. 

Omdat de onderlinge gemeenschap van de mensen wortelt in de vereniging met God, is de Kerk ook 

het sacrament van de eenheid van het menselijk geslacht. In haar is er al een begin gemaakt van de 

eenheid, aangezien zij mensen "uit alle rassen en stammen en volken en talen" (Openb. 7, 9) 

verzamelt; tegelijkertijd is de Kerk "teken en instrument" van de volledige verwezenlijking van deze 

eenheid die nog moet komen. 

1) 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 1. vert. uit Lat. 

Omdat Christus het licht is van de volken, heeft dit heilig Concilie, in de Heilige Geest vergaderd, het 

vurig verlangen om, door de verkondiging van het Evangelie aan heel de schepping , alle mensen te 

verlichten door zijn helder licht, ... 
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CKK 798 De heilige Geest is "de oorsprong van iedere vitale en werkelijk heilzame werking in alle 

delen van het lichaam". 1  Hij bewerkt op velerlei manieren de opbouw van geheel het lichaam in de 

liefde 2 door Gods Woord, "dat de kracht bezit op te bouwen" (Hand. 20, 32), door het Doopsel 

waardoor de Geest het lichaam van Christus vorm geeft; 3 door de Sacramenten die wasdom en 

genezing schenken aan de ledematen van Christus; door "de aan de apostelen geschonken genade, 

die onder zijn gaven de voornaamste is, 4 door de deugden die doen handelen volgens het goede, 

tenslotte door de vele bijzondere genaden ("charismata" genoemd), waardoor Hij de gelovigen 

"geschikt en bereid maakt" om allerlei werken en taken op zich te nemen voor de vernieuwing en de 

verdere uitbouw van de Kerk. 5 6 

1) H. Paus Paulus VI, Homilie, Tot de gelovigen van New York in het Yankee-stadion (4 okt 1965), 56. 

vert. uit Lat. 

2) Vgl. Ef. 4, 16  waaruit het hele lichaam kracht put. Als een welsluitend geheel bijeengehouden 

door de steun van al zijn gewrichten bereikt het zijn volle wasdom door de werkzaamheid die ieder 

deel is toegemeten en bouwt het zichzelf op in liefde. 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4005&al=123
https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=775


3) Vgl. 1 Kor. 12, 13  Wij allen, Joden en heidenen, slaven en vrijen, zijn immers in de kracht van een 

en dezelfde Geest door de doop een enkel lichaam geworden en allen werden wij gedrenkt met een 

Geest. 

4) 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 7. vert. uit Lat. 

De Zoon van God heeft in de menselijke natuur, die Hij had aangenomen, door zijn dood en 

verrijzenis de dood overwonnen en zo de mens verlost en omgevormd tot een nieuw schepsel . Want 

door de mededeling van zijn Geest ... 

5) 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 12. vert. uit Lat. 

Het heilige volk God deelt ook in de profetische zending van Christus, doordat het zijn levend 

getuigenis verbreidt, vooral door een leven van geloof en liefde, en doordat het aan God een 

offerande van lof opdraagt, de vrucht van de ... 

6) Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het lekenapostolaat, Apostolicam Actuositatem (18 nov 

1965), 3 

De leken ontlenen de plicht en het recht van apostolaat aan hun eenheid zelf met Christus, het 

Hoofd. Want, omdat zij door het Doopsel zijn ingelijfd in het mystieke lichaam van Christus, en in het 

Vormsel worden zij door de ... 
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YOUCAT 128 Wat betekent: De Kerk is de ‘tempel van de Heilige Geest’? 

De Kerk is de ruimte in de wereld waar de Heilige Geest helemaal aanwezig is. 1 

Het volk Israël vereerde God in de tempel van Jeruzalem. Die tempel is er niet meer. In zijn plaats is 

de Kerk gekomen, die niet aan een bepaalde plaats gebonden is. ‘Want waar twee of drie mensen in 

Mijn naam samen zijn, ben Ik in hun midden’ (Mt. 18, 20). Wat haar levend maakt, is de Geest van 

Christus: Hij woont in het Woord van de Heilige Schrift en is aanwezig in de heilige tekenen van de 

Sacramenten. Hij leeft in de harten van de gelovigen en spreekt uit hun gebeden. Hij leidt hen en 

schenkt ze gaven (charismata), zowel gewone als buitengewone. Wie vertrouwt op de Heilige Geest, 

kan ook tegenwoordig echt wonderen beleven. 

1) Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 797-801.809 

"Wat onze geest, ik bedoel onze ziel, is voor onze ledematen, dat is de heilige Geest voor de 

ledematen van Christus, voor het lichaam van Christus dat de Kerk is. 267,4, vert. uit Lat. "Het moet 

aan deze Geest van ... 
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CKK 796 De Kerk is de bruid van Christus 

De eenheid van Christus en de Kerk, hoofd en ledematen van het lichaam, houdt ook in het 

onderscheid van de twee in een persoonlijke relatie. Dit aspect wordt dikwijls uitgedrukt in het beeld 

van de bruidegom en de bruid. Het thema van Christus als bruidegom van de Kerk is voorbereid door 

de profeten en aangekondigd door Johannes de Doper. 1 De Heer heeft zichzelf aangeduid als "de 

bruidegom" (Mc. 2, 19). 2 3 De apostel stelt de Kerk en iedere gelovige, lidmaat van zijn lichaam, 

voor als een bruid "verloofd" met Christus, de Heer, om met Hem slechts één geest te zijn. 4 5 Zij is 

de vlekkeloze bruid van het vlekkeloos Lam, 6 7 8 die Christus heeft liefgehad, voor wie Hij zich heeft 
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overgeleverd "om haar te heiligen" (Ef. 5, 26), die Hij aan zich gebonden heeft door een eeuwig 

verbond en voor wie Hij blijft zorgen als voor zijn eigen lichaam. 9 

Dat is de gehele Christus, hoofd en lichaam, één geheel, bestaande uit velen (...). Of het nu het hoofd 

is dat spreekt, of de ledematen, het is Christus die spreekt. Hij spreekt in zijn rol van hoofd (ex 

persona capitis) of in zijn rol van lichaam (ex persona corporis). Maar wat staat er geschreven? "Die 

twee zullen één vlees zijn. Dit geheim heeft een diepe zin. Ik voor mij betrek het op Christus en de 

Kerk" (Ef. 5, 31-32). En de Heer zelf zegt in het Evangelie: "Deze twee zullen worden één vlees" (Mt. 

19, 6). Immers, opdat gij weet dat het hier op de een of andere manier twee personen betreft, maar 

daarentegen toch ook weer één, door de band van het huwelijk, spreekt Hij bij Jesaja als één persoon 

(...). Als hoofd noemt Hij zich "bruidegom", als lichaam noemt Hij zich "bruid". 10 

1) Vgl. Joh. 3, 29 De bruidegom is hij die de bruid heeft, maar de vriend van de bruidegom, die staat 

te luisteren of hij hem hoort, is al vol blijdschap wanneer hij de stem van de bruidegom verneemt. Zo 

nu is mijn vreugde en ... 

2) Vgl. Mt. 22, 1-14  De onwillige genodigden 

Jezus nam het woord en sprak opnieuw tot hen in gelijkenissen. Hij zeide: ... 

3) Vgl. Mt. 25, 1-13  De domme en verstandige bruidsmeisjes 

Dan zal het met het Rijk der hemelen zijn als met tien meisjes die met hun lampen uittrokken, de 

bruidegom tegemoet. ... 

4) Vgl. 1 Kor. 6, 15-17 Gij weet toch dat uw lichamen ledematen zijn van Christus? Zou ik dan wat aan 

Christus toebehoort wegnemen en aan een deerne geven? Dat nooit! ... 

5) Vgl. 2 Kor. 11, 2  Gij weet toch dat mijn naijver voor u de naijver van God zelf is. Met uw enige 

bruidegom Christus heb ik u verloofd om u als een ongerepte maagd tot Hem te voeren. 

6) Vgl. Openb. 22, 17 

De Kerk: 

De Geest en de bruid zeggen: 

'Kom! 

Laat wie het hoort, zeggen: “Kom!” 

Wie dorst heeft kome. 

Wie wil, neme het water des levens, om niet.' 

7) Vgl. Ef. 1, 4 In Hem heeft Hij ons uitverkoren vóór de grondlegging der wereld, om heilig en 

vlekkeloos te zijn voor zijn aangezicht. 

8) Vgl. Ef. 5, 27  Hij heeft de kerk tot zich gevoerd als een heerlijke bruid, zonder vlek of rimpel of 

fout, heilig en onbesmet. 

9) Vgl. Ef. 5, 29  Niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat; integendeel, hij voedt en koestert het. En 

zo doet Christus met de kerk, 

10) H. Augustinus, Enarrationes in Psalmos. 74,4, vert. uit Lat. 
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YOUCAT 127 Wat betekent: ‘De Kerk is de bruid van Christus’? 

Jezus Christus houdt van de Kerk als een bruidegom van zijn bruid. Hij verbindt zich voor altijd aan 

haar en geeft zijn leven voor haar. 1 
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Wie ooit verliefd is geweest, heeft een vermoeden van wat liefde is. Jezus weet het en noemt zichzelf 

een bruidegom, die hartstochtelijk dingt naar de hand van zijn bruid en het feest van de liefde met 

haar wil vieren. Zijn bruid – dat zijn wij, de Kerk. Al in het Oude Testament wordt de liefde van God 

voor zijn volk vergeleken met de liefde tussen man en vrouw. Als Jezus dingt naar onze hand, hoe 

vaak is Hij dan bij wijze van spreken ongelukkig verliefd – namelijk op alle mensen die niets van zijn 

liefde willen weten en die niet beantwoorden!? 

1) Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 796 

De Kerk is de bruid van Christus 

De eenheid van Christus en de Kerk, hoofd en ledematen van het lichaam, houdt ook in het 

onderscheid van de twee in een persoonlijke relatie. Dit aspect wordt dikwijls uitgedrukt in het beeld 

… 
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CKK 813 "Het heilig mysterie van de eenheid van de Kerk" (Unitatis Redintegratio nr. 2) 

De Kerk is één door haar oorsprong: "Het hoogste voorbeeld en de oorsprong van dit mysterie is de 

eenheid in de Drieëenheid van personen van de ene God: de Vader en de Zoon in de heilige Geest". 1 

De Kerk is één door haar Stichter: "Want de mensgeworden Zoon, de Vredevorst, heeft door zijn 

kruis alle mensen met God verzoend door de eenheid van allen in één volk en in één lichaam te 

herstellen." 2 De Kerk is één door haar ziel: "De heilige Geest die in de gelovigen woont en heel de 

Kerk vervult en bestuurt, brengt die wonderbaarlijke gemeenschap van gelovigen tot stand en Hij 

verbindt allen zo innig in Christus dat Hij het beginsel van de eenheid van de Kerk is". 3 Het behoort 

derhalve tot het wezen van de Kerk één te zijn: 

Wat voor een wonderlijk mysterie! Er is één Vader van het heelal, één Logos van het heel al en ook 

één Geest, overal dezelfde; er is ook één maagd die moeder geworden is, en ik noem haar graag de 

Kerk. 4 

1) 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de oecumene, Unitatis Redintegratio (21 nov 1964), 2. vert. 

uit Lat. 

Hierin heeft Gods liefde zich onder ons geopenbaard, dat de eniggeboren Zoon van God door de 

Vader in de wereld is gezonden om, mens geworden, de gehele mensheid te verlossen en daardoor 

tot nieuw leven te wekken en tot een ... 

2) 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 

1965), 78. § 3, vert. uit Lat. 

1. De vrede bestaat niet in het louter afwezig zijn van oorlog; hij beperkt zich niet tot alleen maar het 

scheppen van een evenwicht tussen krachten, die tegenover elkaar staan; hij is evenmin het 

resultaat van een despotische heerschappij; maar ... 

3) 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de oecumene, Unitatis Redintegratio (21 nov 1964), 2 

Hierin heeft Gods liefde zich onder ons geopenbaard, dat de eniggeboren Zoon van God door de 

Vader in de wereld is gezonden om, mens geworden, de gehele mensheid te verlossen en daardoor 

tot nieuw leven te wekken en tot een ... 

4) H. Clemens van Alexandrië, De pedagoog, Paedagogos. 1,6, vert. uit Gr. 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=813 

 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4005&al=127
https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=813


YOUCAT 129 Waarom kan er maar één Kerk zijn? 

Zoals er maar één enkele Christus is, zo kan er maar één enkel lichaam van Christus zijn, één enkele 

bruid van Christus, dus maar één enkele Kerk van Jezus Christus. Hij is het hoofd, de kerk is het 

lichaam. Samen vormen ze de ‘hele Christus’ (Augustinus). Zoals het lichaam vele ledematen heeft, 

maar één lichaam is, zo bestaat ook de ene kerk in en uit veel deelkerken. Samen vormen zij de 

hele Christus. 1 

 

Jezus heeft zijn Kerk gebouwd op het fundament van de apostelen. Dit fundament is tot op vandaag 

dragend. Het geloof van de apostelen werd onder leiding van het ambt van Petrus, dat ‘in liefde 

leiding geeft’ (Ignatius van Antiochië), van generatie op generatie in de Kerk doorgegeven. Ook de 

Sacramenten die Jezus aan de apostelen heeft toevertrouwd, werken nog steeds in hun 

oorspronkelijke kracht. 

1) Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 811-816.866.870 

"Dit is de enige Kerk van Christus, die wij in de geloofsbelijdenis als één, heilig, katholiek en 

apostolisch belijden". vert. uit Lat. Deze vier, onlosmakelijk met elkaar verbonden eigenschappen 

wijzen op wezenlijke kenmerken van de Kerk en haar zending. ... 
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CKK 1097 In de liturgie van het Nieuwe Verbond is elke liturgische handeling, in het bijzonder de 

viering van de Eucharistie en de Sacramenten, een ontmoeting tussen Christus en de kerk. De 

liturgische samenkomst van de gelovigen ontvangt haar eenheid van de "gemeenschap in de heilige 

Geest" die de kinderen Gods verzamelt in het ene lichaam van Christus. Deze gemeenschap overstijgt 

alle vormen van menselijke, raciale, culturele en sociale verwantschap. 
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YOUCAT 167 Wat is liturgie? 

Liturgie is de officiële eredienst van de Kerk. 1 

Een liturgie is geen happening die het moet hebben van goede ideeën en mooie liederen. Liturgie is 

niet iets wat wij maken of verzinnen. Het is iets levends, gegroeid in het geloof van millennia. Een 

eredienst is een heilig, eerbiedwaardig gebeuren. Liturgie wordt spannend als we God op het spoor 

komen: God zelf is aanwezig in haar heilige tekenen en in hun kostbare, vaak heel oude gebeden. 

1) Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 1077-1112 

"Gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelen in Christus heeft 

gezegend met elke geestelijke zegen. In Hem heeft Hij ons uitverkoren vóór de grondlegging der 

wereld, om heilig en vlekkeloos te zijn ... 
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YOUCAT 170 Wat is de diepste oorsprong van de liturgie? 

De diepste oorsprong van de liturgie is God, in wie een eeuwig, hemels feest van liefde is - de 

vreugde van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Omdat God liefde is, wil Hij ons doen delen in 

zijn vreugde en ons zijn zegen schenken. 1 
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Onze aardse liturgieën moeten feesten vol schoonheid en kracht zijn: feesten van de Vader die ons 

geschapen heeft – daarom spelen de gaven van de aarde zo een grote rol: het brood, de wijn, olie en 

licht, wierook, goddelijke muziek en schitterende kleuren. Feesten van de Zoon die ons verlost heeft 

– daarom jubelen wij over onze bevrijding, ademen wij op in het horen van de woorden, worden we 

sterk in het eten van de eucharistische gaven. Feesten van de Heilige Geest, die in ons leeft – vandaar 

de overvloedige rijkdom aan troost, inzicht, moed, kracht en zegen, die uitgaat van de heilige 

samenkomsten. 

1) Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 1077-1109 

"Gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelen in Christus heeft 

gezegend met elke geestelijke zegen. In Hem heeft Hij ons uitverkoren vóór de grondlegging der 

wereld, om heilig en vlekkeloos te zijn ... 
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CKK 1108 De gemeenschap van de Heilige Geest 

In elke liturgische handeling is het einddoel van de zending van de Heilige Geest gemeenschap te 

stichten met Christus om zijn lichaam te vormen. De Heilige Geest is als het sap van de wijnstok van 

de Vader, die vrucht draagt in zijn ranken. 1 2 In de liturgie verwezenlijkt zich de meest innige 

samenwerking tussen de Heilige Geest en de Kerk. Hij, de Geest van gemeenschap, verblijft 

onophoudelijk in de Kerk, en daardoor is de Kerk het grote sacrament van de goddelijke 

gemeenschap die de verspreide kinderen Gods verzamelt. De vrucht van de Geest in de liturgie is 

zowel gemeenschap met de Heilige Drie-eenheid als gemeenschap met elkaar, als broeders en 

zusters, twee aspecten die niet te scheiden zijn. 3 

1) Vgl. Joh. 15, 1-17 De ware wijnstok 

Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. ... 

2) Vgl. Gal. 5, 22  Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, 

goedheid, trouw, zachtheid, ingetogenheid. 

3) Vgl. 1 Joh. 1, 3-7 Wat wij gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij ook aan u, opdat gij 

gemeenschap moogt hebben met ons. En onze gemeenschap is er een met de Vader en met Jezus 

Christus, zijn Zoon. ... 
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CKK 1109 De epiklese is ook het gebed om de volledige ontplooiing van de gemeenschap van de 

verzamelde gelovigen met het Christusmysterie. "De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van 

God en de gemeenschap van de heilige Geest" (2 Kor. 13, 13) moeten altijd met ons blijven en vrucht 

dragen, ook na de eucharistieviering. De Kerk bidt dus tot de Vader dat Hij de heilige Geest zendt, om 

het leven van de gelovigen tot een levende offerande aan God te maken. Dit gebeurt door een 

geestelijke omvorming tot beeld van Christus, de zorg voor de eenheid van de Kerk en de deelneming 

aan zijn zending door het getuigenis en de dienst van de liefde. 
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