
7de zondag van Pasen B jaar  

ZEVENDE ZONDAG VAN PASEN (Jaar B) 

Eerste lezing: Uit de Handelingen der Apostelen, 1, 15-17. 20a. 20c-26. 

In die dagen stond Petrus op te midden van de broeders - er was een groep van ongeveer 

honderdtwintig personen bijeen - en sprak: Mannen broeders, het Schriftwoord moest in 

vervulling gaan dat de heilige Geest door de mond van David tevoren gesproken heeft over 

Judas, die de gids is geworden van hen die Jezus gevangen namen. Hij behoorde tot ons 

getal en had aan dit dienstwerk zijn deel gekregen. Er staat immers geschreven in het boek 

der Psalmen: een ander neme zijn ambt over. Dus moet een van de mannen die tot ons 

gezelschap behoorden gedurende de tijd dat de Heer Jezus onder ons verkeerde, vanaf het 

doopsel van Johannes tot de dag waarop Hij van ons werd weggenomen, met ons een 

getuige worden van zijn verrijzenis. Men stelde er twee voor: Jozef ook Barsabbas geheten, 

bijgenaamd Justus, en Mattias. Toen baden zij als volgt: Gij Heer, die aller harten kent, wijs 

degene aan die Gij van deze twee hebt uitverkoren om de plaats te bezetten in dit 

dienstwerk en apostelambt, waaraan Judas ontrouw werd om heen te gaan naar zijn eigen 

plaats. Toen liet men hen loten en het lot viel op Mattias. Hij werd toegevoegd aan de groep 

van de elf apostelen. 

 

Tussenzang: Ps. 103 (102), 1-2. 11-12. 19-20ab. 

Antifoon:  De Heer heeft zijn troon in de hemel gevestigd. 

 

Verheerlijk, mijn ziel, de Heer, 

zijn heilige Naam uit het diepst van uw wezen! 

Verheerlijk, mijn ziel, de Heer, 

vergeet zijn weldaden niet! 

 

Zo wijd als de hemel de aarde omspant, 

zo alomvattend is zijn erbarmen. 

Zo ver als de afstand van oost tot west, 

zo ver verdrijft Hij van ons de zonde. 

 

De Heer heeft zijn troon in de hemel gevestigd, 

Hij voert heerschappij over heel het heelal. 

Verheerlijkt de Heer, al zijn hemelse boden, 

machtige uitvoerders van zijn bevel. 

 

 

Tweede lezing: Uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes, 4, 11-16. 

Dierbaren, 



Als God ons zozeer heeft liefgehad, moeten ook wij elkander liefhebben. Nooit heeft iemand 

God gezien, maar als wij elkaar liefhebben, woont God in ons en is zijn liefde in ons volmaakt 

geworden. Dit is het bewijs dat wij in Hem verblijven zoals Hij verblijft in ons, dat Hij ons deel 

heeft gegeven aan zijn Geest. 

En wij, wij hebben gezien en wij getuigen dat de Vader zijn Zoon heeft gezonden om de 

heiland van de wereld te zijn. Als iemand erkent dat Jezus de Zoon van God is, woont God in 

hem en woont hij in God. Zo hebben wij de liefde leren kennen die God voor ons heeft en wij 

geloven in haar. God is liefde: wie in de liefde woont, woont in God en God is met hem. 

 

Alleluia: Joh. 14, 18. 

Alleluia. Ik zal u niet verweesd achterlaten, zegt de Heer, Ik ga, en Ik keer tot u terug, en uw 

hart zal zich verblijden. Alleluia. 

 

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes, 17, 11b-19. 

In die tijd sloeg Jezus zijn ogen ten hemel en bad: Heilige Vader, bewaar in uw Naam hen die 

Gij Mij gegeven hebt, opdat zij één mogen zijn zoals Wij. Toen Ik bij hen was, bewaarde Ik in 

uw Naam hen die Gij Mij hebt gegeven. Ik heb over hen gewaakt en niemand van hen is 

verloren gegaan behalve de man des verderfs, want de Schrift moest vervuld worden. Maar 

nu kom Ik naar U toe en nog in de wereld zeg Ik dit, opdat zij mijn vreugde ten volle in zich 

zouden bezitten. Ik heb hun uw woord meegedeeld, maar de wereld heeft hen gehaat, 

omdat zij niet van de wereld zijn zoals Ik niet van de wereld ben. Ik bid niet dat Gij hen uit de 

wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart voor het kwaad. Zij zijn niet van de wereld 

zoals Ik niet van de wereld ben. Wijd hen U toe in de waarheid. Uw woord is waarheid. Zoals 

Gij Mij in de wereld gezonden hebt, zo zend Ik hen in de wereld, en omwille van hen wijd Ik 

Mij aan U, opdat ook zij in de waarheid aan U toegewijd mogen zijn. 

 

  



Zevende zondag van Pasen 

CKK 2746-2751: het gebed van Jezus bij het Laatste Avondmaal 

CKK 2614, 2741: Jezus bidt voor ons 

CKK 611, 2812, 2821: het gebed van Jezus heiligt ons, vooral in de Eucharistie 

 

 

CKK 2746-2751: het gebed van Jezus bij het Laatste Avondmaal 

 

CKK 2746 Wanneer zijn uur gekomen is, bidt Jezus tot de Vader. 1 Zijn gebed, het langste dat 

ons door het evangelie is overgeleverd, omvat de hele scheppings- en heilseconomie, net zo 

goed als zijn dood en verrijzenis dat doen. Het gebed van zijn Uur blijft zonder ophouden het 

gebed van Jezus zoals ook Pasen, dat "eens voor al" heeft plaatsgevonden, aanwezig blijft in 

de liturgie van zijn Kerk. 

1) Vgl. Joh. 17 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=2746 

 

CKK 2747 De christelijke traditie noemt dit gebed met recht het "hogepriesterlijke" gebed 

van Jezus. Het is het gebed van onze hogepriester, het is onafscheidelijk verbonden met zijn 

offer, met. zijn "doortocht" (Pasen) naar de Vader, waar Hij geheel en al "toegewijd" is aan 

de Vader. 1 

1) Vgl. Joh. 17, 11.13.19  Ik blijf niet langer in de wereld, zij echter blijven in de wereld, 

terwijl Ik naar U toe kom. Heilige Vader, bewaar in uw Naam hen die Gij Mij gegeven hebt, 

opdat zij één mogen zijn zoals Wij. ... 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=2747 

 

CKK 2748 In dat gebed van Pasen, gebed van het offer, wordt alles in Hem "onder een hoofd 

gebracht". 1 God en de wereld, het Woord en het vlees, het eeuwige leven en de tijd, de 

liefde die zich overlevert en de zonde die ze verraadt, de aanwezige leerlingen en zij die 

zullen geloven in Hem door hun verkondiging, de vernedering en de verheerlijking. Het is het 

gebed van de eenheid. 

1) Vgl. Ef. 1, 10 

ter verwezenlijking van de volheid der tijden: 

het heelal in Christus onder één hoofd te brengen, 

alle wezens in de hemelen 

en alle wezens op aarde, 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=2746
https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=2747


in Hem. 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=2748 

 

CKK 2749 Jezus heeft alles van het werk van de Vader verwezenlijkt en zijn gebed strekt zich, 

net zo goed als zijn offer, uit tot aan de voltooiing van de tijd. Het gebed van het Uur vervult 

de eindtijd en brengt die tot voltooiing. Jezus, de Zoon aan wie de Vader alles gegeven heeft, 

heeft zich totaal overgegeven aan de Vader en, tegelijkertijd, drukt Hij zich uit met een 

koninklijke vrijheid 1 krachtens de macht die de Vader Hem gegeven heeft over al het vlees. 

De Zoon, die zich tot dienstknecht heeft gemaakt, is de Heer, de albeheerser (Pantokrator). 

Onze hogepriester die voor ons bidt, is ook degene die in ons bidt, en de God die ons 

verhoort. 

1) Vgl. Joh. 17, 11.13.19.24  Ik blijf niet langer in de wereld, zij echter blijven in de wereld, 

terwijl Ik naar U toe kom. Heilige Vader, bewaar in uw Naam hen die Gij Mij gegeven hebt, 

opdat zij één mogen zijn zoals Wij. ... 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=2749 

 

CKK 2750 Wanneer wij binnengaan in de heilige naam van de Heer Jezus kunnen wij van 

binnen uit het gebed ontvangen dat Hij ons leert: "Onze Vader!" Zijn hogepriesterlijk gebed 

is een innerlijke inspiratiebron voor de grote beden van het Onze Vader: de bezorgdheid om 

de naam van de Vader, 1 de hartstocht voor zijn rijk (de heerlijkheid), 2 de verwezenlijking 

van de wil van de Vader, van zijn heilsplan, 3 en de bevrijding van het kwaad. 4 

1) Vgl. Joh. 17, 6.11.12.26  Jezus bidt voor zijn leerlingen 

Ik heb uw Naam geopenbaard aan de mensen die Gij Mij uit de wereld gegeven hebt. U 

behoorden ze toe; Mij hebt Gij ze gegeven en zij hebben uw woord onderhouden. ... 

2) Vgl. Joh. 17, 1.5.10.24.23.26  Jezus bidt voor zichzelf 

Zo sprak Jezus. Toen sloeg Hij zijn ogen ten hemel en zei: “Vader, het uur is gekomen. 

Verheerlijk uw Zoon, opdat de Zoon U verheerlijke. ... 

3) Vgl. Joh. 17, 2.4.6.9.11.12.24  Gij hebt Hem immers macht gegeven over alle mensen om 

eeuwig leven te schenken aan allen die Gij Hem gegeven hebt. ... 

4) Vgl. Joh. 17, 15  Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart 

voor het kwaad. 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=2750 

 

CKK 2751 Jezus openbaart ons en geeft ons, tenslotte, in dit gebed de niet te scheiden 

"kennis" van de Vader en die van de Zoon; 1 die het eigenlijke mysterie uitmaakt van het 

gebedsleven. 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=2748
https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=2749
https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=2750


1) Vgl. Joh. 17, 3.6-10.25  En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige ware God en 

Hem die Gij hebt gezonden, Jezus Christus. ... 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=2751 

 

 

CKK 2614, 2741: Jezus bidt voor ons 

 

CKK 2614 Wanneer Jezus aan zijn leerlingen openlijk het geheim van het gebed tot de Vader 

toevertrouwt, ontsluiert Hij hun wat hun gebed moet zijn, alsmede wat het onze moet zijn, 

wanneer Hij bij de Vader zal zijn teruggekeerd in zijn verheerlijkte mensheid. Wat daarbij 

nieuw is, is dat wij "vragen in zijn Naam". 1 Het geloof in Hem leidt de leerlingen binnen in 

de kennis van de Vader, omdat Jezus "de weg, de waarheid en het leven" (Joh. 14, 6) is. Het 

geloof brengt vruchten voort in de liefde, die erin bestaat zijn woord en zijn geboden te 

onderhouden, samen met Hem te blijven in de Vader, die ons zo lief heeft dat Hij in ons wil 

wonen. In dit Nieuwe Verbond is de zekerheid dat wij in onze vragen verhoord worden, 

gefundeerd op het gebed van Jezus. 2 

1) Vgl. Joh. 14, 13  En wat gij ook zult vragen in mijn Naam, Ik zal het doen, opdat de Vader 

moge verheerlijkt worden in de Zoon. 

2) Vgl. Joh. 14, 13-14  En wat gij ook zult vragen in mijn Naam, Ik zal het doen, opdat de 

Vader moge verheerlijkt worden in de Zoon. ... 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=2614 

 

YOUCAT 477 Wat betekent het om van Jezus’ bidden te leren? 

Van Jezus’ bidden leren betekent meedoen aan zijn grenzeloze vertrouwen, instemmen 

met zijn gebed en door Hem stap voor stap naar de Vader geleid worden. 1 

De discipelen die in gemeenschap met Jezus leefden, leerden bidden door te luisteren en 

door navolging van Jezus, wiens leven één groot gebed was. Net als Hij moesten ze waken, 

strijden om een zuiver hart, alles geven voor de komst van het Koninkrijk van God, hun 

vijanden vergeven, dapper op God vertrouwen en liefde voor Hem voor alles stellen. Met dit 

voorbeeld van overgave nodigde Jezus zijn discipelen uit God de Almachtige aan te spreken 

met ‘Abba, lieve Vader’. Wanneer we in de geest van Jezus bidden, vooral wanneer we het 

Onze Vader bidden, treden we in de voetsporen en kunnen we er zeker van zijn dat we 

feilloos in het hart van de Vader aankomen. 

1) Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 2607-

2614.2621 

Jezus leert ons bidden 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=2751
https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=2614


Wanneer Jezus bidt, leert Hij ons al hoe wij moeten bidden. De weg van ons eigen gebed tot 

God is Jezus' gebed tot zijn Vader. Maar het Evangelie bevat ook een expliciet onderricht van 

Jezus over ... 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4005&al=477 

 

CKK 2741 Jezus bidt ook voor ons, in plaats van ons en ten gunste van ons. Al onze vragen 

zijn eens en vooral samengebald in zijn kreet op het kruis en zijn verhoord door de Vader bij 

zijn verrijzenis, en daarom komt Hij onophoudelijk voor ons tussenbeide bij de Vader. 1 2 3  

Als ons gebed vastberaden verenigd wordt met dat van Jezus, in het vertrouwen en in de 

kinderlijke vrijmoedigheid, dan ver krijgen wij alles wat wij vragen in zijn naam, ja zelfs, meer 

dan dit of dat: de Heilige Geest zelf, in Wie alle gaven vervat zijn. 

1) Vgl. Heb. 5,7  In de dagen van zijn sterfelijk leven heeft Hij onder luid geroep en geween 

gebeden en smekingen opgedragen aan God die Hem uit de dood kon redden. Om zijn 

vroomheid is Hij verhoord: 

2) Vgl. Heb. 7,25  Daarom is Hij ook in staat hen die door zijn tussenkomst God naderen voor 

altijd te redden, daar Hij altijd leeft om voor hen te pleiten. 

3) Vgl. Heb. 9,24  Want Christus is niet het heiligdom binnengegaan dat, door 

mensenhanden gemaakt, slechts een symbool is van het waarachtige heiligdom; Hij is de 

hemel zelf binnengegaan om er nu, voor onze zaak, bij God present te zijn. 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=2741 

 

 

CKK 611, 2812, 2821: het gebed van Jezus heiligt ons, vooral in de Eucharistie 

 

CKK 611 De eucharistie die Hij op dat ogenblik instelt, zal de "gedachtenis" (1 Kor. 11, 25) 

zijn van zijn offer. Jezus sluit de apostelen bij zijn eigen offerande in en vraagt hen deze voort 

te zetten 1 . Daarmee stelt Jezus zijn apostelen aan tot priesters van het Nieuwe Verbond: 

"Omwille van hen wijd Ik mij aan U, opdat ook zij in waarheid aan U toegewijd mogen zijn" 

(Joh. 17, 19) 2 3. 

1) Vgl. Lc. 22, 19  Daarop nam Hij het brood, sprak een dankgebed uit, brak het en gaf het 

hun met de woorden: 'Dit is mijn Lichaam, dat voor u gegeven wordt; doet dit tot een 

gedachtenis aan Mij.' 

2) Vgl. Concilie van Trente, 23e Zitting - Leer over de heilige Wijding, Sessio XXIII - Doctrina 

de sacramento ordinis (15 juli 1563), 15 

Canon 7 

Als iemand zegt: 

dat de bisschoppen niet boven de priesters staan, 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4005&al=477
https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=2741


of de macht niet hebben het Vormsel toe te dienen en te wijden, 

of die macht, als zij haar al hebben, gemeen hebben met ... 

3) Vgl. Concilie van Trente, 23e Zitting - Leer over de heilige Wijding, Sessio XXIII - Doctrina 

de sacramento ordinis (15 juli 1563), 2  

Offer en priesterschap zijn naar Gods bevel (ordinatione) zo verbonden, dat beiden in elk 

Verbond bestaan. Omdat derhalve de Katholieke Kerk in het Nieuwe Testament door 

instelling van de Heer, het offer van de Eucharistie zichtbaar ontvangen heeft, moet men ... 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=611 

 

YOUCAT 99 Wat gebeurde er bij het Laatste Avondmaal? 

Jezus waste op de avond voor zijn dood de voeten van de leerlingen; Hij stelde de 

Eucharistie in en vestigde het priesterschap van het Nieuwe Verbond. 1 

Jezus toonde hoe ver zijn liefde ging op drie manieren. Hij waste zijn leerlingen de voeten en 

liet zien dat Hij onder ons is als degene die bedient 2 . Hij stelde met een teken zijn 

verlossende lijden vooraf present toen Hij over de gaven van brood en wijn de woorden 

sprak: ‘Dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt’ (Lc. 22, 19). Zo stelde Hij de heilige 

Eucharistie in. Door de apostelen de opdracht te geven: ‘Doe dit, telkens opnieuw, om Mij te 

gedenken’ (1 Kor. 11, 24), maakte Hij hen tot priesters van het Nieuwe Verbond. 

1) Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 610-611 

Bij het laatste avondmaal is Jezus vooruitgelopen op het vrijwillig offer van zijn leven. 

Jezus heeft op sublieme wijze het vrijwillig offer van zichzelf tot uitdrukking gebracht in de 

maaltijd die Hij met de twaalf apostelen gehouden heeft in ... 

2) Vgl. Lc. 22, 27 Wie is immers de grootste: die aanligt of bedient? Niet hij die aanligt? 

Welnu, Ik ben onder u als degene die bedient. 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4005&al=99 

 

CKK 2812 Tenslotte wordt ons de naam van de heilige God geopenbaard en gegeven in 

Jezus, in het vlees, als "de redder": 1 2 geopenbaard door wat Hij is, door zijn woord en door 

zijn offer. 3 4 5 Het gaat hier om het hart van zijn hogepriesterlijk gebed: "Heilige Vader (...) 

omwille van hen wijd Ik Mij aan U, opdat ook zij in waarheid aan U toegewijd mogen zijn" 

(Joh. 17, 19). Omdat Jezus zelf zijn naam "heiligt", 6 7 "openbaart" Hij ons de naam van de 

Vader. 8 Aan het einde van zijn Pasen geeft de Vader Hem dan ook de naam die boven alle 

namen is: Jezus is Heer tot heerlijkheid van God de Vader. 9 

1) Vgl. Mt. 1, 21  “Zij zal een zoon ter wereld brengen die gij Jezus moet noemen, want Hij zal 

zijn volk redden uit hun zonden.” 

2) Vgl. Lc. 1, 31  Zie, gij zult zwanger worden en een zoon ter wereld brengen, die gij de 

naam Jezus moet geven. 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=611
https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4005&al=99


3) Vgl. Joh. 8, 28  Daarop zei Jezus: “Wanneer gij de Mensenzoon omhoog zult hebben 

geheven, dan zult gij inzien dat Ik ben en dat Ik uit Mijzelf niets doe, maar dit alles zeg zoals 

de Vader het Mij heeft geleerd. 

4) Vgl. Joh. 17, 8  Want de boodschap die Gij Mij hebt meegedeeld, heb Ik hun meegedeeld, 

en zij hebben ze aangenomen en naar waarheid erkend dat Ik van U ben uitgegaan, en zij 

hebben geloofd dat Gij Mij hebt gezonden. 

5) Vgl. Joh. 17, 17-19  Wijd hen U toe in de waarheid. Uw woord is waarheid. ... 

6) Vgl. Ez. 20, 39  Maar gij, huis van Israël, zo spreekt Jahwe uw God: Als gij doorgaat met uw 

afgoden te dienen, als ge niet naar Mij luistert, dan zult ge ervaren dat Ik mijn heilige naam 

niet langer door uw offergaven en uw ... 

7) Vgl. Ez. 36, 20-21  En bij alle volken waar ze kwamen ontwijdden ze mijn heilige naam. 

Want men zei van hen: 'Dit is het volk van Jahwe en toch heeft het zijn land moeten 

verlaten.' ... 

8) Vgl. Joh. 17, 6 Jezus bidt voor zijn leerlingen 

Ik heb uw Naam geopenbaard aan de mensen die Gij Mij uit de wereld gegeven hebt. U 

behoorden ze toe; Mij hebt Gij ze gegeven en zij hebben uw woord onderhouden. 

9) Vgl. Fil. 2, 9-11 

Daarom heeft God hem hoog verheven 

en Hem de naam verleend die boven alle namen is, ... 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=2812 

 

YOUCAT 519 Wat betekent: ‘uw naam worde geheiligd’? 

De naam van God heiligen betekent Hem boven al het andere stellen. 1 

De ‘naam’ wijst in de Heilige Schrift op het ware wezen van een persoon. ‘De naam van God 

heiligen’ betekent beantwoorden aan zijn werkelijkheid, Hem erkennen, loven, Hem 

waardering en eer betonen en volgens zijn geboden leven. 

1) Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 2807-

2815.2858 

De term "heiligen" moet hier niet in de eerste plaats in oorzakelijke zin opgevat worden 

(God alleen heiligt, maakt heilig), maar vooral in waarderende zin: erkennen als heilig, op 

een heilige manier ermee omgaan. Zodoende wordt deze aanroeping in de ... 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4005&al=519 

 

CKK 2821 Deze bede wordt gedragen en verhoord in het gebed van Jezus, 1 dat in de 

Eucharistie aanwezig en werkzaam is; deze bede werpt vruchten af in het nieuwe leven 

volgens de zaligsprekingen. 2 3 4 

1) Vgl. Joh. 17, 17-20  Wijd hen U toe in de waarheid. Uw woord is waarheid. ... 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=2812
https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4005&al=519


2) Vgl. Mt. 5, 13-16  Zout der aarde. Licht der wereld 

Gij zijt het zout der aarde. Maar als het zout zijn kracht verliest, waar mee zal men dan 

zouten? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te 

worden. ... 

3) Vgl. Mt. 6, 24  Niemand kan twee heren dienen: hij zal de een haten en de ander 

liefhebben, ofwel de een aanhangen en de ander verachten. Gij kunt niet God dienen en de 

mammon. 

4) Vgl. Mt. 7, 12-13  Alles, wat gij wilt dat de mensen voor u doen, doet dat ook voor hen. 

Dat is Wet en Profeten. ... 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=2821 

 

YOUCAT 520 Wat betekent: ‘uw rijk kome’? 

Wanneer we bidden ‘uw rijk kome’, vragen wij erom dat Christus, zoals Hij beloofd heeft, 

terugkeert en dat de heerschappij van God, die hier al is aangevangen, definitief 

doorbreekt. 1 

François Fénelon zegt: ‘Alles willen wat God wil, het altijd te willen, bij alle gelegenheden en 

zonder beperkingen, dat is het Koninkrijk van God dat geheel vanbinnen is.’ 

1) Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 2816-

2821.2859 

In het Nieuwe Testament kan een en hetzelfde woord, basileia, vertaald worden met 

"Koningschap" (aanduiding van iets abstracts), "koninkrijk" (aanduiding van iets concreets) 

of "heerschappij" (aanduiding van een activiteit). Het rijk Gods gaat ons vooruit. Het is 

naderbij gekomen in ... 

 

 

 

 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=2821

