
HOOGFEEST VAN HET HEILIG HART VAN JEZUS (JAAR B) 

 

Eerste lezing: Uit de profeet Hosea, 11, 1. 3. 4. 8c-9. 

Zo spreekt de Heer: Toen Israël nog jong was, kreeg Ik hem lief en uit Egypte heb Ik mijn zoon 

geroepen. Ik ben het die Efraïm heb leren lopen, die hem bij zijn armen heb gevat. Zij echter wilden 

maar niet weten, dat Ik het was die hen behoedde. Met zachte leidsels heb Ik hen gemend, met 

teugels van liefde. Ik was voor hen als degenen die het juk optillen wanneer het tegen de kaken 

drukt. IK reikte hem zijn voedsel toe. Mijn hart slaat om, heel mijn binnenste wordt week. Neen, Ik 

zal mijn vlammende toorn toch niet koelen, Efraïm niet opnieuw te gronde richten, want Ik ben God, 

Ik ben geen mens, Ik ben de Heilige in uw midden. Ik laat mij niet gaan in mijn toorn. 

 

Tussenzang: Jes. 12, 2-3. 4bcd. 5-6. 

Antifoon:  De dag is nabij dat ge water zult putten 

met opgeruimd hart uit de bron van het heil. 

 

Ja, God is mijn heil, ik verlaat mij op Hem, 

ik hoef voor geen onheil te vrezen. 

 

De Heer is mijn sterkte, de Heer geeft mij kracht, 

Hij toont zich mijn helper en redder. 

 

De dag is nabij dat ge water zult putten 

met opgeruimd hart uit de bron van het heil. 

 

Brengt dank aan de Heer en huldigt zijn Naam. 

Verkondigt de volken zijn machtige daden, 

maakt alom zijn grootheid bekend. 

 

Zingt luid voor de Heer die wonderen deed, 

laat heel de aarde het horen. 

 

Verheugt u en juicht, gij die Sion bewoont, 

want Israëls Heilige woont in uw midden. 

 

 

Tweede lezing: Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze, 3, 8-12. 14-19. 

Broeders en zusters, 

Aan mij, de allerminste van alle heiligen, is de genade gegeven, aan de heidenen de 

ondoorgrondelijke rijkdom van de Christus te verkondigen en de volvoering van het geheim in het 

licht te stellen. Het was van eeuwigheid verborgen in God, de Schepper van het heelal, opdat door 

middel van de Kerk thans aan de Heerschappijen en de Machten in de hemelen de veelvoudige 

wijsheid Gods bekend zou worden. Zo was zijn eeuwig voornemen dat Hij uitgevoerd heeft in 

Christus Jezus, onze Heer. In Hem hebben wij, door het geloof in Hem, vol vertrouwen de vrije 



toegang tot God. Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader naar wie alle vaderschap in de hemel en 

op aarde genoemd wordt: moge Hij u in zijn onmetelijke heerlijkheid geven dat uw diepste wezen 

machtig wordt gesterkt door zijn Geest, dat Christus door het geloof woont in uw hart en dat gij 

geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Moogt gij in staat zijn, mèt alle heiligen te vatten wat de 

breedte en lengte en hoogte en diepte is, en te kennen de liefde van Christus die alle kennis te boven 

gaat. Moogt gij de volheid bereiken die de volheid van God zelf is. 

 

Alleluia: 1 Joh. 4, 10b. 

Alleluia. God heeft ons het eerst liefgehad. Hij heeft zijn Zoon gezonden om onze zonden uit te 

wissen door het offer van zijn leven. Alleluia. 

 

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes, 19, 31-37. 

Aangezien het voorbereidingsdag was en de Joden niet wilden dat de lichamen op sabbat aan het 

kruis bleven - het was bovendien een grote sabbat - vroegen zij aan Pilatus verlof de benen van de 

gekruisigden te breken en hen weg te nemen. Daarom kwamen de soldaten en sloegen zowel bij de 

ene als bij de andere die met Hem was gekruisigd de benen stuk. Toen zij echter bij Jezus kwamen en 

zagen dat Hij reeds dood was, sloegen zij Hem de benen niet stuk, maar een van de soldaten 

doorstak zijn zijde met een lans; terstond kwam er bloed en water uit. Die het gezien heeft, getuigt 

hiervan; zijn getuigenis is waar en hij weet dat hij de waarheid zegt, opdat ook gij zoudt geloven. Dit 

is gebeurd opdat de Schrift zou vervuld worden: Van zijn gebeente zal niets worden verbrijzeld, 

terwijl nog een ander Schriftwoord zegt: Zij zullen opzien naar Hem die zij hebben doorstoken. 

 

  



Hoogfeest van het Allerheiligst Hart van Jezus 

CKK 210-211, 604: de barmhartigheid van God 

CKK 430, 478, 545, 589, 1365, 1439, 1825, 1846: de liefde van Christus jegens de naaste 

CKK 2669: het Hart van Christus is aanbidding waardig 

CKK 766, 1225: de Kerk wordt geboren uit de geopende zijde van Christus 

CKK 1432, 2100: de liefde van Christus beweegt ons hart 

 

 

CKK 210-211, 604: de barmhartigheid van God 

 

CKK 210 "God van barmhartigheid en mededogen" 

Na de zonde van Israël, dat zich van God heeft afgekeerd om het gouden kalf te aanbidden, 1 luistert 

God naar de bemiddeling van Mozes en als blijk van zijn liefde aanvaardt Hij het op te trekken te 

midden van een ontrouw volk. 2 Aan Mozes die vraagt zijn heerlijkheid te zien, geeft God ten 

antwoord: "Ik zal in al mijn luister aan u voorbijgaan en in uw bijzijn de naam Jahwe uitroepen" (Ex. 

33, 18-19). En de Heer gaat aan Mozes voorbij en roept uit. YHWH, YHWH. Jahwe is een barmhartige 

en medelijdende God, lankmoedig, groot in liefde en trouw" (Ex. 34, 5-6). Mozes belijdt dan de Heer 

als een God die vergeeft. 3 

1) Vgl. Ex. 32 

2) Vgl. Ex. 33, 12-17 Mozes vraagt de heerlijkheid van JHWH te zien 

Mozes sprak tot Jahwe: `Gij zegt wel tegen mij: Laat het volk verder trekken, maar Gij hebt mij niet 

laten weten wie Gij met mij meezendt. Toch had Gij gezegd: Ik heb ... 

3) Vgl. Ex. 34, 9  Toen sprak hij: `Och Heer, wees zo goed en trek met ons mee. Dit volk is wel 

halsstarrig maar vergeef toch onze misdaden en zonden, en beschouw ons als uw eigen bezit.' 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=210 

 

YOUCAT 31 Waarom geeft God zichzelf een naam? 

God geeft zichzelf een naam, omdat Hij graag wil worden aangesproken. 1 

God houdt er niet van om incognito te blijven. Hij wil niet vereerd worden als een ‘hoogste wezen’ 

dat mensen alleen maar aanvoelen of vermoeden. God wil laten weten wie Hij is, Hij wil 

aangeroepen kunnen worden omdat Hij werkelijk bestaat en daadkrachtig is. In de brandende 

doornstruik laat God aan Mozes weten hoe Hij heet: zijn heilige Naam is Jhwh (Ex. 3, 14). God zorgt 

dat zijn volk Hem kan aanspreken, maar tegelijk blijft Hij de God die verborgen is, Hij is als een 

geheim onder hen aanwezig. Uit eerbied voor God werd (en wordt) in Israël Gods Naam niet 

uitgesproken, maar vervangen door de titel Adonai (Heer). Precies die titel gebruikt het Nieuwe 

Testament wanneer het Jezus verheerlijkt als de ware God: ‘Jezus is de Heer’ (Rom. 10, 9). 

1) Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 203-213.230-231 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=210


God heeft zich aan zijn volk Israël geopenbaard door het zijn naam te doen kennen. De naam brengt 

het wezen, de identiteit en de zin van het leven van een persoon tot uitdrukking. God heeft een 

naam. Hij is geen ... 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4005&al=31 

 

CKK 211 De goddelijke naam "Ik ben" of "Hij is" brengt de trouw van God tot uitdrukking die, 

ondanks de ontrouw van de zonde van de mensen en de straf die de zonde verdient, "goedheid 

bewijst tot in het duizendste geslacht" (Ex. 34, 7). God openbaart dat Hij "rijk aan erbarming" (Ef. 2, 

4) is, en daarbij gaat Hij zo ver dat Hij zelfs zijn eigen Zoon geeft. Door zijn leven te geven om ons van 

de zonde te bevrijden zal Jezus openbaren dat Hijzelf de goddelijke naam draagt: "Wanneer gij de 

Mensenzoon omhoog zult hebben geheven, dan zult gij inzien dat Ik ben" (Joh. 8, 28). 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=211 

 

CKK 604 God neemt het initiatief bij de universele, verlossende liefde 

Door zijn Zoon voor onze zonden over te leveren laat God zien dat zijn raadsbesluit aangaande ons 

een raadsbesluit van welwillende liefde is, die voorafgaat aan iedere verdienste van onze kant: 

"Hierin bestaat de liefde: niet wij hebben God liefgehad, maar Hij heeft ons liefgehad, en Hij heeft 

zijn Zoon gezonden om door het offer van zijn leven onze zonden uit te wissen" (1 Joh. 4, 10) 1 . "God 

bewijst echter zijn liefde voor ons juist hierdoor, dat Christus voor ons is gestorven, toen wij nog 

zondaars waren" (Rom. 5, 8). 

1) Vgl. 1 Joh. 4, 19  Wij hebben lief, omdat Hij ons het eerst heeft liefgehad. 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=604 

 

 

CKK 430, 478, 545, 589, 1365, 1439, 1825, 1846: de liefde van Christus jegens de naaste 

 

CKK 430 Jezus betekent in het Hebreeuws: "Jahwe is redding". Bij de boodschap aan Maria geeft de 

engel Gabriël Hem als eigennaam de naam Jezus, die tegelijkertijd zijn identiteit en zijn zending tot 

uitdrukking brengt. 1 Omdat "God alleen zonden kan vergeven" (Mc. 2, 7), is Hij het die in Jezus, zijn 

eeuwige, mensgeworden Zoon, "zijn volk zal redden uit hun zonden" (Mt. 1, 21). In Jezus vat God zo 

heel de heilsgeschiedenis ten gunste van de mensen samen. 

1) Vgl. Lc. 1, 31 Zie, gij zult zwanger worden en een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus 

moet geven. 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=430 

 

YOUCAT 72 Wat betekent de naam ‘Jezus’? 

Jezus betekent in het Hebreeuws: ‘God redt’. 1 

 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4005&al=31
https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=211
https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=604
https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=430


In de Handelingen van de Apostelen zegt Petrus: ‘Door niemand anders kunnen wij worden gered, 

want zijn naam is de enige op aarde die de mens redding biedt’ (Hand. 4, 12). Alle missionarissen 

hebben in de kern diezelfde boodschap aan de mensen gebracht. 

1) Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 430-435.452 

Jezus betekent in het Hebreeuws: "Jahwe is redding". Bij de boodschap aan Maria geeft de engel 

Gabriël Hem als eigennaam de naam Jezus, die tegelijkertijd zijn identiteit en zijn zending tot 

uitdrukking brengt. Omdat "God alleen zonden kan vergeven" ... 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4005&al=72 

 

CKK 478 Het hart van het mensgeworden Woord 

Jezus heeft tijdens zijn leven, zijn doodsangst en zijn lijden ons allen en ieder van ons gekend en 

liefgehad en Hij heeft zich voor ieder van ons overgeleverd: "De Zoon van God heeft mij liefgehad en 

zichzelf overgeleverd voor mij" (Gal. 2, 20). Hij heeft ons allen liefgehad met een menselijk hart. 

Daarom "wordt" het heilig Hart van Jezus, doorboord door onze zonden en voor ons heil, 1 "als het 

ware het teken en symbool bij uitstek (...) van deze liefde waarmee de goddelijke Verlosser de Vader 

en alle mensen zonder uitzondering onophoudelijk bemint. 2 3 

1) Vgl. Joh. 19, 34 maar een van de soldaten doorstak zijn zijde met een lans; terstond kwam er bloed 

en water uit. 

2) Paus Pius XII, Encycliek, Over de verering van het Allerheiligst Hart van Jezus, Haurietis aquas in 

gaudio (15 mei 1956), 27 

Met recht beschouwt men daarom het Hart van het mensgeworden Woord als het voornaamste 

kenteken en symbool van die drievoudige liefde, waarmee de goddelijke Verlosser de Eeuwige Vader 

en alle mensen onophoudelijk bemint. Het is het symbool van de goddelijke ... 

3) Vgl. Paus Pius XII, Encycliek, Over het mystieke lichaam van Christus en over de vereniging die wij 

daarin bezitten met Christus, Mystici Corporis Christi (29 juni 1943). DS 3812 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=478 

 

CKK 545 Jezus nodigt de zondaars uit aan de tafel van het koninkrijk: "Ik ben niet gekomen om 

rechtvaardigen te roepen, maar zondaars" (Mc. 2, 17). 1 Hij nodigt hen uit tot bekering, zonder welke 

men het koninkrijk niet kan binnengaan, maar Hij toont hun ook in woord en daad hoe grenzeloos de 

barmhartigheid van zijn Vader is jegens hen 2 en hoe immens de "vreugde in de hemel over " een 

zondaar die zich bekeert" (Lc. 15, 7). Het uiterste bewijs van deze liefde zal het offer zijn van zijn 

eigen leven "tot vergeving van zonden" (Mt. 26, 28). 

1) Vgl. 1 Tim. 1, 15  Dit woord is betrouwbaar en volkomen geloofwaardig: “Christus Jezus is in de 

wereld gekomen om zondaars te redden.” En de eerste van hen ben ik. 

2) Vgl. Lc. 15, 11-32 DE BARMHARTIGE VADER 

Hij sprak: 'Een man had twee zoons. ... 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=545 

 

YOUCAT 89 Aan wie belooft Jezus het ‘Koninkrijk van God’? 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4005&al=72
https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=478
https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=545


God ‘wil dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen’ (1 Tim. 2, 4). Het ‘Koninkrijk 

van God’ begint bij die mensen die zich door Gods liefde tot een ommekeer in hun leven laten 

brengen. Jezus merkt dat dat vooral de arme en de kleine mensen zijn. 1 

Zelfs mensen die niet vertrouwd zijn met de Kerk vinden het fascinerend dat Jezus zich met een soort 

voorkeursliefde vooral richt tot degenen die maatschappelijk uitgerangeerd zijn. In de Bergrede zijn 

het de armen en de treurenden, de slachtoffers van vervolging en geweld die als eersten het 

Koninkrijk van God binnengaan, allen die God zoeken met een zuiver hart, allen die zijn 

barmhartigheid, zijn gerechtigheid en zijn vrede zoeken. Met name worden de zondaars uitgenodigd: 

‘Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel; ik ben niet gekomen om 

rechtvaardigen te roepen, maar zondaars’ (Mc. 2, 17). 

1) Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 541-546.567 

"Het rijk Gods is nabij" 

"Nadat Johannes was gevangen genomen, ging Jezus naar Galilea en verkondigde er Gods Blijde 

Boodschap. Hij zei: 'De tijd is vervuld en het Rijk Gods is nabij; bekeert u en gelooft in de Blijde 

Boodschap"' ... 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4005&al=89 

 

CKK 589 Jezus heeft vooral aanstoot gegeven, omdat Hij zijn barmhartige houding jegens zondaars 

vereenzelvigd heeft met Gods eigen houding jegens hen 1 2 . Hij heeft zelfs te verstaan gegeven dat 

Hij, door met zondaars aan tafel aan te zitten 3 , hen toeliet tot het Messiaanse feestmaal 4 . Maar 

het is heel in het bijzonder door de zonden te vergeven dat Jezus de religieuze autoriteiten van Israël 

voor een dilemma geplaatst heeft. Zouden zij niet terecht zeggen in hun ontzetting: "Wie anders kan 

er zonden vergeven dan God alleen?" (Mc. 2, 7). Of Jezus lastert God door zonden te vergeven, want 

dan is het een mens die zich aan zichzelf gelijk maakt 5 6 , of Hij spreekt de waarheid en zijn persoon 

stelt dan de naam van God tegenwoordig en openbaart deze 7 . 

1) Vgl. Mt. 9, 13 “Gaat heen en leert wat het zeggen wil: Ik wil liever barmhartigheid dan offers. Ik 

ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.” 

2) Vgl. Hos. 6, 6  Want vroomheid wens Ik, geen offergaven, en erkenning van God, meer dan 

brandoffers. 

3) Vgl. Lc. 15, 1-2 REDDEN WAT VERLOREN IS 

Telkens kwamen de tollenaars en zondaars van allerlei slag bij Hem om naar Hem te luisteren. ... 

4) Vgl. Lc. 15, 23-32  Haalt het gemeste kalf en slacht het; laten we eten en feestvieren, ... 

5) Vgl. Joh. 5, 18  Om die reden waren de Joden er nog meer op uit om Hem te doden. Hij tastte 

immers niet slechts de sabbat aan, maar Hij noemde zelfs God zijn eigen Vader en maakte daardoor 

zichzelf aan God gelijk. 

6) Vgl. Joh. 10, 33  “De Joden gaven Hem ten antwoord: “Niet om een goed werk stenigen wij U, 

maar om een godslastering: dat Gij, een mens, Uzelf tot God maakt.” 

7) Vgl. Joh. 17, 6.26 Jezus bidt voor zijn leerlingen 

Ik heb uw Naam geopenbaard aan de mensen die Gij Mij uit de wereld gegeven hebt. U behoorden 

ze toe; Mij hebt Gij ze gegeven en zij hebben uw woord onderhouden. ... 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=589 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4005&al=89
https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=589


 

CKK 1365 Omdat zij de gedachtenis is van het paasmysterie van Christus, is de Eucharistie ook een 

offer. Het offerkarakter van de Eucharistie komt in de instellingswoorden zelf tot uiting: "Dit is mijn 

lichaam dat voor u gegeven wordt" en "Deze beker is het Nieuwe Verbond in mijn bloed, dat voor u 

wordt vergoten" (Lc. 22, 19-20). In de Eucharistie geeft Christus hetzelfde lichaam dat Hij voor ons op 

het kruis gegeven heeft, hetzelfde bloed dat "voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden" 

(Mt. 26, 28). 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=1365 

 

YOUCAT 216 Op welke wijze is Christus aanwezig als de Eucharistie wordt gevierd? 

Christus is in het Sacrament van de Eucharistie op mysterieuze wijze, maar werkelijk aanwezig. 

Iedere keer dat de Kerk gehoor geeft aan de opdracht van Jezus ‘Doe dit om mij te gedenken’ (1 

Kor. 11, 25), het brood breekt en de Kelk aanbiedt, vindt nu hetzelfde plaats wat destijds is 

gebeurd: Christus geeft zich waarachtig prijs voor ons, en wij krijgen waarachtig deel aan Hem. Het 

eenmalige en onherhaalbare kruisoffer van Christus wordt voltrokken op het altaar; het werk van 

onze verlossing voltrekt zich. 1 

1) Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 1362-1367 

De gedachtenis van het offer van Christus en van zijn lichaam, de Kerk 

De Eucharistie is de gedachtenis van het Pasen van Christus, waarin het ene offer van Christus 

tegenwoordig gesteld wordt en op sacramentele wijze wordt opgedragen in de ... 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4005&al=216 

 

CKK 1439 Het proces van de bekering en de boetvaardigheid werd door Jezus op indrukwekkende 

wijze beschreven in de zogenaamde parabel "van de verloren zoon" waarin "de barmhartige vader" 

centraal staat 1 : de betovering van een denkbeeldige vrijheid, het verlaten van het vaderlijk huis; de 

uiterste ellende waarin de zoon geraakt, nadat hij zijn geld verkwist heeft; de diepe vernedering 

varkens te moeten hoeden en, erger nog, verlangen zich te voeden met de schillen die de varkens 

voorgeworpen kregen; de gedachte aan wat hij verloren had; het berouw en het voornemen schuld 

te bekennen jegens zijn vader; de weg terug; de liefdevolle opname door de vader en de vreugde van 

de vader. Het zijn allemaal fasen die het bekeringsproces kenmerken. In het fraaie kleed, de ring en 

het feestmaal verschijnen de symbolen van het nieuwe, zuivere, waardige en vreugdevolle leven, een 

leven van iemand die tot God en zijn huisgezin, de Kerk, terugkeert. Enkel het hart van Jezus, dat de 

diepten va n de liefde van zijn Vader kent, kon ons op een zo eenvoudige en tegelijk schitterende 

wijze openbaren hoe onpeilbaar diep de barmhartigheid van de Vader is. 

1) Vgl. Lc. 15, 11-24 DE BARMHARTIGE VADER 

Hij sprak: 'Een man had twee zoons. ... 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=1439 

 

YOUCAT 227 Wie heeft het Boetesacrament ingesteld? 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=1365
https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4005&al=216
https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=1439


Jezus zelf heeft het Boetesacrament ingesteld toen Hij op de paasdag verscheen aan zijn leerlingen 

en hun opdroeg: ‘Ontvang de Heilige Geest. Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze 

vergeven; vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven’ (Joh. 20, 22-23). 1 

Nergens heeft Jezus mooier gezegd wat er in het Boetesacrament gebeurt dan in de gelijkenis van de 

verloren zoon: wij raken de weg kwijt, verliezen onszelf, kunnen niet meer. Maar onze Vader wacht 

op ons met groot, ja eindeloos verlangen; Hij vergeeft ons als wij terugkomen; Hij neemt ons weer 

aan, vergeet de zonde. Jezus zelf heeft veel mensen hun zonden vergeven; dat was voor Hem 

belangrijker dan wonderen te doen. Hij zag het als het grote teken voor het aanbreken van het rijk 

van God, waar alle wonden geheeld en alle tranen gedroogd worden. De kracht van de Heilige Geest, 

waarmee Jezus zonden vergaf, heeft Hij doorgegeven aan zijn Apostelen. Als wij naar een priester 

gaan en biechten, vallen we in de armen van onze hemelse Vader. 

1) Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 1439.1485 

Het proces van de bekering en de boetvaardigheid werd door Jezus op indrukwekkende wijze 

beschreven in de zogenaamde parabel "van de verloren zoon" waarin "de barmhartige vader" 

centraal staat : de betovering van een denkbeeldige vrijheid, het verlaten van het ... 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4005&al=227 

 

YOUCAT 230 Wat is boete? 

Boete is het herstellen van een begaan onrecht. Boete mag niet alleen in ons hoofd plaatsvinden, 

maar moet tot uiting komen in daden van liefde en in inzet voor anderen. Ook door te bidden, 

vasten en armen geestelijk en materieel te ondersteunen, kan men boete doen. 1 

Boete wordt vaak verkeerd begrepen. Het heeft niets te maken met zelfbeschuldiging en 

schuldcomplexen. Boete is niet piekeren over hoe slecht ik ben. Boete bevrijdt en bemoedigt ons om 

opnieuw te beginnen. 

1) Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 1434-1439 

De innerlijke boetvaardigheid van de christen kan zich op uiteenlopende wijzen uiten. De Schrift en 

de Kerkvaders leggen vooral op drie vormen de nadruk: het vasten, het gebed en de aalmoes; het zijn 

uitdrukkingen van onze bekering in ... 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4005&al=230 

 

CKK 1825 Christus is uit liefde voor ons gestorven, toen wij nog "vijanden" (Rom. 5, 10) waren. De 

Heer vraagt ons om, zoals Hij, zelfs onze vijanden 1 te beminnen, om onszelf te maken tot de naaste 

van degene die het verst 2 van ons afstaat, de kinderen 3 en de armen 4 lief te hebben, zoals Hijzelf 

dit doet. 

De apostel Paulus heeft een weergaloos beeld van de liefde geschetst: "De liefde is lankmoedig en 

goedertieren; de liefde is niet afgunstig, zij praalt niet, zij beeldt zich niets in. Zij geeft niet om de 

schone schijn, zij zoekt zichzelf niet, zij laat zich niet kwaad maken en rekent het kwade niet aan. Zij 

verheugt zich niet over onrecht, maar vindt haar vreugde in de waarheid. Alles verdraagt zij, alles 

gelooft zij, alles hoopt zij, alles duldt zij" (1 Kor. 13, 4-7). 

1) Vgl. Mt. 5, 44  Maar ik zeg u: Bemint uw vijanden en bidt voor wie u vervolgen, 

2) Vgl. Lc. 10, 27-37  Hij gaf ten antwoord: 'Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart en 

geheel uw ziel, met al uw krachten en geheel uw verstand; en uw naaste gelijk uzelf.' ... 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4005&al=227
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3) Vgl. Mc. 9, 37 “Wie een kind als dit opneemt in mijn Naam, neemt Mij op; en wie Mij opneemt, 

neemt niet Mij op, maar Hem die Mij gezonden heeft.” 

4) Vgl. Mt. 25, 40.45 De Koning zal hun ten antwoord geven: Voorwaar, Ik zeg u: al wat gij gedaan 

hebt voor een dezer geringsten van mijn broeders hebt gij voor Mij gedaan. .. 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=1825 

 

YOUCAT 309 Wat is de liefde? 

De liefde is de kracht waarin wij ons, omdat God ons eerst heeft liefgehad, kunnen overgeven aan 

God om ons met Hem te verenigen en om de anderen om Gods wil zonder voorbehoud en met 

heel ons hart te accepteren zoals wij onszelf accepteren. 1 

Jezus plaatst de liefde boven alle wetten, zonder die wetten daardoor te ontkrachten. Terecht zegt 

Augustinus daarom: ‘Heb lief en doe wat je wilt’ – wat helemaal niet zo eenvoudig is als het klinkt. 

Daarom is de liefde de grootste energie, die alle andere krachten bezielt met goddelijk leven. 

1) Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 1822-1829.1844 

De liefde 

De liefde is de goddelijke deugd waardoor wij God beminnen boven alles en omwille van Hemzelf, en 

onze naaste als onszelf ter liefde Gods. ... 
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CKK 1846 Het evangelie is de openbaring, in Jezus Christus, van de barmhartigheid van God voor de 

zondaars. 1 De engel kondigt het Jozef aan: "Gij moet Hem Jezus noemen, want Hij zal zijn volk 

redden uit hun zonden" (Mt. 1, 21). Zo is het ook met de Eucharistie, het Sacrament van de 

verlossing: "Dit is mijn Bloed van het Verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van 

zonden" (Mt. 26, 28). 

1) Vgl. Lc. 15 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=1846 

 

YOUCAT 314 Hoe weten wij dat God barmhartig is? 

Op veel plaatsen in de Heilige Schrift toont God zich als de barmhartige, met name ook in de 

gelijkenis over de barmhartige vader (Lc. 15), die de verloren zoon tegemoet gaat en hem 

onvoorwaardelijk in zijn armen sluit om vervolgens een vreugdefeest over het weerzien en de 

verzoening met hem te vieren. 1 

Al in het Oude Testament spreekt God door de profeet Ezechiël: ‘Zo waar ik leef – spreekt God, de 

Heer – de dood van een slecht mens geeft me geen vreugde, ik wil dat hij een andere weg inslaat en 

in leven blijft’ (Ez. 33, 11). Jezus is gezonden naar de ‘verloren schapen van het volk van Israël’ (Mt. 

15, 24) en Hij weet: ‘Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel’ (Mt. 9, 12). 

Daarom eet Hij met tollenaars en zondaren, voordat Hij tegen het einde van zijn aardse leven zelfs 

zijn eigen dood interpreteert als initiatief van de barmhartige liefde van God: ‘Dit is mijn bloed, het 

bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonde’ (Mt. 26, 28). 

1) Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 1846.1870 
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Het evangelie is de openbaring, in Jezus Christus, van de barmhartigheid van God voor de zondaars. 

De engel kondigt het Jozef aan: "Gij moet Hem Jezus noemen, want Hij zal zijn volk redden uit hun 

zonden" Mt. 1, 21. ... 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4005&al=314 

 

 

CKK 2669: het Hart van Christus is aanbidding waardig 

 

CKK 2669 Het gebed van de Kerk vereert en huldigt het hart van Jezus en acht het hoog, zoals het 

ook zijn allerheiligste Naam aanroept. Het aanbidt het mensgeworden Woord en zijn hart, dat zich, 

uit liefde voor de mensen, heeft laten doorboren door onze zonden. Het christelijke gebed volgt 

graag de kruisweg in de voetsporen van de Heiland. De staties vanaf het praetorium tot aan Golgotha 

en tot aan het graf markeren de laatste gang van Jezus, die door zijn heilige kruis de wereld heeft 

verlost. 
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YOUCAT 495 Zijn we zeker dat onze gebeden aankomen? 

Onze gebeden die we in naam van Jezus bidden, gaan daarheen waar ook de gebeden van Jezus 

gingen: naar het hart van de hemelse Vader. 1 

We kunnen daar net zo zeker van zijn als van ons vertrouwen in Jezus. Jezus heeft namelijk voor ons 

de weg naar de hemel opnieuw geopend die door de zonde afgesloten was geraakt. Aangezien Jezus 

de weg naar God is, sluiten christenen hun gebeden af met de toevoeging ‘dat vragen wij U door 

Jezus Christus onze Heer’. 

1) Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 2664-2669.2680-

2681 

Het gebed tot de Vader 

Er is geen andere weg van het christelijke gebed dan Christus. Of ons gebed nu in gemeenschappelijk 

verband plaatsvindt of persoonlijk is, of het nu gesproken of inwendig is, het heeft alleen dan 

toegang tot ... 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4005&al=495 

 

 

CKK 766, 1225: de Kerk wordt geboren uit de geopende zijde van Christus 

 

CKK 766 Maar de Kerk is vooral geboren uit het feit dat Christus zich voor ons heil totaal gegeven 

heeft. Bij de instelling van de Eucharistie wordt op die gave vooruitgelopen en zij wordt verwezenlijkt 

op het kruis. "Het begin en de groei van de Kerk worden gesymboliseerd door het bloed en het water 

die uit de geopende zijde van de gekruisigde Jezus vloeien". 1 "Want toen Christus ingeslapen was op 

het kruis, is uit zijn zijde het bewonderenswaardig sacrament dat de hele kerk is, voortgekomen". 2 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4005&al=314
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Evenals Eva gevormd is uit de rib van de ingeslapen Adam, zo is de kerk geboren uit het doorboorde 

hart van de op het kruis gestorven Christus. 3 

1) 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 3. vert. uit Lat. 

Zo kwam dan de Zoon, gezonden door de Vader, die ons in Hem heeft uitverkoren vóór de 

grondlegging der wereld en ons heeft voorbestemd zijn kinderen te worden, omdat het Hem 

behaagde in Christus het heelal onder één Hoofd te ... 

2) 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 5. 

vert. uit Lat. 

God "die wil, dat alle mensen gered worden en tot de kennis der waarheid komen" 1 Tim. 2, 4, heeft, 

"nadat Hij eertijds vele malen en op velerlei wijzen tot onze vaderen had gesproken door de 

profeten" Hebr. 1, 1, ... 

3) Vgl. H. Ambrosius van Milaan, Expositio Evangelii secundum Lucam. II, 85-89 
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YOUCAT 122 Waartoe wil God de Kerk? 

God wil de Kerk, omdat Hij ons niet individueel, maar gezamenlijk wil verlossen. Hij wil de hele 

mensheid tot zijn volk maken. 1 

Niemand komt op de asociale toer in de hemel. Wie alleen denkt aan zichzelf en zijn eigen zielenheil, 

leeft asociaal. Dat is in de hemel evenmin als op aarde mogelijk. God zelf is niet asociaal; Hij is niet 

een eenzaam, zelfgenoegzaam wezen. De drievuldige God is in wezen ‘sociaal’, een gemeenschap, 

een eeuwige uitwisseling van liefde. Naar het voorbeeld van God is ook de mens ingesteld op relatie, 

uitwisseling, deelneming en liefde. Wij zijn verantwoordelijk voor elkaar. 

1) Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 758-781.802-804 

Om het mysterie van de Kerk te doorgronden moet men allereerst nadenken over haar oorsprong in 

het heilsplan van de heiligste Drie-eenheid en over haar geleidelijke verwezenlijking in de 

geschiedenis. ... 
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YOUCAT 123 Wat is de taak van de Kerk? 

Het is de taak van de Kerk om het rijk van God, dat met Jezus al begonnen is, in alle volkeren te 

doen ontkiemen en groeien. 1 

Waar Jezus kwam, beroerde de hemel de aarde: het rijk van God brak aan, een rijk van vrede en 

gerechtigheid. De Kerk dient dit rijk van God. Ze is geen doel in zichzelf. Ze moet voortzetten waar 

Jezus mee begonnen is. Ze moet handelen zoals Jezus zou handelen. Ze zet de heilige tekenen van 

Jezus (Sacramenten) voort. Ze verspreidt Jezus’ woorden. Daarom is de Kerk, in al haar zwakheden, 

een sterk stuk hemel op aarde. 

1) Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 763-769.774-

776.780 

De Kerk - door Christus Jezus ingesteld 

Het komt de Zoon toe het heilsplan van zijn Vader in de volheid van de tijd te verwezenlijken; dat is 

de reden van zijn "zending". "De Heer Jezus heeft met zijn ... 
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CKK 1225 In zijn Pasen heeft Christus de bronnen van het doopsel voor alle mensen geopend. Hij had 

inderdaad reeds gesproken over zijn lijden dat Hij te Jeruzalem zou ondergaan, als over een 

"doopsel" waarmee Hij gedoopt moest worden (Mc. 10, 38). 1 Het bloed en het water die uit de 

doorstoken zijde van de gekruisigde Jezus vloeiden (Joh. 19, 34), zijn voorafbeeldingen van het 

Doopsel en de Eucharistie, Sacramenten van het nieuwe leven. 2 sindsdien is het mogelijk "geboren 

te worden uit water en geest" om het rijk Gods binnen te gaan (Joh. 3, 5). 

Kijk waar gij gedoopt zijt. Waar komt het Doopsel anders vandaan, dan van het kruis van Christus, 

van de dood van Christus. Heel het mysterie is hierin gelegen, dat Hij voor u geleden heeft. In Hem 

zijt gij vrijgekocht, in Hem zijt gij gered. 3 

1) Vgl. Lc. 12, 50  Ik moet een doopsel ondergaan, en hoe beklemd voel Ik Mij totdat het volbracht is. 

2) Vgl. 1 Joh. 5, 6-8  Hij is het die gekomen is met water en bloed, Jezus Christus. Hij is gekomen niet 

door water alleen, maar door water en door bloed. De Geest betuigt het, omdat de Geest de 

waarheid is. ... 

3) H. Ambrosius van Milaan, Boek, Over de Sacramenten, De Sacramentis (1 jan 387), 6. 2,2,6: PL 16, 

444, vert. uit Lat. 

U zag er de diaken, de priester, en de bisschop van de geheimenissen. U sprak in tegenwoordigheid 

van de engelen, zoals geschreven staat: "Want op de lippen van de priester is kennis, en zij zoeken de 

wet van ... 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=1225 

 

 

CKK 1432, 2100: de liefde van Christus beweegt ons hart 

 

CKK 1432 Het hart van de mens is traag en hard. God moet de mens een nieuw hart geven. 1 

Bekering is allereerst een werk van Gods genade die onze harten weer tot Hem keert: "Heer, breng 

ons weer bij U terug, maak ons leven opnieuw zoals vroeger" (Klaagl. 5, 21). God geeft ons de kracht 

om opnieuw te beginnen. Pas als ons hart de verhevenheid van Gods liefde ontdekt, wordt het 

ontsteld door de verschrikking en de last van de zonde en begint het te vrezen God door de zonde te 

beledigen en van Hem gescheiden te worden. Het menselijk hart bekeert zich door op te kijken naar 

Hem die onze zonden hebben doorstoken: 2 3 

Laten wij met aandacht het bloed van Christus beschouwen, en beseffen hoe kostbaar dit is voor 

God, zijn Vader. Dit bloed is immers vergoten voor ons heil, en bracht aan heel de wereld de genade 

van de inkeer. 4 

1) Vgl. Ez. 36, 26-27  Ik zal u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in u uitstorten; Ik zal het 

stenen hart uit uw lichaam verwijderen en een hart van vlees geven. ... 

2) Vgl. Joh. 19, 37  terwijl nog een ander Schriftwoord zegt: Zij zullen opzien naar Hem die zij hebben 

doorstoken. 
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3) Vgl. Zach. 12, 10  Maar over het huis van David en de bevolking van Jeruzalem zal Ik een geest van 

mededogen uitstorten, die hen tot bidden brengt. Dan zullen zij opzien naar hem, die zij doorstoken 

hebben, en over hem een rouwklacht houden, zoals ... 

4) H. Paus Clemens Romanus, Aan de Korintiërs, I Clemens - Ad Corinthios. 7,4, vert. Getijdenboek 

Lect I,2,50-51 
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YOUCAT 229 Wat maakt een mens bereid tot berouw? 

Uit het inzicht in de persoonlijke schuld ontstaat het verlangen je leven te beteren; dat noemen we 

berouw. Berouw komt als wij de tegenstelling tussen de liefde van God en onze zonde zien. Dan 

voelen we de pijn van onze zonden; we nemen ons voor ons leven te veranderen en stellen onze 

hele hoop op de hulp van God. 1 

De realiteit van de zonde wordt vaak verdrongen. Sommigen geloven zelfs dat je tegen 

schuldgevoelens in therapie moet gaan. Maar echte schuldgevoelens zijn belangrijk. Het is als in een 

auto: als de kilometerteller een overtreding van de maximumsnelheid aangeeft, is het niet de schuld 

van de kilometerteller, maar van de chauffeur. Hoe dichter wij bij God komen, die geheel licht is, des 

te duidelijker treden ook onze schaduwkanten aan het licht. Maar God is geen licht dat verbrandt, 

maar een licht dat geneest. Daarom drijft het berouw ons om naar het licht te gaan, waarin wij 

helemaal gezond worden. 

1) Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 1430-1433.1490 

Zoals dit reeds bij de profeten het geval was, beoogt Jezus' oproep tot bekering en boete niet op de 

eerste plaats uiterlijke werken - "zak en as", vasten en verstervingen - maar de bekering van het hart, 

de innerlijke boetvaardigheid. ... 
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CKK 2100 Om waarachtig te zijn moet het uiterlijke offer de uitdrukking zijn van een geestelijke 

offerande: "Wat ik offer, God, is mijn boetvaardigheid, een vermorzeld en vernederd hart wijst Gij 

niet af" (Ps. 51, 19). De profeten van het oude verbond hebben vaak de offers afgekeurd, die 

opgedragen werden zonder innerlijke betrokkenheid 1 of zonder verband met de liefde tot de 

naaste. 2 Jezus brengt de woorden van Hosea in herinnering: "Ik wil liever barmhartigheid dan 

offers" (Mt. 9, 13)(Mt. 12, 7). 3 Het enige volmaakte offer is dat van Christus, die zich op het kruis als 

een volmaakte offerande uit liefde voor de Vader, voor ons heil heeft opgedragen. 4 Door ons bij zijn 

offer aan te sluiten kunnen wij van ons leven een offerande aan God maken. 

1) Vgl. Am. 5, 21-25 Ik haat, Ik verfoei uw feesten, uw vieringen kan Ik niet luchten. ... 

2) Vgl. Jes. 1, 10-20  Gerechtigheid beter dan offers 

Hoort het woord van Jahwe, gij leiders van Sodom, luistert naar het onderricht van onze God, gij volk 

van Gomorra. ... 

3) Vgl. Hos. 6, 6 Want vroomheid wens Ik, geen offergaven, en erkenning van God, meer dan 

brandoffers. 

4) Vgl. Heb. 9, 13-14  Want als het bloed van bokken en stieren en de gesprenkelde as van een vaars 

de verontreinigden kan heiligen zodat zij wettelijk rein worden, ... 
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YOUCAT 353 Waarom aanbidden wij God? 

Wij aanbidden God omdat Hij bestaat en omdat eerbied en aanbidding het gepaste antwoord zijn 

op zijn verschijning en zijn tegenwoordigheid. ‘Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen Hem’ (Mt. 4, 

10). 1 

De aanbidding van God dient echter ook de mens, want ze bevrijdt hem van de dienst aan de 

machten van die wereld. Waar God niet langer aanbeden wordt, waar Hij niet langer Heer over leven 

en dood mag zijn, werpen anderen zich hiervoor op en zetten ze de menselijke waardigheid op het 

spel. 

1) Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 2095-2105.2135-

2136 

De goddelijke deugden van geloof, hoop en liefde vormen en bezielen de zedelijke deugden. Zo 

brengt de liefde ons ertoe alles aan God te geven wat wij, als schepselen, Hem moeten geven. De 

deugd van godsvrucht stelt ons tot ... 
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