59 zondag van Pasen B jaar
VIJFDE ZONDAG VAN PASEN (Jaar B)
Eerste lezing: Uit de Handelingen der Apostelen, 9, 26-31.

In die tijd deed Paulus, in Jeruzalem aangekomen, pogingen zich bij de leerlingen aan te
sluiten, maar allen waren bang van hem, omdat zij niet konden geloven dat hij een leerling
was. Barnabas trok zich zijn lot aan, bracht hem bij de apostelen en verhaalde hun, hoe hij
onderweg de Heer gezien had en dat Deze tot hem had gesproken, en hoe hij in Damascus
vrijmoedig opgetreden was in de Naam van Jezus. Voortaan ging hij in Jeruzalem geregeld
met hen om, terwijl hij onverschrokken optrad in de Naam van de Heer. Hij sprak en
disputeerde met de Hellenisten. Deze probeerden hem te vermoorden. Toen de broeders dit
te weten kwamen, brachten zij hem weg naar Caesarea en lieten hem naar Tarsus
vertrekken. Nu genoot de Kerk in heel Judea, Galilea en Samaria vrede; zij werd steeds meer
bevestigd in de vreze des Heren en nam gestadig in aantal toe door de vertroosting van de
heilige Geest.

Tussenzang: Ps. 22 (21), 26b-27. 28 en 30. 31-32.
Antifoon: Voor heel de menigte zal ik U prijzen.

Voor heel de menigte zal ik U prijzen,

U danken voor het oog van de godvrezenden.
De armen zullen eten en verzadigd worden,
en allen die God zoeken, prijzen Hem.

Dan zullen alle landen van de aarde

de Heer gedenken en zich tot Hem keren.

Die rusten in de aarde zullen Hem aanbidden,
voor Hem zal buigen alwie afdaalt in het stof.

Mijn ziel zal voor zijn Aanschijn blijven leven,

mijn nageslacht zal steeds zijn dienaar zijn.

Het zal verhalen van de Heer aan het geslacht dat komt,
van zijn gerechtigheid aan die geboren worden.

Tweede lezing: Uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes, 3, 18-24.
Dierbaren,

Wij moeten niet liefhebben met woorden en leuzen maar metterdaad. Dat is onze maatstaf;
daardoor krijgen wij de zekerheid dat wij thuishoren bij de waarachtige God. Dan mogen wij
ook voor zijn aanschijn ons geweten geruststellen ook als het ons veroordeelt, want God is



groter dan ons hart en Hij weet alles. Dierbare, daar ons geweten ons dus niet hoeft te
veroordelen, mogen wij vrijmoedig met God omgaan; wij krijgen van Hem alles wat wij
vragen, omdat wij zijn geboden onderhouden en doen wat Hem aangenaam is. En dit is zijn
gebod: van harte geloven in zijn Zoon Jezus Christus en elkaar liefhebben zoals Hij ons
bevolen heeft. Wie zijn geboden onderhoudt, blijft in God en God blijft in hem. En dat Hij in
ons woont, weten we door de Geest die Hij ons gegeven heeft.

Alleluia: Joh. 15, 4 en 5b.

Alleluia. Blijft in Mij, dan blijf Ik in u, zegt de Heer; wie in Mij blijft, die draagt veel vrucht.
Alleluia.

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes, 15, 1-8.

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de
wijnbouwer. Elke rank aan Mij die geen vrucht draagt, snijdt Hij af; en elke die wel vrucht
draagt, zuivert Hij, opdat zij meer vrucht mag dragen. Gij zijt al rein dank zij het woord dat Ik
tot u gesproken heb. Blijft in Mij dan blijf Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit
zichzelf maar alleen als zij blijft aan de wijnstok, zo gij evenmin als gij niet blijft in Mij. Ik ben
de wijnstok, gij de ranken. Wie in Mij blijft, terwijl Ik blijf in hem, die draagt veel vrucht, want
los van Mij kunt gij niets. Als iemand niet in Mij blijft, wordt hij weggeworpen als rank en
verdort; men brengt ze bij elkaar, gooit ze in het vuur en ze verbranden. Als gij in Mij blijft en
mijn woorden in u blijven, vraagt dan wat gij wilt en gij zult het krijgen. Hierdoor wordt mijn
Vader verheerlijkt dat gij rijke vruchten draagt; zo zult gij mijn leerlingen zijn.



Vijfde zondag van Pasen
CKK 2746-2751: het gebed van Jezus bij het Laatste Avondmaal
CKK 736, 737, 755, 787, 1108, 1988,2074: Christus is de wijnstok, wij de ranken

CKK 953, 1822-1829: de liefde

CKK 2746-2751: het gebed van Jezus bij het Laatste Avondmaal

CKK 2746 Wanneer zijn uur gekomen is, bidt Jezus tot de Vader. 1 Zijn gebed, het langste dat
ons door het evangelie is overgeleverd, omvat de hele scheppings- en heilseconomie, net zo

goed als zijn dood en verrijzenis dat doen. Het gebed van zijn Uur blijft zonder ophouden het
gebed van Jezus zoals ook Pasen, dat "eens voor al" heeft plaatsgevonden, aanwezig blijft in

de liturgie van zijn Kerk.

1) Vgl. Joh. 17

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=2746

CKK 2747 De christelijke traditie noemt dit gebed met recht het "hogepriesterlijke" gebed
van Jezus. Het is het gebed van onze hogepriester, het is onafscheidelijk verbonden met zijn
offer, met. zijn "doortocht" (Pasen) naar de Vader, waar Hij geheel en al "toegewijd" is aan
de Vader. 1

1) Vgl. Joh. 17, 11.13.19 Ik blijf niet langer in de wereld, zij echter blijven in de wereld,
terwijl Ik naar U toe kom. Heilige Vader, bewaar in uw Naam hen die Gij Mij gegeven hebt,
opdat zij één mogen zijn zoals Wij. ...

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=2747

CKK 2748 In dat gebed van Pasen, gebed van het offer, wordt alles in Hem "onder een hoofd
gebracht". 1 God en de wereld, het Woord en het viees, het eeuwige leven en de tijd, de
liefde die zich overlevert en de zonde die ze verraadt, de aanwezige leerlingen en zij die
zullen geloven in Hem door hun verkondiging, de vernedering en de verheerlijking. Het is het
gebed van de eenheid.

1) Vgl. Ef. 1, 10

ter verwezenlijking van de volheid der tijden:

het heelal in Christus onder één hoofd te brengen,
alle wezens in de hemelen

en alle wezens op aarde,


https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=2746
https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=2747

in Hem.
https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=18&al=2748

CKK 2749 Jezus heeft alles van het werk van de Vader verwezenlijkt en zijn gebed strekt zich,
net zo goed als zijn offer, uit tot aan de voltooiing van de tijd. Het gebed van het Uur vervult
de eindtijd en brengt die tot voltooiing. Jezus, de Zoon aan wie de Vader alles gegeven heeft,
heeft zich totaal overgegeven aan de Vader en, tegelijkertijd, drukt Hij zich uit met een
koninklijke vrijheid 1 krachtens de macht die de Vader Hem gegeven heeft over al het vlees.
De Zoon, die zich tot dienstknecht heeft gemaakt, is de Heer, de albeheerser (Pantokrator).
Onze hogepriester die voor ons bidt, is ook degene die in ons bidt, en de God die ons
verhoort.

1) Vgl. Joh. 17, 11.13.19.24 Ik blijf niet langer in de wereld, zij echter blijven in de wereld,
terwijl Ik naar U toe kom. Heilige Vader, bewaar in uw Naam hen die Gij Mij gegeven hebt,
opdat zij één mogen zijn zoals Wij. ...

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=2749

CKK 2750 Wanneer wij binnengaan in de heilige naam van de Heer Jezus kunnen wij van
binnen uit het gebed ontvangen dat Hij ons leert: "Onze Vader!" Zijn hogepriesterlijk gebed
is een innerlijke inspiratiebron voor de grote beden van het Onze Vader: de bezorgdheid om
de naam van de Vader, 1 de hartstocht voor zijn rijk (de heerlijkheid), 2 de verwezenlijking
van de wil van de Vader, van zijn heilsplan, 3 en de bevrijding van het kwaad. 4

1) Vgl. Joh. 17, 6.11.12.26 Jezus bidt voor zijn leerlingen
Ik heb uw Naam geopenbaard aan de mensen die Gij Mij uit de wereld gegeven hebt. U
behoorden ze toe; Mij hebt Gij ze gegeven en zij hebben uw woord onderhouden. ...

2) Vgl.Joh. 17, 1.5.10.24.23.26 Jezus bidt voor zichzelf
Zo sprak Jezus. Toen sloeg Hij zijn ogen ten hemel en zei: “Vader, het uur is gekomen.
Verheerlijk uw Zoon, opdat de Zoon U verheerlijke. ...

3)Vgl.Joh. 17, 2.4.6.9.11.12.24 Gij hebt Hem immers macht gegeven over alle mensen om
eeuwig leven te schenken aan allen die Gij Hem gegeven hebt. ...

4) Vgl. Joh. 17, 15 Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart
voor het kwaad.

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=2750

CKK 2751 Jezus openbaart ons en geeft ons, tenslotte, in dit gebed de niet te scheiden
"kennis" van de Vader en die van de Zoon; 1 die het eigenlijke mysterie uitmaakt van het
gebedsleven.


https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=2748
https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=2749
https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=2750

1) Vgl. Joh. 17, 3.6-10.25 En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige ware God en
Hem die Gij hebt gezonden, Jezus Christus. ...

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=2751

CKK 736, 737, 755, 787, 1108, 1988,2074: Christus is de wijnstok, wij de ranken

CKK 736 Het is door deze kracht van de Geest dat de kinderen van God vrucht kunnen
dragen. Hij die ons op de ware wijnstok geént heeft, zal ons "de vrucht van de Geest die
liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid, ingetogenheid"
(Gal. 5, 22-23) is, doen dragen. "De Geest is ons leven"; hoe meer wij onszelf verloochenen,
1 des te meer "zullen wij leven door de Geest" (Gal. 5, 25).

Door de heilige Geest wordt de toelating tot het paradijs weer mogelijk gemaakt; door Hem
vindt het opgaan naar de hemel plaats, de terugkeer naar de aanname als kinderen; door
Hem bestaat wederom de vrijmoedigheid God Vader te noemen, kan men weer deelhebben
aan de genade van Christus, kind van het licht genoemd worden en de eeuwige heerlijkheid
genieten. 2

1) Vgl. Mt. 16, 24-26 En daarna tot zijn leerlingen: “Wie mijn volgeling wil zijn, moet Mij
volgen door zichzelf te verloochenen en zijn kruis op te nemen. ...

2) H. Basilius van Caesarea, Liber de Spiritu Sancto. 15,36, vert. uit Gr.

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=736

YOUCAT 119 Wat doet de Heilige Geest in de Kerk?

De Heilige Geest bouwt de Kerk op en brengt haar steeds in beweging. Hij herinnert haar
aan haar missie. Hij roept mensen in zijn dienst en schenkt hun de nodige gaven. Hij voert
ons steeds dieper in de gemeenschap met de drievuldige God. 1

Ook al leek de kerk in haar lange geschiedenis vaak ‘door alle goede geesten verlaten’ en
niettegenstaande alle fouten en menselijke tekortkomingen, toch werkt de Heilige Geest in
haar en door haar. Alleen al haar tweeduizendjarige bestaan en de vele heiligen in alle tijden
en culturen zijn het zichtbare bewijs van zijn aanwezigheid. De Heilige Geest is het die de
kerk als geheel in de waarheid houdt en haar steeds dieper binnenleidt in de kennis van God.
Het is de Heilige Geest die in de sacramenten werkt en die de Heilige Schrift voor ons tot
leven wekt. Mensen die zich volledig voor hem openstellen, schenkt Hij ook zijn
genadegaven (charismata).

1) Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 733-
741.747
De Heilige Geest - gave van God


https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=2751
https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=736

"God is liefde" 1 Joh. 4, 8.16 en de liefde is de eerste gave, zij omvat alle andere. Deze liefde
"heeft God in ons hart uitgestort door de Heilige Geest die ons werd ...

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4005&al=119

CKK 737 De Heilige Geest en de Kerk

De zending van Christus en de Heilige Geest wordt in de Kerk, het lichaam van Christus en de
tempel van de Heilige Geest, verwezenlijkt. Deze gezamenlijke zending maakt voortaan de
gelovigen van Christus deelgenoot aan zijn gemeenschap met de Vader in de Heilige Geest:
de Geest bereidt de mensen voor, Hij is jegens hen voorkomend met zijn genade om hen
naar Christus toe te trekken. Hij laat hun de verrezen Heer zien, Hij brengt hun zijn woord in
herinnering en opent hun geest voor het begrijpen van zijn dood en verrijzenis. Hij stelt hun
bij uitstek in de Eucharistie het mysterie van Christus tegenwoordig om hen te verzoenen,
tot gemeenschap met God te brengen, om hen "veel vrucht" te laten dragen (Joh. 15,
5.8.16).

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=737

CKK 755 De Kerk is Gods bouwland, Gods akker (1 Kor. 3, 9). Op deze akker groeit de oude
olijffboom waarvan de aartsvaders de heilige wortel waren en waarin de verzoening tussen
joden en heidenen tot stand komt en tot stand zal komen. 1 De Kerk werd door de hemelse
wijnbouwer geplant als een uitgelezen wijngaard. 2 3 De ware wijnstok is Christus: Hij geeft
leven en vruchtbaarheid aan de ranken die wij zijn: door de Kerk blijven wij in Hem, zonder
wie wij niets kunnen (Joh. 15, 1-5).

1) Vgl. Rom. 11, 13-26 Christenen uit het heidendom past bescheidenheid
Nu richt ik mij tot u die uit het heidendom gekomen zijt. Ik ben weliswaar apostel van de
heidenen, maar ik schat dit ambt juist hierom zo hoog, ...

2) Vgl. Mt. 21, 33-43. par. De misdadige wijnbouwers

Luistert naar een andere gelijkenis: Er was eens een landeigenaar die een wijngaard
aanlegde; hij zette er een heining omheen, hakte een wijnpers erin uit en bouwde een
wachttoren. Daarop verpachtte hij hem aan wijnbouwers en vertrok ...

3) Vgl. Jes. 5, 1-7 Het lied van de wijngaard
Ik wil zingen van mijn vriend, het lied van mijn vriend en zijn wijngaard. Mijn vriend had een
wijngaard op een vruchtbare helling. ...

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=755

YOUCAT 121 Wat betekent ‘Kerk’

Het Griekse woord voor Kerk: ‘ekklesia’ betekent ‘de geroepenen’. Wij allen die gedoopt
zijn en in God geloven, worden door de Heer geroepen. Samen vormen we de Kerk.
Christus is, zoals Paulus zegt, het hoofd van de Kerk. Wij zijn zijn lichaam. 1


https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4005&al=119
https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=737
https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=755

Als wij de Sacramenten ontvangen en het Woord van God horen, is Christus in ons en zijn wij
in Hem — dat is de Kerk. De Heilige Schrift beschrijft de nauwe persoonlijke
levensgemeenschap van alle gedoopten met Jezus in steeds nieuwe beelden: de ene keer is
er sprake van het volk van God, dan weer van de bruid van Christus; één keer wordt de Kerk
moeder genoemd, dan weer is ze de familie van God, of ze wordt vergeleken met een
bruiloftsgezelschap. Nooit gaat het over de Kerk als alleen maar een instituut, nooit over de
‘officiéle kerk’, waar je aan voorbij kunt leven. Wij zullen ons ergeren aan de fouten en
gebreken in de kerk, maar we kunnen ons nooit van haar distantiéren, omdat God
onherroepelijk voor haar gekozen heeft en zich ondanks alle zonde niet van haar
distantieert. De kerk is Gods aanwezigheid onder ons mensen. Daarom moeten wij wel van
haar houden.

1) Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 748-757
"Omdat Christus het licht der volken is, is het de vurige wens van dit heilig concilie, in de
heilige Geest vergaderd, alle mensen te verlichten met het stralend licht van Christus dat
zich op het gelaat van de Kerk weerspiegelt, ...

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4005&al=121

CKK 787 De Kerk is gemeenschap met Jezus

Vanaf het begin heeft Jezus zijn leerlingen in zijn leven laten delen; 1 2 Hij heeft hun het
mysterie van het koninkrijk geopenbaard; 3 Hij heeft hen deelgenoten gemaakt aan zijn
zending, zijn vreugde 4 en lijden. 5 Jezus spreekt over een nog inniger gemeenschap tussen
Hem en diegenen die Hem zouden volgen: "Blijft in Mij, zoals Ik in u (...). Ik ben de wijnstok,
gij de ranken" (Joh. 15, 4-5). En Hij kondigt een mysterievolle en werkelijke gemeenschap
aan tussen zijn eigen lichaam en het onze.. "Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in
Mij en Ik in hem" (Joh. 6, 56).

1) Vgl. Mc. 1, 16-20 ROEPING VAN DE EERSTE LEERLINGEN
Toen Hij eens langs het meer van Galilea liep, zag Hij Simon en de broer van Simon, Andreas,
terwijl zij bezig waren het net uit te werpen in het meer; zij waren namelijk vissers. ...

2) Vgl. Mc. 3, 13-19 ROEPING VAN DE TWAALF
Jezus ging de berg op en riep tot zich die Hij zelf wilde; en zij kwamen bij Hem. ...

3) Vgl. Mt. 13, 10-17 Zijn leerlingen kwamen Hem vragen: “Waarom spreekt Gij tot hen in
gelijkenissen?” ...

4) Vgl. Lc. 10, 17-20 De (twee-en) zeventig keerden vol blijdschap terug en zeiden: 'Heer,
zelfs de duivels onderwerpen zich aan ons door uw Naam.' ...

5) Vgl. Lc. 22, 28-30 Gij zijt het die trouw zijt gebleven in mijn beproevingen. ...

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=787



https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4005&al=121
https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=787

YOUCAT 126 Wat betekent: ‘De Kerk is het lichaam van Christus’?

Vooral door de Sacramenten van de Doop en de Eucharistie ontstaat een onlosmakelijke
band tussen Jezus Christus en de Christenen. De verbinding is zo sterk dat zij Hem en ons
samenvoegt als hoofd en lichaam van een menselijk lichaam en ons verbindt tot een
eenheid. 1

1) Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 787-795
De Kerk is gemeenschap met Jezus

Vanaf het begin heeft Jezus zijn leerlingen in zijn leven laten delen; Hij heeft hun het
mysterie van het koninkrijk geopenbaard; Hij heeft hen deelgenoten gemaakt aan zijn
zending, zijn vreugde ...

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4005&al=126

CKK 1108 De gemeenschap van de Heilige Geest

In elke liturgische handeling is het einddoel van de zending van de Heilige Geest
gemeenschap te stichten met Christus om zijn lichaam te vormen. De Heilige Geest is als het
sap van de wijnstok van de Vader, die vrucht draagt in zijn ranken. 1 2 In de liturgie
verwezenlijkt zich de meest innige samenwerking tussen de Heilige Geest en de Kerk. Hij, de
Geest van gemeenschap, verblijft onophoudelijk in de Kerk, en daardoor is de Kerk het grote
sacrament van de goddelijke gemeenschap die de verspreide kinderen Gods verzamelt. De
vrucht van de Geest in de liturgie is zowel gemeenschap met de Heilige Drie-eenheid als
gemeenschap met elkaar, als broeders en zusters, twee aspecten die niet te scheiden zijn. 3

1) Vgl. Joh. 15, 1-17 De ware wijnstok
Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. ...

2) Vgl. Gal. 5, 22 Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde, vrede, geduld,
vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid, ingetogenheid.

3) Vgl. 1 Joh. 1, 3-7 Wat wij gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij ook aan u,
opdat gij gemeenschap moogt hebben met ons. En onze gemeenschap is er een met de
Vader en met Jezus Christus, zijn Zoon. ...

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=18&al=1108

YOUCAT 167 Wat is liturgie?

Liturgie is de officiéle eredienst van de Kerk. 1

Een liturgie is geen happening die het moet hebben van goede ideeén en mooie liederen.
Liturgie is niet iets wat wij maken of verzinnen. Het is iets levends, gegroeid in het geloof van
millennia. Een eredienst is een heilig, eerbiedwaardig gebeuren. Liturgie wordt spannend als
we God op het spoor komen: God zelf is aanwezig in haar heilige tekenen en in hun
kostbare, vaak heel oude gebeden.

1) Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 1077-1112


https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4005&al=126
https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=1108

"Gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelen in Christus
heeft gezegend met elke geestelijke zegen. In Hem heeft Hij ons uitverkoren véér de
grondlegging der wereld, om heilig en vlekkeloos te zijn ...

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4005&al=167

YOUCAT 170 Wat is de diepste oorsprong van de liturgie?

De diepste oorsprong van de liturgie is God, in wie een eeuwig, hemels feest van liefde is -
de vreugde van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Omdat God liefde is, wil Hij ons
doen delen in zijn vreugde en ons zijn zegen schenken. 1

Onze aardse liturgieén moeten feesten vol schoonheid en kracht zijn: feesten van de Vader
die ons geschapen heeft — daarom spelen de gaven van de aarde zo een grote rol: het brood,
de wijn, olie en licht, wierook, goddelijke muziek en schitterende kleuren. Feesten van de
Zoon die ons verlost heeft — daarom jubelen wij over onze bevrijding, ademen wij op in het
horen van de woorden, worden we sterk in het eten van de eucharistische gaven. Feesten
van de Heilige Geest, die in ons leeft — vandaar de overvloedige rijkdom aan troost, inzicht,
moed, kracht en zegen, die uitgaat van de heilige samenkomsten.

1) Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 1077-1109
"Gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelen in Christus
heeft gezegend met elke geestelijke zegen. In Hem heeft Hij ons uitverkoren véér de
grondlegging der wereld, om heilig en vlekkeloos te zijn ...

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4005&al=170

CKK 1988 Door de kracht van de Heilige Geest hebben wij door te sterven aan de zonde deel
aan het lijden van Christus en aan zijn verrijzenis door geboren te worden .. de ledematen
van zijn lichaam, dat de Kerk is, 1 tot een nieuw leven; wij zijn de ranken geént op de
wijnstok die Hijzelf is: 2

Het is door de Geest dat wij deel hebben aan God. Door deelname aan de Geest hebben wij
deel aan de goddelijke natuur (...). Daarom zijn diegenen, in wie de Geest woont,
vergoddelijkt. 3

1) Vgl. 1 Kor. 12

2) Vgl. Joh. 15,1-4 De ware wijnstok
Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. ...

3) H. Athanasius van Alexandrié, Epistulae ad Serapionem. 1,24

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=1988

YOUCAT 337 Hoe worden wij verlost?
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Geen mens kan zichzelf verlossen. Christenen geloven dat ze door God verlost zijn, die
daartoe zijn Zoon Jezus Christus naar de wereld heeft gestuurd. Verlossing betekent voor
ons dat we door de Heilige Geest bevrijd zijn van de macht van de zonde en uit de
doodszone zijn teruggekeerd naar een leven zonder einde, een leven voor het aangezicht
van God. 1

Paulus stelt vast: ‘ledereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God’ (Rom. 3, 23).
De zonde kan voor God, die door en door gerechtigheid en goedheid is, niet bestaan. Als de
zonde alleen maar goed is voor het niets, hoe is het dan met de zondaar? In zijn liefde heeft
God een weg gevonden om de zonde te vernietigen, maar de zondaar te redden. Hij maakt
hem weer ‘recht’ — of rechtvaardig. Daarom heet verlossing van oudsher ook
rechtvaardiging. Rechtvaardig worden wij niet uit eigen kracht. Een mens kan zichzelf niet de
zonde vergeven, noch zichzelf ontrukken aan de dood. Daartoe moet God aan ons handelen,
en wel uit barmhartigheid, niet omdat wij het zouden kunnen verdienen. God schenkt in de
doop ‘vrijspraak aan allen die in Jezus Christus geloven’ (Rom. 3, 22). Door de Heilige Geest,
die in onze harten is uitgestort, worden wij opgenomen in het sterven en de verrijzenis van
Christus — wij sterven voor de zonde en worden geboren voor een nieuw leven in God. Door
Gods toedoen worden we gegrepen door geloof, hoop en liefde en zijn we in staat om te
leven in het licht en volgens Gods wil.

1) Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 1987-
1995.2017-2020

De genade van de Heilige Geest heeft de kracht om ons te rechtvaardigen, d.w.z. ons te
zuiveren van onze zonden en ons "de gerechtigheid van God door het geloof in Jezus
Christus" Rom. 3, 22 en door het Doopsel te ...

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4005&al=337

CKK 2074 "Zonder Mij kunt gij niets doen"

Jezus zegt: "lk ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in Mij blijft, zoals Ik in hem, die draagt
veel vrucht, want los van Mij kunt gij niets" (Joh. 15, 5). De vrucht waarvan hier sprake is, is
de heiligheid van een leven, dat vruchtbaar geworden is door de vereniging met Christus.
Wanneer wij in Jezus Christus geloven, deel hebben aan zijn mysteries en zijn geboden
onderhouden, komt de Verlosser zelf om in ons zijn Vader en zijn broeders, onze Vader en
onze broeders, te beminnen. Dankzij de heilige Geest wordt zijn persoon de levende en
innerlijke regel van ons handelen. "Dit is mijn gebod dat gij elkander liefhebt, zoals Ik u heb
liefgehad" (Joh. 15, 12).

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=2074

CKK 953, 1822-1829: de liefde
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CKK 953 De gemeenschap van de liefde: in de sanctorum communio "leeft niemand van ons
voor zichzelf alleen, niemand sterft voor zichzelf alleen" (Rom. 14, 7), "Wanneer een lid lijdt,
delen alle ledematen in het lijden; wordt één lid geéerd, alle delen in de vreugde. Welnu, gij
zijt het lichaam van Christus, en ieder van u is een lid van dit lichaam" (1 Kor. 12, 26-27), "De
liefde zoekt zichzelf niet" (1 Kor. 13, 5). 1 Het geringste dat wij uit liefde doen, strekt allen
tot voordeel op grond van deze solidariteit met alle mensen, levenden en doden, die steunt
op de gemeenschap van de heiligen. ledere zonde schaadt deze gemeenschap.

1) Vgl. 1 Kor. 10, 24 Niemand zoeke zijn eigen voordeel, maar dat van zijn naaste.

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=953

YOUCAT 146 Wat betekent ‘gemeenschap van de heiligen’?

Tot de ‘gemeenschap van de heiligen’ behoren alle mensen die hun hoop op Christus
hebben gesteld en door de doop bij Hem horen, of ze al gestorven zijn of nog leven. Omdat
wij in Christus één lichaam zijn, leven we in een gemeenschap die hemel en aarde omvat. 1
De Kerk is groter en meer levend dan wij denken. Tot de Kerk behoren levenden en
gestorvenen — of ze zich nog in een louteringsproces bevinden, of al in de heerlijkheid van
God zijn — bekenden en onbekenden, grote heiligen en onopvallende mensen. Wij kunnen
elkaar over de dood heen bijstaan. Wij kunnen onze naamheilige of onze favoriete heilige
aanroepen, maar ook onze overleden verwanten, van wie wij geloven dat ze al bij God zijn
aangekomen. Omgekeerd kunnen wij onze overledenen die zich nog in een louteringsproces
bevinden, door ons smeekgebed en eucharistievieringen als offer van Christus helpen. Wat
de enkeling in en voor Christus doet, komt allen ten goede. Omgekeerd betekent dit helaas
ook dat iedere zonde de gemeenschap schaadt.

1) Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 946-962
Na de "heilige katholieke Kerk" beleden te hebben voegt de Twaalf artikelen van het geloof
"de gemeenschap van de heiligen" toe. Dit artikel is in zekere zin een uitleg van het
voorafgaande: "Wat is de Kerk anders dan de vergadering ...

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4005&al=146

CKK 1822 De liefde
De liefde is de goddelijke deugd waardoor wij God beminnen boven alles en omwille van
Hemzelf, en onze naaste als onszelf ter liefde Gods.

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=1822

YOUCAT 309 Wat is de liefde?

De liefde is de kracht waarin wij ons, omdat God ons eerst heeft liefgehad, kunnen
overgeven aan God om ons met Hem te verenigen en om de anderen om Gods wil zonder
voorbehoud en met heel ons hart te accepteren zoals wij onszelf accepteren. 1
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Jezus plaatst de liefde boven alle wetten, zonder die wetten daardoor te ontkrachten.
Terecht zegt Augustinus daarom: ‘Heb lief en doe wat je wilt’ — wat helemaal niet zo
eenvoudig is als het klinkt. Daarom is de liefde de grootste energie, die alle andere krachten
bezielt met goddelijk leven.

1) Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 1822-
1829.1844

De liefde

De liefde is de goddelijke deugd waardoor wij God beminnen boven alles en omwille van
Hemzelf, en onze naaste als onszelf ter liefde Gods. ...

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4005&al=309

CKK 1823 Jezus maakt van de liefde het nieuwe gebod . 1 Door de zijnen te beminnen "tot
het uiterste" (Joh. 13, 1) openbaart Hij de liefde van de Vader die Hij ontvangt. Door elkaar
te beminnen volgen de leerlingen de liefde van Jezus na, die ze ook in zich ontvangen.
Daarom zegt Jezus: "Zoals de Vader Mij heeft liefgehad, zo heb ook Ik u liefgehad. Blijft in
mijn liefde" (Joh. 15, 9). En ook nog: "Dit is mijn gebod dat gij elkaar liefhebt, zoals Ik u heb
liefgehad" (Joh. 15, 12).

1) Vgl. Joh. 13, 34 Een nieuw gebod geef |k u: gij moet elkaar liefhebben, zoals Ik u heb
liefgehad, zo moet ook gij elkaar liefhebben.

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=1823

CKK 1824 De liefde, vrucht van de Geest en vervulling van de wet, onderhoudt de geboden
van God en zijn Gezalfde: "Blijft in mijn liefde. Als gij mijn geboden onderhoudt, zult gij in
mijn liefde blijven" (Joh. 15, 9-10).1 2

1) Vgl. Mt. 22, 40 “Aan deze twee geboden hangt heel de Wet en de Profeten.”

2) Vgl. Rom. 13, 8-10 De liefde vervuilt de wet
Zorgt dat gij niemand iets schuldig zijt. Uw enige schuld blijve de onderlinge liefde. Wie zijn
naaste bemint, heeft de wet vervuld. ...

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=1824

CKK 1825 Christus is uit liefde voor ons gestorven, toen wij nog "vijanden" (Rom. 5, 10)
waren. De Heer vraagt ons om, zoals Hij, zelfs onze vijanden 1 te beminnen, om onszelf te
maken tot de naaste van degene die het verst 2 van ons afstaat, de kinderen 3 en de armen
4 lief te hebben, zoals Hijzelf dit doet.
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De apostel Paulus heeft een weergaloos beeld van de liefde geschetst: "De liefde is
lankmoedig en goedertieren; de liefde is niet afgunstig, zij praalt niet, zij beeldt zich niets in.
Zij geeft niet om de schone schijn, zij zoekt zichzelf niet, zij laat zich niet kwaad maken en
rekent het kwade niet aan. Zij verheugt zich niet over onrecht, maar vindt haar vreugde in de
waarheid. Alles verdraagt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles duldt zij" (1 Kor. 13, 4-7).

1) Vgl. Mt. 5, 44 Maar ik zeg u: Bemint uw vijanden en bidt voor wie u vervolgen,

2) Vgl. Lc. 10, 27-37 Hij gaf ten antwoord: 'Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw
hart en geheel uw ziel, met al uw krachten en geheel uw verstand; en uw naaste gelijk uzelf.'

3) Vgl. Mc. 9, 37 “Wie een kind als dit opneemt in mijn Naam, neemt Mij op; en wie Mij
opneemt, neemt niet Mij op, maar Hem die Mij gezonden heeft.”

4) Vgl. Mt. 25, 40.45 De Koning zal hun ten antwoord geven: Voorwaar, |k zeg u: al wat gij
gedaan hebt voor een dezer geringsten van mijn broeders hebt gij voor Mij gedaan. ...

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=1825

CKK 1826 "Als ik de liefde niet heb", zegt de apostel nog, "ben ik niets..." En al wat voorrecht
is, dienst, zelfs deugd... "als ik de liefde niet heb, baat het mij niets" (1 Kor. 13, 1-4). De liefde
staat boven alle deugden. Ze is de eerste van de goddelijke deugden: "Nu echter blijven
geloof, hoop en liefde, de grote drie; maar de liefde is de grootste " (1 Kor. 13, 13).

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=1826

CKK 1827 De beoefening van alle deugden wordt gevoed en geinspireerd door de liefde.
Deze is de "band der volmaaktheid" (Kol. 3, 14); ze is de vorm van de deugden; ze articuleert
en ordent ze onderling; ze is bron en einddoel van hun christelijke praktijk. De liefde
bevestigt en zuivert ons menselijk vermogen om te beminnen. Ze verheft het tot de
bovennatuurlijke volmaaktheid van de goddelijke liefde.

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=1827

CKK 1828 De praktijk van het morele leven, bezield door de liefde, geeft aan de christen de
geestelijke vrijheid van de kinderen Gods. De christen staat niet meer voor God als een slaaf,
met slaafse vrees, of als een huurling die zijn loon komt vragen, maar als een zoon die de
liefde beantwoordt van Hem die "ons het eerst heeft liefgehad" (1 Joh. 4, 19).

Ofwel keren wij ons af van het kwaad uit vrees voor de straf, en dan zijn we in de situatie
van een slaaf, Ofwel laten wij ons aantrekken door de beloning, en dan gelijken wij op
huurlingen. Ofwel is het omwille van het goede zelf en uit liefde voor Hem die ons beveelt te
gehoorzamen (...) en dan zijn we in de gesteltenis van kinderen. 1
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1) H. Basilius van Caesarea, Kleine Regels, Regulae fusius tractatae - Regulae Brevius
Tractatae. prol. 3
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CKK 1829 De vruchten van de liefde zijn vreugde, vrede en barmhartigheid; de liefde eist de
weldadigheid en de broederlijke vermaning; ze is welwillendheid; ze wekt wederkerigheid
op, blijft belangeloos en verdraagzaam; ze is vriendschap en gemeenschap:

De voltooiing van al onze werken is de liefde. Daar is het doel waarvoor wij hard lopen en we
snellen op dit eindpunt toe. Daar aangekomen zullen we in haar rust vinden. 1

1) H. Augustinus, In lohannis Evangelium Tractatus. 10,4
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