69 zondag van Pasen B jaar
ZESDE ZONDAG VAN PASEN (Jaar B)
Eerste lezing: Uit de Handelingen der Apostelen, 10, 25-26. 34-35. 44-48.

Toen Petrus binnentrad, kwam Cornelius hem tegemoet en eerde hem met een voetval.
Maar Petrus deed hem opstaan en zei: Sta op, ik ben ook maar een mens. Petrus nam het
woord en sprak: Nu besef ik pas goed, dat er bij God geen aanzien des persoons bestaat,
maar dat, uit welk volk ook, ieder die Hem vreest en het goede doet Hem welgevallig is.
Terwijl Petrus nog zo aan het spreken was, kwam de heilige Geest plotseling neer op allen
die naar de toespraak luisterden. De gelovigen uit de besnijdenis die met Petrus
meegekomen waren, stonden verbaasd dat ook over de heidenen de gave van de heilige
Geest was uitgestort; want zij hoorden hen talen spreken en God verheerlijken. Toen zei
Petrus: Kan iemand nog het water weigeren, zodat deze mensen niet gedoopt zouden
worden die juist als wij de heilige Geest ontvangen hebben? En hij beval hen te dopen in de
Naam van Jezus Christus. Daarop verzochten zij hem nog enige dagen te blijven.

Tussenzang: Ps. 98 (97), 1. 2-3ab. 3cd-4.
Antifoon: Zijn weldaden deed Hij ons kennen, de volkeren zijn gerechtigheid.

Zingt voor de Heer een nieuw gezang
omdat Hij wonderen deed.

Zijn hand deed zich krachtig gelden,
de macht van zijn heilige arm.

Zijn weldaden deed Hij ons kennen,
de volkeren zijn gerechtigheid.
Opnieuw bleek zijn goedheid en trouw
ten gunste van Israéls huis.

Geheel de aarde aanschouwde
wat onze God voor ons deed.
Verheerlijkt de Heer, alle landen,
weest blij, verheugt u en zingt.

Tweede lezing: Uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes, 4, 7-10.

Dierbaren,

Laten wij elkander liefhebben, want de liefde komt van God. ledereen die liefheeft, is een
kind van God en kent God. De mens zonder liefde kent God niet, want God is liefde. En de
liefde die God is, heeft zich onder ons geopenbaard, doordat Hij zijn enige Zoon in de wereld
gezonden heeft om ons het leven te brengen. Hierin bestaat de liefde: niet wij hebben God



liefgehad, maar Hij heeft ons liefgehad, en Hij heeft zijn Zoon gezonden om onze zonden uit
te wissen door het offer van zijn leven.

Alleluia: Joh. 14, 23.

Alleluia. Als iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord onderhouden; Mijn vader zal hem
liefhebben en Wij zullen tot hem komen. Alleluia.

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes, 15, 9-17.

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Zoals de Vader Mij heeft liefgehad zo heb ook Ik u
liefgehad. Blijft in mijn liefde. Als gij mijn geboden onderhoudt, zult gij in mijn liefde blijven,
gelijk Ik, die de geboden van mijn Vader heb onderhouden in zijn liefde blijf. Dit zeg Ik u
opdat mijn vreugde in u moge zijn en uw vreugde volkomen moge worden. Dit is mijn gebod,
dat gij elkaar liefhebt zoals Ik u heb liefgehad. Geen groter liefde kan iemand hebben dan
deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden. Gij zijt mijn vrienden als gij doet wat lk u
gebied. Ik noem u geen dienaars meer, want de dienaar weet niet wat zijn heer doet, maar u
heb Ik vrienden genoemd, want Ik heb u alles meegedeeld wat |k van de Vader heb gehoord.
Niet gij hebt Mij uitgekozen maar Ik u, en Ik heb u de taak gegeven op tocht te gaan en
vruchten voort te brengen die blijvend mogen zijn. Dan zal de Vader u geven al wat gij Hem
in mijn Naam vraagt. Dit is mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt.



Zesde zondag van Pasen
CKK 2746-2751: het gebed van Jezus bij het Laatste Avondmaal
CKK 214, 218-221, 231, 257, 733, 2331, 2577: God is liefde

CKK 1789, 1822-1829, 2067, 2069: de liefde voor God en voor de naaste is de vervulling van
de geboden

CKK 2347, 2709: de vriendschap met Christus

CKK 2746-2751: het gebed van Jezus bij het Laatste Avondmaal

CKK 2746 Wanneer zijn uur gekomen is, bidt Jezus tot de Vader. 1 Zijn gebed, het langste dat
ons door het evangelie is overgeleverd, omvat de hele scheppings- en heilseconomie, net zo

goed als zijn dood en verrijzenis dat doen. Het gebed van zijn Uur blijft zonder ophouden het
gebed van Jezus zoals ook Pasen, dat "eens voor al" heeft plaatsgevonden, aanwezig blijft in

de liturgie van zijn Kerk.

1) Vgl. Joh. 17

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=2746

CKK 2747 De christelijke traditie noemt dit gebed met recht het "hogepriesterlijke" gebed
van Jezus. Het is het gebed van onze hogepriester, het is onafscheidelijk verbonden met zijn
offer, met. zijn "doortocht" (Pasen) naar de Vader, waar Hij geheel en al "toegewijd" is aan
de Vader. 1

1) Vgl. Joh. 17, 11.13.19 Ik blijf niet langer in de wereld, zij echter blijven in de wereld,
terwijl Ik naar U toe kom. Heilige Vader, bewaar in uw Naam hen die Gij Mij gegeven hebit,
opdat zij één mogen zijn zoals Wij. ...

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=2747

CKK 2748 In dat gebed van Pasen, gebed van het offer, wordt alles in Hem "onder een hoofd
gebracht". 1 God en de wereld, het Woord en het vlees, het eeuwige leven en de tijd, de
liefde die zich overlevert en de zonde die ze verraadt, de aanwezige leerlingen en zij die
zullen geloven in Hem door hun verkondiging, de vernedering en de verheerlijking. Het is het
gebed van de eenheid.

1) Vgl. Ef. 1, 10
ter verwezenlijking van de volheid der tijden:
het heelal in Christus onder één hoofd te brengen,


https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=2746
https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=2747

alle wezens in de hemelen
en alle wezens op aarde,
in Hem.

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=18&al=2748

CKK 2749 Jezus heeft alles van het werk van de Vader verwezenlijkt en zijn gebed strekt zich,
net zo goed als zijn offer, uit tot aan de voltooiing van de tijd. Het gebed van het Uur vervult
de eindtijd en brengt die tot voltooiing. Jezus, de Zoon aan wie de Vader alles gegeven heeft,
heeft zich totaal overgegeven aan de Vader en, tegelijkertijd, drukt Hij zich uit met een
koninklijke vrijheid 1 krachtens de macht die de Vader Hem gegeven heeft over al het vlees.
De Zoon, die zich tot dienstknecht heeft gemaakt, is de Heer, de albeheerser (Pantokrator).
Onze hogepriester die voor ons bidt, is ook degene die in ons bidt, en de God die ons
verhoort.

1) Vgl. Joh. 17, 11.13.19.24 Ik blijf niet langer in de wereld, zij echter blijven in de wereld,
terwijl Ik naar U toe kom. Heilige Vader, bewaar in uw Naam hen die Gij Mij gegeven hebt,
opdat zij één mogen zijn zoals Wij. ...

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=2749

CKK 2750 Wanneer wij binnengaan in de heilige naam van de Heer Jezus kunnen wij van
binnen uit het gebed ontvangen dat Hij ons leert: "Onze Vader!" Zijn hogepriesterlijk gebed
is een innerlijke inspiratiebron voor de grote beden van het Onze Vader: de bezorgdheid om
de naam van de Vader, 1 de hartstocht voor zijn rijk (de heerlijkheid), 2 de verwezenlijking
van de wil van de Vader, van zijn heilsplan, 3 en de bevrijding van het kwaad. 4

1) Vgl. Joh. 17, 6.11.12.26 Jezus bidt voor zijn leerlingen

Ik heb uw Naam geopenbaard aan de mensen die Gij Mij uit de wereld gegeven hebt. U
behoorden ze toe; Mij hebt Gij ze gegeven en zij hebben uw woord onderhouden. ...

2) Vgl. Joh. 17, 1.5.10.24.23.26 Jezus bidt voor zichzelf

Zo sprak Jezus. Toen sloeg Hij zijn ogen ten hemel en zei: “Vader, het uur is gekomen.
Verheerlijk uw Zoon, opdat de Zoon U verheerlijke. ...

3) Vgl. Joh. 17, 2.4.6.9.11.12.24 Gij hebt Hem immers macht gegeven over alle mensen om
eeuwig leven te schenken aan allen die Gij Hem gegeven hebt. ...

4) Vgl. Joh. 17, 15 Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart
voor het kwaad.

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=2750



https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=2748
https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=2749
https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=2750

CKK 2751 Jezus openbaart ons en geeft ons, tenslotte, in dit gebed de niet te scheiden
"kennis" van de Vader en die van de Zoon; 1 die het eigenlijke mysterie uitmaakt van het
gebedsleven.

1) Vgl. Joh. 17, 3.6-10.25 En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige ware God en
Hem die Gij hebt gezonden, Jezus Christus. ...

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=2751

CKK 214, 218-221, 231, 257, 733, 2331, 2577: God is liefde

CKK 214 God, "Hij die is", heeft zich aan Israél geopenbaard als Hij die, "groot is in liefde en
trouw" (Ex. 34, 6). Deze twee begrippen brengen beknopt de rijkdom van de goddelijke
naam tot uitdrukking. In al zijn werken toont God zijn mildheid, zijn goedheid, zijn genade,
zijn liefde; maar ook zijn betrouwbaarheid, zijn bestendigheid, zijn trouw en zijn waarheid:
"U prijs ik om uw goedheid en uw trouw" (Ps. 138, 2). 1 Hij is de waarheid, want "God is
licht, er is in Hem geen spoor van duisternis" (1 Joh. 1, 5). Hij is "liefde', zoals de apostel
Johannes leert (1 Joh. 4, 8).

1) Vgl. Ps. 85, 11 zij ontmoeten elkander, genade en waarheid, gerechtigheid en vrede - zij
kussen elkaar.

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=214

YOUCAT 32 Wat betekent: God is de waarheid?

‘God is licht, er is in Hem geen spoor van duisternis’ (1 Joh. 1, 5). Zijn woord is waarheid
(Spr. 8, 7)(2 Sam. 7, 28), en zijn wet is waarheid (Ps. 119, 142). Jezus staat zelf borg voor de
waarheid van God; zo zegt Hij wanneer Hij voor Pilatus staat: ‘lk ben geboren en naar de
wereld gekomen om van de waarheid te getuigen’ (Joh. 18, 37). 1

Je kunt God niet bewijzen, omdat de wetenschap God niet tot experimenteel object kan
maken. Toch laat God zich op een eigen manier ervaren en bewijzen. Dat God de waarheid
is, weten wij dankzij de volstrekte geloofwaardigheid van Jezus. Hij is ‘de Weg, de Waarheid
en het Leven’ (Joh. 14, 6). ledereen die in relatie treedt met Hem kan dit ontdekken en
ondervinden. Als God niet ‘waar’ is, zouden geloof en rede niet in gesprek met elkaar

kunnen komen. Maar ze kunnen elkaar verstaan, want God is de waarheid en de waarheid is
goddelijk.

1) Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 214-217
“God, "Hij die is", heeft zich aan Israél geopenbaard als Hij die, "groot is in liefde en trouw"
Ex. 34, 6. Deze twee begrippen brengen beknopt de rijkdom van de goddelijke naam tot
uitdrukking. In al zijn werken toont God ...


https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=2751
https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=214

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4005&al=32

CKK 218 God is liefde

In de loop van de geschiedenis heeft Israél kunnen ontdekken dat God maar één reden had
om zich aan Israél te openbaren en het onder alle volken uit te kiezen om Hem toe te
behoren: zijn liefde om niet. 1 2 3 En Israél heeft dankzij zijn profeten begrepen dat het ook
uit liefde is dat God niet opgehouden heeft het te redden 4 en het zijn ontrouw en zonden te
vergeven. 5

1) Vgl. Deut. 4, 37 Omdat Hij uw vaderen heeft liefgehad en hun nageslacht heeft
uitverkoren, daarom heeft Hij in eigen persoon u met grote macht uit Egypte geleid.

2) Vgl. Deut. 7, 8 maar omdat Jahwe u liefhad en Hij de eed aan uw vaderen gestand wilde
doen, daarom heeft Hij u met sterke hand uit het slavenhuis geleid en u verlost uit de macht
van Farao, de koning van Egypte.

3) Vgl. Deut. 10, 15 maar alleen met uw vaderen heeft Jahwe zich verbonden, omdat Hij hen
liefhad, en uit alle volken heeft Hij u, hun nakomelingen, uitverkoren. Zo is het heden.

4) Vgl. Jes. 43, 1-7 Heilsorakel
Maar, zo spreekt Jahwe die u geschapen heeft, o Jakob, en die u, Israél, heeft gevormd:
Wees nu niet bevreesd, want |k heb u verlost, u geroepen bij uw naam: gij zijt van Mij. ...

5) Vgl. Hos. 2

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=218

YOUCAT 33 Wat betekent: God is liefde?

Als God liefde is, wordt al het geschapene gedragen en omringd door oneindig welwillende
liefde. God verklaart niet alleen dat Hij liefde is, Hij bewijst het: ‘Er is geen grotere liefde
dan je leven te geven voor je vrienden’ (Joh. 15,13). 1

Geen andere godsdienst zegt wat het Christendom zegt: ‘God is liefde’ (1 Joh. 4, 8.16). Het
geloof houdt vast aan die uitspraak, hoewel mensen door het lijden en het kwaad in de
wereld gaat twijfelen of God echt liefde is. Al in het Oude Testament laat God de profeet
Jesaja namens Hem tegen zijn volk zeggen: ‘Jij bent zo kostbaar in mijn ogen, zo waardevol,
en ik houd zo veel van je dat ik de mensheid geef in ruil voor jou, ja alle volken om jou te
behouden. Wees niet bang, want ik ben bij je’ (Jes. 43, 4). God laat Jesaja zeggen: ‘Maar kan
een vrouw haar zuigeling vergeten of harteloos zijn tegen het kind dat zij droeg? Zelfs als zou
zij het vergeten, lk vergeet jou nooit. Ik heb je in mijn handpalm gegrift’ (Jes. 49, 15-16, a).
Dat zijn geen loze woorden over Gods liefde, zoals Jezus laat zien aan het kruis, waar Hij zijn
leven geeft voor zijn vrienden.

1) Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 218.221
God is liefde


https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4005&al=32
https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=218

In de loop van de geschiedenis heeft Israél kunnen ontdekken dat God maar één reden had
om zich aan Israél te openbaren en het onder alle volken uit te kiezen om Hem toe te
behoren: zijn liefde ...

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4005&al=33

CKK 219 De liefde van God voor Israél wordt vergeleken met de liefde van een vader voor
zijn zoon (Hos. 11, 1). Deze liefde is sterker dan de liefde van een moeder voor haar
kinderen. 1 God bemint zijn volk meer dan een echtgenoot zijn geliefde; 2 deze liefde zal
zelfs de ergste ontrouw overwinnen; 3 Zij zal zover gaan dat zij het kostbaarste geeft wat zij
heeft: "Zozeer immers heeft God de wereld liefgehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft
gegeven" (Joh. 3, 16).

1) Vgl. Jes. 49, 14-15 Vertroosting van Sion
Sion zei: "Jahwe heeft mij verlaten, de Heer heeft mij vergeten.' ...

2) Vgl. Jes. 62, 4-5 Men noemt u niet langer Verstotene, en uw land niet langer Verlatene,
maar gij zult heten: Mijn Welbehagen en uw land: Gehuwde; want Jahwe heeft welbehagen
in u en uw land wordt gehuwd. ...

3) vgl. Ez. 16

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=219

CKK 220 De liefde van God is "eeuwig" (Jes. 54, 8): "Al wijken de bergen en wankelen de
heuvels, mijn trouw wijkt niet van u" (Jes. 54, 10). "Mijn liefde voor u duurt eeuwig, Ik blijf u
altijd trouw" (Jer. 31, 3).

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=220

CKK 221 De heilige Johannes zal nog verder gaan, wanneer hij zegt: "God is liefde" (1 Joh. 4,
8.16): het wezen zelf van God is liefde. Door in de volheid der tijden zijn enige Zoon en Geest
van liefde te zenden openbaart God zijn diepste geheim: 1 2 Hijzelf is een eeuwige
uitwisseling van liefde: Vader, Zoon en heilige Geest, en Hij heeft ons voorbestemd eraan
deel te hebben.

1) Vgl. 1 Kor. 2, 7-16 Wij verkondigen Gods wijsheid, die verborgen was, het geheime plan,
door God van alle eeuwigheid ontworpen en bestemd voor onze verheerlijking. ...

2) Vgl. Ef. 3,9-12 en de volvoering van het geheim in het licht te stellen. Het was van
eeuwigheid verborgen in God, de schepper van het heelal, ...

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=221
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CKK 231 De God van ons geloof heeft zich geopenbaard als degene die is; Hij heeft zich doen
kennen als "groot in liefde en trouw" (Ex. 34, 6). Zijn wezen zelf is waarheid en liefde.

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=231

YOUCAT 31 Waarom geeft God zichzelf een naam?

God geeft zichzelf een naam, omdat Hij graag wil worden aangesproken. 1

God houdt er niet van om incognito te blijven. Hij wil niet vereerd worden als een ‘hoogste
wezen’ dat mensen alleen maar aanvoelen of vermoeden. God wil laten weten wie Hij is, Hij
wil aangeroepen kunnen worden omdat Hij werkelijk bestaat en daadkrachtig is. In de
brandende doornstruik laat God aan Mozes weten hoe Hij heet: zijn heilige Naam is Jhwh
(Ex. 3, 14). God zorgt dat zijn volk Hem kan aanspreken, maar tegelijk blijft Hij de God die
verborgen is, Hij is als een geheim onder hen aanwezig. Uit eerbied voor God werd (en
wordt) in Israél Gods Naam niet uitgesproken, maar vervangen door de titel Adonai (Heer).
Precies die titel gebruikt het Nieuwe Testament wanneer het Jezus verheerlijkt als de ware
God: ‘Jezus is de Heer’ (Rom. 10, 9).

1) Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 203-
213.230-231

God heeft zich aan zijn volk Israél geopenbaard door het zijn naam te doen kennen. De naam
brengt het wezen, de identiteit en de zin van het leven van een persoon tot uitdrukking. God
heeft een naam. Hij is geen ...

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4005&al=31

CKK 257 "O zalig licht, Drie-eenheid, o eenheid van de aanvang af". 1 God is eeuwige
gelukzaligheid, onsterfelijk leven, licht dat niet dooft. God is liefde: Vader, Zoon en Heilige
Geest. God wil in vrijheid de heerlijkheid van zijn gelukzalig leven meedelen. Dat is het
"geheim raadsbesluit" (Ef. 1, 9) dat Hij reeds voor de schepping van de wereld in zijn
welbeminde Zoon genomen heeft: "in liefde heeft Hij ons voorbestemd zijn kinderen te
worden door Jezus Christus" (Ef. 1, 5), d.w.z. "tot gelijkvormigheid met het beeld van zijn
Zoon" (Rom. 8, 29), dankzij "de geest van kindschap" (Rom. 8, 15). Dit raadsbesluit is "een
voor alle eeuwen geschonken genade" 2, direct voortgekomen uit de trinitaire liefde. Dit
raadsbesluit komt tot ontplooiing in het werk van de schepping, in heel de heilsgeschiedenis
na de zondeval, in het zenden van de Zoon en de Geest, in het verlengde waarvan de
zending van de Kerk gelegen is. 3

1) Hymne bij het avondgebed ("O lux beata Trinitas"), vert. vgl. Getijdenboek, 705-706

2)Vgl. 2 Tim. 1, 9-10 die ons gered heeft en geroepen met een heilige roeping, niet op
grond van onze verdiensten, maar volgens het vrije besluit van zijn genade. Van alle
eeuwigheid ons verleend in Christus Jezus, ...

3) Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de missie-activiteit van de Kerk, Ad Gentes
Divinitus (7 dec 1965), 2-9


https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=231
https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4005&al=31

Het plan van de Vader

De Kerk op aardse pelgrimstocht is krachtens haar aard missionair, omdat zij volgens het
plan van God de Vader haar oorsprong heeft in de zending (missio) van de Zoon en de
zending (missio) van de ...

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=257

YOUCAT 39 Is Jezus God? Maakt Hij deel uit van de Drievuldigheid (Triniteit)?

Jezus van Nazareth is de Zoon, de tweede goddelijke persoon; over Hem gaat het als wij
bidden: ‘in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest’ (Mt. 28, 19). 1

Jezus was ofwel een oplichter toen Hij zich Heer van de sabbat noemde en zich met de titel
‘Heer’ liet aanspreken als was Hij God, ofwel was Hij echt God. Schandaal ontstond toen Hij
zonden vergaf. Dat was in de ogen van zijn tijdgenoten een vergrijp waar de doodstraf op
stond. Door wonderen en tekenen, maar met name door de verrijzenis, leerden de
leerlingen inzien wie Jezus is en baden zij tot Hem als de Heer.

Dat is het geloof van de Kerk.

1) Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 243-260
De Vader en de Zoon, geopenbaard door de Geest

VA6ér zijn Pasen kondigt Jezus het zenden van een "andere helper" (paracleet), de heilige
Geest, aan. Reeds werkzaam sinds de schepping, zal de Geest nu, nadat Hij vroeger
"gesproken" heeft ...

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4005&al=39

CKK 733 De Heilige Geest - gave van God

"God is liefde" (1 Joh. 4, 8.16) en de liefde is de eerste gave, zij omvat alle andere. Deze
liefde "heeft God in ons hart uitgestort door de Heilige Geest die ons werd geschonken "
(Rom. 5, 5).

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=733

YOUCAT 118 Wat gebeurde er met Pinksteren?

Vijftig dagen na zijn Verrijzenis stuurde de Heer uit de hemel de Heilige Geest naar zijn
leerlingen. Het tijdperk van de Kerk begon. 1

Met Pinksteren maakt de Heilige Geest van door angst bevangen apostelen moedige
getuigen van Christus. Binnen korte tijd lieten duizenden mensen zich dopen: het was de
geboorte van de Kerk. Het taalwonder van Pinksteren is het bewijs dat de Kerk vanaf het
begin voor iedereen is; ze is universeel (Latijn voor het Griekse katholiek) en missionair. Ze
spreekt tot alle mensen, overwint etnische en taalgrenzen en is voor iedereen te begrijpen.
Tot op de dag van vandaag is de Heilige Geest het levenselixer van de Kerk.

1) Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 731-733
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Pinksteren

Op de dag van Pinksteren (aan het einde van de zeven weken van de paastijd) wordt het
Pasen van Christus vervuld in de uitstorting van de heilige Geest, die getoond, gegeven en
meegedeeld wordt als goddelijke persoon: vanuit zijn ...

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4005&al=118

YOUCAT 119 Wat doet de Heilige Geest in de Kerk?

De Heilige Geest bouwt de Kerk op en brengt haar steeds in beweging. Hij herinnert haar
aan haar missie. Hij roept mensen in zijn dienst en schenkt hun de nodige gaven. Hij voert
ons steeds dieper in de gemeenschap met de drievuldige God. 1

Ook al leek de kerk in haar lange geschiedenis vaak ‘door alle goede geesten verlaten’ en
niettegenstaande alle fouten en menselijke tekortkomingen, toch werkt de Heilige Geest in
haar en door haar. Alleen al haar tweeduizendjarige bestaan en de vele heiligen in alle tijden
en culturen zijn het zichtbare bewijs van zijn aanwezigheid. De Heilige Geest is het die de
kerk als geheel in de waarheid houdt en haar steeds dieper binnenleidt in de kennis van God.
Het is de Heilige Geest die in de sacramenten werkt en die de Heilige Schrift voor ons tot
leven wekt. Mensen die zich volledig voor hem openstellen, schenkt Hij ook zijn
genadegaven (charismata).

1) Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 733-
741.747

De Heilige Geest - gave van God

"God is liefde" 1 Joh. 4, 8.16 en de liefde is de eerste gave, zij omvat alle andere. Deze liefde
"heeft God in ons hart uitgestort door de Heilige Geest die ons werd ...

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4005&al=119

CKK 2331 Gij zult geen echtbreuk plegen (Ex. 20, 14)(Deut. 5, 17).

Gij hebt gehoord dat er gezegd is: "Gij zult geen echtbreuk plegen". Maar lk zeg u: "Al wie
naar een vrouw kijkt om haar te begeren, heeft in zijn hart al echtbreuk met haar gepleegd"
(Mt. 5, 27-28).

"God is liefde. In zichzelf beleeft Hij een mysterie van gemeenschap en van liefde. Als God
het mens-zijn van de man en de vrouw naar zijn beeld schept, prent Hij hen ook de roeping
tot liefde en gemeenschap in evenals het vermogen ertoe en de verantwoordelijkheid
ervoor. 1 "God schiep de mens naar zijn beeld (...), man en vrouw schiep Hij hen" (Gen. 1,
27); "Wees vruchtbaar en word talrijk" (Gen. 1, 28); "Op de dag dat God Adam schiep,
maakte Hij hem op God gelijkend. Man en vrouw schiep Hij hen; Hij zegende hen en noemde
hen mens op de dag dat zij geschapen werden" (Gen. 5, 1-2).
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1) H. Paus Johannes Paulus I, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het
christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 11

De mens, beeld van God die liefde is

God heeft de mens geschapen naar zijn beeld en gelijkenis . Hij heeft hem tot het bestaan
geroepen uit liefde en hem tegelijkertijd bestemd voor de liefde.

God is liefde 1 ...

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=2331

CKK 2577 Uit deze vertrouwelijke omgang met de trouwe God, lankmoedig en vol liefde, 1
heeft Mozes de kracht en de volharding van zijn voorspraak geput. Hij bidt niet voor zichzelf,
maar voor het volk dat God zich verworven heeft. Al tijdens het gevecht met de Amalekieten
2 of wanneer hij de genezing van Mirjam probeert te bewerkstelligen, 3 is Mozes
pleitbezorger. Maar vooral na de afvalligheid van het volk "komt Mozes tussenbeide" ten
overstaan van God (Ps. 106, 23) om het volk te redden. 4 De argumenten waarmee hij bidt
(de voorspraak is ook een geheimzinnige strijd) zullen later de stoutmoedigheid van de grote
bidders inspireren niet alleen in het joodse volk maar ook in de Kerk: God is liefde, Hij is dus
rechtvaardig en trouw; Hij kan zichzelf niet tegenspreken, Hij moet zich zijn wonderbaarlijke
daden herinneren, zijn heerlijkheid staat op het spel, Hij kan het volk dat zijn naam draagt,
niet in de steek laten.

1) Vgl. Ex. 34,6

Jahwe ging hem voorbij en riep:

'Jahwe! Jahwe is een barmhartige en medelijdende God,
lankmoedig, groot in liefde en trouw

2) Vgl. Ex. 17, 8-13 Amalek kwam aanzetten om Israél in Refidim aan te vallen. ...
3) Vgl. Num. 12, 13-14 Mozes riep tot Jahwe: 'O God, maak haar weer gezond!' ...

4) Vgl. Ex. 32, 1-34, 9 Het gouden stierebeeld

Toen Mozes maar wegbleef en niet naar beneden kwam, verdrong het volk zich om Aaron en
eiste: 'Kom, maak een god die voor ons uit kan gaan. Want die Mozes, de man die ons uit
Egypte heeft ...

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=2577

YOUCAT 472 Hoe bad Mozes?

Van Mozes kunnen we leren dat ‘bidden’ ‘met God spreken’ betekent. Bij de brandende
braamstruik trad God met Mozes in gesprek en gaf Hij hem een opdracht. Mozes voerde
zijn bezwaren aan en stelde vragen. Ten slotte openbaarde God hem zijn heilige naam. Net
zoals Mozes destijds vertrouwen in God stelde en zich volledig ten dienste stelde van Hem,
zo moeten ook wij bidden en zo ons laten opnemen in de school van God. 1
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In de Bijbel komt de naam Mozes maar liefst 767 keer voor — zo centraal is hij als bevrijder
en wetgever voor het volk Israél. Tegelijk was Mozes ook een groot pleitbezorger van zijn
volk. In het gebed ontving hij zijn opdracht, uit het gebed putte hij kracht. Mozes had een
innige, persoonlijke relatie met God: ‘De Heer sprak persoonlijk met Mozes, zoals een mens
met een ander mens spreekt’ (Ex. 33, 11). Voordat Mozes handelde of het volk onderwees,
trok hij zich op de berg terug om te bidden. Daarmee is hij het oervoorbeeld van de
contemplatieve bidder.

1) Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 2574-2577
Mozes en het gebed van de middelaar

Wanneer de belofte werkelijkheid begint te worden (Pasen, de uittocht, de gave van de wet
en het sluiten van het verbond) is het gebed van Mozes op aangrijpende wijze model voor
het gebed ...

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4005&al=472

CKK 1789, 1822-1829, 2067, 2069: de liefde voor God en voor de naaste is de vervulling van
de geboden

CKK 1789 Enkele regels kunnen in alle gevallen toegepast worden:

- Nooit mag men kwaad doen, opdat er een goed uit volgt.

- De "gulden regel": "Alles wat gij wilt dat de mensen voor u doen, doet dat ook voor
hen" (Mt. 7, 12). 12

- Liefde heeft altijd te maken met eerbied voor de naaste en zijn geweten: "Door te
zondigen tegen de broeders en hun angstvallig geweten te kwetsen (...) zondigt gij
tegen Christus" (1 Kor. 8, 12). "Het is goed zich te onthouden (...) wanneer uw
broeder daardoor geérgerd wordt" (Rom. 14, 21).

1) Vgl. Lc 6, 31 Zoals gij wilt dat de mensen u behandelen, moet gij het hun doen.

2) Vgl. Tobit 4, 15 Wat jij niet wilt dat jou geschiedt, doe dat ook een ander niet. Bedrink je
niet aan wijn en ga niet als een dronkaard door het leven.

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=1789

CKK 1822 De liefde

De liefde is de goddelijke deugd waardoor wij God beminnen boven alles en omwille van
Hemzelf, en onze naaste als onszelf ter liefde Gods.

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=1822
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YOUCAT 309 Wat is de liefde?

De liefde is de kracht waarin wij ons, omdat God ons eerst heeft liefgehad, kunnen
overgeven aan God om ons met Hem te verenigen en om de anderen om Gods wil zonder
voorbehoud en met heel ons hart te accepteren zoals wij onszelf accepteren. 1

Jezus plaatst de liefde boven alle wetten, zonder die wetten daardoor te ontkrachten.
Terecht zegt Augustinus daarom: ‘Heb lief en doe wat je wilt’ — wat helemaal niet zo
eenvoudig is als het klinkt. Daarom is de liefde de grootste energie, die alle andere krachten
bezielt met goddelijk leven.

1) Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 1822-
1829.1844

De liefde

De liefde is de goddelijke deugd waardoor wij God beminnen boven alles en omwille van
Hemzelf, en onze naaste als onszelf ter liefde Gods. ...

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4005&al=309

CKK 1823 Jezus maakt van de liefde het nieuwe gebod . 1 Door de zijnen te beminnen "tot
het uiterste" (Joh. 13, 1) openbaart Hij de liefde van de Vader die Hij ontvangt. Door elkaar
te beminnen volgen de leerlingen de liefde van Jezus na, die ze ook in zich ontvangen.
Daarom zegt Jezus: "Zoals de Vader Mij heeft liefgehad, zo heb ook Ik u liefgehad. Blijft in
mijn liefde" (Joh. 15, 9). En ook nog: "Dit is mijn gebod dat gij elkaar liefhebt, zoals Ik u heb
liefgehad" (Joh. 15, 12).

1) Vgl. Joh. 13, 34 Een nieuw gebod geef Ik u: gij moet elkaar liefhebben, zoals Ik u heb
liefgehad, zo moet ook gij elkaar liefhebben.

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=1823

CKK 1824 De liefde, vrucht van de Geest en vervulling van de wet, onderhoudt de geboden
van God en zijn Gezalfde: "Blijft in mijn liefde. Als gij mijn geboden onderhoudst, zult gij in
mijn liefde blijven" (Joh. 15, 9-10).1 2

1) Vgl. Mt. 22, 40 “Aan deze twee geboden hangt heel de Wet en de Profeten.”
2) Vgl. Rom. 13, 8-10 De liefde vervuilt de wet

Zorgt dat gij niemand iets schuldig zijt. Uw enige schuld blijve de onderlinge liefde. Wie zijn
naaste bemint, heeft de wet vervuld. ...

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=1824

CKK 1825 Christus is uit liefde voor ons gestorven, toen wij nog "vijanden" (Rom. 5, 10)
waren. De Heer vraagt ons om, zoals Hij, zelfs onze vijanden 1 te beminnen, om onszelf te
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maken tot de naaste van degene die het verst 2 van ons afstaat, de kinderen 3 en de armen
4 lief te hebben, zoals Hijzelf dit doet.

De apostel Paulus heeft een weergaloos beeld van de liefde geschetst: "De liefde is
lankmoedig en goedertieren; de liefde is niet afgunstig, zij praalt niet, zij beeldt zich niets in.
Zij geeft niet om de schone schijn, zij zoekt zichzelf niet, zij laat zich niet kwaad maken en
rekent het kwade niet aan. Zij verheugt zich niet over onrecht, maar vindt haar vreugde in de
waarheid. Alles verdraagt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles duldt zij" (1 Kor. 13, 4-7).

1) Vgl. Mt. 5, 44 Maar ik zeg u: Bemint uw vijanden en bidt voor wie u vervolgen,

2) Vgl. Lc. 10, 27-37 Hij gaf ten antwoord: 'Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw
hart en geheel uw ziel, met al uw krachten en geheel uw verstand; en uw naaste gelijk uzelf.'

3) Vgl. Mc. 9, 37 “Wie een kind als dit opneemt in mijn Naam, neemt Mij op; en wie Mij
opneemt, neemt niet Mij op, maar Hem die Mij gezonden heeft.”

4) Vgl. Mt. 25, 40.45 De Koning zal hun ten antwoord geven: Voorwaar, lk zeg u: al wat gij
gedaan hebt voor een dezer geringsten van mijn broeders hebt gij voor Mij gedaan. ...

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=1825

CKK 1826 "Als ik de liefde niet heb", zegt de apostel nog, "ben ik niets..." En al wat voorrecht
is, dienst, zelfs deugd... "als ik de liefde niet heb, baat het mij niets" (1 Kor. 13, 1-4). De liefde
staat boven alle deugden. Ze is de eerste van de goddelijke deugden: "Nu echter blijven
geloof, hoop en liefde, de grote drie; maar de liefde is de grootste " (1 Kor. 13, 13).

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=1826

CKK 1827 De beoefening van alle deugden wordt gevoed en geinspireerd door de liefde.
Deze is de "band der volmaaktheid" (Kol. 3, 14); ze is de vorm van de deugden; ze articuleert
en ordent ze onderling; ze is bron en einddoel van hun christelijke praktijk. De liefde
bevestigt en zuivert ons menselijk vermogen om te beminnen. Ze verheft het tot de
bovennatuurlijke volmaaktheid van de goddelijke liefde.

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=1827

CKK 1828 De praktijk van het morele leven, bezield door de liefde, geeft aan de christen de
geestelijke vrijheid van de kinderen Gods. De christen staat niet meer voor God als een slaaf,
met slaafse vrees, of als een huurling die zijn loon komt vragen, maar als een zoon die de
liefde beantwoordt van Hem die "ons het eerst heeft liefgehad" (1 Joh. 4, 19).

Ofwel keren wij ons af van het kwaad uit vrees voor de straf, en dan zijn we in de situatie
van een slaaf, Ofwel laten wij ons aantrekken door de beloning, en dan gelijken wij op
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huurlingen. Ofwel is het omwille van het goede zelf en uit liefde voor Hem die ons beveelt te
gehoorzamen (...) en dan zijn we in de gesteltenis van kinderen. 1

1) H. Basilius van Caesarea, Kleine Regels, Regulae fusius tractatae - Regulae Brevius
Tractatae. prol. 3

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=1828

CKK 1829 De vruchten van de liefde zijn vreugde, vrede en barmhartigheid; de liefde eist de
weldadigheid en de broederlijke vermaning; ze is welwillendheid; ze wekt wederkerigheid
op, blijft belangeloos en verdraagzaam; ze is vriendschap en gemeenschap:

De voltooiing van al onze werken is de liefde. Daar is het doel waarvoor wij hard lopen en we
snellen op dit eindpunt toe. Daar aangekomen zullen we in haar rust vinden. 1

1) H. Augustinus, In lohannis Evangelium Tractatus. 10,4

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=1829

CKK 2067 De Tien Geboden verwoorden datgene wat de liefde tot God en tot de naaste van
de mens vereist. De eerste drie geboden handelen meer over de liefde tot God en de zeven
andere over de liefde tot de naaste.

"Zoals de liefde twee geboden bevat, waartoe de Heer de wet en de profeten herleidt (...) zo
zijn de tien geboden ingedeeld in twee tafels. Drie ervan werden op de ene tafel
neergeschreven, zeven op de andere tafel. 1

1) H. Augustinus, Sermones. 33,2,2

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=18&al=2067

CKK 2069 De eenheid van de decaloog

De decaloog vormt één ondeelbaar geheel. Elk van de "woorden" verwijst naar ieder ander
en naar allen samen; zij veronderstellen elkaar. De twee tafels verduidelijken elkaar: zij
vormen een organische eenheid. Een gebod overtreden betekent ook tegenover alle andere
tekortschieten. 1 Men kan zijn naaste niet eren zonder ook zijn Schepper te zegenen. Men
kan God niet aanbidden zonder alle mensen, zijn schepselen, te beminnen. De Tien Geboden
verenigen het theologale en sociale leven van de mens.

1) Vgl. Jak. 2, 10-11 Wie de hele wet onderhoudt maar op een punt struikelt, die staat
schuldig ten opzichte van het geheel. ...

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=2069

YOUCAT 350 Zijn de Tien Geboden een toevallige samenstelling?
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Nee. De Tien Geboden zijn een eenheid. Een gebod verwijst naar het andere. Je kunt er
niet willekeurig afzonderlijke geboden uithalen. Wie één gebod overtreedt, overtreedt de
hele wet. 1

Het bijzondere van de Tien Geboden bestaat erin dat het hele leven van de mens erin
besloten ligt. Wij mensen zijn namelijk tegelijk betrokken op God (geboden 1-3) en op onze
medemensen (geboden 4-10); wij zijn religieuze en sociale wezens.

1) Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 2069.2079
De eenheid van de decaloog

De decaloog vormt één ondeelbaar geheel. Elk van de "woorden" verwijst naar ieder ander
en naar allen samen; zij veronderstellen elkaar. De twee tafels verduidelijken elkaar: zij
vormen een organische eenheid. Een gebod overtreden betekent ...

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4005&al=350

CKK 2347, 2709: de vriendschap met Christus

CKK 2347 De deugd van kuisheid komt tot bloei in de vriendschap. Zij wijst de leerling van
Christus erop hoe men Hem kan volgen en navolgen, die ons tot zijn eigen vrienden heeft
uitgekozen, 1 zich totaal voor ons heeft gegeven en ons laat delen in zijn goddelijk leven.
Kuisheid is belofte van onsterfelijkheid.

De kuisheid krijgt vooral gestalte in de vriendschap met de naaste, vriendschap die groeit
tussen personen van hetzelfde of van verschillend geslacht, betekent een grote weldaad
voor allen. Ze leidt tot de geestelijke gemeenschap.

1) Vgl. Joh. 15, 15 Ik noem u geen dienaars meer, want de dienaar weet niet wat zijn heer
doet, maar u heb lk vrienden genoemd, want Ik heb u alles meegedeeld wat Ik van de Vader
heb gehoord.

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=2347

CKK 2709 Wat is het beschouwende gebed? De heilige Teresia antwoordt: "Het innerlijk
gebed is, naar mijn mening, alleen maar een vertrouwelijke omgang in vriendschap, waarin
men zich vaak onder vier ogen onderhoudt met die God door wie men zich bemind weet". 1
Het beschouwende gebed is op zoek naar "mijn zielsbeminde" (Hoogl. 1,7). 2 En dat is Jezus
en in Hem de Vader. Hij wordt gezocht, omdat het verlangen naar Hem steeds het begin van
de liefde is; Hij wordt gezocht in het zuivere geloof, dat ons geboren doet worden uit Hem
en doet leven in Hem. Men kan ook mediteren tijdens het beschouwende gebed, de blik
wordt evenwel op de Heer gewicht.

1) H. Teresia van Avila, Boek van mijn leven, Libro de la Vida. 8
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2) Vgl. Hoogl. 3,14

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=2709



https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=2709

