VIERDE ZONDAG IN DE VEERTIGDAGENTIJD (Jaar B)
Zondag 'Laetare’

Eerste lezing: Uit het tweede boek Kronieken, 36, 14-16. 19-23.

In die dagen maakten ook al de voornaamste priesters en het volk zich herhaaldelijk schuldig aan de
gruweldaden der heidenen en ontheiligden de tempel van Jeruzalem die aan de Heer gewijd was. En
de Heer, de God van hun voorvaderen, stuurde al maar gezanten naar hen toe, want Hij had
medelijden met zijn volk en met zijn woning. Maar zij verachtten Gods gezanten, spotten met hun
boodschap en maakten zich vrolijk over de profeten zodat tenslotte de toorn des Heren wel
genadeloos moest losbarsten over het volk. De koning der Chaldeeén liet de tempel in brand steken
en de muur van Jeruzalem afbreken en alle paleizen liet hij plat branden, zodat alle kostbaarheden
verloren gingen. Allen die aan het zwaard ontkomen waren, liet hij in ballingschap wegvoeren naar
Babel waar zij hem en zijn zonen als slaven moesten dienen tot het Perzische rijk aan de macht
kwam. Zo ging de voorspelling in vervulling die de Heer bij monde van Jeremia gedaan had: Zolang
het land zijn sabbatjaren niet vergoed gekregen heeft, zal het braak blijven liggen: zeventig jaar lang.
In het eerste regeringsjaar van Cyrus, de koning van Perzi€, ging de voorspelling in vervulling die de
Heer bij monde van Jeremia gedaan had: de Heer wekte de geest op van Cyrus, de koning van Perzié.
Deze liet in heel zijn koninkrijk de volgende boodschap afkondigen en ook schriftelijk verspreiden: Zo
spreekt Cyrus, de koning van Perzié: De Heer, de God des Hemels, heeft mij alle koninkrijken der
aarde geschonken. Hij heeft mij opgedragen voor Hem te Jeruzalem in Juda een tempel te bouwen:
laten allen onder u die tot het volk des Heren behoren, onder de hoede van de Heer, hun God,
terugkeren naar Jeruzalem.

Tussenzang: Ps. 137 (136), 1-2. 3. 4-5. 6.
Antifoon: Moge mijn tong in mijn mond blijven kleven als ik aan u niet meer denk.

Wij zaten aan Babylons stromen en weenden
denkend aan Sion;

En aan de wilgen die daar staan

hingen de citers.

Onze ontvoerders vroegen gezangen,
onze verdrukkers een vrolijk lied:
zingt ons van Sion!

Zouden wij dan van de Heer kunnen zingen
hier in dit vreemde land?

Als ik, Jeruzalem, u ooit vergeet

moge mijn hand verlammen;

Moge mijn tong in mijn mond blijven kleven
als ik aan u niet meer denk;

Als ik Jeruzalem zou willen ruilen

voor wat plezier.



Tweede lezing: Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze, 2, 4-10.
Broeders en zusters,

God, die rijk is aan erbarming, heeft wegens de grote liefde waarmee Hij ons heeft liefgehad ons met
Christus ten leven gewekt, hoewel wij dood waren door onze zonden; aan zijn genade dankt gij uw
redding. En Hij heeft ons samen met Hem doen opstaan en zetelen in de hemelen, in Christus Jezus,
om de naderbij komende Eeuwen de overgrote rijkdom van zijn genade te tonen door zijn goedheid
jegens ons in Christus Jezus. Ja, aan die genade dankt gij uw heil, door het geloof; niet aan uzelf:
Gods gave is het; niet aan uw werken, niemand mag zich verhovaardigen. Gods werk zijn wij,
geschapen in Christus Jezus om in ons leven de goede daden te verrichten die God voor ons al bereid
heeft.

Vers voor het Evangelie: Joh. 3, 16.
Zozeer heeft God de wereld liefgehad dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat alwie in
Hem gelooft eeuwig leven zal hebben.

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes, 3, 14-21.

In die tijd sprak Jezus tot Nikodemus: De Mensenzoon moet omhoog worden geheven zoals Mozes
eens de slang omhoog hief in de woestijn, opdat eenieder die gelooft in Hem eeuwig leven zal
hebben. Zozeer immers heeft God de wereld lief gehad dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven,
opdat alwie in Hem gelooft niet verloren zal gaan maar eeuwig leven zal hebben. God heeft zijn Zoon
niet naar de wereld gezonden om de wereld te oordelen, maar opdat de wereld door Hem zou
worden gered. Wie in Hem gelooft wordt niet geoordeeld, maar wie niet gelooft is al veroordeeld,
omdat hij niet heeft geloofd in de Naam van de eniggeboren Zoon Gods. Hierin bestaat het oordeel:
het licht is in de wereld gekomen, maar de mensen beminden de duisternis meer dan het licht,
omdat hun daden slecht waren. leder die slecht handelt heeft afschuw van het licht en gaat niet naar
het licht toe uit vrees dat zijn werken openbaar gemaakt worden. Maar wie de waarheid doet gaat
naar het licht, opdat van zijn daden moge blijken dat zij in God zijn gedaan.



Vierde zondag in de veertigdagentijd

CKK 389, 457-458, 846, 1019, 1507: Christus de Heiland
CKK 679: Christus is de Heer van het eeuwig leven

CKK 55: God wil de mensen het eeuwig leven geven

CKK 710: de ballingschap van Israél als voorafbeelding van de passie van de Heer

CKK 389, 457-458, 846, 1019, 1507: Christus de Heiland

CKK 389 De leer over de erfzonde is, om zo te zeggen, de "keerzijde" van de blijde boodschap dat
Jezus de Heiland is van alle mensen, dat allen behoefte hebben aan het heil en dat het heil aan allen
dankzij Christus aangeboden wordt. De kerk die de gedachte van de Heer kent, 1 weet goed dat men
de openbaring van de erfzonde niet kan aantasten zonder afbreuk te doen aan het mysterie van
Christus.

1) Vgl. 1 Kor. 2, 16 Wie kent de gedachte van de Heer? Wie kan Hem raad geven? Maar onze
gedachte is de gedachte van Christus.

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=389

YOUCAT 67 Wat is zonde?

Zonde is: in wezen een afwijzen van God en de weigering om zijn liefde te aanvaarden. Dat komt
tot uiting in het negeren van zijn geboden. 1

Zonde is meer dan verkeerd handelen; het is ook geen psychische zwakheid. Ten diepste is het
afwijzen of vernietigen van iets goeds het afwijzen van de Goede als zodanig, de afwijzing van God.
Zonde in zijn meest verschrikkelijke dimensie betekent: gescheiden zijn van God en daardoor van de
bron van het leven. Daarom is ook de dood het gevolg van de zonde. Pas door Jezus begrijpen wij
hoe afgrondelijk diep de zonde is: Jezus onderging de afwijzing van God aan zijn eigen lichaam. Hij
nam het dodelijke geweld van de zonde op zich, om te vermijden dat dit ons zou treffen. Daarvoor
gebruiken wij het woord verlossing.

1) Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 385-390

God is oneindig goed en al zijn werken zijn goed. Toch ontkomt niemand aan de ervaring van het
lijden, van het kwaad in de natuur - dat gepaard schijnt te gaan met de grenzen, eigen aan de
schepselen - en ...

YOUCAT 68 Erfzonde? Wat hebben wij te maken met de zondeval van Adam en Eva?

Zonde in de eigenlijke betekenis is een schuld die iemand persoonlijk aan te rekenen is. Het woord
‘erfzonde’ wijst niet op een persoonlijke zonde, maar op de onverloste situatie van de mensheid.
In die situatie wordt een individu geboren, nog voordat hij zelf in vrijheid zondigen zal. 1

Onder zondeval moet je verstaan ‘dat wij allemaal een klein beetje vergiftigd zijn door de manier van
denken waarvan sprake is in de verhalen uit het boek Genesis (...) De mens vertrouwt niet op God.
Verleid door de woorden van de slang verdenkt hij God ervan een concurrent te zijn die onze vrijheid
inperkt, en dat wij pas volop mens kunnen zijn als wij God verwijderd hebben. (...) De mens wil zijn


https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=389

bestaan en de volheid van zijn leven niet van God ontvangen. (...) Door zo te handelen vertrouwt hij
de leugen meer dan de waarheid, en zo stort hij met zijn leven de leegte in, in de dood’. 2

1) Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 388-389.402-404
De erfzonde - een wezenlijke geloofswaarheid

Met het voortschrijden van de openbaring wordt ook de realiteit van de zonde duidelijk gemaakt.
Hoewel Gods volk uit het Oude Testament het verdriet in het menselijk bestaan bezien heeft in het
licht van ...

2) Paus Benedictus XVI, Homilie, Op het Hoogfeest van Maria Onbevlekt Ontvangen (8 dec 2005), 6

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4005&al=67.68

CKK 457 Het Woord is vlees geworden om ons te redden door ons met God te verzoenen: "God heeft
ons liefgehad en Hij heeft zijn Zoon gezonden om door het offer van zijn leven onze zonden uit te
wissen" (1 Joh. 4, 10). "De Vader heeft zijn Zoon gezonden om de Heiland van de wereld te zijn" (1
Joh. 4, 14). "Christus is verschenen om de zonden weg te nemen" (1 Joh. 3, 5):

Onze natuur was ziek en had behoefte aan iemand die haar genas. De gevallen mens had behoefte
aan iemand die hem oprichtte. Hij die het leven verloren had, had behoefte aan iemand die ten leven
leidde. Hij die zich verwijderd had van de gemeenschap met het goede, had behoefte aan iemand die
hem tot het goede terugbracht. Hij die in duisternis opgesloten was, had de aanwezigheid van het
licht nodig. De krijgsgevangene zocht een verlosser, de geboeide een helper, hij die onder het juk van
de slavernij gebukt ging, een bevrijder. Waren die redenen onbelangrijk of waren zij niet eerder van
die aard dat ze God murwden om af te dalen en de menselijke natuur te bezoeken, daar de mensheid
er zo jammerlijk en ongelukkig aan toe was? 1

1) H. Gregorius van Nyssa, Oratio Catechetica magna. 15, vert. uit Gr.

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=18&al=457

YOUCAT 76 Waarom werd God in Jezus mens?

‘Hij is voor ons mensen en omwille van ons heil uit de hemel neergedaald’ (Credo van Nicea-
Constantinopel). 1

God heeft in Jezus Christus de wereld met zich verzoend en de mensen uit de gevangenschap van de
zonde verlost. ‘Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven’ (Joh. 3,
16). In Jezus nam God ons sterfelijke menselijk lichaam aan (incarnatie), deelde ons aardse lot, ons
lijden en onze dood, en werd in alles één van ons, behalve in de zonde.

1) Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 456-460

“Met het Credo van Nicea - Constantinopel antwoorden en belijden wij: "Hij is voor ons, mensen, en
omwille van ons heil uit de hemel neergedaald; Hij heeft het vlees aangenomen door de heilige Geest
uit de maagd Mariaenis ...

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4005&al=76

CKK 458 Het Woord is vlees geworden, opdat wij zo Gods liefde leren kennen. "Hierin heeft de liefde
die God is, zich aan ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden om ons het
leven te brengen" (1 Joh. 4, 9). "Zozeer immers heeft God de wereld liefgehad, dat Hij zijn


https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4005&al=67.68
https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=457
https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4005&al=76

eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat alwie in Hem gelooft, niet verloren zal gaan, maar eeuwig
leven zal hebben" (Joh. 3, 16).

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=458

CKK 846 "Buiten de Kerk geen heil"

Hoe dient men deze zo vaak door de Kerkvaders herhaalde uitspraak te interpreteren? In positieve
zin geformuleerd betekent dit dat alle heil komt van Christus, het hoofd, via de Kerk, die Zijn lichaam
is.

Het Concilie leert, daarbij steunend op de heilige Schrift en de Overlevering, dat deze pelgrimerende
Kerk noodzakelijk is voor het heil. Alleen Christus is immers de Middelaar en de weg van het heil en
in zijn lichaam, de Kerk, komt Hij onder ons tegenwoordig. Door ons uitdrukkelijk de noodzakelijkheid
van geloof en Doopsel in te scherpen heeft Hij tevens de noodzakelijkheid bevestigd van de Kerk zelf,
waarin de mensen door de deur van het doopsel binnengaan. Daarom kunnen die mensen niet gered
worden die heel goed weten dat God door middel van Jezus Christus de katholieke Kerk als
noodzakelijk gesticht heeft, toch weigeren haar lid te worden of te blijven van deze Kerk. 1

1) 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 14. vert. uit. Lat.
“Op de eerste plaats richt het heilig Concilie zijn aandacht op de katholieken. Op grond van de Heilige
Schrift en de Traditie leert het, dat deze Kerk, op pelgrimstocht door de wereld, noodzakelijk is voor
het heil. Want de éne ...

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=18&al=846

CKK 1019 Jezus, de Zoon van God, heeft vrijwillig de dood voor ons ondergaan in een totale en
vrijwillige onderwerping aan de wil van God, zijn Vader. Door zijn dood heeft Hij de dood overwonnen
en zo voor alle mensen de mogelijkheid van het heil geopend.

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=1019

YOUCAT 155 Hoe helpt Christus ons bij het sterven als wij op Hem vertrouwen?

Christus komt ons tegemoet en leidt ons naar het eeuwige leven. ‘Niet de dood zal mij halen, maar
God’ (H. Theresia van Lisieux). 1

In het licht van Jezus’ lijden en sterven kan zelfs het sterven lichter worden. Wij kunnen in een daad
van vertrouwen en liefde ‘ja’ zeggen tegen de Vader, zoals Jezus in de Olijfhof deed. Zo een houding
noemen we een ‘geestelijk offer’: de stervende verenigt zich met het offer van Christus aan het kruis.
Wie zo in vertrouwen op God en in vrede met de mensen, dus zonder zware zonden, sterft, is op weg
in de gemeenschap met de verrezen Christus. In ons sterven zullen wij niet dieper vallen dan in zijn
handen. Wie sterft, vertrekt niet naar nergens, maar komt thuis in de liefde van God, die hem
geschapen heeft.

1) Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 1005-
1014.1016.1019

“Om met Christus te verrijzen moeten wij met Christus sterven, moeten wij "uit dit lichaam verhuizen
om onze intrek te nemen bij de Heer" 2 Kor. 5, 8. Bij dit "heengaan" Fil. 1, 23 dat de dood is, wordt
de...


https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=458
https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=846
https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=1019

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4005&al=155

CKK 1507 De verrezen Heer vernieuwt deze opdracht ("In Mijn naam {...} zullen zij aan zieken de
handen opleggen en dezen zullen genezen zijn": (Mc. 16, 17-18)) en bevestigt die door de tekens die
de Kerk verricht onder aanroeping van Zijn naam. 1 2 Deze tekens laten op bijzondere wijze zien dat
Jezus waarlijk "God is die redt". 3 4

1) Vgl. Hand. 9, 34 Petrus sprak tot hem: “Eneas, Jezus Christus geneest u, sta op en maak zelf uw
bed in orde.” Onmiddellijk stond hij op.

2) Vgl. Hand. 14, 3 Wel bleven zij daar geruime tijd en spraken vrijmoedig in vertrouwen op de Heer,
die getuigenis gaf voor het woord van zijn genade en door hun handen wondertekenen deed
geschieden.

3) Vgl. Mt. 1, 21 Zij zal een zoon ter wereld brengen die gij Jezus moet noemen, want Hij zal zijn volk
redden uit hun zonden.”

4) Vgl. Hand. 4, 12 Bij niemand anders is dan ook de redding te vinden en geen andere Naam onder
de hemel is aan de mensen gegeven waarin wij gered moeten worden.”

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=1507

YOUCAT 242 Waarom moet de Kerk bijzonder zorg dragen voor de zieken?

Jezus leert ons: de hemel lijdt als wij lijden. God wil dat wij Hem herkennen in de ‘onaanzienlijkste’
van de broeders of zusters (Mt. 25, 40). Daarom heeft Jezus de ziekenzorg als centrale opdracht
aan zijn leerlingen meegegeven. ‘Geneest de zieken!’ (Mt. 8, 17), en Hij zegt hun een goddelijk
gezag toe: ‘in mijn naam zullen ze demonen uitdrijven, ze zullen spreken in onbekende talen, (...)
ze zullen zieken weer gezond maken door hun de handen op te leggen’ (Mc. 16, 17-18). 1

Het hoorde altijd al bij de belangrijke kenmerken van het Christendom dat de ouderen, zieken en
behoeftigen in het middelpunt stonden. Moeder Teresa, die zich ontfermde over de stervenden in de
goten van Calcutta, staat in een lange traditie van Christenen die Christus juist herkennen in mensen
die uitgerangeerd zijn en door anderen gemeden worden. Als Christenen werkelijk Christen zijn, gaat
er een helende werking van hen uit. Sommigen is het zelfs gegeven met de kracht van de Heilige
Geest lichamelijk te genezen (charisma van de genezing charismata).

1) Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 1506-1510
"Geneest de zieken..."

Christus nodigt zijn leerlingen uit Hem te volgen door op hun beurt hun kruis op te nemen. Door Hem
te volgen, verwerven zij een nieuw zicht op ziekte en op zieken. Jezus verbindt hen met zijn ...

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4005&al=242

CKK 679: Christus is de Heer van het eeuwig leven

CKK 679 Christus is de Heer van het eeuwig leven. Hem komt, als Verlosser van de wereld, ten volle
het recht toe definitief te oordelen over de werken en de harten van de mensen. Hij heeft dit recht
door zijn kruis "verworven". Daarom heeft de Vader "het oordeel geheel en al in handen van de Zoon


https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4005&al=155
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gelegd" (Joh. 5, 22). 12 3 4 5 Welnu, de Zoon is niet ggkomen om te oordelen, maar om te redden 6
en het leven te geven dat in Hem is. 7 Door in dit leven de genade af te wijzen oordeelt eenieder
reeds zichzelf, 8 9 ontvangt loon naar werken 10 en kan hij door de Geest van liefde af te wijzen
zichzelf zelfs voor eeuwig verdoemen. 11 12 13

1) Vgl. Joh. 5, 27 Hij heeft Hem macht gegeven om oordeel te vellen; Hij is immers de Mensenzoon.

2) Vgl. Mt. 25, 31 Het laatste oordeel
Wanneer de Mensenzoon komt in zijn heerlijkheid en vergezeld van alle engelen, dan zal Hij plaats
nemen op zijn troon van glorie.

3) Vgl. Hand. 10, 42 Hij gaf ons de opdracht aan het volk te prediken, en te getuigen dat Hij de door
God aangestelde rechter is over de levenden en de doden.

4) Vgl. Hand. 17, 31 Hij heeft immers een dag vastgesteld, waarop Hij de wereld naar
rechtvaardigheid gaat oordelen door een man die Hij daartoe heeft bestemd. Aan allen gaf Hij het
bewijs daarvan door Hem uit de doden te doen opstaan.”

5) Vgl. 2 Tim. 4, 1 Plechtige aansporing van Timéteiis
Ik bezweer u voor het aanschijn van God en van Christus Jezus die levenden en doden zal oordelen,
bij zijn verschijning en bij zijn koningschap:

6) Vgl. Joh. 3, 17 God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gezonden om de wereld te oordelen, maar
opdat de wereld door Hem zou worden gered.

7) Vgl. Joh. 5, 26 Zoals de Vader leven heeft in zichzelf, zo gaf Hij ook aan de Zoon leven in zichzelf te
hebben.

8) Vgl. Joh. 3, 18 Wie in Hem gelooft, wordt niet geoordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld,
omdat hij niet heeft geloofd in de Naam van de eniggeboren zoon van God.

9) Vgl. Joh. 12, 48 Want wie Mij verwerpt en mijn woorden niet aanvaardt, heeft reeds iemand die
hem veroordeelt: het woord dat Ik gesproken heb, dat zal hem veroordelen op de laatste dag.

10) Vgl. 1 Kor. 3, 12-15 Of men nu op deze grondslag verder gaat met goud, zilver, kostbare stenen,
of hout, hooi en stro, ...

11) Vgl. Mt. 12, 32 Als iemand zich kant tegen de Mensenzoon, zal het hem vergeven worden, maar
wie zich kant tegen de heilige Geest, zal geen vergiffenis verkrijgen, noch in deze, noch in de
komende wereld.

12) Vgl. Heb. 6, 4-6 Want wanneer mensen eenmaal het licht hebben gezien en van de hemelse gave
hebben geproefd en deelgenoot werden van de heilige Geest, ...

13) Vgl. Heb. 10, 26-31 Want als wij, na de kennis van de waarheid ontvangen te hebben, moedwillig
zondigen, blijft er geen offer voor de zonden meer over, ...

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=679

YOUCAT 112 Hoe zal het zijn als Christus ons en de hele wereld zal oordelen?
Wie niets van de liefde wil weten, kan ook Christus niet helpen; hij oordeelt zichzelf. 1


https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=679

Omdat Jezus Christus ‘de weg, de waarheid en het leven’ (Joh. 14, 6) is, wordt aan Hem duidelijk wat
voor God stand houdt en wat niet. Aan de maatstaf van zijn leven zal de volle waarheid over alle
mensen, dingen, gedachten en gebeurtenissen aan het licht komen.

1) Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 678-679.681-682
Jezus heeft in zijn prediking het oordeel van de laatste dag aangekondigd. Hierin volgt Hij de profeten
en Johannes de Doper. Dan zullen het gedrag en de geheimen van het hart van eenieder aan het licht

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4005&al=112

CKK 55: God wil de mensen het eeuwig leven geven

CKK 55 Deze openbaring is niet onderbroken door de zonde van onze stamouders. Immers, God
"heeft hen na hun val door de verlossing te beloven opgericht tot de hoop op het heil en zonder
onderbreking zorg gedragen voor het menselijk geslacht om eeuwig leven te schenken aan hen die
door standvastig het goede te doen het heil zoeken". 1

Door ongehoorzaamheid aan U heeft hij uw vriendschap verloren, maar Gij hebt hem niet aan het
geweld van de dood uitgeleverd (... ). Menigmaal hebt Gij aan de mensen een verbond aangeboden.
2

1) 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Goddelijke openbaring, Dei Verbum (18 nov 1965), 3.
vert. uit Lat.

“God, die door het Woord alles schept en in stand houdt, geeft in het geschapene een blijvend
getuigenis van zich zelf aan de mensen ; en omdat Hij de weg naar het bovennatuurlijke heil wilde
openstellen, heeft Hij bovendien ...

2) Missale Romanum, Eucharistisch gebed 1V, 118, vert. Altaarmissaal (NL) blz. 709; Missaal voor Zon-
en Feestdagen (B), 303.

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=55

YOUCAT 8 Hoe openbaart God zich in het Oude Testament?

God toont zich in het Oude Testament als een God die de wereld uit liefde geschapen heeft en de
mensen trouw blijft, zelfs wanneer zij zich in zonde van Hem afkeren. 1

God laat zich ervaren in de geschiedenis. Met Noach sluit Hij een verbond dat alle levende wezens
gered zullen worden. Hij roept Abraham en maakt hem tot 'Vader van vele volken' (Gen. 17, 5), en in
hem zegent Hij 'alle volken op aarde' (Gen. 12, 3). Het volk Israél dat uit Abraham voortkomt, rekent
Hij tot zijn eigendom. Aan Mozes stelt Hij zich voor met zijn naam. Zijn mysterievolle naam is nin,
meestal geschreven als Jahwe; die naam betekent IK BEN DIE IS (Ex. 3, 14). Hij bevrijdt Israél uit de
slavernij van Egypte, sluit op de Sinai een verbond met hen en geeft hun via Mozes de Wet. Steeds
weer stuurt God profeten naar zijn volk, om het op te roepen tot ommekeer en hernieuwing van het
verbond. De profeten kondigen aan dat God een nieuw en eeuwig verbond zal sluiten, waarin alles
radicaal vernieuwd en voorgoed verlost zal zijn. Dit verbond zal bedoeld zijn voor alle mensen.

1) Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 54-64.70-72
God laat zich vanaf het begin kennen


https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4005&al=112
https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=55

"God die door zijn Woord alles schept en in stand houdt, geeft in het geschapene een bestendig
getuigenis van zichzelf en, omdat Hij de weg van het bovennatuurlijk heil wilde openen, heeft Hij ...

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4005&al=8

CKK 710: de ballingschap van Israél als voorafbeelding van de passie van de Heer

CKK 710 Het vergeten van de Wet en de ontrouw aan het verbond lopen uit op de dood, d.w.z. de
ballingschap. Schijnbaar is deze de logenstraffing van de beloften, maar in feite is ze de uiting van
een mysterievolle trouw van de verlossende God en een begin van een beloofd herstel, maar dan in
de Geest. Het Godsvolk moest deze zuivering ondergaan; 1 de ballingschap draagt in zich reeds de
schaduw van het kruis in Gods heilsbeschikking en de arme rest die eruit terugkeert, is een van de
duidelijkste voorafbeeldingen van de Kerk.

1) Vgl. Lc. 24, 26 Moest de Messias dat alles niet lijden om in zijn glorie binnen te gaan?'

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=710

YOUCAT 114 Welke rol speelt de Heilige Geest in het leven van Jezus?

Zonder de Heilige Geest kunnen wij Jezus niet begrijpen. In zijn leven werd op ongeévenaarde
wijze de aanwezigheid van de Geest van God zichtbaar, die wij de Heilige Geest noemen. 1

Het was de Heilige Geest die Jezus in de schoot van de Maagd Maria tot leven wekte (Mt. 1, 18), Hem
de geliefde Zoon noemde (Lc. 4, 16-19), Hem leidde (Mc. 1, 12) en Hem kracht gaf tot het einde (Joh.
19, 30). Aan het kruis gaf Jezus de Geest. Na zijn verrijzenis stuurde Hij zijn leerlingen de Heilige
Geest (Joh. 20, 20). Daarmee ging de Geest van Jezus over op zijn kerk: ‘Zoals de Vader Mij heeft
uitgezonden, zo zend Ik jullie uit’ (Joh. 20, 21).

1) Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 689-691.702-731
“Hij die de Vader in onze harten gezonden heeft, de Geest van zijn Zoon, is werkelijk God. Een in
wezen met de Vader en de Zoon is Hij onlosmakelijk met Hen verbonden, zowel in het diepste leven
van de ...

YOUCAT 116 Wat betekent: De Heilige Geest heeft ‘gesproken door de profeten’?

God heeft al in het oude verbond mannen en vrouwen vervuld met de Geest, zodat zij hun stem
verhieven voor God, in zijn Naam spraken en het volk voorbereidden op de komst van de Messias.
1

In het oude verbond zocht God mannen en vrouwen uit die bereid waren zich door Hem te laten
maken tot troosters, leiders en vermaners voor zijn volk. Het was de Geest van God die door de
mond van Jesaja, Jeremia, Ezechiél en andere profeten sprak. Johannes de Doper, de laatste van die
profeten, voorspelde niet alleen de komst van de Messias. Hij heeft Hem zelf ontmoet en Hem
aangekondigd als de bevrijder uit de macht van de zonde.

1) Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 683-688.702-720
“'Niemand kan zeggen: 'Jezus is de Heer', tenzij door de Heilige Geest" 1 Kor. 12, 3. "God heeft de
Geest van zijn Zoon in ons hart gezonden, die roept: Abba, Vader!." Gal. 4, 6. Deze geloofskennis is
slechts mogelijk in ...

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4005&al=114.116
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