
DERDE ZONDAG VAN DE ADVENT (Jaar B) 

 

Eerste lezing: Uit de profeet Jesaja, 61, 1-2a. 10-11. 

De geest van de Heer God rust op Mij; Hij heeft Mij gezalfd om aan de armen de blijde boodschap te 

brengen. Hij heeft Mij gezonden om te genezen allen wier hart gebroken is, om de gevangenen 

vrijlating te melden, aan wie opgesloten zijn vrijheid; om aan te kondigen het genadejaar van de 

Heer. Ik wil jubelen en juichen in de Heer, mijn ziel wil zich verheugen in mijn God, want Hij heeft Mij 

bekleed met het kleed des heils en Mij de mantel der gerechtigheid omgehangen, als een bruidegom 

die zich het hoofd feestelijk omhult of als een bruid die zich met haar sieraden tooit. Want zoals de 

aarde haar vruchten voortbrengt en zoals een tuin het zaad laat rijpen, zo laat de Heer de 

gerechtigheid ontluiken en zijn glorie voor het oog der volken. 

 

Tussenzang: Lucas 1, 46-48. 49-50. 53-54. 

Antifoon:  Hoog verheft nu mijn ziel de Heer. 

 

Hoog verheft nu mijn ziel de Heer, 

verrukt is mijn geest om God, mijn verlosser. 

Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd: 

van nu af prijst ieder geslacht mij zalig. 

 

Wonderbaar is het wat Hij mij deed, 

de Machtige, groot is zijn Naam. 

Barmhartig is Hij tot in lengte van dagen 

voor ieder die Hem erkent. 

 

Behoeftigen schenkt Hij overvloed, 

maar rijken gaan heen met ledige handen. 

Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan, 

zijn milde erbarming indachtig. 

 

Tweede lezing: Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Tessalonica, 5, 

16-24. 

Broeders en zusters, 

Weest altijd blij. Bidt zonder ophouden. Dankt God voor alles. Dit is het wat God van u verlangt in 

Christus Jezus. Blust de Geest niet uit: kleineert de profetische gaven niet, keurt alles, behoudt het 

goede. Houdt u verre van alle soort van kwaad. De God van de vrede, Hij moge u heiligen, geheel en 

al. Heel uw wezen: geest, ziel en lichaam moge ongerept bewaard zijn bij de komst van onze Heer 

Jezus Christus. Die u roept is getrouw: Hij zal zijn woord gestand doen. 

 

Alleluia: Jesaja 61, 1 (zie Lucas 4, 18). 

Alleluia. De geest des Heren is over Mij gekomen, Hij heeft Mij gezonden om aan armen de Blijde 

Boodschap te brengen. Alleluia. 



Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes, 1, 6-8. 19-28. 

Er trad een mens op, een gezondene van God; zijn naam was Johannes. Deze kwam tot getuigenis, 

om te getuigen van het Licht opdat allen door hem tot geloof zouden komen. Niet hij was het Licht 

maar hij moest getuigen van het Licht. Dit dan is het getuigenis van Johannes, toen de Joden uit 

Jeruzalem priesters en levieten naar hem toezonden om hem te vragen: Wie zijt gij? Daarop 

verklaarde hij zonder enig voorbehoud en met grote stelligheid: Ik ben de Messias niet. Zij vroegen 

hem: Wat dan? Zijt gij Elia? Hij zei: Dat ben ik niet. Zijt gij de profeet? Hij antwoordde: Neen. Toen 

zeiden zij hem: Wie zijt gij dan? Wij moeten toch een antwoord geven aan degenen die ons gestuurd 

hebben. Wat zegt gij over uzelf? Hij sprak: Ik ben, zoals de profeet Jesaja het uitdrukt, de stem van 

iemand die roept in de woestijn: maakt de weg recht voor de Heer! De afgezanten waren uit de kring 

van de Farizeeën. Zij vroegen hem: Wat doopt gij dan als gij de Messias niet zijt, noch Elia, noch de 

profeet? Johannes antwoordde hun: Ik doop met water maar onder u staat Hij die gij niet kent, Hij 

die na mij komt, ik ben niet waardig de riem van zijn sandalen los te maken. Dit gebeurde te Betanië, 

aan de overkant van de Jordaan waar Johannes aan het dopen was. 

  



Derde zondag van de advent 

CKK 30, 163, 301, 736, 1829, 1832, 2015, 2362: vreugde 

CKK 713-714: de eigenschappen van de verwachte Messias 

CKK 218-219: de liefde van God voor Israël 

CKK 772, 796: de Kerk, de bruid van Christus 

 

 

CKK 30, 163, 301, 736, 1829, 1832, 2015, 2362: vreugde 

CKK 30 "Verheugt u, gij die Hem aanhangt" (Ps. 105, 3). Ook al kan de mens God vergeten of 

afwijzen, Hij, God, houdt niet op elke mens op te roepen Hem te zoeken opdat hij leeft en geluk 

vindt. Maar dat zoeken eist van de mens een volledige inzet van zijn verstand, de oprechtheid van 

zijn wil, een oprecht hart" en ook het getuigenis van anderen die hem leren God te zoeken. 

'Groot zijt Gij, Heer, en alle lof waardig'; 'Groot is uw macht en uw wijsheid is onbegrensd'. Loven wil 

u een mens, een klein deeltje van Uw schepping, en dan nog wel de mens die, sterfelijk als hij is, het 

bewijs van zijn zonden en het bewijs dat Gij de hovaardigen weerstaat, met zich draagt. Toch wil de 

mens U loven, de mens, die maar een onderdeel is van Uw schepping. Gijzelf zet hem hiertoe aan. Gij 

maakt dat hij er zijn vreugde in vindt U te loven. Want Gij hebt ons gemaakt voor U en onrustig is ons 

hart totdat het rust vindt in U. 1 

1) H. Augustinus, Belijdenissen, Confessiones. I,1,1, vert. Getijdenboek Lect. II,6,79 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=30 

 

YOUCAT 3 Waarom zoeken wij naar God? 

God heeft een verlangen in ons hart gelegd waarmee wij Hem kunnen zoeken en vinden. De H. 

Augustinus zegt: ‘U hebt ons naar u toe geschapen, en rusteloos is ons hart tot het rust vindt in u.’ 

Dit verlangen naar God noemen wij religie. 1 

Het hoort bij de natuur van de mens dat hij zoekt naar God. Heel zijn streven naar waarheid en geluk 

is uiteindelijk een zoeken naar wat hem volstrekt draagt, volstrekt bevredigt, volstrekt in dienst 

neemt. Een mens is pas dan helemaal zichzelf als hij God gevonden heeft. ‘Wie de waarheid zoekt, 

zoekt God, of hij dat nu weet of niet’ (H. Edith Stein). 

1) Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 27-30 

Het verlangen naar God is gegrift in het hart van de mens, want de mens is door en voor God 

geschapen; God houdt niet op de mens naar zich toe te trekken en de mens zal slechts in God de ... 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4005&al=3 

 

CKK 163 Het geloof - begin van het eeuwig leven 

Het geloof laat ons als het ware bij voorbaat de vreugde en het licht van de zalige aanschouwing van 

God smaken, doel van onze tocht hier op aarde. Dan zullen wij God zien "van aangezicht tot 

aangezicht" (1 Kor. 13, 12), "zoals Hij is" (1 Joh. 3, 2). Het geloof is dus al het begin van het eeuwig 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=30
https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4005&al=3


leven: Als in een spiegel zien wij nu reeds de heerlijke gaven die ons werden beloofd en waarvan we, 

in geloof, verwachten te zullen genieten. 1 2 

1) H. Basilius van Caesarea, Liber de Spiritu Sancto. 15,36, vert. Getijdenboek Lect. I,3,99 

2) Vgl. H. Thomas van Aquino, Summa Theologiae. 2-2.4,1, vert uit Lat. 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=163 

 

YOUCAT 21 Geloven – wat is dat? 

Geloven is weten en vertrouwen. Dat houdt zeven dingen in: 1 

1 Geloof is door God geschonken, je krijgt het als je er intens om vraagt 

2 Geloof is de bovennatuurlijke kracht die onmisbaar is voor ons heil 

3 Geloof vraagt dat wij met vrije wil en met volledig verstand op Gods uitnodiging ingaan 

4 Geloof is absoluut zeker, omdat Jezus daarvoor instaat 

5 Geloof is niet compleet als het niet ook werkzaam wordt in de liefde 

6 Geloof neemt toe wanneer wij steeds beter naar God luisteren en in een wederkerige, biddende 

relatie met Hem staan 

7 Geloof geeft ons nu al een voorproefje van de hemelse vreugde. 

Veel mensen zeggen: geloven is me niet genoeg, ik wil het zeker weten. Maar het woord ‘geloven’ 

heeft twee onderscheiden betekenissen. Als een parachutist aan de verantwoordelijke persoon op 

het vliegveld vraagt: ‘Is de parachute goed voorbereid en ingepakt?’ en de man antwoordt terloops: 

‘Och ja, ik geloof van wel’, dan is dat voor hem natuurlijk niet genoeg; dat wil hij zeker weten. Maar 

als hij een vriend heeft gevraagd de parachute in te pakken, dan zal die op zijn vraag antwoorden: ‘Ja, 

ik heb hem zelf ingepakt. Je kunt mij vertrouwen.’ En de parachutist zal dan antwoorden: ‘Ja, ik 

geloof je.’ Zulk geloof is veel meer dan weten, het betekent dat je er zeker van bent. En dat is het 

geloof waarmee Abraham optrok naar het beloofde land, dat is het geloof waardoor martelaren het 

uithielden tot de dood erop volgde, dat is het geloof dat ook nu nog christenen in 

vervolgingssituaties overeind houdt. Het is een geloof dat de hele mens raakt. 

 

1) Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 153-165.179-

180.183-184 Het geloof is een genade 

Wanneer de heilige Petrus belijdt dat Jezus de Christus is, de Zoon van de levende God, dan verklaart 

Jezus dat "niet vlees en bloed" hem dit geopenbaard hebben, "maar zijn Vader die in de hemel ... 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4005&al=21 

 

CKK 301 God houdt de schepping in stand en draagt haar 

Bij de schepping laat God zijn schepsel niet aan zichzelf over. Hij geeft het niet alleen het zijn en het 

bestaan, maar Hij houdt het ook in stand op elk ogenblik van zijn bestaan. Hij geeft het de 

mogelijkheid om te handelen en brengt het naar zijn doel. Het erkennen van onze volledige 

afhankelijkheid van de Schepper is een bron van wijsheid en vrijheid, van vreugde en vertrouwen. 

Want alles wat bestaat hebt Gij lief en Gij verafschuwt niets van wat Gij gemaakt hebt; ja, als Gij iets 

gehaat hadt, zoudt Gij het niet geschapen hebben. En hoe zou iets in stand zijn gebleven, als Gij het 

niet gewild hadt, of hoe zou iets behouden zijn, dat door U niet was geroepen? Gij spaart echter 

alles, omdat het van U is, Gij Heer, die al wat leeft bemint (Wijsh. 11, 24-26). 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=163
https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4005&al=21


https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=301 

 

YOUCAT 43 Is de wereld een product van het toeval? 

Nee. God, en niet het toeval, is de oorzaak van het bestaan van de wereld. Zij is noch wat haar 

herkomst betreft, noch wat haar ordening en doelgerichtheid betreft, een product van ‘zinloos’ 

opererende factoren. 1 

Christenen geloven dat zij Gods handschrift kunnen lezen in zijn schepping. In 1985 hield paus 

Johannes Paulus II wetenschappers die over de wereld spreken als een toevallig, zinloos en doelloos 

proces, in een lezing voor: ‘Wanneer wij een universum, met zo een complexe organisatie van 

elementen en een zo prachtig, doelgericht leven, als toevallig karakteriseren, dan betekent dat 

eigenlijk dat wij het zoeken opgeven naar een verklaring van de wereld zoals die zich aan ons 

voordoet. Het betekent in feite dat wij aannemen dat er werkingen bestaan zonder oorzaak. Daar 

laat het menselijke verstand het in feite afweten; het onttrekt zich op die manier aan het denken en 

aan het zoeken van een oplossing voor de problemen.’ 

1) Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 295-301.317-

318.320  God schept in wijsheid en liefde. 

Wij geloven dat God de wereld heeft geschapen overeenkomstig zijn wijsheid. Ze is niet het product 

van een of andere noodzaak, van een blind lot of van het toeval. Wij geloven dat ze ... 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4005&al=43 

 

CKK 736 Het is door deze kracht van de Geest dat de kinderen van God vrucht kunnen dragen. Hij die 

ons op de ware wijnstok geënt heeft, zal ons "de vrucht van de Geest die liefde, vreugde, vrede, 

geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid, ingetogenheid" (Gal. 5, 22-23) is, doen dragen. 

"De Geest is ons leven"; hoe meer wij onszelf verloochenen, 1 des te meer "zullen wij leven door de 

Geest" (Gal. 5, 25). 

Door de heilige Geest wordt de toelating tot het paradijs weer mogelijk gemaakt; door Hem vindt het 

opgaan naar de hemel plaats, de terugkeer naar de aanname als kinderen; door Hem bestaat 

wederom de vrijmoedigheid God Vader te noemen, kan men weer deelhebben aan de genade van 

Christus, kind van het licht genoemd worden en de eeuwige heerlijkheid genieten. 2 

1) Vgl. Mt. 16, 24-26 En daarna tot zijn leerlingen: “Wie mijn volgeling wil zijn, moet Mij volgen door 

zichzelf te verloochenen en zijn kruis op te nemen. ... 

2) H. Basilius van Caesarea, Liber de Spiritu Sancto. 15,36, vert. uit Gr. 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=736 

 

YOUCAT 119 Wat doet de Heilige Geest in de Kerk? 

De Heilige Geest bouwt de Kerk op en brengt haar steeds in beweging. Hij herinnert haar aan haar 

missie. Hij roept mensen in zijn dienst en schenkt hun de nodige gaven. Hij voert ons steeds dieper 

in de gemeenschap met de drievuldige God. 1 

 

Ook al leek de kerk in haar lange geschiedenis vaak ‘door alle goede geesten verlaten’ en 

niettegenstaande alle fouten en menselijke tekortkomingen, toch werkt de Heilige Geest in haar en 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=301
https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4005&al=43
https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=736


door haar. Alleen al haar tweeduizendjarige bestaan en de vele heiligen in alle tijden en culturen zijn 

het zichtbare bewijs van zijn aanwezigheid. De Heilige Geest is het die de kerk als geheel in de 

waarheid houdt en haar steeds dieper binnenleidt in de kennis van God. Het is de Heilige Geest die in 

de sacramenten werkt en die de Heilige Schrift voor ons tot leven wekt. Mensen die zich volledig 

voor hem openstellen, schenkt Hij ook zijn genadegaven (charismata). 

1) Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 733-741.747 

De Heilige Geest - gave van God 

"God is liefde" 1 Joh. 4, 8.16 en de liefde is de eerste gave, zij omvat alle andere. Deze liefde "heeft 

God in ons hart uitgestort door de Heilige Geest die ons werd ... 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4005&al=119 

 

CKK 1829 De vruchten van de liefde zijn vreugde, vrede en barmhartigheid; de liefde eist de 

weldadigheid en de broederlijke vermaning; ze is welwillendheid; ze wekt wederkerigheid op, blijft 

belangeloos en verdraagzaam; ze is vriendschap en gemeenschap: 

De voltooiing van al onze werken is de liefde. Daar is het doel waarvoor wij hard lopen en we snellen 

op dit eindpunt toe. Daar aangekomen zullen we in haar rust vinden. 1 

1) H. Augustinus, In Iohannis Evangelium Tractatus. 10,4 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=1829 

 

YOUCAT 309 Wat is de liefde?  

De liefde is de kracht waarin wij ons, omdat God ons eerst heeft liefgehad, kunnen overgeven aan 

God om ons met Hem te verenigen en om de anderen om Gods wil zonder voorbehoud en met 

heel ons hart te accepteren zoals wij onszelf accepteren. 1 

Jezus plaatst de liefde boven alle wetten, zonder die wetten daardoor te ontkrachten. Terecht zegt 

Augustinus daarom: ‘Heb lief en doe wat je wilt’ – wat helemaal niet zo eenvoudig is als het klinkt. 

Daarom is de liefde de grootste energie, die alle andere krachten bezielt met goddelijk leven. 

1) Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 1822-1829.1844 

De liefde 

De liefde is de goddelijke deugd waardoor wij God beminnen boven alles en omwille van Hemzelf, en 

onze naaste als onszelf ter liefde Gods. ... 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4005&al=309 

 

CKK 1832 De vruchten van de Geest zijn volmaaktheden die de Heilige Geest in ons bewerkt als 

eerstelingen van de eeuwige heerlijkheid. De kerkelijke traditie noemt er twaalf: "liefde, vreugde, 

vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid, ingetogenheid, bescheidenheid, 

matigheid, kuisheid" (Gal. 5, 22-23, vulg.). 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=1832 

 

YOUCAT 311 Wat zijn de vruchten van de Heilige Geest? 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4005&al=119
https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=1829
https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4005&al=309
https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=1832


De vruchten van de Heilige Geest zijn: liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, 

trouw, zachtheid, ingetogenheid, bescheidenheid, matigheid en kuisheid 1 . 2 

Aan de vruchten van de Heilige Geest kan de wereld zien hoe mensen worden die zich helemaal door 

God laten aannemen, leiden en vormen. De vruchten van de Heilige Geest tonen dat God in het leven 

van christenen werkelijk een rol speelt. 

1) Vgl. Gal. 5, 22-23 Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, 

goedheid, trouw, zachtheid, ingetogenheid. ... 

2) Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 1832 

“De vruchten van de Geest zijn volmaaktheden die de Heilige Geest in ons bewerkt als eerstelingen 

van de eeuwige heerlijkheid. De kerkelijke traditie noemt er twaalf: "liefde, vreugde, vrede, geduld, 

vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid, ingetogenheid, bescheidenheid, matigheid, kuisheid" 

Gal. ... 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4005&al=311 

 

CKK 2015 De weg van de volmaaktheid gaat via het Kruis. Er is geen heiligheid zonder onthechting en 

zonder geestelijke strijd. 1 Geestelijke vooruitgang houdt ascese in en versterving. Zij voeren 

trapsgewijs naar een leven in de vrede en in de vreugde van de zaligsprekingen: 

Wie klimt houdt nooit op van begin naar begin te gaan; men houdt nooit op te beginnen. Wie klimt 

houdt nooit op te verlangen naar wat hij al kent. 2 

1) Vgl. 2 Tim. 4 

2) H. Gregorius van Nyssa, Preek bij het Hooglied, In Canticum homilia. 8 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=2015 

 

CKK 2362 "De daden waardoor de echtgenoten in kuise intimiteit één worden zijn eerzaam en 

waardig. Als zij op een werkelijk menswaardige wijze beleefd worden, betekenen en begunstigen zij 

de wederzijdse gave waardoor beide echtgenoten elkaar verrijken in vreugde en erkentelijkheid". 1 

De seksualiteit is een bron van vreugde en genot. 

De Schepper zelf (...) heeft gewild dat de echtgenoten in deze dienst (van voortplanting) genot en 

bevrediging naar lichaam en geest zouden ondervinden. De echtgenoten doen dus niets slechts, 

wanneer ze dit genot nastreven en ervan genieten. Ze aanvaarden wat de Schepper voor hen heeft 

bestemd. Toch moeten de echtgenoten er zorg voor dragen, de grenzen van een gepaste matiging 

niet te overschrijden. 2 

1) 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 

1965), 49. § 2 

“Herhaaldelijk spoort Gods woord de verloofden en gehuwden aan om bezieling en kracht te geven 

aan hun verloving door kuise genegenheid en aan hun huwelijk door een onverdeelde liefde. Ook in 

onze tijd hechten veel mensen grote waarde aan ... 

2)  Paus Pius XII, Toespraak, Tot het congres van de Italiaanse katholieke unie van verloskundigen 

over morele aspecten van huwelijksleven en zwangerschap, Vegliare con sollecitudine - Over morele 

aspecten van huwelijksleven en zwangerschap (29 okt 1951), 59 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4005&al=311
https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=2015


“Dezelfde Schepper, die Zich in Zijn goedheid en wijsheid voor de instandhouding en voortplanting 

van het menselijk geslacht van het handelen van man en vrouw heeft willen bedienen door hen in 

het huwelijk te verenigen, heeft ook gewild, dat de ... 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=2362 

 

CKK 713-714: de eigenschappen van de verwachte Messias 

CKK 713 De trekken van de Messias worden vooral in de gezangen over de Dienaar 1 geopenbaard. 

Deze liederen kondigen de betekenis van het lijden van Jezus aan en geven zo aan hoe Hij zijn heilige 

Geest zal uitstorten om de menigte te bezielen: niet van buiten af, maar door ons "bestaan van een 

slaaf" (Fil. 2, 7) aan te nemen. Door onze dood op zich te nemen kan Hij ons laten delen in zijn eigen 

Geest van leven. 

1) b:Jes. 42, 1-9; Mt. 12, 18-21; Joh. 1, 32-34; vervolgens Jes. 49,1-6; vgl. Mt. 3, 17; Lc. 2, 32, tenslotte 

Jes. 50,4-10 en Jes. 52,13-53 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=713 

 

YOUCAT 114 Welke rol speelt de Heilige Geest in het leven van Jezus? 

Zonder de Heilige Geest kunnen wij Jezus niet begrijpen. In zijn leven werd op ongeëvenaarde 

wijze de aanwezigheid van de Geest van God zichtbaar, die wij de Heilige Geest noemen. 1 

Het was de Heilige Geest die Jezus in de schoot van de Maagd Maria tot leven wekte (Mt. 1, 18), Hem 

de geliefde Zoon noemde (Lc. 4, 16-19), Hem leidde (Mc. 1, 12) en Hem kracht gaf tot het einde (Joh. 

19, 30). Aan het kruis gaf Jezus de Geest. Na zijn verrijzenis stuurde Hij zijn leerlingen de Heilige 

Geest (Joh. 20, 20). Daarmee ging de Geest van Jezus over op zijn kerk: ‘Zoals de Vader Mij heeft 

uitgezonden, zo zend Ik jullie uit’ (Joh. 20, 21). 

1) Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 689-691.702-731 

“Hij die de Vader in onze harten gezonden heeft, de Geest van zijn Zoon, is werkelijk God. Een in 

wezen met de Vader en de Zoon is Hij onlosmakelijk met Hen verbonden, zowel in het diepste leven 

van de ... 

 

YOUCAT 116 Wat betekent: De Heilige Geest heeft ‘gesproken door de profeten’? 

God heeft al in het oude verbond mannen en vrouwen vervuld met de Geest, zodat zij hun stem 

verhieven voor God, in zijn Naam spraken en het volk voorbereidden op de komst van de Messias. 

1 

In het oude verbond zocht God mannen en vrouwen uit die bereid waren zich door Hem te laten 

maken tot troosters, leiders en vermaners voor zijn volk. Het was de Geest van God die door de 

mond van Jesaja, Jeremia, Ezechiël en andere profeten sprak. Johannes de Doper, de laatste van die 

profeten, voorspelde niet alleen de komst van de Messias. Hij heeft Hem zelf ontmoet en Hem 

aangekondigd als de bevrijder uit de macht van de zonde. 

1) Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 683-688.702-720 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=2362
https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=713


“"Niemand kan zeggen: 'Jezus is de Heer', tenzij door de Heilige Geest" 1 Kor. 12, 3. "God heeft de 

Geest van zijn Zoon in ons hart gezonden, die roept: Abba, Vader!." Gal. 4, 6. Deze geloofskennis is 

slechts mogelijk in ... 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4005&al=114.116 

 

CKK 714 Daarom luidt Christus de verkondiging van de Blijde Boodschap in door de volgende passage 

uit Jesaja tot de zijne te maken (Lc. 4, 18-19): 1 

De Geest des Heren is over mij gekomen, 

omdat Hij mij gezalfd heeft. 

Hij heeft mij gezonden om aan armen de Blijde Boodschap te brengen, 

aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken 

en aan blinden dat zij zullen zien; 

om verdrukten te laten gaan in vrijheid, 

om een genadejaar af te kondigen van de Heer. 

1) Vgl. Jes. 61, 1-2 Zending van de profeet 

De geest van Jahwe, mijn Heer, rust op mij, want Jahwe heeft mij gezalfd. Hij heeft mij gezonden om 

de armen het blijde nieuws te brengen, om te verbinden wier hart gebroken is, om aan de ... 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=714 

 

CKK 218-219: de liefde van God voor Israël 

CKK 218 God is liefde 

In de loop van de geschiedenis heeft Israël kunnen ontdekken dat God maar één reden had om zich 

aan Israël te openbaren en het onder alle volken uit te kiezen om Hem toe te behoren: zijn liefde om 

niet. 1 2 3 En Israël heeft dankzij zijn profeten begrepen dat het ook uit liefde is dat God niet 

opgehouden heeft het te redden 4 en het zijn ontrouw en zonden te vergeven. 5 

1) Vgl. Deut. 4, 37 Omdat Hij uw vaderen heeft liefgehad en hun nageslacht heeft uitverkoren, 

daarom heeft Hij in eigen persoon u met grote macht uit Egypte geleid. 

2) Vgl. Deut. 7, 8 maar omdat Jahwe u liefhad en Hij de eed aan uw vaderen gestand wilde doen, 

daarom heeft Hij u met sterke hand uit het slavenhuis geleid en u verlost uit de macht van Farao, de 

koning van Egypte. 

3) Vgl. Deut. 10, 15 maar alleen met uw vaderen heeft Jahwe zich verbonden, omdat Hij hen liefhad, 

en uit alle volken heeft Hij u, hun nakomelingen, uitverkoren. Zo is het heden. 

4) Vgl. Jes. 43, 1-7 Heilsorakel  

Maar, zo spreekt Jahwe die u geschapen heeft, o Jakob, en die u, Israël, heeft gevormd: Wees nu niet 

bevreesd, want Ik heb u verlost, u geroepen bij uw naam: gij zijt van Mij. ... 

5) Vgl. Hos. 2 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=218 

 

YOUCAT 33 Wat betekent: God is liefde? 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4005&al=114.116
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Als God liefde is, wordt al het geschapene gedragen en omringd door oneindig welwillende liefde. 

God verklaart niet alleen dat Hij liefde is, Hij bewijst het: ‘Er is geen grotere liefde dan je leven te 

geven voor je vrienden’ (Joh. 15, 13). 1 

Geen andere godsdienst zegt wat het Christendom zegt: ‘God is liefde’ (1 Joh. 4, 8.16). Het geloof 

houdt vast aan die uitspraak, hoewel mensen door het lijden en het kwaad in de wereld gaat 

twijfelen of God echt liefde is. Al in het Oude Testament laat God de profeet Jesaja namens Hem 

tegen zijn volk zeggen: ‘Jij bent zo kostbaar in mijn ogen, zo waardevol, en ik houd zo veel van je dat 

ik de mensheid geef in ruil voor jou, ja alle volken om jou te behouden. Wees niet bang, want ik ben 

bij je’ (Jes. 43, 4). God laat Jesaja zeggen: ‘Maar kan een vrouw haar zuigeling vergeten of harteloos 

zijn tegen het kind dat zij droeg? Zelfs als zou zij het vergeten, Ik vergeet jou nooit. Ik heb je in mijn 

handpalm gegrift’ (Jes. 49, 15-16, a). Dat zijn geen loze woorden over Gods liefde, zoals Jezus laat 

zien aan het kruis, waar Hij zijn leven geeft voor zijn vrienden. 

1) Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 218.221 

God is liefde 

In de loop van de geschiedenis heeft Israël kunnen ontdekken dat God maar één reden had om zich 

aan Israël te openbaren en het onder alle volken uit te kiezen om Hem toe te behoren: zijn liefde ... 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4005&al=33 

 

 

CKK 219 De liefde van God voor Israël wordt vergeleken met de liefde van een vader voor zijn zoon 

(Hos. 11, 1). Deze liefde is sterker dan de liefde van een moeder voor haar kinderen. 1 God bemint 

zijn volk meer dan een echtgenoot zijn geliefde; 2 deze liefde zal zelfs de ergste ontrouw 

overwinnen; 3 Zij zal zover gaan dat zij het kostbaarste geeft wat zij heeft: "Zozeer immers heeft God 

de wereld liefgehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven" (Joh. 3, 16). 

1) Vgl. Jes. 49, 14-15 Vertroosting van Sion 

Sion zei: `Jahwe heeft mij verlaten, de Heer heeft mij vergeten.' ... 

2) Vgl. Jes. 62, 4-5 Men noemt u niet langer Verstotene, en uw land niet langer Verlatene, maar gij 

zult heten: Mijn Welbehagen en uw land: Gehuwde; want Jahwe heeft welbehagen in u en uw land 

wordt gehuwd. ... 

3) Vgl. Ez. 16 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=219 

 

CKK 772, 796: de Kerk, de bruid van Christus 

 

CKK 772 De Kerk - mysterie van de gemeenschap van de mensen met God 

Het is in de Kerk dat Christus zijn eigen mysterie voltooit en openbaart als het doel van Gods 

heilsbeschikking: "Het heelal in " Christus onder een hoofd te brengen" (Ef. 1, 10). De heilige Paulus 

noemt de huwelijksgemeenschap van Christus en de kerk een "groot mysterie" (Ef. 5,32). Omdat de 

kerk met Christus is verbonden als met haar bruidegom, 1 wordt zijzelf op haar beurt mysterie. 2 

Wanneer de heilige Paulus in haar het mysterie aanschouwt, roept hij uit: "Christus in u (...) de hoop 

op een eeuwige heerlijkheid" (Kol. 1, 27). 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4005&al=33
https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=219


1) Vgl. Ef. 5, 25-27 Mannen, hebt uw vrouw lief, zoals Christus de kerk heeft liefgehad: Hij heeft zich 

voor haar overgeleverd ... 

2) Vgl. Ef. 3, 9-11 en de volvoering van het geheim in het licht te stellen. Het was van eeuwigheid 

verborgen in God, de schepper van het heelal, ... 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=772 

 

YOUCAT 122 Waartoe wil God de Kerk? 

God wil de Kerk, omdat Hij ons niet individueel, maar gezamenlijk wil verlossen. Hij wil de hele 

mensheid tot zijn volk maken. 1 

Niemand komt op de asociale toer in de hemel. Wie alleen denkt aan zichzelf en zijn eigen zielenheil, 

leeft asociaal. Dat is in de hemel evenmin als op aarde mogelijk. God zelf is niet asociaal; Hij is niet 

een eenzaam, zelfgenoegzaam wezen. De drievuldige God is in wezen ‘sociaal’, een gemeenschap, 

een eeuwige uitwisseling van liefde. Naar het voorbeeld van God is ook de mens ingesteld op relatie, 

uitwisseling, deelneming en liefde. Wij zijn verantwoordelijk voor elkaar. 

 

1) Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 758-781.802-804 

“Om het mysterie van de Kerk te doorgronden moet men allereerst nadenken over haar oorsprong in 

het heilsplan van de heiligste Drie-eenheid en over haar geleidelijke verwezenlijking in de 

geschiedenis. ... 

 

YOUCAT 124 Waarom is de Kerk meer dan een instituut? 

De Kerk is meer dan een instituut omdat zij een geheim (mysterie) is dat tegelijk menselijk en 

goddelijk is. 1 

Ware liefde maakt niet blind, maar ziende. Dat geldt ook voor de Kerk: van buiten gezien is de Kerk 

alleen een historisch instituut (=instelling) met historische prestaties, maar ook vergissingen en zelfs 

misdaden; een Kerk van zondaren. Maar als we dieper kijken, zien we dat Christus zich zo met ons 

zondaren verbonden heeft, dat Hij de Kerk nooit verlaat, zelfs al zouden wij Hem dagelijks verraden. 

Die onscheidbare verbinding van het menselijke en het goddelijke, van zonde en genade, is het 

geheim van de Kerk. Met de ogen van het geloof gezien is de Kerk daarom onverwoestbaar heilig. 

1) Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 770-773.779 

“De Kerk maakt deel uit van de geschiedenis, maar stijgt er tegelijkertijd boven uit. Alleen "met de 

ogen van het geloof", 1.10.20 kan men in haar zichtbare werkelijkheid tegelijk een geestelijke 

werkelijkheid zien, draagster van goddelijk leven. ... 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4005&al=122.124 

 

CKK 796 De Kerk is de bruid van Christus 

De eenheid van Christus en de Kerk, hoofd en ledematen van het lichaam, houdt ook in het 

onderscheid van de twee in een persoonlijke relatie. Dit aspect wordt dikwijls uitgedrukt in het beeld 

van de bruidegom en de bruid. Het thema van Christus als bruidegom van de Kerk is voorbereid door 

de profeten en aangekondigd door Johannes de Doper. 1 De Heer heeft zichzelf aangeduid als "de 

bruidegom" (Mc. 2, 19). 2 3 De apostel stelt de Kerk en iedere gelovige, lidmaat van zijn lichaam, 

voor als een bruid "verloofd" met Christus, de Heer, om met Hem slechts één geest te zijn. 4 5 Zij is 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=772
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de vlekkeloze bruid van het vlekkeloos Lam, 6 7 8 die Christus heeft liefgehad, voor wie Hij zich heeft 

overgeleverd "om haar te heiligen" (Ef. 5, 26), die Hij aan zich gebonden heeft door een eeuwig 

verbond en voor wie Hij blijft zorgen als voor zijn eigen lichaam. 9 

Dat is de gehele Christus, hoofd en lichaam, één geheel, bestaande uit velen (...). Of het nu het hoofd 

is dat spreekt, of de ledematen, het is Christus die spreekt. Hij spreekt in zijn rol van hoofd (ex 

persona capitis) of in zijn rol van lichaam (ex persona corporis). Maar wat staat er geschreven? "Die 

twee zullen één vlees zijn. Dit geheim heeft een diepe zin. Ik voor mij betrek het op Christus en de 

Kerk" (Ef. 5, 31-32). En de Heer zelf zegt in het Evangelie: "Deze twee zullen worden één vlees" (Mt. 

19, 6). Immers, opdat gij weet dat het hier op de een of andere manier twee personen betreft, maar 

daarentegen toch ook weer één, door de band van het huwelijk, spreekt Hij bij Jesaja als één persoon 

(...). Als hoofd noemt Hij zich "bruidegom", als lichaam noemt Hij zich "bruid". 10 

1) Vgl. Joh. 3, 29 De bruidegom is hij die de bruid heeft, maar de vriend van de bruidegom, die staat 

te luisteren of hij hem hoort, is al vol blijdschap wanneer hij de stem van de bruidegom verneemt. Zo 

nu is mijn vreugde en ... 

2) Vgl. Mt. 22, 1-14 De onwillige genodigden 

Jezus nam het woord en sprak opnieuw tot hen in gelijkenissen. Hij zeide: ... 

3) Vgl. Mt. 25, 1-13 De domme en verstandige bruidsmeisjes 

Dan zal het met het Rijk der hemelen zijn als met tien meisjes die met hun lampen uittrokken, de 

bruidegom tegemoet. ... 

4) Vgl. 1 Kor. 6, 15-17 Gij weet toch dat uw lichamen ledematen zijn van Christus? Zou ik dan wat aan 

Christus toebehoort wegnemen en aan een deerne geven? Dat nooit! ... 

5) Vgl. 2 Kor. 11, 2 Gij weet toch dat mijn naijver voor u de naijver van God zelf is. Met uw enige 

bruidegom Christus heb ik u verloofd om u als een ongerepte maagd tot Hem te voeren. 

6) Vgl. Openb. 22, 17 

De Kerk: 

De Geest en de bruid zeggen: 

'Kom! 

Laat wie het hoort, zeggen: “Kom!” 

Wie dorst heeft kome. 

Wie wil, neme het water des levens, om niet.' 

7) Vgl. Ef. 1, 4 

“In Hem heeft Hij ons uitverkoren 

vóór de grondlegging der wereld, 

om heilig en vlekkeloos te zijn voor zijn aangezicht. 

8) Vgl. Ef. 5, 27 Hij heeft de kerk tot zich gevoerd als een heerlijke bruid, zonder vlek of rimpel of 

fout, heilig en onbesmet. 

9) Vgl. Ef. 5, 29 Niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat; integendeel, hij voedt en koestert het. En 

zo doet Christus met de kerk, 

10) H. Augustinus, Enarrationes in Psalmos. 74,4, vert. uit Lat. 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=796 

 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=796


YOUCAT 127  Wat betekent: ‘De Kerk is de bruid van Christus’? 

Jezus Christus houdt van de Kerk als een bruidegom van zijn bruid. Hij verbindt zich voor altijd aan 

haar en geeft zijn leven voor haar. 1 

Wie ooit verliefd is geweest, heeft een vermoeden van wat liefde is. Jezus weet het en noemt zichzelf 

een bruidegom, die hartstochtelijk dingt naar de hand van zijn bruid en het feest van de liefde met 

haar wil vieren. Zijn bruid – dat zijn wij, de Kerk. Al in het Oude Testament wordt de liefde van God 

voor zijn volk vergeleken met de liefde tussen man en vrouw. Als Jezus dingt naar onze hand, hoe 

vaak is Hij dan bij wijze van spreken ongelukkig verliefd – namelijk op alle mensen die niets van zijn 

liefde willen weten en die niet beantwoorden!? 

1) Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 796 

De Kerk is de bruid van Christus 

De eenheid van Christus en de Kerk, hoofd en ledematen van het lichaam, houdt ook in het 

onderscheid van de twee in een persoonlijke relatie. Dit aspect wordt dikwijls uitgedrukt in het beeld 

... 
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