Bartholomeusnieuws
Nootdorp-Ypenburg

Eerstaanspreekbare:  DiakenVrijburg@ParochieChristusKoning.nl

Pastoraatsgroep: LiturgieNootdorp@ ParochieChristusKoning.nl
Parochie Locatieraad: SecretarisNootdorp@ParochieChristusKoning.nl
Secretariaat: Maandag t/m vrijdag 09:00 -12:00 Telefoon 015-3109159

SecretariaatNootdorp@ ParochieChristusKoning.nl

Week 16 14 april 2019
dag datum tijid Bijzonderheden
Di 16 19.00 Vesperviering en Rozenkrans
Do 18 Witte Donderdag
13.30 Stille aanbidding
19:00 Eucharistieviering Gebedsintentie: Loek v.d. Steuijt
m.m.v. The Living Lord Singers
vrij 19 Goede Vrijdag

8.55 Rozenkrans

9.15 Eucharistieviering

15:00 Kinderkruisweg

15.30 Kruisweg in Woonzorgcentrum Veenhage
Za 20 21.00 Paaswake

Eucharistieviering m.m.v. Laus Deo Gebedsintentie: Kees v.d. Burg
Zo 21 11.00 1¢Paasdag Kinderkerk
Eucharistieviering Doop: Jens Broekarts, Olivea Nell
m.m.v. The Living Lord Singers
Ma 22 2°¢ Paasdag
Geen viering
1¢ Paasdag
Handelingen 10, 34a. 37-43 Kolossenzen 3, 1-4 Johannes 20, 1-9

1¢ Paasdag gebedsintenties

Pastoor Olsthoorn, Henk Hooijmans, Harry van Kesteren, Jan Kleijweg, Antoon Koelink, Truus Huigen-
Peeman, Annie de Koning-Hofland, Overl.Ouders Gerard de Vreede en Corrie de Vreede-Hooymans,
Joyce Twaalfhoven-Ettema, Toos Sprinkhuizen-Berk, Arie en Betsie Oudshoorn-Elderhorst, Joop Zaat,
Aad Jeanne en Frans de Koning, Jan van Winden, Kees Janssen, Overl.Ouders Groenewegen-
Reijgersberg Nel Corrie en Riet, Piet Bijnsdorp, Jan de Gussem, Ria Gribnau-van Paassen, Maria
Brandt, Nol Oudshoorn, Arie,Dries,Annie en Toos van der Helm, Andreas Hofwegen

Zondags na de viering is er gelegenheid om koffie te drinken in het Parochiehuis. U en uw kinderen zijn
van harte welkom.

In onze parochiekern

21 april: Hoofdaltaar Heilige Bartholomeuskerk gerestaureerd

Zeer recent is de restauratie van het hoofdaltaar van de H. Bartholomeuskerk in

1¢ Paasdag: Nootdorp voltooid. Het heeft zijn oude grandeur weer teruggekregen. Met instemming
presentatie van de bisschop is besloten tot restauratie om de oude grandeur van vroeger weer
tevoorschijn te halen. De restauratie is uitgevoerd door Noud Janssen. Sinds juni
vorig jaar heeft hij meer dan 700 uur in dit project geinvesteerd en het resultaat mag
hoofdaltaar er zijn! Het altaar is nu weer een pronkstuk geworden in de monumentale kerk. Het
bevat tal van neogotisch elementen. Maar het heeft ook prachtige gebeeldhouwde
figuren, zoals een scene uit het Oude Testament, en een verbeelding van de vier
evangelisten en botanische decoraties. Op Eerste Paasdag is het altaar meteen na de eucharistieviering,
rond 12.30 uur, voor iedereen te bezichtigen. Dan zal ook een boekje worden geintroduceerd, waarin een
wandeling door de kerk langs alle kunstschatten wordt beschreven. Geinteresseerden kunnen tot 13.30 uur
blijven voor de presentatie van Noud Jansen over het hele restauratieproces.

gerestaureerde
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e PClvastenactie

Vandaag kunt u voor de laatste dag uw boodschappen in de kratten achterin de kerk achterlaten.

Hartelijk dank voor uw bijdrage aan deze actie.

e 15 april: Oecumenische vastenmaaltijd

In de veertigdagentijd doen we dingen vaak net even iets anders: door bezinning en door te vasten richten
we ons op God en onze naasten. De Protestantse Gemeente Nootdorp - Ypenburg en de RK H.
Bartholomeus bieden hiertoe de mogelijkheid door een vastenmaailtijd te organiseren. De solidariteits-
maaltijd wordt omlijst door momenten van gesprek bezinning, gebed en het zingen van een lied. Het verhaal
waar we bij stil is uit Lucas 22: 7-23. De kosten bedragen 3,00 euro. Inloop vanaf 17.30 uur. De vasten-
maaltijd begint om 18.00 uur, duurt ongeveer anderhalf uur. Om 19.30 uur vieren we de vesper in de kerk.
Maandag 15 april Parochiehuis aan de Veenweg.

¢ MOV - vastenactie

Dit project in Flores/Indonesié richt zich op het bevorderen van de levensomstandigheden en de
zelfredzaamheid van de inwoners. Er worden openbare toiletten gebouwd en voorzieningen aangelegd voor
schoon drinkwater. Op school krijgen de kinderen les in gezondheid en hygiéne. Daarnaast wordt de
bevolking geleerd om zelf de watervoorzieningen te onderhouden, zoals reservoirs, pompen, tappunten en
pijpleidingen en ze worden zelfverantwoordelijk voor het onderhoud. U kunt uw bijdrage nog in de
melkbussen achterlaten of overmaken op NL21 INGB 000 000 5850.

e Tweede Paasdag geen viering O.L.V.P., wel in Pijnacker

In tegenstelling tot wat er in de Morgenster staat is er in Nootdorp geen viering op de tweede Paasdag onder
leiding van parochianen. U kunt in Pijnacker de viering bijwonen om 09:15 uur.

e 14 en 21 april: Doopviering

Vanmiddag wordt Liliane Szewczyk gedoopt om 13:00 uur. Tijdens de Paasviering worden twee
communicanten gedoopt, Jens Broekarts en Olivea Nell. U bent van harte welkom.

o Kopij Morgenster

Helaas staat er een verkeerde vermelding in de actuele Morgenster. De deadline voor het aanleveren van
kopij voor de nieuwe Morgenster is 10 mei.

Binnenkort

e 17-19 mei: Moeder/dochter weekend

Van 17 tot 19 mei van 19:00-15:00 uur is er in Noorden een moeder/dochter weekend met katholieke
achtergrond. Het is voor dochters uit groep 7, 8 en de brugklas. De kosten zijn € 55,= per persoon (2 en 3¢
dochter € 35,=). Informatie en aanmelden: maria@familiespruit.nl U bent van harte uitgenodigd.

In andere kerken in de regio

e 15 april: Twitteren met God

Komende maandag 15 april is de 24e en allerlaatste keer van twitteren met God. Na vier inspirerende jaren
van gespreksbijeenkomsten sluiten we af met een bijeenkomst over 'Mohammedanen en orthodoxen' Inloop
vanaf 13.15 uur Locatie: pastoriezaal van Bergschenhoek, Smitshoek 120

Wist u dat?

16 april: Bernadette (kloosternaam Marie-Bernard) Soubirous

Het was op 11 februari van het jaar 1858 toen aan Bernadette in een grot van de berg
Massabielle bij Lourdes (Zuid-Frankrijk) een Vrouwe verscheen. Ze stond rechtop in een
uitholling van de rots, was gekleed in een lang wit gewaad met een blauwe ceintuur om haar
middel en een witte sluier op het hoofd; zij had een gouden roos op haar blote voeten, en ze
leek op een jonge vrouw van zo'n zestien, zeventien jaar oud. De andere twee die erbij waren,
zagen wel, hoe Bernadette iemand meende te zien en er mee sprak, maar zelf namen ze niets
bijzonders waar. Tussen 11 februari en 16 juli liet de verschijning zich achttien keer zien. Op 25
maart durfde Bernadette de Vrouwe te vragen, hoe zij eigenlijk heette. Daarop antwoordde de verschijning:
"Ik ben 'de Onbevlekte Ontvangenis'. Een van de volgende keren gaf zij te kennen, dat Bernadette in de
grond moest graven. Er ontsprong een bron.Vanaf dat moment vloeide er water in overvloed tot op de
huidige dag. In 1933 werd Bernadette officieel heilig verklaard. (Heiligennet)

Zij riepen: ‘Gezegend de Koning die komt in de naam van de Heer!’ Vrede in de hemel en eer in den
hoge Luc.19 :38 Willibrordusvertaling
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